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Voorwoord

De kracht van Zijn opstanding !

Wat betekent het als je gelooft dat Jezus Christus is opgestaan uit de
dood ?

Allereerst dat alles wat Hij tijdens zijn leven en sterven gezegd heeft
waar is.

Het is echt waar dat alles is volbracht, dat de schuld van onze zonden
is betaald.

En dan het geweldige uitzicht dat dit geloof ons geeft: de dood heeft niet
het laatste woord: wij zullen opstaan en eeuwig leven !

Dat geloof is een geweldige kracht in ons leven.

Door de kracht van de opstanding kijk je anders tegen het leven aan.
Neem nou ziekte, dat gaat aan wie gelooft niet voorbij, of wat kun je in
de knoop zitten met je verleden.

Geloven in de opstanding betekent verlost te zijn van zonde, maar niet
van het lijden. Het is gebogen gaan onder het kruis, maar in de
wetenschap te zullen opstaan.

Het geloof in de opstanding maakt het leven niet vrij van moeiten en
zorgen. Het maakt ons leven wel anders.

Ons leven staat niet in het licht van de dood, maar in het licht van het
leven, hallelujah !

Gerrit en Dea van der Heide



Activiteitenagenda

02-04
07-04
07-04
08-04

14-04
14-04
15-04
15-04
17-04
18-04
19-04
20-04
21-04
28-04
29-04
06-05
11-05

Moderamen

Afscheid/(her)bevestiging ambtsdragers
Film in Witte Kerkje Grootegast
Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor
belanghebbende gemeenteleden
Tienerdienst

Gezellige zondag op de Boyemaheerd
Pastoraat

Crea-avond

CPL: uitje

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag

Paaszondag, Kom in de kring
Inzameling Voedselbank, Koffiedrinken
Inleveren kopy Kerkwijzer mei
Boekbespreking De Schuilplaats
Tieners op zaterdag

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis 't Kompas
Opgave voor warme maaltijd uiterlijk ma. avond via:
ontmoetenlutjegast@gmail.com

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.

Verjaardagen 70+

13 apr 1946 T. Helmus-v.d. Vaart 4

15 apr 1941 R. v.d. Velde-Poelman b & 5

18 apr 1928 H.K. Hazenberg \;f(

24 apr 1945 G. Ploeg-Algra N ‘

11 mei 1949 G. Vegter-Holtrop @ %Q ¥
P e



Inzameling Voedselbank Westerkwartier
Zondag 28 april inzameling

In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren.

Thema voor april: “CHINEES, INDONESISCH”
De volgende producten zijn welkom:

Bami nestjes

Rijst

Nasimix

Bamimix

Pindasaus

Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal

punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop
of plastic zakje in de krat deponeren.

Mutaties

Geboren:
Dea Josefien van der Heide, geboren op 1 maart 2019, dochter van
Peter van der Heide en Wiesje Bronsema

Onttrokken:

T.A. Struiksma, Rikkerdaweg 16
W. Scheper, Abel Tasmanweg 77
H. Bakker, Rikkerdagweg 33




Gemeenteleden elders

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

e Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63,
9801 VG Zuidhorn

e Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswald 1,
9269 VS Feanwalden

e Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk

Gezellige zondagen Boyemaheerd

Op 14 april, 19 mei, 23 juni, 21 juli,
22 september, 20 oktober en

17 november 2019 zijn er weer
gezellige zondagen op de
Boyemaheerd, Stationsweg 1.

- Vanaf 11 uur brengen we de dag in
gezelschap met elkaar door, onder het genot van een bakje koffie met
wat lekkers, een warme maaltijd, een bakje thee enzovoort.

Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig.

Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te
komen? Dan bent u van harte welkom.

U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op

telnr. 613087 (Dicky Klaver).

De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer
€ 5,00.

Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te schenken?
Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven!



Paasproject Kindernevendienst
God kiest, God redt.....kies jij ook?

Dat is het thema van het paasproject van de kindernevendienst dit jaar.
Dit jaar hebben we geen project voor in de kerk, maar in de eigen
nevendienst. Graag willen we u wel vertellen waar we met de kinderen
over na denken.

PAASPROJECT

Het Paasproject neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus
volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil
en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus
keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn
discipelen en voor ons.

God kiest ervoor de schepping niet op te geven en ten onder te laten
gaan. God kiest ervoor redding te brengen. Daarin is zijn eigen Zoon,
Jezus Christus, de centrale persoon, want Jezus kiest de weg te gaan
die God Hem wijst. Jezus heeft de opdracht gekregen om als mens op
aarde de juiste keuze te maken. Alleen Jezus kan dat, omdat Hij meer
is dan een mens. Hij heeft de liefde en kracht van God zelf.

De discipelen staan dichtbij Jezus en willen de weg naar Jeruzalem met
Hem gaan. De discipelen zien in Jezus de aardse koning, op wie ze
hopen. Ze kijken naar de korte termijn, naar eigen eer en glorie. Maar
Jezus maakt keuzes vanuit Gods perspectief, keuzes voor altijd. Een
keuze niet voor zichzelf maar voor alle mensen, voor de hele schepping.
Jezus kiest ervoor om in onze plaats te staan, Hij brengt ons redding en
nieuw leven.

Ook in ons dagelijks leven moeten we veel keuzes maken. Wat is nu
goed om te doen?

Sommige keuzes maken we zonder er bij na te denken en andere
worden voor ons gemaakt. In het paasproject staan we als eerste stil bij
de belofte van een eerlijke toekomst met God die Jezus ons geeft als
we met Hem op reis gaan. Als onze reis gestart is mogen we zien hoe
Jezus handelt. We mogen ervaren welke keuze Jezus maakt vanuit het
hemels perspectief. Om hiervan te leren voor ons dagelijks leven. God
kiest, God redt... welke keuze maak jij?



RUGZAK

Ook bij dit paasproject maken we gebruik van een projectverbeelding.
Deze keer staat de rugzak centraal als symbool voor de reis over de
weg van het leven. Jezus kwam naar de aarde om mens te zijn en in alle
keuzes gehoorzaam de stem van zijn Vader te volgen.

Jezus heeft een grote last tijdens een moeilijke tocht te dragen, wat
verbeeldt wordt in een grote trekkersrugzak. Als we op reis gaan, pakken
we al onze spullen bij elkaar, stoppen die in een rugzak en gaan op pad.
Wat moeten we meenemen op onze reis? Hebben we genoeg bij ons?
Welke weg moeten we inslaan? Elke reis is vol keuzes. Zo ook deze
reis.

De eerste twee weken hoorden de kinderen hoe Jezus de mensen
vertelt over te toekomst. Hier hoorden symbolen bij die aan de rugzak
werden bevestigd.

De middelste vier weken staan in het teken van een keuze van Jezus en
zijn discipelen en mogen we ervaren welke moeilijikheden er onderweg
zijn. Ze worden gesymboliseerd door stenen die voor de grote rugzak
op de grond komen te liggen. De ene keuze heeft met de volgende
keuze te maken, is er soms een gevolg van. De moeilijkheden stappelen
zich op en versperren zo de weg naar Jezus toe. Elke keuze maakt het
moeilijker Jezus te bereiken.

Hij lijkt verder weg dan ooit. Niet alleen versperren de verkeerde keuzes
de weg, ook wordt de last van verkeerde keuzes zwaarder in onze
levensrugzak.

De laatste 2 weken staat in het teken van Goede Vrijdag en Pasen.
Ondanks alles reikt Jezus ons de hand, om ons op onze weg te
ondersteunen, door moeilijkheden heen. Zoals een vader zijn kind helpt,
zo helpt Jezus zijn discipelen en ons.

Maar Jezus gaat nog verder. Hij wil zelfs al onze moeilijkheden dragen,
Hij neemt onze last van ons over. Dit wordt gesymboliseerd door alle
stenen in_de rugzak te plaatsen, alle lasten zitten nu in de rugzak en
worden door Jezus gedragen. Door Gods kracht en liefde kan en wil
Jezus dit. Jezus wil deze weg voor ons allen gaan. Hoe geweldig is dat!
Wij danken ons leven aan het geweldige reddingsplan van God.

Dit is in het kort even uitgelegd waar het paasproject over gaat. U bent
van harte uitgenodigd om in de grote zaal te komen kijken waar we mee
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bezig zijn. Of misschien dat een van de kinderen u iets kan vertellen
over de symbolen die bij de grote rugzak staan.

Met een vriendelijke groet,

De leiding van de kindernevendienst

van de

Kerkeljk

werker

Op zoek naar verhalen

Een zendeling liep ooit door een bergachtige streek in Nepal. Hij liep van
dorp naar dorp en was al een poosje van huis. Overal probeerde hij iets
te laten zien van zijn geloof in Jezus Christus.

En altijd was hij op zoek naar goede voorbeelden. Voorbeelden
waarmee hij het werk van zijn Heer duidelijk zou kunnen maken.
Eigenlijk was hij op zoek naar eigentijdse gelijkenissen, verhalen uit het
gewone leven, dingen die je om je heen ziet en die kunnen helpen om
aan mensen duidelijk te maken wat hij over God en Jezus nu eigenlijk
probeerde duidelijk te maken.

Hij kende natuurlijk al de verhalen van Israél en de verhalen van en over
Jezus. Maar het kon, zo vond hij, geen kwaad om wat nieuwe verhalen
te vinden.

Toen hij het volgende dorpje bereikte, zag hij al snel dat er iets aan de
hand was.

Hij merkte dat mensen niet, zoals in andere dorpen, nieuwsgierig naar
hem toekwamen om te kijken wie en wat hij was. Nee ze waren allemaal
op het plein midden in het dorp. Daar stonden ze, groot en klein, rondom
een grote boom. Deze boom stond in brand, blijkbaar was het vuur
onderaan de stam begonnen, maar de vlammen waren al niet meer
beneden, ze klommen langzaam omhoog. Vlakbij de mensen trippelde
een vogel opgewonden en luid tsjilpend heen en weer. Ze vloog af en
toe op en daalde weer. Het leek wel alsof ze iets van de mensen wilde.



Hoog in de boom was een nest met jongen en het was de bezoeker al
snel duidelijk dat de paniekerige vogel de moeder moest zijn. Haar
jongen liepen gevaar en terwijl de vlammen al hoger en hoger kwamen
werd het dier steeds wilder en lawaaieriger.

Tenslotte, toen de vlammen vlakbij het nest waren, vlioog de vogel voor
de laatste keer omhoog.

Ze daalde neer op het nest zodat ze de jongen helemaal bedekte.
Toen de vlammen eindelijk doofden en de boom uitgebrand was, ging
iemand naar boven om te kijken: de moedervogel was dood.

Maar de jongen leefden.

Ate Klomp

Van de Kerkenraad

Uit de moderamenvergadering gehouden op 11 maart 2019
Preses Siebrand Douma opent de vergadering met gebed.

Op verzoek van de kerkenraad om het vergaderen tot een minimum te
beperken, heeft de kerkenraad besloten om het verslag van de
kascontroleurs te notuleren in de moderamenvergadering voorafgaand
aan de gemeentevergadering en vervolgens te tekenen in de daarop
volgende kerkenraadsvergadering.

Vaststelling agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
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Notulen kerkenraadsvergadering 28 januari 2019
De notulen worden onveranderd goedgekeurd en getekend.

Zaken uit de notulen:

Het jaargesprek met onze kerkelijk werker Ate Klomp heeft
plaatsgevonden. Gesprekspartners waren Siebrand Douma en Hein
Wijbenga. Het was een positief gesprek en is schriftelijk vastgelegd.

Ingekomen stukken

Van Peter van der Heide en Wiesje Bronsema een geboortekaartje van
hun dochter Dea Josefien, geboren op 1 maart 2019. Zusje van
Marleen en Rogier.

De overige stukken worden aan de commissies verdeeld of worden
voor kennisgeving aangenomen.

Kindernevendienst

Middels een brief aan de kerkenraad laat de
kindernevendienstcommissie weten dat er minder kinderen naar de
nevendiensten komen. Waren er eerder drie leidsters per zondag
nodig, nu doet eentje het. Bovendien zijn alle groepen samen en met
het oog op de uiteenlopende leeftijd (4 t/m 12 jaar) is dit niet altijd even
makkelijk om het voor ieder interessant te maken. Daar komt nog bij
dat er met ingang van het nieuwe seizoen drie leidsters stoppen en dat
ze met vier overblijven. Meerdere keren hebben ze geprobeerd nieuwe
leiding te krijgen, maar zonder resultaat.

De kindernevendienst vraagt of de kerkenraad mee wil denken om tot
een goede oplossing te komen.

Jaarrekening Protestantse Gemeente Lutjegast 2018

De boekhouding van de kerk over het jaar 2018 is gecontroleerd door
de Allanda Martini en Kees de Wit, namens de kerkenraad. Als
onafhankelijke leden door Jelle Visser en Johnny Solle. Alles is in
goede orde bevonden en de stukken zijn getekend. Daarbij werd
speciaal aangetekend dat boekhouder Gretha van der Velde, de zaken
keurig op orde heeft.

Ambtsdragerswisseling

Helaas is nog niet voorzien in de vacature voor diaken. De preses zal
nog een bezoek afleggen, mocht dit niet lukken dan blijft er een
vacature.
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Kerkrentmeesterlijke zaken

Actie kerkbalans: Er is ongeveer € 50.000 toegezegd, maar nog niet
alles is binnen.

De gemeenteleden die niets hebben toegezegd worden bezocht.
Ongeveer 50% van de AVG formulieren is binnen. Niet iedereen wil
tekenen.

Algemene verslagen

Classis:

Van de classis de vraag om te bekijken of wij kunnen instemmen met
de 7 voorstellen in de eerste lezing vastgestelde tekst van de
ordinanties. Het moderamen kan zich vinden in de tekst en heeft
verder geen opmerkingen of aanvullingen. De scriba stuurt bericht naar
de scriba van de classis.

Commissies/werkgroepen

Bezoekrooster

Kees de Wit heeft de mannenclub bezocht bij Bertus Douma. Het was
een erg leerzame avond.

Janny Poelman heeft de CJV bezocht. Een enthousiaste groep jonge
mensen. Het onderwerp was: “Al pinnend gaan we onze ondergang
tegemoet”. In de Bijbel lezen we over het teken van het beest
(Openbaringen 13:16-18). Hoe kijken we daar naar. Daar werd heel
verschillend over gedacht. Tot ongeveer 22.00 uur waren we in de
Kandelaar. Nadat Sjoert een gedicht had voorgelezen vertrok de jeugd
naar Jan Enne voor een afzakkertje. Een mooie avond!

Rondvraag
Er zijn geen punten voor rondvraag.

Sluiting
De preses sluit de vergadering.

Janny Poelman-van de Brake (scriba)

SitrdS- S dhi
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Notulen van de gemeenteavond gehouden op 18 maart 2019

Aanwezig: 40 gemeenteleden
lets later komen: Fokje Kroese, Hein Wijbenga, Bertus en Menka
Douma, Christa Jansen en Adina Horenga

1. Opening

De preses, Siebrand Douma heet allen hartelijk welkom en alvorens de
vergadering te openen, stelt hij voor Jan Lohmeijer toe te zingen, ter
ere van zijn 80°° verjaardag. De jarige neemt de aubade in dank aan.

De vergadering wordt geopend met het zingen van lied 864: 1,2 en 5:
“Laat ons de Heer lofzingen”. Vervolgens leest de preses uit de
Nieuwe Bijbelvertaling Lucas 24: 13-35. Het verhaal van de
Emmaulsgangers en daarna een overdenking.

God zelf komt naar ons toe. Hij heeft een verbond met de mensen op
aarde gesloten voor eeuwig. Alle mensen mogen aanspraak maken op
dit verbond. En om ons eraan te herinneren, heeft Hij de regenboog als
zegel op deze verbintenis gezet. Elke keer als wij dit natuurverschijnsel
zien, dan worden wij weer herinnerd aan de belofte die Hij aan onze
voorvaderen en ook aan ons heeft gedaan. Wij mogen weten dat er
lemand is die met ons meegaat op de reis door ons leven, bij voor en
tegenspoed. Soms krijgen we weleens het gevoel dat we er alleen voor
staan en geen gehoor krijgen bij onze naasten.

Wij lijken soms wel op die twee Emmadsgangers, die wat van slag zijn
door de gebeurtenissen van die afgelopen week in Jeruzalem. Ook wij
kunnen van slag raken, als we horen van de terroristische aanslag,
onlangs in Nieuw Zeeland en nu vandaag de aanslag in Utrecht. Veel
mensen leven nog met gesloten ogen en zien elkaar niet als
bondgenoot in deze wereld, maar als concurrent en vijand.

Laten wij bidden voor een betere wereld en dat onze ogen, net als die
van de Emmaulsgangers, geopend mogen worden, zodat we zicht
krijgen op elkaar en op het Koninkrijk van onze God en Vader en zijn
Zoon, onze Heer Jezus Christus.

De preses gaat voor in gebed.

2. Notulen gemeentevergadering 12 maart 2018
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De notulen van 12 maart 2018 worden onveranderd vastgesteld en
getekend.

3. Jaarboekje 2019/2020

Het algemene deel van het jaarboekje en de wijken wordt
doorgenomen.

Wim Broekema zou graag zien dat er mailadressen en
telefoonnummers bij de wijkindeling vermeld worden. Mailadressen is
mogelijk, indien gemeenteleden daar toestemming voor geven. Enkele
jaren geleden is dit al ingevoerd, maar wellicht moet het nog eens
onder de aandacht worden gebracht door middel van een stukje in
Kerkwijzer. Actiepunt scriba.

Pieter Plantinga merkt op dat het jammer is te moeten constateren dat
het ledental fors is gedaald, een vermindering van 38 leden. De
kerkenraad betreurt dit eveneens, maar het is een bewuste keuze van
die gemeenteleden en helaas de tendens van deze tijd.

4. Jaarrekening 2019 en begroting 2019
De voorzitter van het college kerkrentmeesters, Jakob Jongsma geeft
een toelichting.

Aan vaste bijdragen is begroot € 55.000, tot op heden is € 51.000
toegezegd. Ondanks de vermindering van leden, ongeveer dezelfde
toezegging ten opzichte 2018.

Wim Broekema mist de kerktelefoon in de begroting, terwijl we daar de
komende vijf jaar nog gebruik van maken. Volgende jaar zal € 500
worden begroot.

Albert Notebomer stelt voor om de jaarlijks terugkerende kosten, zij het
dan kleine bedragen (totaal ongeveer € 1000), wel op te nemen in de
begroting.

De boeken zijn gecontroleerd, in goede orde bevonden en getekend
door Allanda Martini en Kees de Wit namens de kerkenraad en twee
onafhankelijk financieel deskundigen, respectievelijk Jelle Visser en
Johnny Solle. Jelle Visser meldt dat de boekhouder de zaken goed
voor elkaar heeft. Alles ziet er heel duidelijk en keurig uit. Alle lof aan
boekhouder Gretha van der Velde.
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5. Hoe ziet de Protestantse Gemeente van Lutjegast haar
toekomst voor zich

Na een korte pauze wordt de avond vervolgd met het onderwerp van

deze avond: Hoe ziet de Protestantse Gemeente van Lutjegast haar

toekomst voor zich. Gespreksleider is Ate Klomp, maar alvorens hem

het woord te geven wil de preses nog een oproep van de

kindernevendienstcommissie noemen, waarin zij vragen mee te

denken over de voortgang.

Er komen minder kinderen naar de nevendienst en na de

zomervakantie stoppen er drie leiders.

Ate Klomp geeft eerst een korte inleiding waarin hij verwijst naar de
gemeenteavond van november jongstleden, waar we nagedacht
hebben over: “Wat is er veranderd om ons heen en ook in de
kerkgemeenschap zelf, de invloed van veranderingen in maatschappij
en cultuur”. Vanavond kijken we verder, we kijken naar de situatie hier
in het dorp, ons eigen gemeente.

In het bijzonder heet hij twee tieners welkom, Christa en Adina, fijn dat
jullie gekomen zijn en mee willen doen aan de gesprekken.

Natuurlijk zijn er dingen te noemen die we liever anders zouden zien.
Soms zijn er mensen die de kerk verlaten, of mensen die minder
betrokken zijn. Niet iedereen komt ’s zondags naar de kerk. Ook
komen er minder kinderen naar de kindernevendienst. Niet alleen de
leiding van de kindernevendienst maakt zich daar zorgen over. Kijkend
naar de eigen kerkelijke gemeente zien we veel dingen waar we
dankbaar voor kunnen zijn:

* We hebben een levendig jeugdwerk

* Catechesegroepen waar we blij mee zijn

* Een groot aanbod doordeweekse activiteiten

* Een gevarieerd aanbod aan kerkdiensten

Mogen we zeggen dat we een levendige gemeente zijn?

Allemaal dragen wij ons steentje bij aan de gemeente. We zijn
betrokken en geloven in Jezus en daarom zetten we ons. We handelen
vanuit de positiviteit, in vertrouwen op God en door de werking van de
Heilige Geest. Ondanks onze verschillen, zijn we toch allemaal
kinderen van dezelfde Vader. Durven we dat zo te zien en elkaar te
benaderen? Niet op een terloopse manier, maar bewust, als kind van
God!
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We gaan in groepen uiteen en spreken over de volgende vragen:

a. Als je kijkt naar onze gemeente en de activiteiten, waar word je blij
van?

b. Wat betekent het geloof voor je, welke plek heeft God in je leven?

c. Wat betekent volgens jou de kerk/gemeente voor het dorp
Lutjegast?

Vervolgens spreken we in tweetallen over de toekomst van de
gemeente:

Wat zou er in onze gemeente moeten gebeuren, ieder mag zijn of haar
persoonlijke gedachten hierover benoemen.

Tot slot gaat de hele vergadering met elkaar in gesprek over:
a. Wat zou de gemeente moeten doen
b. Wat zou je zelf willen doen

Geconcludeerd kan worden dat de aanwezigen op deze avond positief
gestemd zijn en liefde, betrokkenheid en warmte ervaren.
Een kleine greep uit de opmerkingen:

Ten opzichte van de gemeente is er passie en gemeenschapszin

Er wordt veel georganiseerd voor de jeugd

Voor het blijven voortbestaan van de kindernevendienst helpen een
oplossing zoeken

Het zou erg zijn als er geen kerk/gemeente meer in Lutjegast zou zijn
De kerk als gebouw is een belangrijke plek, daar kun je elkaar
ontmoeten, verbindende factor.

Je zou wel meer naar buiten kunnen treden

Bezoekwerk zou meer kunnen

Welke plek heeft God in jouw leven:

Soms wisselend

Een vriend die altijd bij je is

Houvast, schuilplaats, vertrouwen, je voelt Zijn nabijheid
God geeft kracht, de Geest van God woont in je

God is alles, hij heeft de belangrijkste plek in mijn leven

Wat zou er in de gemeente moeten gebeuren:

Diensten om 11.00 uur, andere invulling, andere liederen, andere
muziek

Blijmoedigheid moet in de dienst tot uiting komen
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Vertrouwen en dankbaarheid uitstralen

Denk aan de jeugd, dat is onze toekomst

God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf

Meer om Gods leiding vragen, je hoeft het niet allemaal zelf te doen
Afhankelijk van God durven zijn

Alle antwoorden en ideeén worden gebundeld en uitgewerkt en dienen
als handvat voor de kerkenraad en werkgroep Verbinding. Ook worden
ze gepubliceerd in Kerkwijzer.

De preses bedankt Ate voor zijn inbreng.

6. Rondvraag
Er wordt geen gebruik van de rondvraag gemaakt.

7. Sluiting
Samen zingen wij uit de bundel Opwekking 58:1,2 en 3: “Vrede zij u”,
daarna sluit de preses de vergadering.

Janny Poelman-van de Brake (scriba)

Werkgroep “Verbinding”

Vertrouwen in toekomst voor gemeente van Jezus Christus in
Lutjegast

Met een 50-tal betrokken gemeenteleden werd maandag 18 maart |jl.
over de toekomst van onze kerk in Lutjegast gesproken. Dit leverde een
boeiende avond op waarin we ons geloof met elkaar mochten delen aan
de hand van vragen als: ‘Wat betekent het geloof voor jou?”, “Welke plek
heeft God in jouw leven?” en “Wat zou God willen met onze gemeente
in Lutjegast?”. Zo mooi om te horen dat mensen vertellen dat God een
belangrijke rol speelt in hun leven en dat jongeren voelen dat Jezus met
hen meeloopt. Dat mensen in situaties zich afvragen wat jezus zou
doen? (“What would Jesus do?”)
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De verscheidenheid aan mensen en persoonlijikheden leveren ook
verschillende meningen op ten aanzien van tradities, liederen, preken
etc. Wat voor de één heel belangrijk is, kan voor de ander van weinig
betekenis zijn. Soms kunnen we ons daar over opwinden. Zelfs zo dat
we ons aan bepaalde mensen ergeren. In plaats van elkaar dan aan te
vallen kunnen we deze verschillen ook gebruiken om elkaar aan te
vullen. Dat zou ons als gemeente namelijk sterker maken. In dat geval
moeten we leren om in liefde naar elkaar te luisteren, zodat we elkaar
leren begrijpen. Wat bedoelt de ander nu werkelijk en waarom erger ik
me daar dan aan. Wanneer je dat herkent nodig ik je uit om de ander op
te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan. Je hoeft het niet met elkaar
eens te zijn om de ander in zijn of haar waarde te laten. Wanneer we
God liefhebben met alles wat in ons vermogen ligt, we onze naaste lief
hebben als onszelf en samen bidden om Gods leiding voor onze
gemeente, dan helpen we elkaar verder en geven we elkaar ruimte om
te groeien in ons geloof. De Heilige Geest wil ons helpen om goede
relaties met elkaar aan te gaan. Want als we de “eenheid” bewaren en
ondanks onze verschillen eensgezind blijven, dan kunnen we als
gemeente "vernieuwen”. Niet omdat “verandering” het doel is, maar
omdat we graag samen willen groeien en veranderen in een gemeente
zoals God die graag ziet. Door de inzet van ieders talent willen we
samen handen en voeten aan onze gemeente.

Het woord “geluk” roept beelden op van het uitpakken van cadeaus,
hand in hand wandelen met iemand van wie je houdt, uitbundig lachen
of vakantie vieren op een exotische plaats. ledereen wil gelukkig zijn.
Ons leven lang streven we dit prachtige ideaal na; we geven geld uit,
verzamelen dingen en zijn op zoek naar nieuwe ervaringen. Maar als
geluk afhankelijk is van onze omstandigheden, wat gebeurt er dan
wanneer geliefden sterven, de gezondheid achteruit gaat, ons geld
gestolen wordt of opraakt en het feest of de vakantie voorbij is? Vaak
vervliegt dan het geluk en komt er wanhoop voor in de plaats. Tegenover
“geluk” staat “blijdschap”. Blijdschap gaat dieper en is sterker: het is het
stille, zekere vertrouwen dat God van ons houdt en in ons leven aan het
werk is. Het is de zekerheid dat Hij er zal zijn, wat er ook gebeurt! Geluk
hangt af van omstandigheden, maar blijdschap hangt af van Christus.
Wanneer je meer wilt weten over blijdschap in lijden, dienen, geloof en
in het geven, lees dan de brief van Paulus aan de Filippenzen.

Namens werkgroep “Verbinding”: Lolke van der Veen
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Diaconie

Collectebonnen
Zoals u wellicht weet geeft de Protestantse gemeente Lutjegast
collectebonnen uit.
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de
dienstdoende diakenen.
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie.
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:
e 0,30 -vel van 20 stuks =€ 6,00
e 0,75 -vel van 20 stuks = € 15,00
e 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Van de Diaconie

De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en
Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het
Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen
dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste
aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit.
Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn
dakloos geraakt. Kerk in Actie start hulpverlening.

In Mozambique bevinden zich 1,7 miljoen mensen in het pad van de
cycloon, terwijl in buurland Malawi nog eens 920.000 mensen zijn

getroffen. De wervelwind ging gepaard met golven met een hoogte van
6 meter die een "ongelofelijke verwoesting" veroorzaakten in een groot
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gebied. De getroffenen - vooral diegenen in afgelegen gebieden -
hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en
medicijnen.

Bijna alles verwoest

Het officiéle dodental ligt inmiddels op bijna vijfhonderd. Zowel de VN
als de Mozambikaanse president Filipe Nyusi vrezen dat het aantal de
komende dagen flink gaat stijgen. "De komende dagen wordt nog veel
meer neerslag verwacht. Het zou ons niet verbazen als het aantal
slachtoffers tot boven de duizend oploopt", aldus Nyusi.

De storm kwam aan land in Mozambique en bereikte later ook
buurlanden Zimbabwe en Malawi. Communicatielijnen zijn volledig
weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Grote delen van de stad
Beira zijn totaal verwoest. Gehele dorpen zijn overstroomd.
Hulpverleners redden mensen die op daken zijn gaan schuilen en in
bomen zijn geklommen om niet in het water terecht te komen.

Hulp via lokale organisaties en kerken

De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het
jaar. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit
betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen
miljoenen mensen de komende maanden honger lijden. Via het
wereldwijde netwerk ACT (Acting by Churches Together) biedt Kerk in
Actie via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen
gebied. In Mozambique gaat het om CEDES (opgericht door Raad van
Kerken van Mozambique en Caritas), in Malawi om CARD
(Protestantse Kerk) en ELDS (Lutherse Kerk) en in Zimbabwe om LDS
(Lutherse Kerk), ZCC (Raad van Kerken) en MeDRA (Methodisten).

Samen werken we aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding,
water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiéne en
psychosociale ondersteunende diensten. We zijn ook gericht op de
specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals kinderen, vrouwen,
mensen met een handicap en ouderen.

Help mee en steun de slachtoffers

Kom ook in actie en help de slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en
Malawi. Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie, 0.v.v. het projectnummer 'Noodhulp cycloon’
Hartelijk dank!
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Bid mee voor de slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi

Collecte Jeugdwerk zondag 14 april 2019

Jongeren doorleven het paasverhaal

Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord.
Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong
Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke
jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige
elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een
hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als
achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de
opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op
paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren
van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie
filmpje op jop.nl/paaschallenge). Wij collecteren mee, zodat JOP rond
Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven)
betrekken.

Collecte Zending 21 april 2019, Pasen Versterk de kerk in Pakistan

Versterk de kerk in Pakistan.
Veel christenen in Pakistan voelen
zich kwetsbaar en onzeker. Zij
vormen een minderheid en
behoren tot de laagste klasse, de
armste bevolkingsgroepen. Veel
christenen hebben bovendien
weinig kennis over het christelijk
geloof. Kerk in Actie bouwt samen
Y ' met lokale kerken aan een sterke
AR el " en vernieuwende kerk in Pakistan.
Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen
en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen
6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de
kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee
aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Geef in de collecte
of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie 0.V.V. collecte 40dagentijd. Meer informatie:
www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd Helpt u mee om deze collecte tot
een succes te maken? Hartelijk dank!
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Hoe hou je contact met kerken in oorlogsgebied?
Collecte Noodhulp Zondag 5 mei 2019

7 D

Graag vertellen we u wat meer over het werk van Syrische kerken in
Syrié, dat onze gemeente op dit moment steunt via Kerk in Actie. Hoe
verlopen contacten met kerken in zo’'n oorlogsgebied? Kerk in Actie-
medewerker Feije Duim vertelt: “Dat is niet eenvoudig. Soms vlucht onze
contactpersoon naar het buitenland of overlijdt iemand. Dan moeten we
met iemand anders een nieuwe band opbouwen. Financiéle steun is in
oorlogsgebied niet zonder risico’s. Toch steunen we deze kerken met
veel overtuiging, want we laten ze juist nu niet in de steek!”

Zo had Kerk in Actie jarenlang een goede samenwerking met de
Syrisch-Orthodoxe Kerk in Hassakeh. In 2014 moest de bisschop
halsoverkop vluchten. Sindsdien had Kerk in Actie enige tijd geen
contact meer met het bisdom. In de loop van 2015 veranderde de
situatie in Hassakeh: de Koerden namen het bestuur van de stad over,
christelijke dorpen eromheen waren aangevallen door ISIS. De
christenen vluchtten naar Hassakeh en werden daar opgevangen door
hulpverleners van de kerken. Ondanks het vertrek van de bisschop bleef
de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Hassakeh zich inzetten voor mensen op
de vlucht. Herstel van het contact was noodzakelijk. Feije Duim: “We
konden die kerk niet in de steek laten, niet in de situatie zoals die nu is.
We zochten contact met het hoofdkantoor in Damascus.”

Het patriarchaat richtte in 2015 een comité op voor de diaconale hulp
aan ontheemden door plaatselijke kerken in heel Syrié. Kerk in Actie
besloot dit comité te steunen met 25.000 euro, zodat de kerken
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ontheemden kunnen helpen met bijvoorbeeld babyvoeding,
gezondheidszorg en voedsel. “De kerk bevindt zich in een instabiele en
gevaarlijke omgeving. Maar omdat de nood zo hoog is, nemen we het
risico dat het misgaat.” In daaropvolgende jaren steunt Kerk in Actie de
kerk opnieuw met 25.000 euro. “We laten elkaar niet los als kerk”,
benadrukt Duim.

Dankzij de steun van onze kerk is dit werk mogelijk. Het bemoedigt de
christenen in Syrié enorm dat christenen uit andere landen hen niet in
de steek laten. Doet u mee? Kik voor meer informatie op
www.kerkinactie.nl/kerkensyrie. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via
de collecte in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457
457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Z00400, thema Versterk de kerk, Syrié.
Hartelijk dank!

Gratis vakantie voor gezinnen

Het vakantieburo van onze landelijke kerk biedt vakantieweken aan voor
wie vakantie niet vanzelfsprekend is.

In samenwerking met RCN vakantieparken organiseert zij ook dit jaar
weer vakanties voor gezinnen die leven op bijstandsniveau.

Gezinnen met schoolgaande kinderen, die de afgelopen jaren niet op
vakantie konden, kunnen in de mei-, zomer- of herfstvakantie een week
lang genieten op de RCN vakantieparken in Nederland.

Kent u zo’n gezin of komt u hiervoor zelf in aanmerking laat het weten
aan de penningmeester van onze Diaconie: Allanda Martini. Tel: 0594-
614352. (Uw aanvraag wordt zeer vertrouwelijk behandeld)

Deelname is beperkt en gaat op volgorde van aanmelding.
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BE STILL AND KNOW........

Zaterdag 16 maart reden we met 9 vrouwen uit onze gemeente naar de
stadskerk in Groningen. Jannie, Dea, Janneke, Piety, Grietje, Dinie,
Gesina, Diane en Ina.

Er werd een vrouwen event georganiseerd en het leek ons een feestje
om daarbij te zijn.

Wat zou de dag ons brengen?

We werden op een rode loper onthaald door vriendelijke mannen in pak
die ons welkom heetten. (Even sloeg de verbazing toe, het was toch een
vrouwen event??)

Binnen gekomen was het een warm onthaal van mensen en kregen we
koffie/thee met wat lekkers erbij. Dit smaakte naar meer......

Toen we een plekje zochten in de kerkzaal keek ik om me heen. Ruim
500 kakelende vrouwen bij elkaar. Hoezo: “Be still and know??”

Nadat we opnieuw verwelkomd werden, nu door iemand van de
organisatie, bleek het toch al gauw dat al deze vrouwen ook stil konden
zijn. Het programma werd
gestart met een gebed van
dankbaarheid en om vervulling
van de Heilige Geest.
Vervolgens mochten we God
aanbidden en prijzen in de
vorm van prachtige liederen. Er
stond een geweldige band op
het podium die ons begeleide:
Insalvation! Het feest was
begonnen!

Na een half uur zingen en aanbidding werd Rasika Bos naar voren
geroepen. Een vrouw geboren in Sri Lanka maar op haar vijfde
geadopteerd door mensen in Nederland. Ze heeft in haar jeugd de
meest verschrikkelijke dingen meegemaakt en vertelde in het kort haar
levensverhaal.

Ondanks pijn en verdriet heeft ze uiteindelijk rust gevonden in de liefde
van haar Vader, Schepper van haar leven.

Naar aanleiding van dit aangrijpende verhaal heeft Rasika een
indrukwekkend boek geschreven met als titel “Curry met hagelslag”. Het
gaat over gevangenschap en bevrijding.

Na een aantal liederen te hebben gezongen kwam Joyce de Vos naar
voren. Een enthousiaste spreekster die ons meenam in het leven van
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Ruth. Haar boodschap was dat wij net als Naomi en Ruth alles mogen
loslaten, en God mogen vertrouwen op de weg die Hij ons wijst. Al was
ik de draad wel eens kwijt door het aanstekelijk vertellen van Joyce, die
veel uit haar eigen leven met ons deelde, toch kwam de boodschap naar
aanleiding van het thema zeker aan. “Be still” betekent letterlijk Let go....
laat los!

Toen het inmiddels half 1 was, en wij al behoorlijk gevuld waren met
geestelijk voedsel, bemerkten we dat dat de inwendige mens ook wel
naar wat eten verlangde.

Gelukkig werden we ook daarin ruimschoots voorzien, want aan een
ieder van ons werd er een tasje met een lunchpakket uitgedeeld. Wat
een verwennerij! Nadat we lekker hadden gegeten en waren bijgekletst
kregen we een uur de tijd om bij de gezellige kraampjes en boekentafels
langs te gaan. Er werd volop ingeslagen door de dames!

Om twee uur begon het vervolg van het programma. Nadat er weer

uitbundig werd mee gezongen met de band, kwam er opnieuw een

spreekster naar voren. Carianne Ros genaamd. Zij is christentherapeut

en heeft een eigen praktijk waarin ze mensen helpt om in balans te

komen met God, zichzelf en de mensen om hen heen. Daarnaast geeft
24



ze lezingen en schrijft ze voor verschillende tijdschriften. Een echte
powervrouw die vrouwen laat inzien waarom het zo belangrijk is om stil
te worden in aanwezigheid van God. De meeste vrouwen hebben het
erg druk en daarom is het moeilijk om tijd te vinden met en voor God.

Haar boodschap was: plan Jezus niet om je agenda heen, maar plan je
agenda om Jezus heen!! Zoekt eerst het Koninkrijk van God, en de rest
zal je gegeven worden.

Soms schudt God je agenda door elkaar, en dat is vaak niet zonder
reden.

Het is belangrijk om de dag met God te beginnen en om stil te worden.
Wij mogen ons laten voeden door zijn woord. Dan zal de boom des
levens vrucht dragen. Dat kan niet als we alles op eigen kracht doen.
Daar hebben we God voor nodig. In de stilte kun je ook mediteren. Dat
is niet zweverig bedoeld sprak Carianne. Eigenlijk is mediteren, biddend
nadenken. Deze zin sprak me persoonlijk erg aan. Het is mooi om zelf
te ervaren wat God met je doet als je bewust tijd voor Hem maakt. Pas
als er ruimte ontstaat in ons hoofd, en dus in onze gedachten, kan Hij
door ons heen werken en ons de weg wijzen die we met Hem mogen
bewandelen. Ook sprak Carianne over rust naar aanleiding van Psalm
42. Rust waar zoveel vrouwen naar verlangen. Zoals een hert verlangt
naar water, zo verlangt ons hart naar rust. Het is zo belangrijk om God
te zoeken met ons hart. Bidden is de sleutel om rust te creéren in ons
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drukke leven. Wij werden door de woorden van Carianne bewust even
stil gezet. Tot slot deed ze nog een meditatie met ons, waarin we ons
lichaam letterlijk in de “ruststand” mochten zetten en we met gesloten
ogen de gesproken woorden in ons op konden nemen. Het werkte zeer
ontspannend en helend.

Na het dankgebed, en het zingen van nog enkele liederen, kwam er een
einde aan deze bemoedigende dag.

Toen we richting de uitgang liepen stond ons nog een verrassing te
wachten. De heren in pak stonden klaar om ons een goodiebag te
overhandigen. Een tas vol kaartjes, boekjes en leuke presentjes. Om
zelf blij van te worden maar ook om er een ander blij mee te maken.
Uiteindelijk mochten wij deze dag veel liefde ontvangen. En wat is er
nou mooier om van deze liefde uit te delen?

Gevoed en vervuld keerden we huiswaarts. Het was een zegen om dit
feestje met elkaar te mogen vieren. Zeker voor herhaling vatbaar wat mij
betreft.

Bijdrage: Ina van der Veen
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De Werkgroep Open Kerk T BEST FILM
Protestantse gemeente WINNER CE

Grootegast-Sebaldeburen

GRAND PRIX

Na een succesvolle Kerststallen e

MBE! ALE

expositie in december j.I. i DES HOMMES
organiseert de werkgroep Open :
Kerk van onze gemeente een
tweede activiteit.

Op zondag 7 april zal in het Witte
kerkje de film worden gedraaid:

“"Des Hommes et Des Dieux”.
Deze film is gebaseerd op een waar
gebeurd verhaal (1996) en won op
het filmfestival van Cannes de
Grand Perix.

Het is een diep religieus, sereen en aangrijpend verhaal.
Een rustige film waarin goed de tijd wordt gegeven om
ondergedompeld te raken in het kloosterleven.

Acht monniken leven in harmonie met elkaar en met de lokale
bevolking in een klein Algerijns dorpje.

Wanneer de moslimfundamentalisten komen en niemand meer veilig
lijkt te zijn, maken de kloosterlingen zich ook zorgen, maar hun band
met elkaar, met het klooster en de dorpelingen is te sterk om zomaar
op te geven.

Een herder laat zijn kudde niet in de steek!

Het gaat om de vraag hoe mensen van een verschillend geloof met
elkaar kunnen samenleven, of dat geloof nu christendom, islam of
humanisme is.

De monniken laten zich leiden door hun geloof in Jezus en het feit dat
ze door hun manier van leven iets van Jezus op aarde willen laten
zien.

In de film raken we betrokken bij de keuze die elk van de monniken
moet maken.
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Hun innerlijke strijd wordt onze strijd, want wat zouden wij doen
wanneer we voor een dergelijke keuze werden gesteld?

Welke keuze zou jij maken?”

Kom op 7 april naar de film “Des Hommes et des Dieux”
In het Witte kerkje, Rondweg 21, Grootegast

Aanvang 15:30 u.

Leeftijd: vanaf 16 jaar.

De film duurt ca. 2 uur. Er is pauze, waarin koffie thee, fris te
verkrijgen is.

Toegang: Gratis ! Collecte ter bestrijding van de kosten.

28



Kerkenestafette

KERKENESTAFETTE PROTESTANTSE
KERKEN WESTERKWARTIER

De samenwerkende Protestantse kerken in

het Westerkwartier houden op zaterdag 22 juni 2019 een
kerkenestafette. Een estafette is een sportief gebeuren, waarbij leden
van een team achtereenvolgens een deel van een route afleggen.

Het doel van deze estafette is de samenwerking tussen Protestantse
kerken in het Westerkwartier te bevorderen. Daarbij willen we elkaar
ontmoeten door op een sportieve manier onze prachtige omgeving te
ontdekken en onze kerkgebouwen te bezichtigen.

De kerkenestafette wordt gehouden met een aantal teams van de
deelnemende Protestantse kerken en andere geinteresseerde renners.
Daarnaast is een recreatieve tour voor fietsende belangstellenden.

De deelnemende teams van de kerkenestafette bestaan uit:

- 4 of 5 lopers

- 2 fietsers

- chauffeur van een busje
- 1 navigator

ledere twee kilometer is er één loper op de route, die begeleid wordt
door één of twee fietsers.

Het is geen competitie. Elkaar ontmoeten, kerken bezichtigen,
genieten van onze omgeving en vooral verbinding zoeken met andere
gemeenteleden in ons samenwerkingsgebied staat voorop.

De route is in totaal rond de 60 kilometer en begint in Grootegast. Via
Lutjegast, Opende, Marum, De Wilp, Zevenhuizen, Leek, Midwolde,
Tolbert, Boerakker en als eindpunt naar Grootegast. De planning is om
09.30 uur te starten en de verwachte aankomst is rond 15.30 uur.
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Uiteraard zijn zoveel mogelijk kerkgebouwen langs de route open
tijdens de estafette. Voor de deelnemers zal er bij elk geopend
kerkgebouw gelegenheid zijn voor drinken en een sanitaire stop.
Halverwege de route staat er voor de teams een lekker kopje soep
klaar.

Voor de recreatieve fietstour geldt dat de route geheel of gedeeltelijk
mag worden afgelegd. leder mag zijn of haar startplek en
eindbestemming zelf invullen. Met een groepje fietsen is natuurlijk veel
gezelliger.

Namens de organisatie
Ds. H.C. Mulderij  hcmulderij@gmail.com

mw. J. Helmantel juud76@hotmail.com
dhr. R.J. Tamminga famtamminga@telfortglasvezel.nl

Contactpersoon voor Lutjegast is Janny Poelman pobra@home.nl of
0594 613411

zaterdag 22 juni

'Aanmelding teams/lopers of
1 meer informatie:
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Reserveren Kandelaar

Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er
contact worden opgenomen met Jakob Jongsma, per e-mail:
jjongsma02@ziggo.nl of per app: 06 - 52 36 67 54.

De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 100,00.

Kerkauto

Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen
gebruikmaken van de kerkauto.

Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met
de coordinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750.
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit
telefonisch door te geven aan Kees de Wit.

Uitzendingen Omroep Westerkwartier

Bij Omroep Westerkwartier (voorheen Radio Westerkwartier) worden
sinds geruime tijd uitzendingen van kerkdiensten uit de regio
uitgezonden. Ook Lutjegast mag met enige regelmaat een uitzending
verzorgen. Meestal probeert de vrijwilliger dan de dienst van die morgen
ook in de middag klaar te maken voor uitzending.

Voorheen was dit altijd te beluisteren op zondagmiddag om half vijf tot
zes uur. Sinds 1 april 2018 is deze uitzending verhuist naar half tien
‘s morgens en een herhaling om half negen ‘s avonds.

Wanneer Lutjegast een uitzending verzorgt, zal dit voortaan geen
actuele uitzending meer zijn, maar eentje van een week (of 2) eerder.
Het uitzendschema kunt u vinden op:
https://omroepwesterkwartier.nl/wp-
content/uploads/2018/12/Uitzendschema-kerkdiensten.pdf

De eerstvolgende uitzending van Lutjegast is op heden niet bekend.
Omroep Westerkwartier is te beluisteren op de radio op 105.3 MHz, of
via de kabel op 105.9 MHz.

De lijst voor de komende tijd:
07 apr ?

14 apr
21 apr
28 apr
05 mei
12 mei

[0 BTG BTG BTG BETS |
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Roosters Ruilbeurten graag doorgeven ]

aan scriba en beamerteam

Kerkautorooster

07 apr Dirk Notebomer
14 apr Kees de Wit

18 apr André Schippers
19 apr Tjeerd Hoekstra
20 apr Herman Smith
21 apr Henk Pera

28 apr Peter Klaver

05 mei Lolke van der Veen
12 mei Wim Broekema
Oppasrooster
T © 07 apr Hanne en Evelien
. | 14 apr Baukje en Wiesje

21 apr Kom in de kring
28 apr ivm meivakantie geen

> " oppas
‘ ‘ 05 mei Hanne en Evelien

12 mei  Baukje en Sanne

Organistenrooster

07 apr Martin van der Velde
14 apr Martin van der Velde
18 apr Martin van der Velde
19 apr Vocalo/Van der Wind
20 apr Piet Dijkstra

21 apr De Bazuin

28 apr Martin van der Velde
05 mei Annekor Top

12 mei Martin van der Velde
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Beamerrooster
07 apr Siety Douma

14 apr Gerdine Broekema

18 apr Anneke Plantinga

19 apr Lammert Jan Broekema

20 apr Gerdine Broekema

21 apr Diane Ruiter

28 apr Gerdine Broekema

05 mei Siety Douma \ , 9
12 mel Anneke Plantlnga BEAM-TEAM VERVEELT ZICH

Lectorenrooster

07 apr Dinie Faber

14 apr Siety Douma

18 apr Gesina Broekema
19 apr Betty Schippers
20 apr Pop Poelman

21 apr Wim Broekema
28 apr Janna van Dellen
05 mei Grietje Pera

12 mei Janny Poelman

Kosterrooster
07 apr Jan Klaver
14 apr Wim Broekema

18 apr Ruurd Horenga
19 apr Jakob Jongsma

20 apr Jochum de Vries
21 apr Allanda Martini
28 apr Jan Klaver

05 mei Wim Broekema
12 mei Ruurd Horenga
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Kerkdiensten

Zondag 7 april 2019

Bevestiging ambtsdragers

K 9.30 dhr. A. Klomp, Drachten
Kindernevendienst 1 t/m 8
Ouderling van dienst: J. Jongsma
Collecte: 40 dagentijd

na de dienst koffie/thee

Zondag 14 april 2019

K 9.30 kand. drs. H.J. van der
Wal, Groningen
Kindernevendienst 1 t/m 8
Ouderling van dienst: G. Pera
Collecte: jeugdwerk

Donderdag 18 april 2019

Witte Donderdag

Viering Heilig Avondmaal

K 19.30 ds. J. van der Veen,
Heerenveen

Ouderling van dienst: J. Poelman
Collecte: kerk

Vrijdag 19 april 2019

Goede Vrijdag

K 19.30 m.m.v. Vocalo, Zoutkamp
Ouderling van dienst: G. Broekema
Collecte: diaconie

Zaterdag 20 april 2019

Stille Zaterdag

K (zaaltje) 19.30 pastor W.G.
Jansen-Baltink, Grootegast
Ouderling van dienst: G. of D. van
der Heide

Collecte: geen
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Zondag 21 april 2019

Eerste Paasdag

K 9.30 dhr. D. Kruyt, Leek
Kindernevendienst 1 t/m 8 en
Kom in de kring

Ouderling van dienst: S. Douma
Collecte: Kerk in Actie
Deurcollecte voor bloemen in de
kerk

Zondag 28 april 2019

K 9.30 ds. H. Klein Ikkink,
Drachten

i.v.m. meivakantie geen KND en
geen oppas

Ouderling van dienst: S.F. Douma

Collecte: kerk
na de dienst koffie/thee

Zondag 5 mei 2019

K 9.30 drs. H. Pol, Zuidhorn
Kindernevendienst 1 t/m 8
Ouderling van dienst: J. Jongsma
Collecte: noodhulp

Zondag 12 mei 2019

K 9.30 ds. M.M. Pranger, Nietap
Kindernevendienst 1 t/m 8
Ouderling van dienst: G. Pera
Collecte: jeugdwerk

T= Torenkerk K= Kandelaar

NB: de 2° collecte is altijd voor het fonds
gebouwen

*CBD= commissie bijzondere diensten



Algemene Info

Moderamen

Preses S. Douma tel 613927
e-mail: siebranddouma@live.nl

Kerkelijk werker A. Klomp 0512-510593 06-33633417
e-mail: a.j.klomp56@gmail.com

Scriba J. Poelman-van de Brake  tel 613411
e-mail: pobra@home.nl
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma tel 612672
Lid diaconie K. de Wit tel 06-41315750
Diaconie

Voorzitter K. de Wit tel 06-41315750
Penningmeester A. Martini-Oldenburger

Secretaris J. Tuinstra-Kooi

Diaken Kerk in Aktie K. de Wit

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 29 april !!

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:
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