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Voorwoord 
 
Op weg naar Kerstmis…. naar het wonder van het kerstfeest! 
Advent, tijd van wachten, de wacht houden en verwachten. Wachten in 
de nacht, wachten tot het licht wordt, hopen dat de morgen komt…. 
Daar is een tijd van voorbereiding voor nodig. Maar dat geldt natuurlijk 
ook voor onszelf, voor onze eigen binnenkamer. Waken, wachten, 
verwachten .. het hoort allemaal bij de vier weken van de Advent, die 
voorafgaan aan Kerstmis. Enerzijds wordt het niet vanzelf licht in de 
wereld, anderzijds is dat nu juist het wonder van het kerstfeest, dat 
God de wereld alzo lief had en een mensenkind op de wereld zette, die 
de naam Jezus kreeg. Jezus betekent letterlijk ‘GOD REDT’. En met 
een kleine woordspeling erbij ‘GOD REDT het..  maar niet alleen’. 
God heeft daarbij mensenhanden nodig! In de aanloop naar het 
Kerstfeest is het onmogelijk dat de uiterlijke tekenen zoals de 
kerstboom, de kaarsen, de feestelijke etalages u ontgaan, maar we 
kunnen de geboorte van Jezus niet alleen maar vieren op 
25 december en daarna weer overgaan tot de orde van de dag.  
Wie gegrepen is door de geboorte van dat nieuwe begin van ‘God met 
ons mensen’, zal  iedere dag iets daarvan willen uitstralen. En iedere 
dag opnieuw zal de hoop, de liefde, de waakzaamheid geboren 
moeten worden in mensen die een ‘hemel op aarde’ verwachten, of in 
Bijbelse taal ‘in verwachting zijn van een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde’. 
En dat kan God nooit alleen, wij kunnen met elkaar bijdragen om de 
wereld een beetje mooier  te maken, een beetje draaglijker te maken, 
samen kunnen we iets van het wonder van het kerstfeest met elkaar 
delen en uitstralen.  
Ik wens ons allen een goede voorbereiding toe, in deze Adventstijd, 
voor hele mooie en warme kerstvieringen, voor onze eigen omgeving 
en natuurlijk voor onze eigen binnenkamer. 
(Gevonden op Internet) 
 
Eén ster 
maakt de lucht minder dreigend 
Eén kaars 
maakt de nacht minder zwart 
Eén hand 
Maakt de weg minder eenzaam 
Eén stem  
Maakt de dag minder stil 
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Eén vonk 
Kan een begin van een vuur zijn 
Eén noot 
Het begin van een lied 
Eén Kind 
Het begin van een toekomst. 
 
Jacqueline Roelofs-van der Linde (uit Hoop- Op weg naar Kerst) 
 
Jakob Jongsma 
 
 
 
 
 
Activiteitenagenda 
 
02-12  Doopdienst Kaj van Dellen 
03-12  Pastoraat 
04-12  Moderamen 
15-12  Kerstmarkt 
16-12  Tienerdienst 
17-12  Inleveren kopy Kerkwijzer januari 
17-12  Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor 

belanghebbende gemeenteleden 
18-12  CPL, kerstviering 
24-12  Kerstnachtdienst m.m.v. CMV De Bazuin 
30-12  Inzameling Voedselbank, Kom in de kring, Koffiedrinken 
05-01  Tieners op zaterdag 
09-01  CPL, nieuwjaarsvisite 
14-01  Moderamen 
17-01  CPL, jaarvergadering 
19-01  Filmavond 
20-01  Gezellige zondag op de Boyemaheerd 
21-01  Crea-avond 
23-01  Avond voor jonge ouders 
 
Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas 
 
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even. 
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Kerstmarkt 2018 

 
Op de kerstmarkt in Lutjegast worden doorgaans allerlei mooie en 
lekkere producten getoond in de hoop dat mensen er plezier aan 
beleven, zich verwonderen over de creativiteit van de makers die 
met veel liefde hun producten hebben gemaakt en die ze nu graag 
willen verkopen. 
 
Ook wij als Protestantse Gemeente Lutjegast staan dit jaar op de 
markt. Niet om wat te verkopen, maar wel om mensen enthousiast te 
maken van datgene wij doen als gemeente. Welke mogelijkheden er 
zijn om met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te ontmoeten en met 
elkaar de delen en te leren wat er werkelijk toe doet in ons leven, 
wat het allerbelangrijkste is.  
 
Jezus die als weerloos kind voor ons naar de wereld kwam, voor 
onze zonden is gestorven, maar na drie dagen weer is opgestaan 
opdat wij eeuwig mogen leven als wij in Hem geloven. 
 

Van harte welkom in onze stand! 

	
 

15	DECEMBER	VAN	15.00	–	20.00	UUR	IN	DORPSHUIS	KOMPAS	
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Creatieve avonden 
 
Aangezien de creatieve avonden in de Kandelaar goed bezocht 
worden, hebben we voor de 1e helft van 2019 een aantal avonden 
gepland t/m april. 
Noteer het alvast in uw agenda: 
21 januari, 11 februari, 
4 maart en 15 april. 
Aanvang 19.30. 
 
Voel u uitgenodigd! 
 
Creatieve groet, 
Piety Jongsma, Cora Eilander en 
Sippie Solle 
 
 
 
 
 
Koude winterse dagen 
 

Hebt u nog handschoenen en 
mutsen en eventueel dassen en 
sjaals liggen die niet meer gebruikt 
worden en nog in goede staat zijn? 
 
Ik neem ze mee voor de dak- en 
thuislozen, waarmee we via het 
Leger des Heils in contact komen. 
U mag ze afleveren bij Frans 
Visscherstraat 8. 
 

Als we niet thuis zijn, leg het op de tafel achter huis. 
 
Namens hen die het nodig zijn, 
hartelijk dank! 
 
Sippie Solle 
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Gebruik van de “Kandelaar” 
 
Als er gebruik gemaakt moet worden van de “Kandelaar”, dan is het de 
bedoeling dat dit even wordt gemeld bij mij (Jakob Jongsma). Dat staat 
ook op de achterkant van “Kerkwijzer”.  De meeste gebruikers weten 
dit en doen dit ook netjes. Soms krijg ik de berichtjes wat laat, maar 
over het algemeen gaat het wel goed. Ik heb een kleine wijziging om te 
voorkomen dat ik steeds maar weer naar de “Kandelaar” moet fietsen. 
Soms wel 2x omdat de één nu eenmaal wat eerder aangeeft dat hij/zij 
gebruik wil maken van één van de zalen, dan de ander. 
 
Graag zou ik willen dat een ieder minimaal 1 week van te voren 
doorgeeft wanneer er gebruik gemaakt wordt van één of meerdere 
zalen. Dan kan ik één keer per week alle tijden programmeren en hoef 
ik niet steeds heen en weer te fietsen, noodgevallen uitgezonderd. 
Volgens mij werken de meeste groepen met een vast rooster, dus is 
het niet zo moeilijk om data door te geven. Hoe eerder, hoe beter. 
Bij annulering uiteraard ook even doorgeven. Voor degene die geen 
sleutel heeft, kan die dan bij mij halen en uiteraard weer terugbrengen. 
 
Reservering kan per e-mail: jjongsma02@ziggo.nl of  
per sms/app:  06-52366754 
 
Inzameling Voedselbank Westerkwartier 
 
Zondag 30 december inzameling  
 
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. 
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren. 
 
Thema voor december: “MELK MOET” 
 
De volgende producten zijn welkom: 
 
Houdbare melk 
Koffiemelk 
 
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal 
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop 
of plastic zakje in de krat deponeren.  
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Mutaties 
 
Overleden: 
20 november 2018 Idsert Douwe van der Vaart in de leeftijd van 
67 jaar 
20 november 2018 Anna Geertruida Dijkstra-van Dellen in de leeftijd 
van 82 jaar 
 
Gedoopt: 
2 december 2018, Klaas Arend Johannes van Dellen  
 
Ingekomen: 
Met doopattestatie van de Protestantse Gemeente Metslawier/Niawier, 
Marcel Braaksma, Westerhornerweg 25, 9866 TJ Lutjegast 
 
Verhuisd: 
Paulien Jongsma en Mirthe Jagersma, De Lauwers 4, 9873 RV  
Gerkesklooster   
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Verslag kerkenraadsvergadering 
 
Uit de kerkenraadsvergadering gehouden op 29 oktober 2018 
 
Opening 
De preses broeder Siebrand Douma heet allen hartelijk welkom. Hij 
leest uit Psalm 90 de verzen 12-17: - Leer ons zo onze dagen tellen, 
dat wijsheid ons hart vervuld-  en vervolgens een overdenking. 
 
Een wijs hart 
Wij voleindigen onze jaren als een gedachte, alles gaat snel voorbij, wij 
vliegen heen. 
Wat is een dag nog waard? Juist omdat ons leven ons ontglipt, is elke 
dag de moeite waard en vraagt Mozes aan God: Leer ons zo onze 
dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. 
Een wijs hart weet tijd en eeuwigheid op hun juiste waarde te schatten. 
We kunnen een goed verstand hebben, maar een dwaas hart, en met 
dat dwaze hart raken we de tel kwijt. 
We zijn vaak bezig met dingen in ons leven, waarvan we ons achteraf 
afvragen of die nou wel zo belangrijk waren, of klampen ons vast aan 
vergankelijke zaken. 
Het is de Heer, die ons zo onze dagen doet tellen, dat ons dwaze hart 
wijs wordt. 
Elke dag een dag van God en God openbaart zijn werk aan ons en 
bevestigt het werk van onze handen over ons. 
 
Ergens moet een mens toch heen. 
Hij gaat zijn eigen weg alleen 
en luistert of er een woord bestaat, 
waarin zijn toekomst opengaat. 
 
De preses gaat voor in gebed.  
 
Notulen kerkenraadsvergadering 17 september 2018 
De notulen worden onveranderd goedgekeurd en getekend. 
 
Ingekomen stukken 
Een geboortebericht van Sjoert van Dellen en Christa Wielsma. Op 23 
september werd hun zoon Klaas Arend Johannes geboren. Roepnaam 
Kaj. 
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Er is een overlijdensbericht ontvangen van Magrieta Fokje van der 
Vaart-Bron. Overleden op 21 september j.l. in de leeftijd van 97 jaar. 
 
Op 29 januari zal het Nederlands Bijbelgenootschap de Bijbelquiz 
organiseren in Lutjegast. 
 
Een nieuwsbrief van de classispredikant ds. Jan Hommes. 
 
De overige stukken worden aan de commissies verdeeld of worden 
voor kennisgeving aangenomen.    
 
Wijkindeling 
Het concept wijkindeling wordt goedgekeurd door de kerkenraad. Er 
wordt besloten om de nieuwe indeling, van vijf naar vier wijken, in te 
laten gaan op 1 april 2019. Binnen de pastoraatgroep zal een voorstel 
worden gemaakt richting bezoekmedewerkers. 
  
Preekrooster 2019 
Het preekrooster 2019 ligt ingevuld voor ons. Hulde aan 
preekvoorziener Henk Pera, het geheel ziet er keurig uit en kan 
zondermeer worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 25 november 2018 
Dit jaar zijn overleden: 
 
Ben Vegter, geboren 01-05-1951, overleden 06-12-2017, leeftijd 66 
jaar 
Enna Notebomer-Kootstra, geboren 12-04-1927, overleden 17-01-
2018,  leeftijd 90 jaar 
Tjebbe Auke Kloosterman, geboren 28-08-1965, overleden 18-01-
2018, leeftijd 52 jaar 
Jan Renkema, geboren 08-01-1937, overleden 04-03-2018, 
leeftijd 81 jaar 
Wilhelmina Oudman-Vonk, geboren 08-02-1917, overleden 12-04-
2018, leeftijd 101 jaar 
Henriëtte Veenstra-Eleveld, geboren 04-03-1962, overleden 26-04-
2018, leeftijd 56 jaar 
 
De brieven zullen worden bezorgd bij de families van de overledenen. 
Voor het overige wordt het protocol gevolgd.  
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Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten 
worden besproken 
Pastoraat 
Er is een doopaanvraag van Sjoert van Dellen en Christa Wielsma 
voor hun zoon Kaj. Het doopgesprek heeft plaatsgevonden. Hierbij 
waren aanwezig wijkouderling zuster Gesina Broekema en broeder Ate 
Klomp. De doopsbediening zal zijn op zondag 2 december door 
broeder Ate Klomp om 10.30 uur. 
   
Kerkrentmeesters 
Broeder Jakob Jongsma heeft intensief contact met ds. Van Abbema 
van de Gereformeerde Gemeente Grootegast over de Torenkerk en 
hoopt binnen afzienbare tijd meer informatie te kunnen verschaffen. 
 
De toegezegde kerkelijke bijdragen komen redelijk goed binnen, men 
is hoopvol gestemd. Gemeenteleden die elders wonen en niet aan hun 
financiële verplichtingen voldoen worden in november aangeschreven 
om de keus te maken lid te blijven en mee te doen of zich te onttrekken 
aan onze gemeente. 
 
Laatste schilderwerk aan de buitenkant van de Torenkerk is afgerond 
binnen de eerste subsidiefase. 
 
De goot aan de voorkant van kerkzaal Kandelaar is vervangen. 
 
Diaconie 
Broeder Kees de Wit meldt dat een aantal zondagen de kerkauto niet 
is uitgereden. Dit is zeer kwalijk en moet niet voorkomen. Neem het ter 
harte kerkauto chauffeurs!! 
Mocht het onverhoopt weer gebeuren dan kan degene die vervoer 
wenst, zondags om 9.10 uur de Kandelaar bellen (0594 612973), de 
koster neemt dan de telefoon op en kan wellicht nog iets regelen. 
 
Kerstactie wordt Adventsactie en begint op zondag 2 december, 1e 
Adventzondag. Dan staan er presentjes klaar en wordt gevraagd aan 
gemeenteleden om één of twee presentjes te bezorgen. Wat over is 
bezorgt de diaconie. Dit jaar is het thema “Licht” en daar is het 
presentje op afgestemd. Licht brengen in de donkere dagen voor 
Kerst. 
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In de week voor Kerst wordt huis aan huis het kerstnummer Elisabeth 
bezorgd en een flyer met daarop alle kerkdiensten.   
 
Gemeenteopbouw 
De commissie gemeenteopbouw heeft het programma besproken. Een 
uitgebreid programma dit jaar, waar veel animo voor is. Heel positief. 
De commissie is bezig om er iemand bij te vragen en van twee naar 
drie personen te gaan. 
 
Rondvraag 
Broeder Martin van der Velde zegt verheugd te zijn met het feit dat een 
groep ouders de tienerdiensten gaat organiseren en ook nog een paar 
leuke zaterdagavonden voor de tieners. De kerkenraad is het roerend 
met hem eens. 
  
Censura Morum 
De preses vraagt of iemand van de aanwezigen bezwaar heeft om het 
Heilig Avondmaal op zondag 11 november te vieren. Niemand heeft 
bezwaar. De preses wenst ons allen een gezegende viering. 
 
Sluiting 
De preses leest Psalm 4 en sluit de vergadering. 
 
J. Poelman-van de Brake (scriba)  
 
 

 
 
Verslag van de gemeenteavond op 12 november 2018    
 
Om half acht heet de preses broeder Siebrand Douma, ruim 40 
gemeenteleden van harte welkom. We zingen: “Alles wat adem heeft 
love de Here en Welgelukzalig is ieder te noemen Gezang 21: 1-2 
(liedboek der kerken 1973).  Na de lezing gaat de preses voor in 
gebed. 
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De preses deelt mee dat met kennisgeving afwezig zijn: Grietje Pera, 
Aaf Smits, Johanna Tuinstra, André en Betty Schippers. 
Er staan twee onderwerpen op het programma, ten eerste voortgang 
inzake de Torenkerk en ten tweede Hoe ziet de Protestantse 
Gemeente van Lutjegast haar toekomst voor zich.  
 
Door de voorzitter van het college van kerkrentmeesters Jakob 
Jongsma worden we geïnformeerd over de stand van zaken 
aangaande de Torenkerk. 
 
Twee jaar geleden heeft de toenmalige kerkenraad een commissie 
ingesteld, die de opdracht kreeg een herbestemming te onderzoeken 
voor de Torenkerk, daar twee kerkgebouwen niet meer noodzakelijk 
zijn voor het houden van kerkdiensten en waarvan de kosten op 
termijn niet meer te dragen zijn. De commissie bestaande uit de leden: 
Luut Hoeksema, Janny Poelman-van de Brake, Dirk Notebomer, Gerk 
Vries en Aaf Smits hebben in september 2018 de eindrapportage 
aangeboden aan de kerkenraad. De heer Jongsma bedankt de 
commissie hartelijk voor het vele werk wat zij hebben verricht om tot 
deze eindrapportage te komen. Om niets over te slaan leest hij de 
rapportage in zijn geheel voor, als volgt: 
 
Inleiding 
In 2006 fuseerden de Nederlands Hervormde Gemeente en de 
Gereformeerde Kerk in Lutjegast tot de Protestantse Gemeente 
Lutjegast. Sinds deze samenvoeging beschikt de Protestantse 
Gemeente over twee kerkgebouwen: De Kandelaar en de Torenkerk.  
Demografische invloeden, maatschappelijke veranderingen en de 
daarmee gepaard gaande leegloop van de kerken maakt het bezit en 
onderhoud van twee kerkgebouwen - met name financieel - niet langer 
haalbaar.  
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente in Lutjegast stelde 
daarom een commissie in die de herbestemmingsmogelijkheden van 
de Torenkerk onderzoekt.  
 
Wens 
De kerkenraad gaf de commissie mee dat zij als wens hebben dat De 
Torenkerk beschikbaar blijft voor zowel kerkelijke bijeenkomsten als 
voor de gehele dorpsgemeenschap. Deze wens deelde de commissie 
met een afvaardiging van Stichting Abel Tasman Museum, Stichting 
Dorpshuis Het Kompas en de Vereniging voor Dorpsbelangen, allen uit 
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Lutjegast. Uitkomst van deze gesprekken is dat voornoemde gremia 
zich kunnen vinden in de wens om de kerk te behouden voor Lutjegast 
en de Lutjegasters. Beperkte financiële middelen en het afhankelijk zijn 
van vrijwilligers maakt echter dat zij geen mogelijkheden zien om een 
rol te spelen bij de herbestemming van De Torenkerk. 
 
Verkoop 
Een andere mogelijkheid is De Torenkerk verkopen. Allerlei 
complicerende factoren maken dat echter lastig. Zo is de kerk 
gesitueerd op een in gebruik zijnde begraafplaats. Het financiële 
beheer van De Torenkerk en het daaromheen liggende kerkhof zijn 
weliswaar financieel van elkaar losgekoppeld, het blijven twee 
eenheden die, vooral emotioneel, onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn.  
Een andere belemmerende factor bij de verkoop van de Torenkerk is 
de monumentale status van het gebouw (inclusief een aantal 
elementen in het interieur, waaronder het preekgestoelte). Subsidies 
voor het onderhouden van rijksmonumenten zijn overdraagbaar, maar 
voor een nieuwe eigenaar kan de monumentenstatus te bezwaarlijk 
zijn.  
 
 
Deskundig advies 
De commissie heeft zich eveneens door ter zake deskundigen laten 
voorlichten, waaronder het VKB (Vereniging Kerkrentmeesterlijk 
Beheer). Deze instantie kan, tegen betaling, een 
herbestemmingstraject begeleiden. Er is geen opdracht gegeven aan 
het VKB om herbestemming te onderzoeken en/of te begeleiden.  
Ook werd geïnformeerd bij Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) 
over een eventuele overname van De Torenkerk. Los van het feit dat 
deze Stichting een wachtlijst heeft, gaat het overdragen van een kerk 
aan de SOGK altijd gepaard met een te betalen bruidsschat. Van 
verdere gesprekken met SOGK is afgezien. 
 
Dorpsvergadering 
Tijdens een dorpsvergadering begin 2018 is met Lutjegasters - en 
andere belangstellenden - van gedachten gewisseld over zowel de 
wensen als de mogelijkheden van de Torenkerk. Legio ideeën 
passeerden de revue, die  in een later stadium bij de bijeenkomsten 
(van de Vereniging van Dorpsbelangen) rond het Masterplan Lutjegast 
(zie bijlage) eveneens zijn geuit.   
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Gemeente Grootegast 
Gedurende de gehele onderzoeksperiode  sprak de commissie 
verschillende keren met de gemeente Grootegast. 
Gespreksonderwerpen waren o.a. de mogelijke verbindingen met het 
Masterplan Lutjegast en de aanstaande vorming van de gemeente 
Westerkwartier aan de orde kwamen. Er werden geen concrete 
afspraken en/of toezeggingen gedaan. 
 
Verhuur 
Bij de kerkenraad ligt sinds een aantal maanden een verzoek van de 
Gereformeerde Gemeente Grootegast e.o om de Torenkerk te mogen 
huren voor hun zondagsdiensten. Dit verzoek is tot op heden niet 
ingewilligd. 
 
Libau 
Het contact dat de commissie zocht met Stichting Libau, de 
onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel 
erfgoed in Groningen en Drenthe, resulteerde in een  
haalbaarheidsstudie (zie bijlage) door studenten van de 
Hanzehogeschool, dat juli jl. is gepresenteerd. 
 
Tot slot 
De commissie onderzocht verschillende mogelijkheden maar heeft 
geen eenduidig advies voor de kerkenraad. Het ontbreken van 
financiële middelen maakt dat alle herbestemmingsmogelijkheden niet 
haalbaar lijken. Toch wil de commissie de kerkenraad een aantal 
zaken ter overweging voorleggen. 
 

• Overweeg de Torenkerk te verhuren aan een ander 
kerkgenootschap  

• Blijf betrokken bij het Masterplan Lutjegast 
• Oprichten Stichting de Torenkerk, maar naar verwachting is 

daar momenteel weinig draagvlak voor en bovendien moet de 
stichting ook een financiële injectie krijgen 

• De Torenkerk vooralsnog in bezit houden, maar loskoppelen 
van de gemeentelijke exploitatie (op dezelfde manier als het 
kerkhof). De kerk blijft dan onder kerkrentmeesterlijk beheer. 
Een activiteitencommissie oprichten die zich ten doel stelt de 
exploitatie op orde te houden. Dat doen zij door middel van 
Fondsenwerving, het aanschrijven van donateurs, het 
organiseren van lezingen, zang- en muziekoptredens, etc. 
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Het rapport van de studenten van de Hanzehogeschool is als bijlage 
verzonden aan de kerkenraad. Een lijvig rapport samengesteld uit een 
viertal delen, te weten: Historisch onderzoek, Bouwtechnisch 
onderzoek, Functie onderzoek en een Adviesrapport. Voor 
belangstellenden opvraagbaar bij de heer Jongsma. De studenten 
hebben gedegen onderzoek gedaan en hun eindrapportage zag er 
goed uit. Zij hadden er voor gekozen om het gebouw om te bouwen 
naar een tweetal bed and breakfast appartementen, die boven elkaar 
komen te liggen; twee losse appartementen in een soort 
doosconstructie in de kerk. Op de begane grond blijft er dan voldoende 
ruimte over voor een brasserie of iets dergelijks. Dit plan is helemaal 
uitgewerkt in tekeningen, constructie- en kostenberekeningen en 
uiteraard een baten analyse. Mooi plan, maar of het haalbaar is voor 
Lutjegast. Wellicht toekomstmuziek. 
  
Het college van kerkrentmeesters beraadt zich nu verder hoe een 
vervolg kan worden gegeven aan de conclusies die gemaakt zijn in de 
rapportage. 
 
Vervolgens geeft de heer Jongsma een toelichting op de 
renovatie van de Torenkerk naar aanleiding van het 
monumentenrapport. 
 
Vanuit het rijk zijn een tweetal subsidies beschikbaar gesteld voor de 
instandhouding van Rijksmonument de Torenkerk. Eén subsidie voor 
de toren en één voor de kerk. 
 
In 2012 is een subsidie verstrekt voor het instandhoudingsplan voor de 
toren van de kerk ten bedrage van € 53.531, waarvan € 53.463 
subsidiabel. Op het subsidiabele deel is 65% BRIM subsidie 
toegezegd. Totaal € 34.751. Van dit bedrag is tot en met 2018 90% 
ontvangen, oftewel € 31.278. De werkzaamheden voor de toren 
moeten voor 1 januari 2019 zijn uitgevoerd en de afrekening moet voor 
1 april 2019 bij het Rijk zijn ingediend. Op basis van de afrekening zal 
het restant worden overgemaakt. Stand van zaken werkzaamheden tot 
op heden: op basis van de facturen die zijn ontvangen een kleine € 
50.000. In 2018 moet nog voor € 3.000 aan de toren worden 
uitgevoerd. 
 
In 2015 is er een subsidie verstrekt voor het instandhoudingsplan voor 
de kerk/zaal van de kerk ten bedrage van € 59.416 welke 100% 
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subsidiabel is. Op het subsidiabele deel is 50% BRIM subsidie 
toegezegd. Totaal € 29.821. Van dit bedrag is tot en met 2018 45% 
ontvangen en volgt er nog 45% over de komende drie jaren. Het 
project moet gereed zijn op 31 december 2021 en de afrekening moet 
voor 1 april 2022 bij het Rijk zijn ingediend. Op basis van die 
afrekening zal het restant worden overgemaakt. Stand van zaken tot 
op heden op basis van facturen die zijn ontvangen, ongeveer € 6.000.  
 
BRIM: Subsidieregeling Instandhouding Rijksmonumenten  
 
Verzoek huur of koop Torenkerk 
Van de Gereformeerde Gemeente Grootegast e.o. heeft het college 
van kerkrentmeesters de vraag ontvangen welke en of er 
mogelijkheden zijn om de Torenkerk te gebruiken voor de 
zondagsdiensten als wel doordeweekse vergaderingen en catechese. 
Naar oordeel van het college zijn er twee mogelijkheden, namelijk huur 
of koop. Om met het laatste te beginnen: voor verkoop is toestemming 
nodig van de plaatselijke en de landelijke organisatie. De 
kerkrentmeesters hebben informatie ingewonnen en vanuit landelijk 
oogpunt zal ons weinig in de weg gelegd worden. Als het over verkoop 
gaat, zullen er afspraken gemaakt moeten worden en 
randvoorwoorden geschapen. Het college van kerkrentmeesters heeft 
een concept gemaakt, waarin beide opties (huur/koop) zijn verwerkt. 
Dat is met de kerkenraad besproken en vervolgens is het naar de 
Gereformeerde Gemeente Grootegast e.o. gestuurd om als 
praatplaatje te dienen voor hun kerkenraad en gemeente. Wel met de 
duidelijke restrictie dat het een concept is en dat de Protestantse 
Gemeente Lutjegast hierin gehoord moet worden alvorens definitieve 
besluiten worden genomen. 
 
In het kort komt het op het volgende neer: indien de Protestantse 
Gemeente Lutjegast besluit om de Torenkerk te verkopen, bijvoorbeeld 
per 1 januari 2019, dan moet er voor beide subsidies worden 
afgerekend. De kopende partij kan dan opnieuw het restant van de 
subsidie aanvragen. Voor de toren zal dat nilhil zijn, omdat de subsidie 
is opgebruikt. Voor de kerk/zaal kan dat bedrag nog oplopen tot 
maximaal € 27.000. Hiervoor moet de kopende partij dan wel 
subsidiabele werkzaamheden uitvoeren voor het dubbele van dat 
bedrag, € 54.000. 
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In het concept kan de Gereformeerde Gemeente Grootegast e.o. de 
Torenkerk kopen onder tenminste de volgende voorwaarden: 

- Leden van de Protestantse Gemeente Lutjegast krijgen de 
mogelijkheid om vanuit de Torenkerk hun begrafenisdienst te 
houden 

- De Protestantse Gemeente Lutjegast kan de Torenkerk huren 
voor een billijke huurprijs voor rouw- en trouwdiensten, niet 
zijnde op zondag 

- De kopende partij koopt de kerk en de toren in de huidige staat 
en houdt deze in stand volgens de voorwaarden zoals het Rijk 
die stelt aan een Rijksmonument 

- De omliggende grond, waarop het kerkhof is gelegen, blijft 
eigendom van Protestantse Gemeente Lutjegast 

- De toegang tot de kerk gaat over het pad, gelegen op het 
kerkhof en ook dat pad blijft eigendom van Protestantse 
Gemeente Lutjegast 

 
De verkoopprijs kan worden vastgesteld op het symbolische bedrag 
van één euro, vermeerderd met de kosten zoals die door de 
Protestantse Gemeente Lutjegast zijn uitgevoerd, volgens twee 
instandhoudingsplannen, onder aftrek van de ontvangen subsidies. De 
vermeerdering zal ongeveer € 23.000 zijn.  De Protestantse Gemeente 
Lutjegast rekent dan af met het Rijk betreffende beide 
subsidieverstrekkingen. En de Gereformeerde Gemeente Grootegast 
e.o. zal dan zelf opnieuw subsidie aanvragen bij het Rijk. 
 
De Gereformeerde Gemeente Grootegast e.o. kan de kerk ook huren, 
maar het is moeilijk om een goede huurprijs vast te stellen. Ook omdat 
er nog de nodige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zowel 
subsidiabele dan wel normale werkzaamheden. Denk aan kachel, 
onderhoud orgel, brand- en bliksembeveiliging etc. Het klein 
onderhoud bedraagt jaarlijks ongeveer € 1.000. Reserveringen voor 
kachel, storing, vervangingen e.d. € 5.000. Grotere verbouwingen 
worden vooraf begroot en meegenomen in een meerjarenplan. 
 
Bij huur zal de Gereformeerde Gemeente Grootegast e.o. de kosten 
voor het gebruik van energie voor hun rekening nemen. Ook zullen zij 
zorg dragen voor het schoonmaken van kerk en toren. 
 
Het college van kerkrentmeesters stelt een huurprijs voor van honderd 
euro per week. Deze huurprijs wordt vastgesteld voor de periode van 
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één jaar. Daarna zal de huurprijs, in verband met de nog te maken 
kosten, nader worden bepaald. 
 
Ook hier gelden de voorwaarden zoals die zijn gesteld bij verkoop, te 
weten: 

- Leden van de Protestantse Gemeente Lutjegast krijgen de 
mogelijkheid om vanuit de Torenkerk hun begrafenisdienst te 
houden 

- De Protestantse Gemeente Lutjegast kan de Torenkerk 
gebruiken voor rouw- en trouwdiensten, niet zijnde op zondag 

- De Torenkerk kan gehuurd worden voor culturele 
bijeenkomsten, niet zijnde tijdens normale diensten van de 
Gereformeerde Gemeente Grootegast e.o. (deze huur wordt 
dan verrekend met de huur die betaald wordt door GGG). 

 
Tot zover de voorzitter van de kerkrentmeesters. 
 
De heer Albert Notebomer zegt dat de kerkenraad niet de juiste 
procedure heeft gevolgd en had de kerkenraad eerst de gemeente 
moeten raadplegen. Waarop de heer Jongsma antwoordt dat de 
kerkenraad het concept heeft voorgelegd aan genoemde gemeente 
met de duidelijke boodschap dat bij verkoop eerst de Protestantse 
Gemeente Lutjegast gehoord moet worden alvorens officiële afspraken 
te maken. In geval van huur is het College van Kerkrentmeesters 
bevoegd te handelen zonder de gemeente daarin gehoord te hebben. 
 
De heer Lohmeijer merkt op in geval van verkoop een huurprijs vast te 
leggen waarvoor onze gemeenteleden de kerk kunnen huren in geval 
van rouw- of trouwdienst. 
 
Mevrouw Eilander merkt op dat er houtworm in de banken van de 
Torenkerk zit. Dit is bekend bij de kerkrentmeesters en wordt 
meegenomen in de renovatieplannen. 
 
De preses bedankt Jakob Jongsma voor zijn uitleg en spreekt met de 
vergadering af dat, zodra er ontwikkelingen zijn aangaande de 
Protestantse Gemeente Grootegast e.o. wij worden bijeengeroepen 
voor een volgende gemeentevergadering. 
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Via YouTube kijken we nu naar dorpskerkenambassadeur Jolanda 
Tuma met het gedicht: Ik heb een droom”. Een mooie brug naar het 
volgende onderwerp, volgens de preses, namelijk:  
 
“Hoe ziet de Protestantse Kerk van Lutjegast haar toekomst voor 
zich” 
Hiervoor geeft hij het woord aan onze kerkelijk werker Ate Klomp. 
 
Aan de hand van een powerpoint presentatie neemt Ate Klomp ons 
mee door dit onderwerp en vertelt eerst in het algemeen hoe zaken zijn 
gelopen en veranderd in de loop der jaren.  
 
Hoe is de toekomst van onze kerk. We zien dalend kerkbezoek, het 
lidmaatschap neemt af. Doen we iets fout, of is er iets anders aan de 
hand? Vroeger was de kerk een autoriteit, nu niet meer. Je kunt een 
bepaald beeld bij kerk en geloof hebben. Bijvoorbeeld herinnering aan 
dwang en daarbij sneeuwen positieve ontwikkelingen onder; goede 
dingen zie je in de beeldvorming niet terug. Maar toch gaat er veel in 
tegen het heersende beeld, namelijk groeiende kerken en positieve 
geluiden van buiten de kerk over geloof. Een groot percentage van alle 
vrijwilligers in Nederland zijn kerkmensen die hun talenten inzetten 
voor anderen. 
 
Wij leven in een wereld waarin geloof onder druk staat en uniek aan 
het worden is. Ook door de securalisatie verliest de kerk betekenis 
voor personen in de samenleving. Het is een zogenaamd “verhaal” 
geworden. Moet dat niet heel anders worden bekeken? Religie is 
terug, mede door toedoen van de buitenlanders. Mensen die niet, niet 
kerkelijk zijn, betekent niet dat ze niet gelovig zijn. Maar ze hebben wel 
draagvlak nodig en godsdienst geeft dat. Nu staat individualisme vaak 
op de voorgrond. Er wordt gedacht dat geloof niet redelijk is, een 
gevoel van emotie. Maar geloof hoort juist bij de natuur van mensen, is 
goed, gezond en nuttig. Onderzoeken hebben dat uitgewezen. 
 
Waarom verliezen mensen hun geloof? 

- Minder religieuze aanleg 
- Religieuze ongezonde (sfeer) omgeving 
- Geloof vraagt onderhoud: heel vaak zo druk met andere dingen 

zodat het verslonst 
- Je omgeving was heel “verstandelijk”: onbewijsbaarheid van 

God 
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- Een leefomgeving waar geen gelovigen zijn: kun je aan het 
twijfelen gebracht worden 

- Moderne vlugge leven kan je op afstand zetten 
- Culturele oorzaak: niet geloofsvriendelijk te noemen 
- Atheïstische valkuil: proberen te bewijzen dat God bestaat, loop 

je tegen een muur 
 
Albert Notebomer vraagt of de negatieve kijk op het geloof door de 
media ook komt door het kindermisbruik in de RK. Het antwoord van 
Ate is dat het zeker niet meewerkt ten goede, aan de andere kant is 
het wel bespreekbaar geworden en blijkt dat het niet alleen in kerken 
aan de hand is. Maar het is natuurlijk vreselijk. 
 
Luut Hoeksema merkt op dat hij hoopt dat met de komst van 
dorpskerkenambassadeurs  Christus wel verkondigd blijft worden en 
dat het programma niet wordt aangepast. Want de verkondiging van 
Christus is toch wel het belangrijkste. 
 
Martin van der Velde merkt op dat het net lijkt of de viering van het 
Heilig Avondmaal het tegenovergestelde bij mensen oproept dan het 
eigenlijk zou moeten zijn. Het is toch een feest? Wellicht moeten we 
zoeken naar nieuwe vormen. 
 
Pieter Plantinga zegt dat je moet zorgen dat je zelf voeding krijgt. 
Ontmoeten is daarin een essentieel onderdeel (denk aan project 
Ontmoeten in het Dorpshuis iedere donderdag). Hoe kun je ervaren 
dat je onderdeel bent van een groter geheel en wat kunnen we voor 
elkaar betekenen. De dorpsgemeenschap is van invloed op je eigen 
omgeving. 
 
Gezien de tijd neemt de preses nu het woord en bedankt Ate voor zijn 
bijdrage. Dit onderwerp is echter nog niet volledig behandeld en wij 
zullen in de maartvergadering (18 maart 2019) hier verder over praten 
en dan met name hoe wij ons persoonlijke gemeentezijn in Lutjegast 
ervaren.  
 
Tot slot zingen wij Gezang 329:  
Grote God, Gij hebt het zwijgen, met Uw eigen, met Uw lieve stem 
verstoord. Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar; spreek 
Heer, uw gemeente hoort. 
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De preses sluit de vergadering en wenst allen wel thuis. 
 
Janny Poelman-van de Brake, scriba 
 
 
 
 
 
EXPOSITIE KERSTSTALLEN  
 
in het WITTE KERKJE  Rondweg 21   9861 GK  GROOTEGAST 
 
Veel mensen hechten waarde aan een kerststal in hun huis tijdens de 
kerstdagen. Maar waar komt die kerststal eigenlijk vandaan en wat is 
de gedachte erachter? En waarom zou je een kerststal in huis halen? 
 
De eerste kerststal dateert van 1223 en was één met levende figuren 
en have. Deze kerststal werd georganiseerd door Franciscus van 
Assisi tijdens de kerstnacht toen hij een mis organiseerde in de natuur.  
Zo werd het kerstevangelie zo realistisch mogelijk voorgesteld. 
De oudste bekende voorstelling wordt 
bewaard in de basiliek van Santa 
Maria Maggiore in Rome.(1289)   
 
De kerststal in huis heeft ook een zeer 
lange traditie, vooral bij de katholieken. 
Zij gaven de kerststal vaak een 
ereplaats in huis, nog voordat de 
kerstboom er zijn intrede deed. 
De bekende kerststal op het Sint 
Pietersplein te Rome (sinds 1982) is 
een idee van Paus Johannes Paulus 
II, in navolging van de Heilige Franciscus.  
In 1999 werd een kerstboom op het Sint Pietersplein van 25 meter 
hoog daaraan toegevoegd. 
Bij protestanten was de kerststal eertijds minder populair, m.n. omdat 
zij beelden van Jezus uit principe afwezen, dus ook beeldengroepen 
uit een kerststal.  
Langzamerhand werd daar de kerstboom ook populair, maar ook de 
kerststal rukt nu op in protestantse huizen en kerken. 
 

Santa	Maria	Maggiore	Rome	
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De drie wijzen/magiërs 
uit het Oosten….het 
aantal wijzen wordt in 
de Bijbel niet vermeld.  
Het aantal drie is 
wellicht in de wereld 
gekomen doordat er 
drie geschenken 
werden aangeboden: 
wierook, mirre en goud.  
Pas in de 9e eeuw 
kregen zij de namen: 

Caspar, Melchior en Balthazar. 
 
Later werden ‘de drie koningen' bovendien gezien als 
vertegenwoordigers van de drie bekende continenten: Azië, Afrika en 
Europa. Daarom zijn zij op afbeeldingen vaak respectievelijk bruin, 
zwart en blank. 
 
De werkgroep ‘Open Kerk’ van de Protestantse gemeente Grootegast-
Sebaldeburen organiseert in de maand december in Het Witte kerkje 
een expositie voor alle inwoners van  Grootegast en omstreken. 
 
Met medewerking van  
Roel den Dulk en Fred v.d.  Zwet, Ferwert / 
www.kerstdiorama  
Jan de Vries Wolvega/ www.dekerstkribbe 
Kinder-/Jeugdwerk Protestantse gemeente 
Grootegast-Sebaldeburen 
Leerlingen van de C.B.S.  Jan Kuipersschool 
Particulieren Grootegast e.o.  
 
Zo willen we in de dagen voor kerst een 
sfeervolle activiteit organiseren in het Witte 
Kerkje  en laten we u en ons verrassen!   
Jong en oud is van harte welkom!!    
Toegang is gratis! 
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De expositie is te zien van 14 december t/m 23 december. 
vrijdag 14 december: 19:00 u. – 21:00 u. 
zaterdag en zondag 15 en 16 december: 15:00 u. – 17:00 u. en 19:00 u. – 21:00 u. 
donderdag 20 december: gereserveerd voor de Jan Kuipersschool  
vrijdag 21 december: 15:00 u. – 17:00 u. en van 19:00 u. – 21:00 u. 
zaterdag 22 december : vanaf 13:00 u.-18:00 u. 
zondag 23 december: 15:00 u. – 17:00 u. 
Toegang is gratis! 
 
www.pkn-grootegastsebaldeburen.nl  
 
 
 
 
Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 
9269 VS Feanwâlden 

• Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, 
Huiskamer 2, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 

• Br. P.J. Miedema, Zorggroep Groningen EBC, Schaaksport 
100-102, Revalidatiekamer 2.32, 9728 PG Groningen 

 
Verjaardagen 
 
 
02 dec 1947 H. Wiersma-van der Vaart 
07 dec 1948 A. Martini-Bosklopper 
14 dec 1938 C. Meijer 
18 dec 1932 W. Glas 
31 dec 1943 C. van Dellen-Wiering 
31 dec 1943 A. Oldewarris 
31 dec 1947 T. Vogelzang 
16 jan 1933 M. Jansma-van der Veen 
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Gezellige zondagen Boyemaheerd 
 

Op 20 januari en op 17 februari 2019 zijn er 
weer gezellige zondagen op de 
Boyemaheerd. 
Vanaf 11 uur brengen we de dag in 
gezelschap met elkaar door, onder het genot 
van een bakje koffie met wat lekkers, een 
warme maaltijd, een bakje thee enzovoort. 

Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig. 
Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te 
komen? Dan bent u van harte welkom. 
U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op 
telnr. 613087 (Dicky Klaver). 
De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer  
€ 5,00. 
Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te schenken? 
Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven! 
 
 
Werkgroep “Verbinding” 
 
Er is hoop voor de toekomst van Gods gemeente! 
 
Wanneer Jezus Christus Heer over ons leven is, dan 
biedt elke dag ons nieuwe kansen om op Hem te vertrouwen en Zijn 
kracht in ons te ervaren. Wanneer we onze gemeente in Lutjegast aan 
Hem toevertrouwen, dan zal Hij ons wegen laten zien waarlangs we 
kunnen gaan. 
Wanneer we onze werkelijke identiteit ontlenen aan Jezus Christus, 
dan hebben we een geweldig vooruitzicht! We mogen het van God 
verwachten, Hij heeft ons uitgekozen, is ons genadig omdat dat Zijn 
plan is met ons.  
God heeft ons uitgekozen om Christus op aarde te vertegenwoordigen. 
In het licht van die waarheid roept Paulus ons op om te leven op een 
manier die de naam “christen” (van Christus) waardig is. Dat betekent 
dat we nederig, vriendelijk, geduldig, begrijpend en vreedzaam moeten 
zijn, zodat ze Jezus in ons kunnen herkennen. Ben ik, zijn wij als 
gemeente goede vertegenwoordigers van Hem? Niemand zal hier op 
aarde ooit volmaakt zijn. Daarom moeten we anderen aanvaarden en 
liefhebben ondanks onze fouten. Als we tekortkomingen zien in 
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anderen, dan horen we geduldig en vriendelijk te zijn. Is er iemand die 
jou door zijn of haar daden en persoonlijkheid irriteert? Verdiep je dan 
niet in zijn of haar fouten, maar bid liever voor hem of haar. Eenheid is 
één van de belangrijkste vruchten van de Heilige Geest. Hij leidt, maar 
we moeten wel geleid willen worden. Wees gericht op God en niet op 
jezelf. 
Ieder van ons heeft van God gaven of talenten ontvangen die Gods 
gemeente kunnen versterken. Of je gave nu klein of groot lijkt. Je mag 
deze gebruiken in Gods dienst. Vraag God of Hij jouw unieke gaven wil 
gebruiken om bij te dragen aan de kracht en gezondheid van alle 
mensen om je heen. In het bijzonder Gods gemeente in Lutjegast. 
Wanneer we een levende relatie hebben met Jezus of daarnaar op 
zoek zijn, dan kunnen we samen voor de toekomst van onze gemeente 
bidden. We moeten ons vertrouwen stellen op God en ons door Hem 
laten leiden en niet door onze omstandigheden. Als gemeente kunnen 
we alleen “winnen” als we Gods plan volgen en recht op ons doel 
afgaan. God heeft ons de belofte gegeven van een Hemelse prijs: een 
eeuwig leven samen met Jezus. Hij blijft ons altijd trouw en komt altijd 
Zijn beloften na. 
Als gemeente zouden we kunnen streven naar een klimaat 
waarbinnen: 

- een levende relatie met Jezus wordt gestimuleerd; 
- je openlijk voor je geloof uit kunt komen en het mag vieren; 
- er mogelijkheden zijn om samen te danken en onze blijdschap 

te uiten;  
- er mogelijkheden zijn om samen te bidden, te rouwen en je 

gevoelens mag laten zien; 
- iedereen -jong en oud- zich welkom en geaccepteerd voelt; 
- we kunnen leren van elkaar; 
- we samenkomen om ons “geloofsleven” te delen; 
- we geestelijk de mogelijkheid hebben om te groeien naar 

volwassenheid; 
- we kunnen groeien in karakter; 
- “onderwijs” voor iedereen bereikbaar en mogelijk is; 

Als werkgroep willen we hierover graag in gesprek met 
de gemeente en kerkenraad om hier “handen en voeten” 
aan te geven.  
 
Bijdrage Lolke van der Veen 
Namens werkgroep “Verbinding”. 
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Van de 
Kerkelijk 
werker 
 
 

 
 
ALS ALLES DUISTER IS 
 
In de donkere tijd van het jaar waarin we in december leven, is er bijna 
vanzelf een behoefte aan licht. Wij mensen komen tekort in deze 
periode van het jaar. Het zonlicht is er veel minder lang, en veel minder 
krachtig ook dan in de zomerperiode. Volop zonlicht maakt mensen 
vaak vanzelf al vrolijk, terwijl het donker een heel ander effect heeft. 
In deze periode kunnen we in de Kerstdagen ook lezen van ‘een volk 
dat in duisternis wandelt en een groot licht gaat zien‘. 
Een lied dat daar heel goed bij past is een eenvoudig lied uit Taizé, het 
klooster voor protestanten in Frankrijk. Het is lied 598 in het Liedboek, 
waar een Franse tekst staat met de Nederlandse vertaling eronder. De 
tekst is: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit 
meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Een niet zo moeilijke tekst en ook een eenvoudige melodie. Volgens 
de gewoonte in Taizé kun je dit lied achter elkaar doorzingen. Dat kan 
minuten lang waardoor het de mensen in een soort cadans brengt en 
de tekst sprekender wordt. 
Als alles duister is: dat kan op deze tijd van het jaar slaan, maar net zo 
gemakkelijk op de situatie waarin je als mens terecht gekomen bent. 
Want ieder mens, ook als hij of zij in een rijk land als Nederland leeft, 
zelfs als er door die mens welvaart ervaren wordt, ieder mens kan 
perioden van duisternis beleven. Door nare ervaringen, 
omstandigheden die tegenzitten, mensen die tegenvallen of mensen 
die wegvallen bijvoorbeeld. Het kan er toe leiden dat iemand het 
gevoel heeft in het donker terecht te komen, in de duisternis te zitten. 
Het bijzondere vind ik dat dit lied je oproept om als er duister om je 
heen heerst een vuur te ontsteken, een lichtend vuur. Er wordt even 
niet direct over de bron van dat vuur en van dat licht gesproken. Wel 
wordt duidelijk dat de mens zelf een actieve rol kan spelen, de mens 
zelf mag dat lichtende vuur ontsteken. 
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Maar het is een bijzonder vuur, want het is lichtend vuur dat nooit meer 
dooft! 
Vuur dat nooit meer dooft, wat kan dat anders betekenen dan dat het 
bij God vandaan komt?  
Het geraakt zijn door Gods Geest, dat ons aanzet om het goede te 
doen en het licht van God door te geven. 
 
Ate Klomp 
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Diaconie 
 
Collectebonnen 
Zoals u wellicht weet geeft de Protestantse gemeente Lutjegast 
collectebonnen uit. 
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de 
dienstdoende diakenen. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van de Diaconie: 
 
De diaconie doet in deze adventstijd mee aan het kerk in 
actieprogramma: 
 
Geef licht aan kinderen in de knel: 
Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte maakte Gods licht zichtbaar. 
We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare 
kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een 
uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Wij doen mee 
met de kerstcampagne van Kerk in Actie en geven zo licht door aan 
kinderen in Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië en 
Libanon, zodat zij weer kunnen stralen. 
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De adventszondagen en 1e kerstdag gaan wij collecteren voor dit 
programma. Voor de diensten en tijdens de collecte zullen wij korte 
filmpjes vertonen waar kerk in actie uw gaven aan besteed. 
 
 
1e Adventszondag - Licht voor kinderen in gewelddadige wijken 
van Zuid-Afrika 
Zondag 2 december 
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij 
groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een 
donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet 
af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De 
toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke 
partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en 
uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. We 
geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding 
afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het 
verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en 
trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe 
mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst 
krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.  
 
 
2e Adventszondag - Licht voor werkende kinderen in Colombia 
Zondag 9 december 
Als je door de sloppenwijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá 
loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar 
liefst 1,5 miljoen Colombiaanse kinderen moeten werken. Ze doen 
zwaar, gevaarlijk werk en maken lange dagen. Bovendien groeien ze 
vaak op in een donkere omgeving met veel geweld en drugsgebruik. 
Via een lokale partnerorganisatie biedt Kerk in Actie wekelijks 
ondersteuning aan kinderen en tienermoeders. Een aantal kansarme 
jongeren kunnen zelfs een professionele koksopleiding volgen. 
De bevlogen medewerkers maken hun zware bestaan een stuk lichter. 
Zij vergroten de weerbaarheid van deze kinderen en hun 
toekomstkansen.  
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3e Adventszondag - Licht voor weeskinderen in Oekraïne 
Zondag 16 december 
Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne 
worden opgevangen in staatsinternaten. Zo ook in het stadje Vynnyky. 
Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar 
onderwijs had moeite met de minimale voorzieningen voor de 
kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht en het 
personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Via het 
project School van onze Dromen willen we deze kinderen een 
hoopvolle toekomst geven. De personeelsleden leren hoe ze een 
liefdevol kunnen omgaan met de kinderen en hun sociale problemen 
en gedragsproblemen en het gebouw wordt opgeknapt tot een veilige, 
schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.  
 
 
4e Adventszondag - Licht voor vluchtelingenkinderen in Myanmar 
Zondag 23 december 
In het noordoosten van Myanmar zijn ruim vierduizend Kachin, een 
christelijke minderheid, op de vlucht geslagen. Hun dorpen zijn in 
brand gestoken en er zijn gevechten tussen het leger en christelijke 
rebellen. Daarmee komt hun aantal op 120.000 gevluchte Kachin. 
Duizenden vluchtelingen zitten klem in de jungle. Ze hebben geen 
medicijnen en voedsel. Veel van hen zijn gehandicapten, vrouwen en 
kinderen. Jongeren zien geen toekomst en grijpen naar drugs. Kerk in 
Actie wil deze kwetsbare groepen ondersteunen en hen een lichtpuntje 
geven in deze donkere situatie. 
 



 31 

Kerst - Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon 
Dinsdag 25 december 1e kerstdag 
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem 
gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land 
ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. 
Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. 
Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerkkerken en kerkelijke 
organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en 
helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen 
deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs 
volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische 
en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire 
voorzieningen.  
 
 
 
 
 
 
Kerstnachtdienst 
 
Van de commissie bijzondere diensten: 
 
Op maandag 24 december wordt zo de Here wil, de 
kerstnachtdienst gehouden in de Kandelaar met 
medewerking van de Bazuin. 
De dienst wordt geleid door dhr. Ate Klomp uit 
Drachten, de aanvang is 22:00 uur. 
Na de dienst is er gelegenheid om nog even na te praten onder het 
genot van een kopje warme chocolademelk met wat lekkers. 
 
Tot dan! 
 
Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte maakte Gods licht 
zichtbaar. We delen zijn licht met elkaar en geven het door. 
 
Namens de commissie bijzondere diensten: 
 
Peter van der Heide 
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Vaste vrijwillige bijdrage 
 
De laatste maand van het jaar is inmiddels al weer begonnen. Aan u/jou 
hierbij de vraag of u/jij de door u/jou toegezegde bijdrage voor 2018 al 
hebt betaald. Zo niet, dan hierbij mijn verzoek om dit in december (indien 
mogelijk) alsnog te doen. Dit om een goed financieel beeld te krijgen van 
onze gemeente. 
 
Met vriendelijke groet,  
Gretha van der Velde (penningmeester) 
 
 
Bijbelquiz NBG 

 
 
 
 

Speel samen de Bijbelquiz-Westerkwartier in Lutjegast 
 
Op dinsdag 29 januari 2019 wordt de jaarlijkse Bijbelquiz van het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ook in het Westerkwartier 
weer gespeeld. De locatie is ditmaal Kerkgebouw De Kandelaar in 
Lutjegast. Organisatie: werkgroepen van het Westerkwartier. 
Locatie: Kerkgebouw De Kandelaar, Abel Tasmanweg 99. 
 
De NBG-Bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond.  
'De Bijbelquiz van het NBG blijkt nog steeds heel populair te zijn', zegt 
samensteller Frans van Houwelingen van het NBG. 'Sinds 2005 maken 
we elk jaar een bijbelquiz en de belangstelling daarvoor neemt nog 
steeds toe.' 
 
Met andere ogen 
Eén van de onderdelen heeft als onderwerp: 'Met andere ogen'. Dat is 
het thema van de Bijbelzondag. 
Frans: 'Door de quiz ga je met andere ogen kijken naar sommige 
bijbelverhalen. Zelfs in bekende verhalen ontdek je nieuwe dingen. En 
misschien geldt dat ook voor het kijken naar mensen. Vaak horen we 
dat het houden van een bijbelquiz samenbindend werkt. Mensen uit 
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verschillende kerken (of helemaal geen kerk) ontmoeten elkaar in een 
ontspannen en informele sfeer.' 
 
Presentatieset  
Deze avond zal er ook een stand aanwezig zijn met uitgaven van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. 
 
Iedereen is welkom op 29 januari. Om 19.00 staat de koffie klaar en 
om 19.30 uur begint het programma en zal rond 21.30 uur afgelopen 
zijn. Toegang is gratis. Voor koffie/thee en koek wordt een minimale 
bijdrage van € 2,50 gevraagd. Je kunt je aanmelden als team of 
individueel, maar je kunt uiteraard ook als toeschouwer komen. 
Tijdens de quizavond maak je en passant kennis met het werk van het 
Nederlands Bijbelgenootschap en kun je dat werk eventueel steunen 
met een gift of lidmaatschap. 
 
Aanmelden (als team of individueel, evt kunnen teams ter plekke 
worden gevormd) kan tot 28 januari per e-mail: 
nbgwesterkwartier@gmail.com of telefonisch bij uw plaatselijke 
contactpersoon: Diane Ruiter 06-17945956. 
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Filmavond 
 
Zaterdagavond 19 januari om 19.30 uur gaan we met een aantal 
gemeenteleden naar de film in het filmhuis Westerkwartier op 
Nienoord. 
De mensen die zich hiervoor al hebben opgegeven krijgen binnenkort 
nog een uitnodiging. Als er nog mensen zijn die zich niet opgegeven 
hebben via het formulier in de startkrant, maar alsnog mee willen, dan 
kan dat uiteraard altijd. 
Wel graag z.s.m. een mail naar Grietje Pera, hgpera@ziggo.nl. 
 
We kunnen dan op tijd voldoende kaarten reserveren. De kosten zijn 
€ 8.00 per persoon. 
Verdere informatie over de film komt per mail. De datum kan alvast in 
de agenda genoteerd worden. 
 
 
Boek De Schuilplaats 
 
 

 
 
 
 

	 Het boek De Schuilplaats gaat gelezen worden door 
een aantal gemeenteleden. 
 
In De Schuilplaats vertelt Corrie ten Boom hoe zij en 
haar familie ertoe kwamen om Joden in hun kleine 
stadshuis te laten onderduiken. Een adembenemend 
verhaal. Een blijvende internationale bestseller, 
waarvan ook een film is gemaakt. 
 
Het boek is te bestellen bij de christelijke boekhandel 
of online. Uiteraard kan er ook samen met een boek 
gedaan worden om de kosten te drukken. 
  
We zijn van plan om volgend voorjaar dit boek met 
elkaar te bespreken. 
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Kerkbalans   Totaal     
2018 Totaal openstaand Totaal Nog te 
t/m oktober toegezegd vorig jaar betaald verrekenen 
 54.029,76 3.643,84 42.093,20       15.580,40 
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Reserveren Kandelaar 
Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er 
contact worden opgenomen met Jakob Jongsma, per e-mail: 
jjongsma02@ziggo.nl of per app: 06 - 52 36 67 54. 
De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00 
exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie. 
 
Uitzendingen Radio Westerkwartier 
Bij Radio Westerkwartier wordt sinds geruime tijd uitzendingen van 
kerkdiensten uit de regio uitgezonden. Ook Lutjegast mag met enige 
regelmaat een uitzending verzorgen. Meestal probeert de vrijwilliger dan 
de dienst van die morgen ook in de middag klaar te maken voor 
uitzending. 
Voorheen was dit altijd te beluisteren op zondagmiddag om half vijf tot 
zes uur. Sinds 1 april is deze uitzending verhuist naar half tien ‘s 
morgens en een herhaling om half negen ‘s avonds.  
Wanneer Lutjegast een uitzending verzorgt, zal dit voortaan geen 
actuele uitzending meer zijn, maar eentje van een week (of 2) eerder. 
De eerstvolgende uitzending van Lutjegast is op 11 november 2018. 
Radio Westerkwartier is te beluisteren op de radio op 105.3 MHz, of via 
de kabel op 105.9 MHz. 
 
De lijst voor de komende tijd: 
  
02 dec Protestantse Gemeente Doezum 
09 dec Christelijke Gereformeerde Kerk De Wilp/Siegerswoude 
16 dec Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Marum 
23 dec Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Leek 
30 dec Protestantse Gemeente Aduard 
 
Kerkauto 
Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen 
gebruikmaken van de kerkauto. 
Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met 
de coördinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750. 
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit 
telefonisch door te geven aan Kees de Wit. 
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Roosters 
 
 
Kerkautorooster 
09 dec  Dirk Notebomer 
16 dec  Kees de Wit 
23 dec  Tjeerd Hoekstra 
24 dec  Herman Smith 
25 dec  Henk Pera 
30 dec  Peter Klaver 
31 dec  Lolke van der Veen 
06 jan  Wim Broekema 
13 jan  Hielke Faber 
 
 
 

 
Oppasrooster 
09 dec  Wiesje en Ilona B 
16 dec  Hanne en Evelien 
23 dec  Baukje en Enna 
24 dec  geen oppas 
25 dec  Gerdine en Ilona M 
30 dec  Kom in de Kring 
31 dec  geen oppas 
06 jan  Hanne en Evelien 

 13 jan  Wiesje en Enna 
 
 
 
Organistenrooster 
09 dec  Annekor Top, Grootegast 
16 dec  Martin van der Velde 
23 dec  Annekor Top, Grootegast 
24 dec  De Bazuin 
25 dec  Martin van der Velde 
30 dec  J.D. Kiestra, Visvliet 
31 dec  Piet Dijkstra 
06 jan  nog niet bekend 
13 jan  nog niet bekend 
 

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 
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Beamerrooster 
09 dec  Wim Broekema 
16 dec  Hanne Plantinga 
23 dec  Diane Ruiter 
24 dec  Siety Douma 
25 dec  Gerdine Broekema 
30 dec  Anneke Plantinga 
31 dec  Lammert Jan Broekema 
06 jan  Wim Broekema 
13 jan  Diane Ruiter 
 
 
 
 

Lectorenrooster 
09 dec  Siety Douma 
16 dec  Betty Schippers 
23 dec  Pop Poelman 
24 dec  Wim Broekema 
25 dec  Janna van Dellen 
30 dec  Janny Poelman 
31 dec  Grietje Pera 
06 jan  Janny Poelman 
13 jan  Dicky Klaver 
 
 
 

 
Kosterrooster 
09 dec  Wim Broekema 
16 dec  Jochum de Vries 
23 dec  Allanda Martini 
24 dec  Jan Klaver 
25 dec  Jakob Jongsma 
30 dec  Ruurd Horenga 
31 dec  Wim Broekema 
06 jan  Jochum de Vries 
13 jan  Allanda Martini 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 9 december 2018 
2e Advent 
K 9.30  ds. R. de Pee, 
Veenwouden 
Kindernevendienst 1 t/m 8 
Ouderling van dienst: J. Jongsma 
Collecte: Kinderen in de knel 
Deurcollecte: Kerstactie 
 
Zondag 16 december 2018 
3e  Advent 
K 9.30  ds. G.F. Heeneman, 
Amsterdam 
Kindernevendienst 1 t/m 8 en 
Tienerdienst 
Ouderling van dienst: G. Pera 
Collecte: Kinderen in de knel 
 
Zondag 23 december 2018 
4e  Advent  
K 9.30  dhr. Ate Klomp, Drachten 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: J. Poelman 
Collecte: Kinderen in de knel 
 
Maandag 24 december 2018 
Kerstnachtdienst 
K 22.00  dhr. Ate Klomp, Drachten 
Ouderling van dienst: G. 
Broekema 
Collecte: Pastoraat 
 
Dinsdag 25 december 2018 
Eerste Kerstdag 
K 10.00  ds. G.G.J. Schoonman, 
Lucaswolde 
Kindernevendienst 1 t/m 8 
 

 
Ouderling van dienst: G. of D. van 
der Heide 
Collecte: Kinderen in de knel 
 
Zondag 30 december 2018 
K 9.30  mw. R. de Vries-Martini, 
Drachten 
Kindernevendienst 1 t/m 8 en Kom 
in de Kring 
Ouderling van dienst: S. Douma 
Collecte: Kerk 
na de dienst koffie/thee 
 
Maandag 31 december 2018 
Oudejaarsdienst 
K 19.30  mw. H.J. de Boer-
Lodewijks, Lucaswolde 
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Collecte: Kerk 
 
Zondag 6 januari 2019 
Nieuwjaarsdienst 
K 9.30  mw. H.J. de Boer- 
Lodewijks, Lucaswolde  
Kindernevendienst 1 t/m 8 
Ouderling van dienst: J. Jongsma 
Collecte: geen opgaaf ontvangen 
na de dienst koffie/thee 
 
Zondag 13 januari 2019 
K 9.30  dhr. Ate Klomp, Drachten 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. Pera 
Collecte: geen opgaaf ontvangen 
 
T= Torenkerk        K= Kandelaar 
 
NB: de 2e collecte is altijd voor het fonds 
gebouwen 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-19227229 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
Scriba        J. Poelman-van de Brake  tel 613411 
e-mail:        pobra@home.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma       tel 612672 
Lid diaconie      K. de Wit     tel 06-41315750 
 
Diaconie 
Voorzitter        K. de Wit     tel 06-41315750 
Penningmeester     A. Martini-Oldenburger   
Secretaris       J. Tuinstra-Kooi 
Diaken Kerk in Aktie    K. de Wit   
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 17 december !! 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


