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Voorwoord 
 
De liefde, 1 Korintiërs 13 
 
Een paar week geleden woonde ik een dienst bij in een andere 
gemeente. Reden was, dat daar een mannenensemble hun 
medewerking verleende aan de dienst en ik deze graag wilde zien en 
beluisteren. Samen met nog iemand hadden we een plaatsje vooraan 
in de kerk uitgezocht, zodat we alles goed konden meekrijgen. Het was 
een bijzondere dienst, daar dit tevens de laatste dienst was, die vanuit 
dit kerkgebouw zou worden gehouden. 
Tijdens de dienst kwamen we er achter dat we op de plaats van 
genodigden zaten. Zou het, ik noem maar wat, een diploma-uitreiking 
van zoon/dochter zijn geweest dan had ik me vast opgelaten gevoeld, 
daar ik niet tot de genodigden behoorde. Na een snelle blik naar 
achteren om te zien of iedereen wel een zitplaats had, (wat het geval 
was) had ik dat nu niet. Want je weet, juist in een kerkdienst is 
iedereen genodigd en meer dan welkom!  
Zo’n laatste dienst vanuit een kerkgebouw wat als gebouw straks een 
andere invulling krijgt, zet je toch nog eens extra aan het denken over 
wat een kerkdienst voor je betekent. Dat mensen in een kerkdienst 
samenkomen is al heel oud. De leerlingen en volgelingen met wie de 
Heere Jezus rondtrok kwamen na Zijn dood, opstanding en hemelvaart 
op vaste tijden bij elkaar om de Heere God te dienen en Hem te eren. 
Dit tot opbouw en versterking van hun geloofsleven. Daarom is de 
kerkdienst belangrijk om God te leren kennen en Hem te eren, maar 
ook voor de onderlinge ontmoeting en band. Het is iets heel 
waardevols dat je iedere dienst weer gevoed mag worden met Gods 
woord en liefde, en daar van mag getuigen in de week die voor je ligt. 
Maar ook het gemeentezijn met elkaar brengt zoveel moois. Keer op 
keer deel je de dagelijkse dingen met elkaar in zowel vreugde als 
verdriet. Vaak komt de twijfel om de hoek van: Geef ik wel datgene wat 
voor die ander nodig is? Maar we mogen het vertrouwen hebben dat 
God ons steeds weer daar plaatst waar we nodig zijn en ons datgene 
geeft wat nodig is om er te zijn voor die ander, ook buiten onze 
gemeente. 
 
De dienst die ik bijwoonde werd afgesloten met onderstaand lied. Voor 
mij een prachtig lied, die ik ook dikwijls even via YouTube beluister. 
Te vinden onder: Nederland zingt: het liefdeslied. Graag geef ik U/jou 
de tekst mee: 
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Het Liefdeslied 
 
Zonder liefde ben ik niets 
al spreek ik elke taal 
Ik klink dan als een koper vat 
een schallende cymbaal 
 
Zonder liefde ben ik niets 
Al ben ik een profeet 
Al spreek ik mooie woorden uit 
Ik ben van binnen leeg 
 
De liefde is de troost in diep gemis 
De liefde is de lichtstraal in de duisternis 
De liefde is geduldig 
richt de ander op 
richt de ander op 
De liefde is volhardend en zij geeft 
nooit op 
 
Zonder liefde ben ik niets 
al weet ik nog zo veel 
van kennis en van wetenschap 
is niets mij ooit teveel 
 
Zonder liefde ben ik niets 
Al heb ik veel geloof 
Of geef ik alles wat ik heb 
aan iedereen in nood 
 
De liefde is de troost in diep gemis 
De liefde is de lichtstraal in de duisternis 
De liefde is geduldig 
richt de ander op 
richt de ander op 
De liefde is volhardend en zij geeft 
nooit op 
 
Het is liefde die mij draagt 
als leven mij verwart 
De liefde hoopt en zij gelooft 
en brengt mij in Gods hart 
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Straks als het volmaakte komt 
wordt mijn geloven zien 
Mijn hoop zal in vervulling gaan 
Maar liefde blijft bestaan 
 
De liefde geeft geloof om door te gaan 
De liefde geeft mij uitzicht 
op een nieuw bestaan 
De liefde doet beseffen 
Heer, ik ben uw kind 
 
Uw liefde laat mij leven 
door u zelf bemind 
Uw liefde laat mij leven 
door u zelf bemind 

 
Hartelijke groet, 
Menka Douma-van der Vinne 

 

 

Activiteitenagenda 
 
03-02  Sirkelslag 
11-02  Mannendag 
19-02  Gezellige zondag Boyemaheerd 
20-02  Creatieve avond 
26-02  Inloop met koffie/thee 
26-02  Kom in de Kring 
26-02  Inzameling voor voedselbank 
27-02  Ontmoetingsavond wijken 1 en 4 
27-02  Inleveren kopy Kerkwijzer 
03-03  16 plus in gesprek met Ate Klomp 
05-03 Jeugddienst mmv Joy for People Dokkum, inloop met 

koffie/thee 
13-03  Gemeenteavond 
20-03  Creatieve avond 
21-03  Thema-avond van Werkgroep Verbinding 
06-04  Vrouwenavond met Annemarie van Heijningen 
 
Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas 
 

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even. 
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Running Dinner 
Vrijdag 20 januari, running dinner. 11 adressen, 20 jongeren, 
6 groepen…  
 
Hieronder 
een paar 
verhalen 
van 
jongeren die 
hebben 
meegedaan. 
 
 
 
Mijn naam 
is Erwin, ik zit in club 4 en heb samen met Anouk, Harold en Tjeerd 
meegedaan aan running dinner. Met running dinner zijn we bij mensen 
die we niet zo goed kennen gaan eten. Eerst krijgen we bij iemand een 
voor gerecht, wij hebben ons voorgerecht gegeten bij Tom en Aaltje. 
Daarna gingen we naar het volgende adres, Kees de Wit, voor het 
hoofd gerecht. De bedoeling van running dinner was dat je meer van 
mensen te weten komt en dat je met meer mensen bevriend raakt en 
een gezellige avond had. Dat was zeker gelukt. Na het hoofd gerecht 
hebben we in de kandelaar met z’n allen een toetje gehad en hebben 
we nog lekker zitten kletsen. Oftewel een geslaagde running dinner. 

Groet Erwin 
 
Vrijdag 20 januari hebben wij met de club een running dinner 
gehouden. Bij een running dinner ga je bij verschillende mensen eten. 
In groepjes eet je dan het voorgerecht bij iemand en het hoofdgerecht 
bij iemand anders. Wij hebben ons voorgerecht bij familie Jongsma 
gegeten en het hoofd gerecht bij familie Klaver. Ons voorgerecht was 
kerriesoep en broodjes en als hoofd gerecht aten we pilaf. Beide 
vonden we erg lekker. Bij fam. Jongsma aten wij met nog een groepje. 
Bij de Boyemaheerd (familie Klaver) hadden ze twee leuke katten. 
Poek en Boellie. We zouden nog even een potje rummikub spelen 
maar daar hadden we geen tijd meer voor, want het was tijd voor het 
toetje. Dat aten we in de kandelaar. Daar verzamelde iedereen ook de 
mensen die gekookt hadden. Er waren allerlei cakejes en gebakjes. 
Het was heel lekker.        Groetjes het groepje Hanne, 
              Evelien, Adina en Hannah 
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Hallo, ik ben Mark. We hebben met onze club een running diner 
gedaan. We waren allemaal in groepjes ingedeeld, ik zat met Thomas 
en Koen in een groepje. Ieder groepje ging naar een verschillend adres 
voor een voorgerecht. Ons groepje ging voor het voorgerecht naar 
familie Broekema. Wij kregen daar kippensoep en tomatensoep met 
broodjes en kaasstengels. Toen we het eten op hadden kregen wij een 
envelop, met daarin het adres waar wij het hoofdgerecht zouden 
krijgen. Wij kregen ons hoofdgerecht bij de familie Hoekstra. Daar 
kregen we kip goulash met rijst. Toen we dat op hadden gingen we 
door naar de Kandelaar, daar kregen we het toetje bestaande uit 
allerlei lekkere dingen. Zelf vond ik het een geslaagde avond, en het is 
zeker een aanrader voor volgend jaar. 

          Groeten, Mark  
 

Ik ben Allard ik ben 13 jaar oud en ik heb mee gedaan aan running 
dinner van club. Zelf zit ik op club, jaar 1. Ik vond het erg gezellig en 
heb genoten van het eten en ik zou graag volgende keer weer 
meedoen omdat ik dat leuk vind. Met mijn groepje (Hartger, Willem en 
ik) hebben we een heerlijk voorgerecht gegeten bij familie Faber aan 
De Wieren 6. We hebben tomatengroentesoep gegeten met stokbrood. 
Vervolgens hebben we het hoofdgerecht gegeten bij familie Douma 
aan Zeehaanstraat 20. Daar hebben we heerlijke spaghetti gegeten en 
bolognese wraps gehad uit de oven. Daarna hebben we met alle 
clubleden het nagerecht in De Kandelaar gegeten. Er was van alles 
bijvoorbeeld cakejes, pudding, bakjes vla en nog veel meer. Dat werd 
allemaal verzorgd door de club leiding. We hebben daarna nog even 
koffie en thee gehad en toen is iedereen naar huis gegaan. 
 

          Groetjes Allard  
 
Mijn naam is Kim en zit in het eerste jaar club. Vrijdag 20 januari 
hadden wij van club running dinner. Een running dinner is dat je bij 
verschillende mensen gaat eten. Ik zat bij Daniel en Menko in het 
groepje. Wij hebben het voorgerecht kipkerriesoep gegeten bij fam. 
Jongsma en het hoofdgerecht mochten we kiezen tussen boerenkool 
en stamppot bonen dat hebben we bij fam. v/d Velde gegeten. Bij het 
voorgerecht zaten we met nog een groepje. En het nagerecht hebben 
met iedereen en ook de kokers het toetje gegeten, maar het was 
vooral heel lekker en gezellig. 

          Groetjes Kim 
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Via deze weg willen wij Menka, Marco, Aaltje, Tom, Pop, Janny, Kees, 
Piety, Jacob, Wim, Gesina, Dinie, Alie, Jan, Dicky, Martin, Foekelina, 
Irma, Erwin, Eelke, Sippie nogmaals bedanken. Wij kunnen terug 
kijken op een geslaagde avond. 
 
Groeten de clubleiding 

 
 
 

Gevonden voorwerpen 
 

Er liggen in de Kandelaar diverse gevonden voorwerpen: een sjaal 
zwart/rood, een oorbel, grijze kinderhandschoenen en een zilveren of 
zilverkleurige armband. 
 
Willen de rechtmatige eigenaren hun spullen komen ophalen? 
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Verslag kerkenraadsvergadering 
 

Uit de kerkenraadsvergadering van 19 december 2016  
  

Opening 
De preses broeder L. Hoeksema heet allen hartelijk welkom, opent de 
vergadering met het lezen van Jesaja 43: 1-8 waarin God tot Jakob 
(Israël) zegt: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je 
naam geroepen, je bent van Mij. En ik breng je terug van verre, van de 
uiteinden der aarde, allen over wie Mijn naam is uitgeroepen.  
 
Vervolgens een meditatie naar aanleiding van een verhaal van Ds. 
Jaap Zijlstra. 
 
Een echtpaar woonde direct aan een spoorlijn. Hun enige zoon 
bezorgde zijn ouders veel verdriet. Door hem raakten ze diep in de 
schulden. Tenslotte verliet hij met een kwaaie kop het huis en bleef 
weg. Tien jaar later kregen ze een brief.  
 
Lieve Vader en Moeder, volgende week maandag kom ik per trein 
langs uw huis, want ik moet naar het ziekenhuis voor een onderzoek. 
Ik durf haast niet te vragen of ik thuis mag komen, want ik heb u 
eindeloos vaak op het hart getrapt. Als er op de beukenhaag voor uw 
huis een witte doek ligt, is dat voor mij een teken dat ik mag komen. 
Ligt er niets, dan weet ik dat ik alles voorgoed kapot heb gemaakt. 
Toen de trein passeerde durfde de man bijna niet naar buiten te kijken. 
Hij raapte zijn moed bijeen en keek. Op de beukenhaag lag niet één 
witte doek, nee, de hele heg was overdekt met witte doeken! 
 
Israël wordt in de Bijbel wel genoemd: “Zoon van God”. In Hosea 11:1 
staat: Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. God heeft Israël verlost 
uit de slavernij en gebracht naar het land van de belofte. Het volk werd 
ontrouw en trapte zijn bevrijder eindeloos op het hart zodat Hij Zijn volk 
deed wegvoeren naar Babel. 
 
Maar de Heer laat niet varen wat Zijn hand begon. Hij zendt Jesaja met 
de boodschap: Israël wordt door Mij niet vergeten. En dan volgt die 
verrassende liefdes verklaring (Jesaja 44:22) : “Ik vaag uw 
overtredingen weg, als een nevel en uw zonden als een wolk. Keer 
terug naar Mij, want ik heb u verlost”. 
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De Heer heeft zwaar geleden onder de ontrouw van Zijn volk. En toch: 
Hij vaagt de zonden weg als een wolk. Hij brengt verzoening teweeg. 
Zo is God. Zo’n God hebben ook wij! Wij zitten soms letterlijk en 
figuurlijk in de mist gevangen in een uitzichtloos bestaan? 
 
Maar dan wordt het Kerst. Jezus komt. Voor deze “Zonne der 
gerechtigheid” vlucht de nevel. Onbegrijpelijk en verrassend. 
 
De beukenhaag voor het Vaderhuis is overdekt met witte doeken. 
 
De preses gaat voor in gebed. 
 
Op 20 november is Antje Hamstra-Pel overleden op de leeftijd van 88 
jaar. De preses spreekt enkele woorden ter nagedachtenis aan haar en 
wenst haar dierbaren Gods troost en nabijheid toe. 
 
Begroting 2017 
De voorzitter van de kerkrentmeesters, broeder J. Klaver geeft een 
toelichting op de begroting 2017. 
Gezien de toegezegde bedragen in 2016 is de begroting in 2017 naar 
beneden bijgesteld tot € 56.000 ( was € 60.000) en is er een 
begrotingstekort van bijna € 10.000. In het college is afgesproken dat 
de toegezegde bedragen onder de loep zullen worden genomen en als 
redelijkerwijs mag worden aangenomen dat wel meer kan worden 
betaald dan is toegezegd, zal men daarover in gesprek gaan met 
betrokkenen.  
 
Voor de post onderhoud staat een bedrag van € 27.000 op de 
begroting. Extra kostenpost zijn de koperen regenpijpen aan de 
Torenkerk, die vervangen moesten worden wegens diefstal. 
Momenteel is men bezig met de renovatie van de Torenkerk, de 
gelden daarvoor zijn beschikbaar, maar men is ook afhankelijk van de 
subsidie die over een aantal jaren wordt uitbetaald. Wellicht moet er 
geld geleend worden. 
 
De dankstondcollecte heeft naar verwachting om en nabij de € 900 
opgeleverd, in 2015 was dit een bedrag van ruim € 1600. Het college 
zal dit nog nader evalueren. 
 
Notulen kerkenraadsvergadering 24 oktober 2016 
De notulen worden onveranderd vastgesteld en getekend.  
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Verslag gemeenteavond 7 november 2016 
Het volledige verslag is gepubliceerd in Kerkwijzer december 2016. 
 
Ingekomen stukken 
Een rouwkaart van Antje Hamstra-Pel, overleden op 20 november 
2016 op de leeftijd van 88 jaar. Kerkelijk werker Ate Klomp heeft de 
afscheidsdienst geleid. 
 
Het Hooge Heem te Grootegast vraagt een gift voor het bijbeluurtje. Er 
wordt € 30 overgemaakt. 
 
Werkgroep Ziekenpastoraat UMCG vraagt gift om predikantsplaats te 
kunnen financieren. Besloten wordt om € 50 over te maken. 
 
De overige stukken worden aan de betreffende commissies verstrekt of 
voor kennisgeving aangenomen. 
 
Preekconsent Ate Klomp 
Het contract is inmiddels met een jaar verlengd en de wens is 
uitgesproken om preekconsent aan te vragen. 
 
Ambtsdragerswisseling 2017 
Aftredend zijn: L. Hoeksema (preses), G.R. Vries (ouderling-
kerkrentmeester), T. en J. Hoekstra-Martini (ouderling), F. Wiering 
(diaken), A. Schippers (diaken). 
 
Er worden namen genoemd voor preses, ouderling, ouderling-
kerkrentmeester en diaken welke na de jaarwisseling zullen worden 
benaderd. 
 
Gemeenteavond 13 maart 2017 
Nadat eerst de stoffelijke zaken aan bod komen, waaronder de 
financiële zaken en de renovatie van de Torenkerk is het tijd voor een 
uurtje geestelijk welzijn. Het moderamen stelt voor om dit jaar 
aandacht te besteden aan de Reformatie. In 2017 is het 500 jaar 
geleden dat Luther de 95 stellingen sloeg aan de slotkapel in 
Wittenberg. De vergadering kan zich in dit voorstel vinden, het zal 
verder worden uitgewerkt. 
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Beleidsplan 2017-2022 
Het concept beleidsplan 2017-2022 is in ieders bezit. Verzoek om het 
te lezen en op- of aanmerkingen per mail aan de scriba te sturen voor 
16 januari 2017. Nadat de gegevens zijn verwerkt wordt het concept in 
het moderamen bekeken en is vervolgens 4 weken digitaal in te zien, 
van 30 januari tot 27 februari. (op aanvraag is een papieren versie 
beschikbaar). Daarna wordt het vastgesteld door de kerkenraad. 
 
Jeugd 
Er is een mooie bank geplaatst in de oppasruimte, een chill-hoekje 
voor de jeugd.  
 
De leidsters van de clubs die in oktober een geweldige jeugddienst 
hebben georganiseerd, hebben als blijk van waardering een kleine 
attentie ontvangen. 
 
Rond de versiering van de kerstboom is het één en ander misgegaan 
wat wrevel heeft opgewekt bij de CJV om begrijpelijke redenen. Alles is 
uitgepraat en we vertrouwen er op dat het in 2017 weer zal zijn als 
vanouds. De CJV zorgt voor de kerstboom, de scriba is 
aanspreekpunt. 
 
21 december is er een kerstwandeling, waarbij ook de CJV zal 
assisteren. 
 
Op 25 november heeft Ate Klomp een bijeenkomst georganiseerd voor 
de 16 plussers. Slechts 3 mensen hebben gehoor gegeven aan de 
uitnodiging. Jammer… Er stonden die avond wel veel clubs gepland, 
maar toch….. 
 
Besloten wordt om alle leidsters en kinderen die betrokken zijn bij de 
kerstmusical een roos aan te bieden na de opvoering op 1e Kerstdag. 
 
Diaconie 
Er is een kerstpresentje gebracht op 56 adressen, alle 70 plussers en 
de zieken. 
 
De website nadert zijn voltooiing en gaat in januari de lucht in. Diana 
Hoeksema speelt hier een belangrijke rol in, naast de broeders 
Wijbenga en De Wit. 
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Rondvraag 
Op 1e Kerstdag is het koffiedrinken na de dienst en op 1 januari is er 
inloop met koffie. Beide keren verzorgd door broeder en zuster Van der 
Heide-Swieringa.  
 
Zuster Douma-van der Vinne deelt mee dat alle gemeenteleden in wijk 
2 een kerstwens hebben ontvangen van hun wijkteam. Deze geste 
wordt bijzonder gewaardeerd. Bedankt! 
 
Op 2 januari om 13.00 uur zal een aantal kerkenraadsleden de 
kerstboom uit de kerk halen. 
 
Zuster Tuinstra-Kooi meldt dat Ontmoeten donderdag 22 december 
een kerstdiner bereidt. Momenteel wordt er gewerkt met 12 
vrijwilligers, het loopt goed.  
 
Sluiting 
Broeder De Wit eindigt met gebed, waarna de preses de vergadering 
sluit. 
 
J. Poelman-van de Brake (scriba) 
 

Gemeenteavond 
Maandagavond 13 maart gemeentevergadering van 19.30 – 
22.00 uur 
Het eerste gedeelte van de avond zal in het teken staan van de 
“stoffelijke” zaken, financiële zaken dus en alles wat daar inherent aan 
is, zoals het in stand houden van de Torenkerk. 
Na de pauze zal Pieter Plantinga iets vertellen over de Reformatie. In 
2017 is het 500 jaar geleden dat Luther de 95 stellingen sloeg aan de 
slotkapel te Wittenberg en het protestantisme zijn intrede deed. Wat 
betekent dat nu nog voor ons? Aansluitend is er een stellingenspel wat 
geleid zal worden door een aantal clubleiders.  
 
U bent van harte uitgenodigd! Zet u de datum vast in de agenda?  
 
In de volgende Kerkwijzer worden de notulen van de 
voorjaarsgemeenteavond 2016 gepubliceerd, welke na behandeling in 
deze vergadering worden vastgesteld en getekend. 
 
J. Poelman-van de Brake (scriba) 
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Beleidsplan 2017 – 2022 
 
Concept Beleidsplan 2017 – 2022 is klaar. Alvorens deze wordt 
vastgesteld door de kerkenraad krijgt u als gemeente gelegenheid het 
plan in te zien.  
De inzagetermijn is van 30 januari tot 27 februari 2017. 
Het concept beleidsplan is digitaal op te vragen bij de scriba 
pobra@home.nl. 
In geval u inzage wenst, maar niet over internet beschikt is een kopie 
beschikbaar, af te halen bij de scriba (Kompasstraat 8), nadat u dit 
telefonisch hebt afgesproken (613411). 
 
 

Jeugddienst: Is God online?  

 
We houden ons dagelijks bezig met sociale media en kunnen ons geen 
wereld indenken zonder Facebook, WhatsApp of Instagram. Het liefst 
zijn we de hele dag ‘online’. Zelfs tijdens onze clubavonden hebben we 
soms moeite de mobiele telefoon weg te laten. Maar waar de 
ontwikkelingen zich hedendaags steeds versnellen vragen we ons af: 
waar is God in deze digitale wereld? Is God ook online? 
 
Gospelkoor ‘Joy for People’ uit Dokkum zoekt samen met u en ons 
naar een antwoord op die laatste vraag: is God online? Wij nodigen u 
van harte uit op zondag 5 maart om onze jeugddienst bij te wonen. 
Vanaf 10:30 uur bent u welkom voor koffie waarna de dienst om 11:00 
zal beginnen.  
 
#TotDan!   
Club 1 en 3 
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Geloven doe je in de kerk! ? 
Ik kan het me nog goed herinneren: als ik vroeger zei: “Ik geloof dat 
het zus of zo is’, dan werd er wel eens gereageerd met ‘Geloven, dat 
doe je maar in de kerk!’. 
De betekenis was dan, je moet het zeker weten. ‘Ik geloof dat het zo 
is’, werd als een beetje half half opgevat. Er stond een uitroepteken 
achter de zin. En eigenlijk zat in die uitspraak ook iets van, geloven is 
een wereld apart, daar hebben we in het dagelijks leven niet zoveel 
aan, buiten de kerk hebben we met andere dingen te maken. 
Mijn reactie zou nu zijn: Geloven doe je ook juist buiten de kerk, want 
wat heb je aan gelovige mensen die in de kerk met de mond van alles 
belijden en er in het dagelijks leven andere waarden op na houden? 
Kort gezegd: je mag aan iemand kunnen merken dat hij of zij gelovig 
is, geloof mag blijken! 
Kortgeleden kwam ik deze bekende zin weer tegen, er is namelijk een 
landelijke campagne gestart met dezelfde titel, maar dan met een 
vaagteken. Geloven doe je in de kerk?  
Want het is gebleken dat veel mensen buiten de kerk een heel beperkt 
beeld hebben van hoe het in de kerk is. Veel mensen blijken te denken 
dat de kerkgangers het allemaal heel precies weten, dat ze alles dat er 
in de Bijbel staat klakkeloos aannemen en dat ze van God eigenlijk 
niks mogen. Op die manier zou de kerk een saaie club mensen zijn, 
waar je liever niet bij wilt horen. 
Bij die campagne horen 6 verschillende posters met daarop een portret 
van een kerklid die deze zin aanvult.  
In de campagne wil men laten zien, dat er in de kerkelijke gemeente 
heel veel leven zit en dat hun geloof een boeiend en veelzijdig geheel 
is. Want geen mens is natuurlijk gelijk en de onderwerpen die in de 
maatschappij spelen, spelen ook bij kerkmensen. En daarom heeft 
elke poster een ondertitel die past bij degene die afgebeeld is. 
Voorbeelden zijn: Geloven doe je in de kerk? Verwonderen ook, of 
Troosten ook, of Nadenken ook, of Twijfelen ook, of Helpen ook en 
Onthaasten ook. 
De bedoeling is om aan anderen te laten zien dat de kerk veel 
levendiger is dan veel mensen denken en dat er binnen de ruimte van 
de kerk voor heel veel mensen plek genoeg is. 

Van de Kerkelijk werker 
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Zo’n actie zet mij wel aan het denken. Waarom vinden we de kerk/het 
geloof de moeite waard? En waarom vind ik de kerk/het geloof de 
moeite waard? 
Wat zouden we zeggen als iemand vroeg, waarom we naar de kerk 
gaan of waarom we geloven? 
Welk beeld van de kerk en welk beeld van het geloof dragen we zelf 
uit? 
 
Ate Klomp 
 

 
 

 

Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier 
 
Zondag 26 februari inzameling van voedsel voor Voedselbank 
Westerkwartier. In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten 
gereed. Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u uw goederen inleveren. 
 
Thema voor februari is DRINKEN 
 
De volgende producten zijn welkom: 
Koffie (250 gram) 
Thee 
Chocolademelk 
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Mutaties 
 

Geboren: 
Eline Veenstra, op 17 januari 2017, dochter van Jan en Henriëtte 
Veenstra, De Wieren 45 
 
Overleden:  
Jetske de Jong-de Haan, op 28 januari 2017 op de leeftijd van 79 jaar 
 
Ingekomen: 
Met belijdenisattestatie van de Protestantse Gemeente Hardenberg-
Heemse, J. Notebomer en zijn echtgenote B. Notebomer-Douma, 
adres: Abel Tasmanweg 81 
Met belijdenisattestatie van de Protestantse Gemeente Niekerk-
Oldekerk-Faan-Enumatil, Marco de Jong, adres: Heemskerkstraat 6 
 
Vertrokken:  
Met doopattestatie Henry Solle 
Met belijdenisattestatie naar de Protestantse Gemeente Grootegast-
Sebaldeburen: K. van der Velde en zijn echtgenote L. van der Velde-
Poelstra 
 
Adreswijziging: 
Mevrouw Veenstra-Miedema is in januari verhuisd van Bergum naar 
Veenwouden. Het verzorgingshuis in Bergum wordt een verpleeghuis 
en daarom is haar gevraagd naar een ander huis uit te kijken.  Wij 
hopen dat mevrouw Veenstra zich gauw thuis mag voelen in haar 
nieuwe woonomgeving. Haar adres vindt u achter in de Kerkwijzer bij 
gemeenteleden elders. 
 

Verjaardagen 
 
08 febr 1917 W. Oudman-Vonk 
18 febr 1940 F. Huisma-Iepema 
01 mrt 1945 A. van der Velde- 
     Hoekstra 
03 mrt 1928 R.G. van der Velde- 

van der Es 
11 mrt 1937 A. Huizenga-Huisma 
18 mrt 1939 J.C. Lohmeijer 
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Mannendag 
 

Het is bijna zover…..  De datum van de mannendag is bekend, 
namelijk zaterdag 11 februari a.s. We hebben gekozen voor een 
mannendag in Wezep. Op deze dag spreken Jan Pool en Henk 
Binnendijk. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeten,  het beantwoorden 
van vragen en het samen zingen. Het volledige programma is te zien 
op de website http://mannendagwezeg.nl/). Ga met ons mee en mail 
mij (pieter.plantinga@ziggo.nl). Opgave moet via de website. Met 
elkaar het leven delen! 
 
Commissie gemeenteopbouw 
 

Uitnodiging voor thema-avond 
 
De werkgroep “Verbinding” wil in samenwerking met Ate Klomp graag 
een aantal avonden aanbieden voor de “Tussengeneratie” met 
verschillende thema’s. Het zijn onderwerpen die zijn ingebracht via het 
gespreksproject (enquête) met de “Tussengeneratie” en sluiten aan bij 
datgene wat er in de “Tussengeneratie” leeft. Op dinsdag avond 
21 maart a.s. willen we je graag ontmoeten. Het thema is nog niet 
bekend, maar houdt direct verband met het leven van alledag. Wil je er 
graag bij zijn, maar behoor je niet tot de “Tussengeneratie”? Geen 
probleem, want iedereen 
is welkom! De avond start 
om 20.00 uur, maar je 
bent welkom vanaf 19.30 
uur in de “Kandelaar”. Het 
zijn ontmoetingen met 
elkaar, maar ook met God, 
omdat hij aanwezig is als 
we hem zoeken en in zijn 
naam bij elkaar zijn! De 
opzet is om een mooie 
avond te beleven! 
 
Namens Ate Klomp en werkgroep “Verbinding” (Betty Schippers, Diane 
Ruiter en Lolke van der Veen) 
 
 
 

http://mannendagwezeg.nl/
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Ontmoetingsavond wijken 1 en 4 
 
Op maandag 27 februari a.s. houden we een ontmoetingsavond voor 
de wijken 1 en 4. 
Inmiddels zijn de uitnodigingen bij langs gebracht. Ook staat die elders 
nog in deze Kerkwijzer. 
Lijkt het U/jou leuk om iemand buiten onze gemeente mee te vragen? 
Schroom niet, want iedereen is welkom! 
 
Hartelijke groet, 
Wijkteams 1 en 4 
 
Van de kindernevendienst 

Paasproject 2017 
Het moment dat alles verandert 
 
Uren zijn voorbijgegaan. 
Precies op tijd. 
Waardevolle momenten.  
Het is bijna tijd. 
Het beslissende moment. 
Het is vijf voor twaalf. 
Het moment is aangebroken. 
 
Allemaal uitdrukkingen die te maken hebben met tijd. 
Tijd staat ook centraal in het Paasproject: “Het moment dat alles 
verandert”.  
Zondag 26 februari starten we met bovengenoemd project. Met Pasen 
mogen we vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen, dat er een 
nieuwe tijd is aangebroken.  
 

In het Paasproject volgen we de 
verhalen uit Marcus, in elk verhaal 
komt deze nieuwe tijd steeds 
dichterbij. Elke stap die Jezus zet, 
brengt ons dichter bij het moment 
dat alles verandert.  
 
Als basis gebruiken we een klok in de 
vorm van een zakhorloge of 
medaillon. 
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Een oud zakhorloge van zilver of goud is een waardevol bezit, welke 
vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het zakhorloge 
wordt bewaard op een speciale plaats. Een medaillon was ook een 
waardevol bezit, vooral omdat in het medaillon kleine fotootjes van 
geliefden werden bewaard. Dichtbij het hart aan een kettinkje werd het 
medaillon gedragen.  
De verbeelding in de vorm van een gouden zakhorloge/medaillon is 
gekozen om er bij stil te staan hoe waardevol het is wat Jezus voor ons 
doet.  We volgen de voetsporen van Jezus, die ons worden verteld 
door de evangelist Marcus. We lezen over de handelingen van Jezus 
tijdens de verschillende momenten, op Gods tijd. Dit waardevolle 
geschenk mogen we in ons hart koesteren.  
Tijdens het gehele project gaan we het zakhorloge/medaillon nader 
bekijken. Elk onderdeel van de klok heeft zijn eigen waarde, zijn eigen 
functie. Tijdens de kindermomenten gaan we deze onderdelen en de 
steeds veranderende tijd bekijken. We mogen ontdekken dat Jezus 
heel bewust handelt, hij laat de voorspellingen uit het Oude Testament 
vervullen. Over elke stap in de tijd is nauwkeurig nagedacht. De tijd tikt 
door, het wordt steeds spannender…   Hoe zal Jezus handelen als het 
5 voor 12 is? Gestuurd door God de Vader, gesteund door de Geest 
neemt Jezus de stap naar het beslissende moment, het moment dat 
alles verandert. God maakt in Christus alles anders. En dit kan ook 
alles veranderen bij ons! De schakel tussen beiden is ons geloof, de 
vraag of wij Gods liefde in ons toe willen laten of afwijzen. 
Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan is er een 
inleiding op het thema en uitleg bij de projectverbeelding. Na afloop 
van de kindernevendienst is er een korte uitleg die door één van de 
kinderen zal worden voorgelezen. Daarna zingen we samen het 
projectlied.  
 
Wij als kindernevendienstleiding hebben zin om samen met alle 
kinderen van de kindernevendienst aan het project te werken. Iedereen 
is dan ook van harte welkom! 
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Geachte Gemeenteleden 
 
Tussen Kerst en Oud & Nieuw heb ik mijn beide ouders verloren.  
Bij mijn moeder begon het als een ‘griepje’ en 3 weken lang is ze door 
mijn vader verzorgd. Uiteindelijk is ze opgenomen in het ziekenhuis, 
waar geconstateerd werd dat ze een ernstig hartinfarct heeft 
doorgemaakt. Op 27 december 2016 is mijn moeder overleden, aan de 
gevolgen hiervan. 
Mijn vader was ontroostbaar, kreeg een hartaanval en werd 
opgenomen in het UMCG. 
Vlak voor de uitvaartdienst van mijn moeder, kregen wij het bericht dat 
vader was overleden, op 31 december. 
Mijn enige troost op dat moment was dat ze beiden weer bij elkaar 
waren, want ze konden niet zonder elkaar. 
Ik wil u allen heel hartelijk bedanken voor het medeleven, de vele 
kaarten met lieve en troostende woorden en telefoontjes hebben ons 
zo goed gedaan. 
 
Namens de familie De Groot: Ida Douma-de Groot 
 

Diaconie 
 
Collectebonnen 
Zoals u wellicht weet geeft de PKN Kerk Lutjegast collectebonnen uit. 
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de 
dienstdoende diakenen. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de kerk. 
 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 

 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 

 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 
 
Collecte Werelddiakonaat 5 februari 2017 
MEER INKOMEN VOOR NOORD-MOLUKSE BOEREN 
Nootmuskaat is de belangrijkste inkomstenbron voor meer dan de helft 
van de bevolking op de Noord-Molukken. Vanwege problemen met een 
schimmel hebben boeren in deze Indonesische provincie echter moeite 
om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door de slechte 
kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor de nootmuskaat. Kerk 
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in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van 
boeren. Vrouwen krijgen daarbij in het bijzonder aandacht, omdat zij 
minstens de helft van het werk doen, maar vaak achtergesteld zijn en 
minder loon ontvangen. Op zondag 5 februari collecteren we voor het 
werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk van Swantara. 
Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat. 
 
De 40dagentijd app  
De 40dagentijdapp helpt u en uw 
gemeenteleden om iedere dag even 
stil te zijn. Verschillende predikanten 
uit Nederland en de wereld staan stil bij 
sterke en dappere mensen die zij 
bewonderen. En bij de vraag wat 
Pasen voor hen betekent. Met de app 
heeft u elke dag een stukje bezinning 
in handen. U kunt de app downloaden via de stores op uw telefoon op: 
www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp 
 

Ontmoeten 
 
Elke donderdag vanaf 10.00 uur kunt u (oud) dorpsgenoten ontmoeten 

in dorpshuis ’t Kompas voor een kop koffie of thee (voor eigen 

rekening), een praatje en soms een spelletje sjoelen. U bent van harte 

welkom. 

 
Tussen 12.00 en 12.30 uur wordt er een warme maaltijd geserveerd 
(kosten € 5,00). 
Wilt u aan de maaltijd deelnemen dan dient u zich daarvoor op te 
geven op één van de onderstaande manieren: 
 
Opgeven voor de maaltijd kan vóór maandag 22.00 uur 

 Via het emailadres: ontmoetenlutjegast@gmail.com 

 Via de app of SMS op telefoonnummer 06-83546450 (Johanna 

Tuinstra) of 06-41315750 (Kees de Wit) 

 Bellen naar telefoonnummer 613126 (Hannie Engels) 580319 

(Johanna) of 06-41315750 (Kees) 

 Opgavebriefje inleveren op Abel Tasmanweg 23 (Hannie) of 

Abel Tasmanweg 7 (Kees) of Heemskerkstraat 3 (Johanna) 

http://elink.pkn.nl/l/ade555811ed24a7489d6efb80d3793f2/37F0911B/ECB78A38/122016n
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Werkgroep Verbinding 
 
Verbinding binnen onze gemeente  
 
“Deel je leven” is het thema van dit kerkelijk jaar. Een thema wat ons 
als christen na aan het hart ligt. Soms kunnen we nog denken dat we 
door te delen zelf minder overhouden. Daardoor vinden we het soms 
lastig om te delen, om ons kwetsbaar op te stellen. Als christenen 
weten we dat we door te delen er juist voor zorgen dat er meer 
ontstaat: betrokkenheid met de ander, diepgang, groei in geloof en 
verbinding….. 
In onze gemeente zijn de mogelijkheden om met elkaar in verbinding 
te komen groot. Er zijn voor jong en oud verschillende mogelijkheden 
om elkaar te ontmoeten. Lees de startkrant er maar eens op na. Toch 
“dankt” de werkgroep “Verbinding” zijn bestaan aan het ontbreken van 
genoemde “verbinding” tussen commissies en organisatie enerzijds en 
tussen mensen onderling anderzijds. Bij een flink deel van onze 
gemeenteleden zijn de raakvlakken met de “kerk” smal en ontbreekt 
het gevoel er bij te horen. Er is echter wel behoefte om met de ander in 
contact te komen en we willen ook graag dat er aandacht is voor de 
dingen die ons in het dagelijks leven bezig houden. Uit de enquête 
gehouden onder leden van de “Tussengeneratie” (dat zijn 
gemeenteleden tussen 25 en 45 jaar) blijkt dat er behoefte bestaat aan 
meer aandacht vanuit de gemeente naar deze leden. Door de 
“kerkenraad” is aan de werkgroep “Verbinding” gevraagd op welke 
wijze hierin tegemoet kan worden gekomen. We willen ons als 
gemeente zelf een spiegel voorhouden om vanuit de eigen 
“organisatie” te kijken naar het thema: “Deel je leven”. In hoeverre 
wordt de missie die we als gemeente hebben, ingevuld door de eigen 
organisatie van onze kerk? Daarnaast gaan we in gesprek met de 
“Tussengeneratie” op soortgelijke wijze als gedaan voor de enquête. 
Lijkt het je leuk om als “interviewer” hier aan mee te werken, dan horen 
we dat graag. Tevens nodigen we jou uit om een start te maken je 
leven met andere gemeenteleden te delen en om je aan te melden 
voor één van de vele activiteiten die reeds worden aangeboden. Het is 
belangrijk dat je zelf een stap zet in geloof. Niet alleen voor jezelf, 
maar ook als gemeente kunnen we dan “groeien” in geloof. Verder in 
deze Kerkwijzer vindt je een uitnodiging om deel te nemen aan de 
eerste ontmoetingsavond voor de “Tussengeneratie”. 
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Missie van onze gemeente: 
 “We zijn geschapen om in relatie met God te leven, en ons denken en 
doen te toetsen aan Zijn wil. Voorop staat een persoonlijke relatie met 
God. Vanuit deze basis kunnen we contact zoeken met anderen.”  
Visie van onze gemeente: 
 “Geloven lukt niet alleen, je hebt anderen nodig om te groeien in je 
relatie met God. Het streven is onderlinge betrokkenheid: interesse in 
elkaar, aandacht voor elkaar, communiceren met elkaar, kortom in 
contact komen met mensen uit je eigen omgeving.”  
De missie en visie van onze gemeente raakt ons allemaal. Het is mooi 
om bij te dragen aan de groei van je naaste, maar ook mooi dat je er 
zelf door wordt bemoedigd en dat je groeit door de relatie met God en 
de ander. Vanuit de gemeente willen we graag de kern van ons geloof 
delen. Hierbij is het belangrijk dat "Onderwijs" en "Toerusting" vorm 
krijgen binnen onze gemeente en dat dit wordt aangeboden aan de 
gemeenteleden. Hieraan willen we als gemeente werken en als 
werkgroep een bijdrage leveren. Middels de Kerkwijzer wordt je op de 
hoogte gehouden van de vorderingen. Ons geloof is rijk, er valt zo veel 
te ontdekken. Uitstappen is best spannend maar het brengt je zo veel 
in het leven. Leer en ontdek het zelf. Jij bent de enige met de sleutel 
van jouw eigen hart. Jezus forceert deze deur geenszins. (dominee De 
Pee) Neem het risico……. 
 
Namens de werkgroep “Verbinding” (Betty Schippers, Diane Ruiter en 
Lolke van der Veen) 
 
Nb. Jan Notebomer heeft de werkgroep “Verbinding” verlaten omdat hij 
dit niet kan combineren met zijn andere werkzaamheden. Jan bedankt 
voor je bijdrage. Met Diane Ruiter hebben we de werkgroep inmiddels 
weten te versterken. Diane, welkom en mooi dat je jouw talenten wilt 
inzetten voor onze gemeente.   
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Uitnodiging 16 plus 
In gesprek met de kerkelijk werker 
 
Op 20 januari ging het gesprek niet door, wat jammer was. Maar er zijn 
nieuwe kansen! 
Op vrijdagavond 3 maart zit ik in de Kandelaar met koffie, thee en 
koek. 
Iedereen is welkom. 
Ik hoop dan weer een aantal van jullie te ontmoeten. 
Er is niet een vastomlijnd programma. 
Allerlei onderwerpen zijn wat mij betreft mogelijk. 
En vragen zijn ook heel belangrijk, je kunt me alles vragen, ik heb 
alleen niet overal verstand van.  
 
Ik verwacht jullie om 20.00 uur en hoe lang het duurt? Laten we 
zeggen tot 21.00 uur. 
En neem gerust iemand mee die ook geïnteresseerd is. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Ate Klomp 
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Uitnodiging 
            Ontmoetingsavond 
 
Thema: 

   Eerlijk zullen we alles samen delen … 
 
 

Datum: maandag 27 februari 
Locatie: de Kandelaar 
Aanvang: 19.45 uur 
                                                          

Programma: 
Inloopkwartiertje met koffie/thee 
Welkom 
Inleiding met beamerpresentatie 
Discussiemoment met vragen en stellingen 
Pauze 
Evaluatie 
Grappig spel 
22.00 uur afsluiting 

 
 
Voor opgave kunt U/jij onderstaande strook invullen, welke voor 18 
februari door één van de bezoekmedewerksters wordt opgehaald. 
 
Onze wens is, dat we deze avond veel mensen mogen verwelkomen! 
 
Hartelijke groet, 
Wijkteams 1 en 4 

 
Ik/wij ………………………………………………….. 
         ………………………………………………….. 
 
Kom/komen op de ontmoetingsavond d.d. maandag 27 februari 

  



 26 

Gezellige zondagen Boyemaheerd 
 
Op 19 februari, 19 maart, 23 april en 21 mei 2017 zijn er weer 
gezellige zondagen op de Boyemaheerd. 
 
Vanaf 11 uur brengen we de dag in gezelschap met elkaar door, onder 
het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd, 
een bakje thee enzovoort. 
Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig. 
Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te 
komen? Dan bent u van harte welkom. 
 
U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op 
telnr. 613087 (Dicky Klaver). 
 
De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer  
€ 5,00. 
 
Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te 
schenken? Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   (eigen foto) 
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Kerkbalans   Totaal     

2016 Totaal openstaand Totaal Nog te 

t/m december toegezegd vorig jaar betaald verrekenen 
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Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 
Zr. R.G. van der Velde-van der Es, Het Hooge Heem, west 1 
 

Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 
 
Zr. D. van der Velde-van der Es, Zonnehuis Oostergast, kamer 4, 
Capellastraat 61, 9801 VC Zuidhorn 
 
Zr. W. Oudman-Vonk, verzorgingshuis De Wierde, K003,  
Burmannniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 
 
Zr. M. Meijer, Het Hooge Heem, west kamer 313 
 
Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 
9269 VS Feanwâlden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Hooge Heem 
De Gast 4  
9861 BM Grootegast 
 
 
 
 
 

 
    Op de foto: Het Hooge Heem 
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Kerkauto 
Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen 
gebruikmaken van de kerkauto. 
Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met 
de coördinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750. 
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit 
telefonisch door te geven aan Kees de Wit. 
 

Reserveren Kandelaar 
Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er 
contact worden opgenomen met Jan Stokroos, e-mail:  
janstokroos@ziggo.nl, tel. 0594-612001. 
De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00 
exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie. 
 

Uitzendingen Radio Westerkwartier 
05 febr  Molukse Kerk Marum 
12 febr  Protestantse Gemeente Lutjegast 
19 febr  Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Grootegast 
26 febr  Protestantse Gemeente De Wilp/Siegerswoude 
05 mrt  Protestantse Gemeente Doezum 
12 mrt  Christelijke Gereformeerde kerk De Wilp/Siegerswoude 
19 mrt  Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Marum 
26 mrt  Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Leek 
 
Uitzendingen kerkdiensten Radio Westerkwartier. 
Zondag van 16.30 tot 18.00 uur. 
Fm Kabel: 105,5 Mhz  Fm Ether: 105,3 Mhz 
 

Roosters 
 
Kerkautorooster 

05 febr Hielke Faber 
12 febr Jan Notebomer 
19 febr  Dirk Notebomer 
26 febr  Kees de Wit 
05 mrt Jakob Jongsma 
08 mrt Piet Miedema 
12 mrt Herman Smith  

http://www.radiowesterkwartier.com/Kerkdiensten/molukse-kerk-marum/
http://www.radiowesterkwartier.com/Kerkdiensten/protestantse-gemeente-lutjegast/
http://www.radiowesterkwartier.com/Kerkdiensten/gereformeerde-kerk-vrijgemaakt-grootegast/
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Oppasrooster 
05 febr Gerdine en Ilona Martini 
12 febr Hanne en Evelien 
19 febr  Hannah en Marrit 
26 febr  Kom in de kring 
05 mrt  Baukje en Wiesje 
12 mrt Enna en Rutger 
 
Organistenrooster 
05 febr Martin van der Velde  
12 febr Annekor Top 
19 febr Martin van der Velde 
26 febr Aly Kloosterman 
05 mrt Martin van der Velde 
08 mrt Martin van der Velde 
 
Beamerrooster 
05 febr Jakob Jongsma 
12 febr LammertJan Broekema
19 febr  Anneke Plantinga 
26 febr  Wim Broekema 
05 mrt  Diane Ruiter 
12 mrt  Jakob Jongsma 
 
Lectorenrooster 
05 febr Wim Broekema 
12 febr Janny Poelman 
19 febr  Johanna Tuinstra 
26 febr  Dicky Klaver 
05 mrt  jeugd 
08 mrt Jakob Jongma 
12 mrt  Dinie Faber 
 
Kosterrooster 
05 febr Ruurd Horenga 
12 febr Allanda Martini 
19 febr  Wim Broekema 
26 febr  Jochum de Vries 

05 mrt  Allanda Martini 
08 mrt Jan Klaver 
12 mrt  Jakob Jongsma
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Kerkdiensten 
 

Zondag 5 februari 2017 
Cie bijzondere diensten 
K 9.30  dhr. F. Riepma, Oldehove 
Kom in de kring 
Géén Kindernevendienst 
Ouderling van dienst: J. Poelman 
Collecte: Missionair werk en 
kerkgroei 
 
 
Zondag 12 februari 2017 
K 11.00  ds. E.C. Rooseboom, 
Drachten 
Tienerdienst 
Kindernevendienst 1-8 
Ouderling van dienst: G. Vries 
Collecte: Kerk 
 
 

Zondag 19 februari 2017 
K 9.30  ds. P. Beintema, Dokkum 
Kinderdienst 
Ouderling van dienst: M. Douma 
Collecte: Kerk 
 
 
Zondag 26 februari 2017 
K 9.30  ds. F. Hovinga, Grijpskerk 
Kom in de Kring 
Kindernevendienst 1-8  
Ouderling van dienst: H. Faber 
Collecte: Kerk 
Deurcollecte: bloemen in de kerk 
na de dienst koffie/thee 

 

 

Zondag 5 maart 2017 
Jeugddienst  
K 11.00  Gospelkoor ‘Joy for 
People’ uit Dokkum 
Ouderling van dienst: G. of D. van 
der Heide 
Collecte: Kerk in Actie 
vanaf 10.30 inloop met koffie/thee 

 
 
Woensdag 8 maart 2017 
Biddag 
T 19.30  kandidaat J.W. Bassie, 
Groningen 
Ouderling van dienst: L. Hoeksema 
Collecte: Kerk 
 
 
Zondag 12 maart 2017 
K 9.30  drs. T. Scheeres-Feitsma, 
Burum 
Kindernevendienst 1-8 
Ouderling van dienst: T. of J. 
Hoekstra 
Collecte: Voorjaarszendingsweek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T= Torenkerk        K= Kandelaar 
 
NB: de 2

e
 collecte is altijd voor het fonds 

gebouwen 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
 
Preses        L. Hoeksema      tel 610062 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-19227229 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 

Scriba        J. Poelman-van de Brake  tel 613411 
e-mail:        pobra@home.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J. Klaver       tel 613087 
Lid diaconie      K. de Wit     tel 06-41315750 
 
Diaconie 
 
Voorzitter        K. de Wit     tel 06-41315750 
Penningmeester     H. Wijbenga   
Secretaris       A. Schippers   
Diaken Kerk in Aktie    F. Wiering   
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: 
A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 

Inleveren kopy Kerkwijzer 
 

De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 27 februari!! 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: 


