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Geplaatst door Siety Douma Voorwoord 
 
Eredienst        (Column uit SpiegelSchrift door Arine Spierenburg-van Wijngaarden) 
‘Welke dominee is er morgen? Want voor dominee X kom ik m’n bed 
niet uit, hoor.’ Ik floepte het eruit en schrok meteen van mezelf. ’t Is 
deze mentaliteit die ik altijd zo verfoei bij christenen. Alsof je naar de 
kerk gaat voor de dominee, en dan nog het liefst je favoriete dominee. 
Je gaat toch naar de kerk voor God?! 
‘k Moest denken aan een gesprek dat ik met Bernhard had, na een 
kerkdienst een paar weken geleden. Ik vroeg aan hem, om een goede 
(en vooral kritische) bespreking van de dienst te starten: ‘En, heb je er 
wat aan gehad?’ Maar Bernhard zei: ’t Is niet de vraag of ik er iets aan 
gehad heb, maar of God er iets aan gehad heeft.’ 
 
Heb je er iets aan gehad… Inderdaad, wat een egoïstische benadering 
van je kerkgang! Ga je niet naar de kerk voor een bepaalde dominee 
die jij prettig vindt, in elk geval wél voor jezelf. Jij moet er beter van 
worden. 
Consumentisme noemen ze dat. En ik zie het helaas niet alleen bij 
mezelf. Veel christenen geloven om ‘er iets aan te hebben’. 
Godsdienst moet je lekkere trek stillen: je néémt vooral en geeft 
weinig. Het is steeds moeilijker mensen te vinden voor kerkelijke 
activiteiten. Iedereen is te druk: met werk, sport en hobby’s. Inzet voor 
de gemeente, ho maar. Kijk maar eens eerlijk naar jezelf (ik zie ’t bij 
mezelf): je bent een consument. 
 
Terug naar de kerkdienst. Want als er één plek is waar christenen 
zitten te consumeren, dan is het daar. We moeten fijne psalmen zingen 
en bemoedigd worden door de preek. Terwijl het niet voor niets 
‘eredienst’ heet. We zitten er niet om onszelf te laten kietelen, maar om 
God te eren. ‘Lof offeren’ heet dat zo mooi in het Oude Testament. 
Offeren, want: het mag je wat kosten. Dus zelfs ‘praisen’ doe je niet om 
jezelf er lekker bij te voelen… Onze God moet zich ‘er lekker bij 
voelen’. 
We hebben zes dagen in de week om op te gaan in ons eigen leventje. 
De zevende dag is er voor God. Om Hem te danken voor alles wat we 
in de afgelopen week ontvangen hebben. Die (twee keer) anderhalf uur 
in de week om samen feest te vieren voor onze goede God, dat is toch 
niet teveel gevraagd? 
Laten we in het vervolg eens alleen naar de kerk gaan om God te 
ontmoeten. Om lof te offeren. Dan wordt het een echte ere-dienst. 
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Activiteitenagenda 
 
04-02  Top2000-dienst 
05-02  Ontmoetingsavond wijken 2 en 3 
12-02  In gesprek rond rouw 
12-02  Moderamenvergadering 
17-02  High Tea 
19-02  Inleveren kopy Kerkwijzer maart 
19-02  Krea-avond 
25-02  Inzameling Voedselbank, Kom in de kring, Koffiedrinken  
26-02  Ontmoetingsavond wijken 1, 4 en 5 
04-03  Jeugddienst 
05-03  Moderamenvergadering 
12-03  Gemeenteavond 
14-03  Biddag (voor gewas en arbeid) 
18-03  Bevestiging nieuwe ambtsdragers 
19-03  Kerkenraadsvergadering, installatie nieuwe ambtsdragers 
19-03  Krea-avond 
20-03  Thema-avond Werkgroep De Verbinding 
26-03  Pastoraatsvergadering 
05-04  Vrouwenavond 
10-04  Avond voor jonge ouders 
19-04  Avond bezoekmedewerkers/kerkenraad 
 
Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas 
 
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even. 
 
 
Om alvast in uw agenda te noteren: 
 
 
Gemeenteavond maandag 12 maart 2018 
 
Aanvang 19.30 uur 
 
In deze vergadering worden de financiële zaken van onze gemeente 
besproken. 
 
Namens de kerkenraad, 
J. Poelman-van de Brake (scriba) 
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Inzameling Voedselbank Westerkwartier 
 
Zondag 25 februari inzameling  
 
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. Tussen 
9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren. Thema voor februari: 
“BROODBELEG” 
 
De volgende producten zijn welkom: 
Smeerkaas 
Leverpastei 
Zoet broodbeleg (geen pindakaas, dat is ruim voldoende aanwezig) 
 
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een 
bepaald aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. 
De punten kunt u in een envelop of plastic zakje in de krat deponeren.  
 
 
Verjaardagen 
 
08 feb 1917 W. Oudman-Vonk 
18 feb 1940 F. Huisma-Iepema 
26 feb 1948 P. Poelman 
01 mrt 1945 A. van der Velde- 
     Hoekstra 
11 mrt 1937 A. Huizenga-Huisma 
18 mrt 1939 J.C. Lohmeijer 
 
 
Mutaties 
 
Overleden: 
17 januari 2018 Enna Notebomer-Kootstra in de leeftijd van 90 jaar 
18 januari 2018 Tjebbe Auke Kloosterman in de leeftijd van 52 jaar 
Verhuisd: 
Diana Hoeksema naar Abel Tasmanweg 10 (was Zeehaanstraat 10) 
Aaltje Veenstra-Beugels naar Zeehaanstraat 20A (was Zeehaanstraat 
10) 
Familie B. Medema, Westerhornerweg 36 (was Zeehaanstraat 16) 
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Vertrokken: 
D. van der Veen 
Ineke van der Veen 
Erik van der Veen 
Stefan van der Veen 
Jeroen van der Veen 
 
 
Verslag kerkenraadsvergadering 
 
Uit de kerkenraadsvergadering van 18 december 2017 
 
Opening 
De preses broeder Siebrand Douma heet allen hartelijk welkom, in het 
bijzonder onze “nieuwe” consulent, dominee Rina Mulderij, die 
vanavond te gast is. Hij opent de vergadering met het lezen van 
Openbaringen 21, de verzen 2 en 9 en 10. Vervolgens een korte 
overweging.  
 
Het Nieuw Jeruzalem 
We leven in die tijd van het jaar, dat de duisternis het langste deel van 
de dag overheerst. Het mooie daarvan is dat al onze uitbundige 
kerstverlichting goed tot zijn recht komt in deze donkere tijd. We 
kunnen wel een beetje licht gebruiken in ons dagelijks leven, waarin 
het soms best somber en verdrietig kan zijn, ook wanneer de zon hoog 
aan de hemel staat, en het hartje zomer is. We zien uit naar het licht 
en de verlossing van deze wereld, welke ons in de kerstnacht door de 
geboorte van Jezus Christus worden geopenbaard. Nog meer 
verlangen wij soms naar het koninkrijk van God, waar geen dood, 
ziekte en verdriet zal zijn. Het nieuw Jeruzalem zal hier op aarde door 
mensen moeten worden gebouwd is de mening van sommige 
religieuze stromingen in onze wereld. Dit is de gedachte van alle 
religieuze activisme, dat het koninkrijk van God  ziet komen langs de 
weg van geleidelijkheid en door onze arbeid. 
De Bijbel getuigt, dat niet wij de stad van God  bouwen, maar dat deze 
neerdaalt uit de hemel. Wij mogen leven en werken in de verwachting 
van de stad Gods. Wij leven en sterven het Godsrijk tegemoet, maar 
het wezenlijke blijft, dat het Koninkrijk Gods ons tegemoet komt. Alle 
nadruk ligt op het handelen van God. 
Er ligt een tegenstelling tussen de Bijbelse toekomstverwachting en 
alle religieus  activisme. Het koninkrijk van God zal het werk van God 
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zijn en niet van mensen die met hun religieus activisme vaak teleur 
stellen. De Bijbelse verwachting is de verwachting van de stad Gods, 
die haar oorsprong vindt in de hemel, dat wil zeggen, bij God zelf. 
Alleen deze verwachting stelt ons in staat vol te houden en al onze 
krachten in te zetten om deze wereld bewoonbaar te maken voor allen. 
 
De preses gaat voor in gebed. 
 
Vaststelling agenda  
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.  
 
Notulen kerkenraadsvergadering 30 oktober 2017 
Tekstueel en inhoudelijk geen op- of aanmerkingen. De notulen 
worden vastgesteld en getekend. 
 
Zaken uit de notulen:  
Elzerd en Grietje Zijlstra uit Damwoude komen vertellen over Pikulan 
op de gezamenlijke avond bezoekmedewerkers/kerkenraad op 19 april 
2018. Broeder de Wit heeft deze afspraak vastgelegd.   
 
Ingekomen stukken 
Een rouwkaart van Mendina (Dientje) Meijer. Overleden op 23 
november 2017 in de leeftijd van 93 jaar.  
 
Een rouwkaart van Ben Vegter. Overleden op 6 december 2017 in de 
leeftijd van 66 jaar.  
 
Een kaart van Tom Veenstra en Aaltje Hoeksema waarin zij hun 
huwelijk aankondigen op 26 januari 2018. De trouwplechtigheid in de 
kerk zal om 19.00 uur plaatsvinden. 
 
Bijbeluurtje Het Hooge Heem vraagt om de jaarlijkse gift van € 30. 
Wordt gehonoreerd. 
 
Notarissen Slagman en Volders hebben bericht gestuurd dat Jacob 
Blom de Protestantse Gemeente te Lutjegast een legaat heeft 
nagelaten.  
 
De overige stukken worden aan de betreffende commissies verstrekt of 
voor kennisgeving aangenomen. 
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Preekconsent kerkelijk werker Ate Klomp 
Er is bericht gekomen dat de Commissie Preekconsenten in haar 
vergadering van 7 december 2017 besloten heeft de Kleine Synode 
positief te adviseren met betrekking tot verlening van preekconsent 
aan de heer Ate Klomp. Met vreugde ontvangt de kerkenraad dit 
bericht. Vervolgstap is het aanvragen van sacramentsbevoegdheid, de 
scriba zal hierin actie ondernemen. 
 
Ambtsdragerswisseling 2018 
Aftredend zijn: 
Jan Klaver, Menka Douma-van der Vinne, Hielke Faber, André 
Schippers, Ria Eilander-Jongsma, Hein Wijbenga en Janny Poelman-
van de Brake. 
 
Vacatures: scriba, kerkrentmeester, twee wijkouderlingen, drie 
diakenen, waarvan één jeugdwerkcoördinator en één penningmeester.  
 
Er worden namen genoemd voor de betreffende ambten welke na de 
jaarwisseling zullen worden benaderd.  
 
Begroting PGL 2018 
De begroting, getoetst aan voorgaande jaren, laat een stijging zien ten 
aanzien van de salarissen, dit heeft te maken met de uitbreiding van 
uren van de kerkelijk werker. Daarentegen zijn de predikbeurten iets 
gedaald. De energierekening blijft hoog, men probeert al het mogelijke 
om dit te doen dalen. De kerkenraad gaat akkoord met de begroting. 
 
Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten 
worden besproken 
Pastoraat 
Wijk 1, 4 en 5 organiseren in februari een ontmoetingsavond, de datum 
is nog niet bekend. Wel in wijk 2 en 3, zij organiseren op 5 februari een 
ontmoetingsavond. 
 
Kerkrentmeesters 
De dankdagcollecte heeft € 1700 opgebracht. 
 
De software voor de computer van de verwarming is verouderd en in 
slechte staat. Er is offerte aangevraagd voor nieuwe software. 
 
De stoombevochtiger voor het orgel is in de kerk geplaatst. 
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De kerkradio was geruime tijd niet goed te ontvangen, wordt 
regelmatig getest en men probeert er alles aan te doen zodat de 
diensten thuis goed te beluisteren zijn. 
 
Jeugd 
Henze en Diane Ruiter stoppen na afloop van dit seizoen met de 
Tienerdienst.  
Club 2: Regine van der Velde is gestopt als leidster en er is nog geen 
vervanging gevonden. Tot die tijd draait Gert van der Velde de club 
alleen.   
 
Diaconie 
De kerstactie is een groot succes geweest. De 60 cadeautjes zijn 
bezorgd door gemeenteleden en kerkenraad. Mevrouw Veenstra-
Miedema gaf een kerstgroet mee voor de hele gemeente, de kaart 
hangt op het prikbord. 
 
Het collecterooster 2018 ziet er netjes uit en wordt vastgesteld door de 
kerkenraad. 
 
Gemeenteopbouw 
Zuster Grietje Pera meldt dat er op 27 januari aanstaande een 
filmavond wordt georganiseerd bij Filmhuis Leek. 
 
Kerkbode/kerkwijzer/website 
Broeder Hein Wijbenga meldt dat er onlangs een redactievergadering 
van de website is geweest. Men wil dit continueren.  
 
Algemene verslagen 
Classis: Op 2 november zijn broeder Jakob Jongsma en zuster Siety 
Douma naar de bijeenkomst geweest. De consideraties deel II zijn 
behandeld en worden verzonden naar de Generale Synode. Nog één 
of twee keer classis Westerkwartier en dan treedt de nieuwe classis in 
werking die de provincie Groningen en Drenthe bestrijkt. Men is bezig 
met de werving van een classispredikant. 
 
Commissies/werkgroepen 
Commissie Bijzondere Diensten 
Op 4 februari aanstaande wordt er een Top2000 dienst georganiseerd 
waarin Ate Klomp voorgaat. Popkoor Kompassie verleent  eveneens 
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haar medewerking. Doel: een dienst voor alle mensen, kerkelijk- en 
niet kerkelijk meelevend.  
  
Verbinding (Tussen Uit en Thuis)  
Kerkenestafette 2018 
Cluster Zevenhuizen/Grootegast wil op 29 september 2018 een 
kerkenestafette organiseren. Momenteel is er nog te weinig animo, in 
februari wordt duidelijk of het festijn doorgang kan vinden of niet. 
Commissie Torenkerk 
Op 30 januari wordt er een dorpsvergadering gehouden in de 
Torenkerk. 
 
Bezoekrooster 2017/2018 
Zoals gebruikelijk zal de kerkenraad ook dit jaar weer een bezoek 
brengen aan de gespreksgroepen, club’s , catechisatie, kinderdienst 
etc. Ieder heeft een rooster ontvangen en het verzoek om in januari of 
februari een bezoek te brengen. 
 
Rondvraag 
Ds. Rina Mulderij zegt dat verbinding leggen tussen gemeenten haar 
bijzondere aandacht heeft, daar het aantal gemeenteleden terugloopt. 
Regionalisering zeg maar. Hoe zorgen wij dat Gods licht blijft branden. 
Ze vraagt hoe wij de toekomst zien voor onze gemeente. De preses 
antwoord dat wij van mening zijn, momenteel een goede koers te 
varen. Wij zijn blij met onze kerkelijk werker en ondanks dat bij ons het 
ledental ook daalt, wij toch heel veel actieve leden hebben die hun 
steentje bij dragen. 
 
Sluiting 
Zuster Johanna Tuinstra eindigt met een Adventsgedicht: 
“Vertrouwend verwachten”, waarna de preses de vergadering sluit. 
 
J. Poelman-van de Brake (scriba) 
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Gezellige zondagen Boyemaheerd 
 
Op 18 februari, 25 maart, 22 april, 27 mei en 24 juni 2018  
zijn er weer gezellige zondagen op de Boyemaheerd. 
Vanaf 11 uur brengen we de dag in gezelschap met elkaar door, onder 
het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd, 
een bakje thee enzovoort. 
Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig. 
Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te 
komen? Dan bent u van harte welkom. 
U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op 
telnr. 613087 (Dicky Klaver). 
De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer  
€ 5,00. 
Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te 
schenken? Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. W. Oudman-Vonk, verzorgingshuis De Wierde, K003,  
Burmannniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 

• Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 
9269 VS Feanwâlden 
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Bijzondere dienst 
 
Top2000-dienst op 4 februari 2018 om 16:00 uur in de PKN Kerk 
Lutjegast  
Op zondag 4 februari 2018 vindt er een Top2000-
dienst plaats in de PKN Kerk te Lutjegast. Deze 
dienst haakt aan bij de traditionele Top 2000 van 
NPO Radio 2. Tevens zal er medewerking 
worden verleend door popkoor “Kompassie” en 
special guests. 
Nummers met inhoud: 
In de Top2000 staan veel  nummers met inhoud: 
nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en 
herinneringen oproepen.  Sommige nummers gaan expliciet over 
geloof of God, zoals ‘What if God was one of us’, van Joan Osborne. 
Andere blijken bij nadere beschouwing  te gaan over belangrijke 
levenservaringen als liefde, dood en troost.  
Ate Klomp gaat voor in deze dienst. Klomp: “Wat is er dan mooier dan 
in een dienst samen te luisteren naar de mooiste nummers uit de 
popgeschiedenis?  Daarom wordt er in de PKN kerk te Lutjegast een 
Top2000-dienst gehouden.”   
Top2000dienst: 
Op onze facebooksite + onze  website (www.pkn-lutjegast.nl) staat 
een link naar de Top2000dienst. Hier vind je een overzicht van alle 
nummers waaruit gekozen kan worden. Hier heb je als bezoeker de 
mogelijkheid om een stem uit te brengen voor de Top2000-dienst. 
Uit  deze lijst wordt een zestal nummers gekozen  die de meeste 
stemmen hebben ontvangen. STEM NU!!! 
 
Praktische gegevens: 
Het thema van de dienst  is “Ontmoeten en verbinden”. Medewerking 
wordt verleend door Popkoor “Kompassie” + special guests. 
De toegang van deze Top2000 dienst is gratis. Wel zal er 
gecollecteerd worden door  De commissie Bijzondere diensten. De 
opbrengst van de collecte is bedoeld voor “Kerk in Actie”. 
 
Datum: 04-02-2018 
Aanvang: 16:00 uur 
 
Na de dienst worden jullie voorzien van een hapje en een snapje!  
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Van de Kerkelijk werker 
 
 
 

Muziek 
 
De koning was een piekeraar geworden, door tegenslagen lachte het 
leven hem al lang niet meer toe. Steeds vaker zat hij te somberen op 
zijn troon en was boos op alles en iedereen. 
Maar er was één ding waar hij van opknapte: muziek! 
Ik moest aan koning Saul denken bij de voorbereiding van de Top2000 
kerkdienst van 4 februari. 
Als je nadenkt over de invloed van muziek in het leven van mensen, 
dan weet je dat die niet bij iedereen even groot is. Toch kun je zeggen 
dat bij veel mensen de muziek een positieve rol speelt in hun leven. En 
sommigen maken er zelfs hun beroep van. 
Muziek drukt allerlei gevoelens uit en roept bepaalde gevoelens op en 
heeft invloed op de sfeer. Het kan een vrolijk gevoel oproepen of juist 
beklemming. De muziek voor een film maakt daar heel goed gebruik 
van. 
Maar ook de luitspeler David had dat begrepen. Als koning Saul in een 
depressie zat en zijn knechten vroegen aan David om voor de koning 
te spelen, dan speelde hij zó, dat de boze stemming van de koning 
langzaamaan verdreven werd. 
Er is muziek die speciaal bij een bepaalde tekst gemaakt is en zo 
geschreven is dat de tekst beter tot zijn recht komt. 
In de Top2000 komen liedjes terecht waar door de luisteraars op 
gestemd is, liedjes die ze mooi vinden, of die hen herinneren aan 
bepaalde gebeurtenissen of een bepaalde tijd. Liedjes die hen geraakt 
hebben. Daniël Lohues zegt in een liedje over dit onderwerp: ‘ien ding 
is bij elk mens geliek. We hebben allemaol baat bij muziek’. 
Het is niet vreemd dat de muziek wel eens ‘balsem voor de ziel’ 
genoemd werd. Iedereen kent wel een liedje dat hem of haar een goed 
gevoel bezorgt. Misschien komt dat door de klanken zelf, door de 
melodie of door het samenspel tussen melodie en tekst. Misschien 
komt het ook omdat het je bijvoorbeeld herinnert aan een mooie 
vakantie of een ander hoogtepunt in het leven. 
Als ik onderweg ben met de auto, heb ik geregeld een cd opstaan. Ik 
heb gemerkt dat ik bijna altijd vrolijk wordt door de muziek van de 
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Amerikaanse groep Creedence Clearwater Revival. Zo werkt dat voor 
mij in elk geval. 
De muzikant John Miles maakte een wereldberoemd nummer met veel 
muziek en weinig tekst en hierin bezingt hij de muziek: 

Muziek was mijn eerste liefde en het zal ook mijn laatste liefde 
zijn. 
Muziek van de toekomst en muziek van het verleden. 
Het zou onmogelijk zijn en niet te doen om zonder mijn muziek 
te leven. 
In deze wereld vol moeilijkheden helpt mijn muziek mij er door 
heen.  

Zo belangrijk kan muziek dus voor iemand zijn. 
In dat verband is het weer niet zo slecht bedacht dat iemand zei dat in 
de hemel onophoudelijk gezongen en gemusiceerd zal worden tot eer 
van God.  
We mogen wel zeggen: muziek is één van de belangrijkste bijzaken in 
het leven. 
 
Ate Klomp 
 
 
 
 
 
 
 
Ontmoetingsavond voor de wijken 1, 4 en 5 
 
Maandagavond 26 februari a.s. zal er een ontmoetingsavond worden 
gehouden voor de wijken 1, 4 en 5. 
 
Het thema voor deze avond is: Ergens oog voor hebben 
 
Binnenkort ontvangt u/jij hier het programma voor en worden de 
opgavestroken weer bij U/jou opgehaald. 
 
We hopen op een grote opkomst! 
 
Tot ziens en met een hartelijke groet, 
 
Hielke, Siety en Menka 
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In memoriam 
 
In memoriam Ben Vegter (door wijkouderling Hielke Faber) 
 
Op 6 December 2017 is overleden Ben Vegter op de leeftijd van 66 
jaar. We zijn geschokt omdat het zo snel ging en delen ons verdriet 
met de familie. Geboren is Ben op 1 mei 1951 te Kolham onder de 
rook van Hoogezand, hij was het 4de kind uit een gezin van 5 
kinderen. 
In november 1966 kwam de moeder van Ben te overlijden. Stel je voor, 
je bent amper 15 jaar en de wereld ziet er plotseling heel anders uit. 
 
Ben is getrouwd op 29 april 1971 met Gerda Holtrop uit Lutjegast, die 
hij leerde kennen in Zuidlaren. Samen kregen ze twee zonen Arjan en 
Martijn. Aan het eind van de ambachtsschool, met een diploma op zak 
ging Ben op zoek naar werk, de krijgsmacht was op zoek naar 
personeel en zo kwam het dat Ben zich aanmeldde voor een functie 
als Technisch Specialist. Ben had al snel in de gaten dat dit niet zijn 
ding was en verliet het leger al weer na enige maanden. Ben kreeg 
een baan bij een technisch tekenbureau in de stad Groningen, een 
gouden stap omdat dit, via een aantal andere bedrijven, uiteindelijk 
geleid heeft tot een uitstekende maatschappelijke carrière bij de 
Gasunie. Met veel plezier heeft hij hier tot september 2014 gewerkt en 
toen gekozen voor pre pensioen. Hij nam de tijd om zich meer op zijn 
talent te richten: het tekenen, schilderen en beeldhouwen, waar hij ook 
weer lessen in ging volgen. Enkele van zijn werken waren te zien op 
exposities in de Wierde te Grijpskerk en in het dorpshuis te Lutjegast. 
Naast zijn baan was Ben erg actief. Vrijwilligerswerk doen en 
betrokken zijn bij het dorp. Ook was Ben vroeger volleybaltrainer in 
Lutjegast en ook voorzitter van de tennisvereniging van Grootegast. 
Zijn insteek was altijd: als je ergens ja tegen hebt gezegd dan moet je 
er ook voor de volle 100% voor gaan. Vele dingen die hij deed 
moesten in zijn ogen perfect geregeld zijn, regisseerde alles voor in de 
toekomst door het op papier te zetten. 
Ben, een kleurrijke man: eerlijk, spontaan, levensgenieter, sportief, 
humor en recht door zee. Gezondheidsklachten begonnen in 
februari/maart 2017 met pijn in de maagstreek. In mei kreeg Ben een 
maagbloeding, aansluitend veel onderzoeken, met als uitslag: een 
kwaadaardige tumor met uitzaaiingen naar de alvleesklier, lever, 
lymfeklieren en het buikvlies. Vanaf deze tijd was het overleven en nog 
zoveel mogelijk van het leven genieten. 
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In een gesprek met hem vertelde hij: ‘heb me niet afgevraagd ´waarom 
ik´ nee het overkomt je, je heb een mooi leven gehad’. Ben moest 
onder ogen zien dat zijn werk in deze wereld wel eens afgelopen zou 
kunnen zijn, zonder dat het zelfs maar bij benadering ‘af’ is. Zijn 
levensverhaal heeft hij nog wel kunnen schrijven maar om van een 
steen waar hij mee bezig was, nog een kunstwerk te maken had hij op 
het laatst de kracht niet meer voor. 
 
Op de zondag na zijn overlijden hebben we ter nagedachtenis aan Ben 
lied 91a gezongen. 
 
Er is niets dat voorgoed verdwijnt 
Als je de herinnering bewaart. 
 
Een mooie tekst die op de rouwkaart stond. De tekst geeft aan dat 
herinneringen blijvend zijn en ons kunnen helpen een verlies te 
dragen. 
 
Gedicht einde fietstocht 
 
Ben al wakker 
De maan schijnt, vandaag de laatste fietstocht 
De zon komt op, we starten vroeg vanmorgen 
Ik rij vooraan en dan weer achteraan 
Het gaat niet goed, sturen lukt niet meer 
Ik verlies snelheid, de groep fiets door 
Enkelen slaan linksaf en anderen rechts 
Ik herken de route niet meer 
Probeer de aandacht te trekken door te roepen 
Ze horen me niet 
Ik probeer te bellen, fietsbel weg 
De zon is al onder 
De maan schijnt niet meer, het is pikdonker 
Einde fietstocht 
 
Ben Vegter 
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In memoriam Enna Notebomer-Kootstra (door Ate Klomp) 
 
Enna Kootstra werd geboren in de Surhuizumermieden op 12 april 
1927, ze had twee broers en vier zussen. Vader Kootstra was 
boerenarbeider en had vooral jaarcontracten, dus moest het gezin 
regelmatig verhuizen. Zo kwamen ze in de buurt van Lutjegast terecht, 
waar Enna het grootste deel van haar lagere schooltijd doorbracht. 
Op 12 jarige leeftijd was voor haar het onderwijs voorbij, eind jaren 30 
was het en ging ze aan het werk. Eerst was ze in dienst bij boeren, 
later had ze ook betrekkingen bij rijke families in de stad Groningen. 
Zo zag ze het een en ander van het leven en intussen maakte ze de 
crisistijd in de jaren 30 en de oorlog in de jaren 40 mee. 
Er gingen stormen door de wereld waarin zij opgroeide: om haar heen 
was armoede en welgesteldheid, oorlog en vriendschap, onrecht, 
honger en opofferingsgezindheid. 
Het was een tijd van aanpakken en hard werken, dat nam ze mee: de 
handen uit de mouwen. 
In Lutjegast ontmoette zij Jan Notebomer, ze trouwden in februari 
1950. 
Het gezin dat zij samen vormden was een houvast voor haar. Ze hield 
van haar kinderen en kwam voor ze op als dat nodig mocht zijn. 
Een ander houvast was haar geloof, één van haar kinderen noemde 
haar bewonderenswaardig oprecht en intens in haar geloof. 
We lazen uit Psalm 4, een kort gedeelte waarin een vraag aan de orde 
komt die ook vandaag heel herkenbaar is. Een vraag die vertaald kan 
worden met: Wat is goed, wat is de zin van het leven. 
De psalmdichter legt uit dat geloof niet vanzelf gaat. Je moet het als 
het ware doorkrijgen. Doorkrijgen dat de kern van ons leven niet te 
maken heeft met rijkdom en overvloed (hoewel het niet onbelangrijk 
is), maar dat God een soort rijkdom in het hart van mensen kan geven. 
Gewoon omdat er meer is dan succes hebben en geld verdienen. 
Vertrouwen op God geeft rust en maakt dat je losser tegenover de 
aardse dingen komt te staan. 
En natuurlijk gaat het leven door, natuurlijk gaat alles niet altijd zoals je 
graag zou willen, ook niet als je heel gelovig bent.  
Maar dat houvast, dat anker dat je vindt in het vertrouwen op God, pakt 
niemand je af. 
Maar de wereld om je heen kan in brand staan, je leven kan op z’n kop 
komen te staan, je kunt zelfs een kind moeten verliezen! 
Dat laatste is ook het gezin Notebomer-Kootstra overkomen, met hun 
jongste dochter Janenna. Het kindje heeft maar heel even (4 weken) 
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geleefd. Een kind te moeten verliezen, een diepgaande ervaring waar 
in die tijd nauwelijks over gesproken werd. Proberen te vergeten, het 
leven gaat door. 
Toen vader Notebomer stopte met werken en de kinderen de deur uit 
waren, was er tijd voor hobby’s en uitstapjes.  
Op pad met de auto, familiebezoek in Canada en struinen op 
rommelmarkten. Moeder Notebomer werkte aan verzamelingen van 
bijvoorbeeld poppen, lepeltjes, glaswerk, vingerhoedjes en uiltjes. 
In 2004 overleed Jan Notebomer na 54 jaar huwelijk. 
Ze moest alleen verder en dat ging haar goed af. Toen de gezondheid 
haar steeds meer in de steek liet (de laatste 4 jaar) zorgde een 
combinatie van thuiszorg en de inzet van de kinderen dat ze tot het 
einde in haar huis aan de Abel Tasmanweg kon blijven wonen. 
Nog even lezend in psalm 4 (vers 9): Er is hier sprake van het inslapen 
van de dichter die zich in vrede te slapen kan leggen en daarbij gingen 
de gedachten naar het ‘ontslapen’ van mevrouw Notebomer-Kootstra 
afgelopen woensdag, nota bene op de dag dat ze zou verhuizen naar 
het Hooge Heem. 
 ‘Ontslapen’ een oud woord. Daar zit het woord slapen in, en slapen 
dat stopt weer een keer. In het vertrouwen dat zij haar Heer zal 
ontmoeten is Enna Notebomer-Kootstra aan de Grote Slaap 
begonnen. Op 17 januari 2018, 90 jaar oud. 
 
De mensen van voorbij  
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij  
zij zijn met ons verweven  
in liefde, in verhalen,  
die wij zo graag herhalen,  
in bloemengeuren, in een lied  
dat opklinkt uit verdriet. 
 
De mensen van voorbij  
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij  
zijn in een ander weten. 
Bij God mogen zij wonen,  
daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij  
zijn in het licht zijn vrij. 
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In memoriam Tjebbe Auke Kloosterman 
* 28-08-1965  † 18-01-2018 
 
Op donderdag 18 januari 2018 overleed: Tjebbe Auke Kloosterman, 
Van Diemenstraat 3, 9866 AW Lutjegast, in de leeftijd van 52 jaar. Hij 
werd geboren op 28 augustus 1965 te Marum. Op 16 december 1994 
trouwde hij met Janetta van der Ploeg. Samen kregen ze twee 
kinderen: Bodine en Marco die beiden een partner hebben gevonden: 
Jan en Wietske. 
Tjebbe heeft lange tijd bij Cordis in Roden gewerkt en later bij Leypac 
in Leeuwarden. Hij hield van oorlogsvliegtuigen en wilde ook zelf piloot 
worden, maar dat lukte niet. Wel bleef het zijn grote hobby. Samen met 
zijn zoon Marco bezocht hij veel luchtvaartshows, onder andere in 
Leeuwarden. Ook had de schietvereniging in Niekerk zijn hart. Hij was 
er bestuurslid en erelid. Marco stapt daar nu in de voetsporen van zijn 
vader. Het gezin Kloosterman ging graag samen op vakantie. Hun 
vakantieland was Duitsland waar ze fijne weken hebben doorgebracht.  
Enige tijd geleden werd er een hersentumor geconstateerd bij Tjebbe. 
Tweemaal werd hij geopereerd, maar dat leidde niet tot genezing. Wat 
was het zwaar voor hem en voor Janetta, Bodine en Marco om te 
weten dat het einde zo snel zou komen. Het verdriet hierover maakte 
opstandig soms, boos, soms ook aanvaardend. Wat een geluk dat zijn 
gezin, zijn familie, vrienden en bekenden alles deden wat in hun macht 
was om hem zo veel als mogelijk was kwaliteit van leven te geven. 
Maar op een gegeven moment was het genoeg. Zijn lichaam kon niet 
verder en hij overleed in zijn eigen huis in Lutjegast in het bijzijn van 
zijn dierbaren. 
Tjebbe geloofde in de mogelijkheden van zijn hemelse Vader. Hij wist 
dat God ons geen kalme reis heeft beloofd, maar wel een behouden 
aankomst. Hij beleed: De Heer is mijn herder! 
Op dinsdag 23 januari 2018 werd de afscheidsdienst gehouden in De 
Kandelaar te Lutjegast.  
Hier was meteen te horen dat Tjebbe ook een liefhebber van goede 
popmuziek was. Voor de dienst klonk Stairway to Heaven. Later, bij het 
uitdragen klonk The Sound of Silence. 
De kerkzaal was te klein om alle belangstellenden te kunnen bergen. 
Wat is het goed te weten dat zoveel mensen met je meeleven!  We 
lieten ons daarbij leiden door wat er staat in Prediker 4 : 12b. Daar 
staat dat een drievoudig snoer niet spoedig wordt verbroken. Dat was 
destijds ook hun trouwtekst. Alleen houdt een mens geen stand, maar 
samen met God en met mensen die God om ons heen geeft, ontstaat 
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er een stevig snoer dat niet zomaar stuk kan gaan. God maakt een 
nieuw begin mogelijk voor Tjebbe en hij zal ook een nieuw begin 
mogelijk maken voor allen die Tjebbe nu moeten missen. Moge dat 
besef allen troosten die een geliefde moeten missen. 
In de dienst haalde Marco herinneringen aan zijn vader op, las Bodine 
een gedicht en bedankte Janetta iedereen die in de afgelopen tijd om 
hen heen gestaan heeft. Het werd duidelijk hoe erg ze Tjebbe zullen 
gaan missen. 
 
Ds. Aafko de Vries, Ate Klomp 
 
 
Diaconie 
 
Collectebonnen 
Zoals u wellicht weet geeft de PKN Kerk Lutjegast collectebonnen uit. 
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de 
dienstdoende diakenen. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 

 
Adoptiekinderen 
Onlangs hebben wij van onze adoptie kinderen een aantal kerst foto’s 
binnen gekregen die wij graag met de gemeente willen delen. 
 
Het thema van de kerstviering was  Aku + Kaku = Kita  dit betekent ik 
en jij = wij. Dit is de vrije vertaling.  
 
Op zaterdag 9 december jl. is het 
kerstfeest gevierd met de kinderen en 
zondag 10 december met de ouders. 
Aangezien er een extra (kerst) gift is 
gegeven door de Stichting Pikulan 
konden de ouders een zak met extra 
levensmiddelen meenemen. Het gaat 
dan vaak om de allereerste 
levensbehoeften.  Ook voor hen dit jaar 
dus een kerstpakket. 
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Postzegels en mobieltjes 
 
Zoals u misschien weet sparen wij als PKN Kerk nog steeds de oude 
mobieltjes en postzegels. Dit sparen blijkt een groot succes te zijn, 
aangezien er in 2016 in totaal in Nederland Euro 41.000,00 is 
opgehaald (zie ook de website van Kerk in Actie). 
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Wat gebeurt er eigenlijk met uw ingeleverde materiaal waardoor 
het zoveel opbrengt? 
Het begint thuis, waar u of een gemeentelid dit materiaal apart in een 
tasje doet en meeneemt naar de kerk. De Zending-, ZWO-commisie of 
diaconie brengt dit vervolgens naar één van de regionale 
inleverpunten. Vaak een hele auto vol. Van daaruit gaan de dozen 
naar het landelijk dienstencentrum in Utrecht, naar Kerk in Actie om 
vervolgens door de coördinatoren verder uitgezocht te worden. De drie 
hoofdcoördinatoren – de familie Boer uit Nieuwerbrug en dhr. Elsinga 
uit Woudenberg voor de ansichtkaarten en de familie Ten Wolde uit 
Hattem voor de postzegels – halen het materiaal op en sorteren alles 
bij hen thuis. Bij de ansichtkaarten worden eerst de waardeloze 
dubbele kaarten eruit gehaald. Die gaan naar het oud papier en 
leveren voor ons niets op. (Tip: doet u die zelf bij het oud papier, dat 
scheelt veel gesjouw). Vervolgens wordt alles gesorteerd en 
klaargemaakt voor verkoop op beurzen of Marktplaats. 

En dan … kunnen we aan het einde van de rit met elkaar delen dat 
met de gezamenlijk inzet €41.289 is opgehaald! Een bijdrage die 
onmisbaar is in het leven van mensen ver weg. Want dankzij de 
verkoop van uw oude postzegels, kaarten, mobieltjes en oud geld 
worden wereldwijd partners bijgestaan door Kerk in Actie en de GZB. 

Namens de PKN Kerk bedankt voor het inzamelen van de 
mobieltjes en postzegels! 
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In gesprek rond rouw 
 
Het overlijden van een dierbare betekent eigenlijk altijd een grote 
aanslag op degene die achterblijft. Ineens moet je verder met gemis, 
met een dagelijks verdriet. 
Op maandagmorgen 12 februari is er een gespreksochtend voor 
mensen die korter of langer geleden hun partner verloren hebben.  
Het is de bedoeling om met elkaar te praten over de eigen ervaring, 
het omgaan met verlies enzovoort. 
We starten met stil worden en het lezen van een psalmgedeelte. We 
laten de tekst op ons inwerken en vandaar uit begint het gesprek. 
Iedereen die zich aangesproken voelt en met lotgenoten in gesprek 
zou willen gaan, is welkom. 
Er wordt eerst één ochtend aangeboden, in de Kandelaar, maar 
wellicht dat een eventueel vervolg ook in een huiskamer gehouden kan 
worden. 
 
Plaats:   De Kandelaar 
Datum:   maandag 12 februari 
Aanvang:  9.30 uur 
Begeleiding: Ate Klomp 
 
 
De Verbinding 
 
"Er is nauwelijks een saaier leven denkbaar dan dat van een gestreng 
en religieus mens, terwijl er niets avontuurlijker is dan het leven van 
een Christen" (Major W. Ian Thomas). 
Wat betekent het voor jou om Christen te zijn? Wat motiveert je? 
Welke betekenis heeft het christendom in het dagelijks leven? Over dit 
soort vragen denken we na tijdens de avonden die we organiseren 
vanuit de werkgroep “de Verbinding”. 
Je kunt van alles voor God doen, alles doen zoals het hoort, zoals naar 
de kerk gaan, bidden, bijbellezen, mensen bezoeken, kerkewerk 
doen..... maar is dat Christen zijn? En wat als je al deze dingen niet 
doet? Mis je dan wat? 
"Stel je een huis voor waar zowel dove als horende mensen wonen. In 
een kamer zit een man duidelijk te genieten van muziek: hij knipt met 
zijn vingers en tikt met zijn voet op de grond. Zijn hele lichaam geeft 
uitdrukking van wat zijn oren opvangen.  
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Een dove bewoner komt binnen, groet de man en kijkt een tijdje naar 
de muziekliefhebber. "Hij lijkt nogal te genieten", denkt hij. "Laat ik het 
ook eens proberen." De dove gaat naast de eerste man zitten en 
begint hem na te doen. Onhandig knipt hij wat met zijn vingers en 
begint met zijn voet te tikken en te bewegen zoals de man naast hem. 
Ieder mens heeft wel enig idee van ritme, of je nu kunt horen of niet, 
dus na wat oefening knipt en tikt de dove man gelijk met de eerste 
man. Hij glimlacht zelfs een beetje, maar denkt tegelijk: Hmm, 
onzettend leuk is dit niet. Maar het is wel oké.  
In de derde scène van het verhaal loopt een derde man de ruimte 
binnen. Wat ziet hij? Twee mensen die op het eerste gezicht precies 
hetzelfde doen. Is er een verschil tussen de twee? Absoluut! Een 
verschil van dag en nacht! De handelingen van de eerste man zijn 
natuurlijk, ze vloeien voort uit de muziek die hij hoort. De dove man 
imiteert die handelingen alleen maar-hoewel hij geen noot kan horen” 
(Uit het boek: Echt Christendom van B. George). 
Iemand die Gods liefde iedere dag kent en ervaart, zal zich heel 
natuurlijk gedragen naar Zijn Woord; hij kan niet anders, want zijn 
lichaam reageert automatisch op de 'muziek' die hij hoort. Het gaat er 
in de eerste plaats dan ook niet om wat je doet. Het gaat erom dat je 
Gods liefde en genade leert kennen en dan zullen je daden vanzelf 
volgen. Als je gaat beseffen dat je een geliefd kind van God bent. God 
wil zelfs in ons komen wonen en wil door ons heen werken. Hij maakt 
Zijn gestalte in ons zichtbaar in de dingen van alle dag. Niet meer 
regels volgen van buitenaf maar gaan Leven van binnenuit. 
Het Christen zijn is geen cursus gedragsverandering: Het is een heel 
nieuw leven!  
 
Namens de werkgroep “de Verbinding”: Diane Ruiter 
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Kerktelefoon 
 
Sinds maart 2004 is de traditionele kerktelefoon vervangen door een 
streamverbinding van de Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland 
te Waddinxveen, kortweg sIKN. 
De SIKN beheert van alle kerken in Nederland de kerktelefoon 
uitzendingen. 
We zijn destijds gestart met 13 luisteraars welke een luisterkastje thuis 
hebben staan. Zo’n kastje is aangesloten op een telefoonlijn of 
internet, en haalt de stream weer van internet af met 50 sec vertraging. 
 

 
 
Sinds 2009 is het mogelijk om de dienst ook via internet mee te 
kunnen luisteren op www.kerkomroep.nl en sinds 2012 ook nog via 
een app op je telefoon of ipad/tablet. 
Ook kun je eens een andere kerk dan Lutjegast beluisteren, en 
sommige kerken hebben zelfs beeld erbij. 
Via internet is het ook mogelijk om de dienst te downloaden en te 
bewaren op je eigen computer. 
Je kunt dan voor altijd de dienst behouden, want de diensten hebben 
een beperkte houdbaarheid. 
Een nadeel van live meeluisteren is dat er slechts 10 anonieme 
luisteraars gelijktijdig de dienst kunnen beluisteren. 
Dit wordt fair use policy genoemd. 
Mensen met een luisterkastje zijn niet anoniem en hebben altijd 
voorrang. 
	

		
	
	
	
	

Kerkomroep	app	
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De laatste tijd zijn er nogal wat storingen bij de Kerktelefoonverbinding 
waardoor de diensten pas later in de lucht komen. Met name in 
december en januari zijn er kerkdiensten te laat online gekomen. 
Dit komt niet doordat de zender te laat wordt ingeschakeld, maar de 
juiste oorzaak hebben we nog niet achterhaald. Nadeel is dat we 
alleen op zondagmorgen de storingen ondervinden. Bij testen midden 
in de week is er nooit iets aan de hand. 
Het heeft onze aandacht, en we zijn er nog steeds mee bezig om de 
storing boven water te krijgen. 
Mochten er andere storingen zijn, of hebt u andere vragen over de 
kerktelefoon, de website of de app, mag u altijd contact opnemen met 
Wim Broekema of met één van de kerkrentmeesters. 
 
(Ingezonden door Wim Broekema) 
 
 
 
 
 
Kindernevendienst 
 
Op zondag 7 januari hebben we met alle kinderen van de 
kindernevendienst het nieuwe jaar ingeluid met een heus 
nieuwjaarsontbijt. Alle kinderen en leiding zaten verspreid over drie 
tafels om lekker met elkaar een boterham, beschuit of cracker te eten. 
En dat werd ook zeker gedaan! Na het eten hebben we met elkaar 
spelletjes gedaan en het nieuwe lied ‘God heeft alle macht’ geoefend 
en gezongen. 
 
“God heeft alle macht, meer dan jij ooit dacht! Oohh ho, die power is 
mijn kracht!” 
 
Dat zijn de regels van het refrein van het prachtige lied over de liefde 
en macht van God. Ook in 2018 mogen we er zeker van zijn dat de 
God waarover we altijd zingen en verhalen horen er is! De komende 
periode oefenen we verder met het lied zodat we deze binnenkort een 
keer kunnen laten horen (en zien, want allemaal gebaren!) in de kerk. 
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Kerkbalans   Totaal 		   
2017 Totaal openstaand Totaal Nog te 
t/m december toegezegd vorig jaar betaald verrekenen 

	
53.462,65 8.595,00 58.268,81       4.236,34 

0,001000,002000,003000,004000,005000,006000,007000,008000,009000,0010000,0011000,0012000,0013000,0014000,0015000,0016000,0017000,0018000,0019000,0020000,0021000,0022000,0023000,0024000,0025000,0026000,0027000,0028000,0029000,0030000,0031000,0032000,0033000,0034000,0035000,0036000,0037000,0038000,0039000,0040000,0041000,0042000,0043000,0044000,0045000,0046000,0047000,0048000,0049000,0050000,0051000,0052000,0053000,0054000,0055000,0056000,0057000,0058000,0059000,00

toegezegd vorig	jaar betaald verrekenen

Totaal	 openstaand Totaal Nog	te	
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Reserveren Kandelaar 
Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er 
contact worden opgenomen met Jakob Jongsma, per e-mail: 
jjongsma02@ziggo.nl of per app: 06 - 52 36 67 54. 
De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00 
exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie. 
 
 
 
Uitzendingen Radio Westerkwartier 
28 jan  Protestantse Gemeente Grootegast/Sebaldeburen 
04 febr  Protestantse Gemeente Marum/Noordwijk 
11 febr   Molukse Kerk Marum  
18 febr   Protestantse Gemeente Lutjegast  
25 febr   Protestantse Gemeente De Wilp/Siegerswoude  
04 mrt   Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Grootegast 
11 mrt   Protestantse Gemeente Doezum 
 
 
Raadpleeg voor verdere uitzendingen internet: 
http://www.radiowesterkwartier.com/programmas/kerkdiensten-info/  
 
Uitzendingen kerkdiensten Radio Westerkwartier. 
Zondag van 16.30 tot 18.00 uur. 
Fm Kabel: 105,5 Mhz  Fm Ether: 105,3 Mhz 
 
 
 
Kerkauto 
Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen 
gebruikmaken van de kerkauto. 
Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met 
de coördinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750. 
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit 
telefonisch door te geven aan Kees de Wit. 
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Roosters 
 
 
 
Kerkautorooster 
04 febr  Dirk Notebomer 
11 febr   Kees de Wit 
18 febr   Piet Miedema 
25 febr   Herman Smith 
04 mrt  Henk Pera 
11 mrt  Peter Klaver 
14 mrt  Lolke van der Veen 
 
 
 
 

Oppasrooster 
04 febr  Hanne en Evelien 
11 febr  Wiesje en Enna 
18 febr  Marrit en Hannah 
25 febr  Diederika (Kom in de Kring) 
04 mrt  Ilona B en Wiesje 
11 mrt  Gerdine en Ilona M 
   

 
 

 
 
Organistenrooster 
04 febr  Martin van der Velde 
11 febr  Annekor Top, Grootegast 
18 febr   Martin van der Velde 
25 febr   J.D. Kiestra, Visvliet 
04 mrt  Combo 
11 mrt  Piet Dijkstra 
14 mrt  Martin van der Velde 
  

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 
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Beamerrooster 
04 febr  Wim Broekema 
11 febr  Gerdine Broekema 
18 febr   Jan Lohmeijer  
25 febr   Lammert Jan Broekema 
04 mrt  Anneke Plantinga 
11 mrt  Wim Broekema 
 
 
 
 
 

 
Lectorenrooster 
04 febr   nvt 
11 febr  Betty Schippers 
18 febr   Pop Poelman 
25 febr   Wim Broekema 
04 mrt   Jeugd 
11 mrt  Janna van Dellen 
14 mrt  Diederika Faber 

 
 
 
 
 
Kosterrooster 
04 febr  Jakob Jongsma 
11 febr  Ruurd Horenga 
18 febr   Wim Broekema 
25 febr   Jochum de Vries 
04 mrt   Allanda Martini 
11 mrt   Jan Klaver 
14 mrt   Jakob Jongsma 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 4 februari 2018 
Commissie Bijzondere Diensten 
Top2000-dienst 
K 16.00  de heer A. Klomp, 
Drachten 
Ouderling van dienst: M. Douma 
Collecte: Catechese en Educatie 
na de dienst hapje en drankje 
 
Zondag 11 februari 2018 
K 9.30  ds. J.G. Arensman, 
Drachten 
Tienerdienst, Kindernevendienst 
1-8  
Ouderling van dienst: J. Jongsma 
Collecte: Missionair werk 
 
Zondag 18 februari 2018 
K 9.30  kand. drs. H.J. van der 
Wal, Groningen 
Kinderdienst   
Ouderling van dienst: S. Douma 
Collecte: 40dagentijd 
 
Zondag 25 februari 2018 
K 11.00  dhr. M. van Heijningen, 
Dorkwerd 
Kindernevendienst 1-8, Kom in de 
Kring  
Ouderling van dienst: G. Pera 
Collecte: 40 dagentijd 
Deurcollecte voor bloemen in de 
kerk 
na de dienst koffie/thee 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 4 maart 2018 
Jeugddienst met als thema: “Vrij 
zijn” 
K 10.00 Club 1, 3 en hun leiding: 
Marije, Bertine, Jaroenie en 
Bouwiena     
Ouderling van dienst: J. Poelman 
Collecte: Voorjaarszendingsweek 
m.m.v. het Combo 
na de dienst koffie/thee 
 
Zondag 11 maart 2018 
K 9.30  dhr. D. Kruyt, Leek 
Kindernevendienst 1-8  
Ouderling van dienst: G. of D. vd 
Heide 
Collecte: Binnenlands diaconaat 
 
Woensdag 14 maart 2018 
Biddag 
T 19.30  ds. L. de Ruiter, Drachten   
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Collecte: Kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T= Torenkerk        K= Kandelaar 
 
NB: de 2e collecte is altijd voor het fonds 
gebouwen 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-19227229 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
Scriba        J. Poelman-van de Brake  tel 613411 
e-mail:        pobra@home.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma       tel 612672 
Lid diaconie      K. de Wit     tel 06-41315750 
 
Diaconie 
Voorzitter        K. de Wit     tel 06-41315750 
Penningmeester     H. Wijbenga   
Secretaris       A. Schippers   
Diaken Kerk in Aktie    K. de Wit/A. Schippers   
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 19 februari !! 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: 


