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Voorwoord 
 
 
Houd dan de lofzang gaande.. 
 
 
Psalm 107 vers 1 spreekt over de opdracht om te blijven zingen voor 
God die leven laat. Binnen onze gemeente heeft het gezongen woord 
altijd een belangrijke plaats ingenomen. Veel mensen houden van 
zingen en er wordt wel eens gezegd dat een gezongen lied even 
krachtig is als een gesproken gebed. 
 
Het nieuwe liedboek heeft inmiddels zijn plaats gevonden, nieuwe 
liederen daaruit krijgen regelmatig een plekje binnen de eredienst, 
maar ook liederen uit de opwekking en Sela en zelfs de Top 2000 
krijgen hun plaats. 
 
Elk lied heeft zijn eigen sfeer en dat is de kracht van muziek. 
Een bekend gezegde luidt: Verandering van spijs doet eten, in dit 
geval: variatie in liederen doet zingen. 
Hoewel smaken verschillen is het goed om wat het aanbod van 
liederen betreft een ruime blik te hebben en niet bij voorbaat iets af te 
wijzen. 
  
Komend voorjaar is er weer de gelegenheid om met een groepje 
gemeenteleden te zingen in een gelegenheidskoor. Hou je van zingen, 
doe dan mee. 
 
Binnen onze gemeente zullen we zo, in welke vorm en bij welke 
gelegenheid dan ook, de opdracht van psalm 107 verwezenlijken. 
 
 
Martin van der Velde 
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Activiteitenagenda 
 
03-02  CBD: middagdienst met ds. Wieger Sikkema 
10-02  Tienerdienst 
11-02  Moderamen 
11-02  Crea-avond 
14-02  CPL: spreker Meta te Velde, Zuidhorn over voedselallergie 
17-02  Gezellige zondag op de Boyemaheerd 
24-02  Inzameling Voedselbank, Kom in de kring, Koffiedrinken 
25-02  Inleveren kopy Kerkwijzer maart 
04-03  Crea-avond 
10-03  Tienerdienst 
11-03  Moderamen 
14-03  CPL: Stichting Pikulan 
18-03  Gemeenteavond 
28-03  Vrouwenavond 
08-04  Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor 

belanghebbende gemeenteleden 
 

 
Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas 
Opgave voor warme maaltijd uiterlijk ma. avond via: 
ontmoetenlutjegast@gmail.com 
 
 
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even. 
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Verjaardagen 70+ 
 
02 feb 1949 J. Hovius 
18 feb 1940 F. Huisma-Iepema 
26 feb 1948 P. Poelman 
01 mrt 1945 A. v.d. Velde-Hoekstra 
11 mrt 1937 A. Huizenga-Huisma 
18 mrt 1939 J.C. Lohmeijer 
 
 
 
 
 
Inzameling Voedselbank Westerkwartier 
 
Zondag 24 februari inzameling  
 
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. 
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren. 
 
Thema voor februari: “HEERLIJK SCHONE WAS” 
 
De volgende producten zijn welkom: 
Waspoeder, liefst in pak 
 
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal 
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop 
of plastic zakje in de krat deponeren.  
 
 
 
Mutaties 
 
Ingekomen: 
Met belijdenisattestatie: Pieter Aalders en zijn echtgenote Wilhelmina 
Aalders-Tel. Hun adres is Abel Tasmanweg 105 
 
Onttrokken: 
Bert Steursma, Elske Steursma-Reitsma en hun kinderen Derwin, 
Mark en Inge hebben zich onttrokken aan onze gemeente 
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Om alvast in uw/jouw agenda te noteren: 
 
Gemeenteavond maandag 18 maart 2019 
 
Plaats en tijd: 
Kandelaar van 19.30 – 22.00 uur 
 
Het eerste half uur willen we het jaarboekje en de jaarrekening van onze 
gemeente bespreken. Daarna willen we graag met elkaar nadenken over 
onze gemeente en haar toekomst. Een vervolg op de gemeenteavond van 
12 november jongstleden. 
 
Namens de kerkenraad 
Janny Poelman – van de Brake (scriba) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Verslag kerkenraadsvergadering 
 
Uit de kerkenraadsvergadering gehouden op 17 december 2018 

 
Opening 
De preses broeder Siebrand Douma heet allen hartelijk welkom. Hij 
leest uit Openbaringen 9 de verzen 9-21 en vervolgens een 
overdenking. 

 
Straten van goud. 
De laatste hoop is het laatste antwoord op de laatste wanhoop, de 
verwachting van een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. 
Johannes spreekt in beelden: een nieuw Jeruzalem, muren van 
diamant, parels als poorten, fundamenten versierd met edelstenen en 
straten van goud… 
Toen ik een kind was, maakten die straten van goud op mij de meeste 
indruk, al had ik nog nooit veel goud bij elkaar gezien. 
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Nu ik ouder ben geworden en weet onder welke omstandigheden goud 
soms gewonnen wordt en werd, is de combinatie God en goud niet 
meer zo logisch als voorheen. 
Als we Johannesburg Zuid-Afrika de goudstad noemen, dan denken 
we niet aan de stad van God. 
Aan goud kleeft vaak bloed en in goud zitten tranen.  

 
De stad van God is geen bloedstad en geen stad van verdriet en 
tranen. 
Wat moeten we dan met die straten van goud? In een 
televisieprogramma van jaren geleden vertelt de presentator Aart 
Staartjes over het nieuwe Jeruzalem. Alle dingen nieuw… Toen kwam 
dat ene zinnetje als een getuigenis van Gods bevrijdende heerlijkheid: 
van goud maken ze straatstenen! 

 
In de stad van God heeft goud geen macht en waarde meer. Er is geen 
goudkoorts meer, maar een nieuwe plaats waar gerechtigheid heerst. 
Geen Johannesburg, maar de stad van God. 
De laatste hoop is het enige antwoord op de laatste wanhoop: van 
goud maken ze straatstenen. 
 
De preses gaat voor in gebed. 
 
Notulen kerkenraadsvergadering 29 oktober 2018 
De notulen worden onveranderd goedgekeurd en getekend. 
 
Verslag gemeenteavond 12 november 2018 
Het verslag is gepubliceerd in Kerkwijzer december 2018. Het 
onderwerp van deze avond: “Hoe ziet de Protestantse Kerk van 
Lutjegast haar toekomst”, krijgt een vervolg tijdens de 
gemeentevergadering op 18 maart 2019. Ook dit zal worden geleid 
door Ate Klomp. 
 
Ingekomen stukken 
Een overlijdensbericht van Idsert Douwe van der Vaart. Overleden op 
20 november 2018 in de leeftijd van 67 jaar. 

 
Een overlijdensbericht van Anna Geertruida Dijkstra-van Dellen. 
Overleden op 20 november 2018 in de leeftijd van 82 jaar. 
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Het Hooge Heem vraagt een gift voor het bijbeluurtje. Er wordt € 30 
overgemaakt. 

 
De overige stukken worden aan de commissies verdeeld of worden 
voor kennisgeving aangenomen.    
 
Begroting Protestantse Gemeente Lutjegast 2019 
De begroting laat een begrotingstekort zien, maar de kerkrentmeesters 
verwachten dit het komende jaar sluitend te krijgen. De kerkenraad 
gaat akkoord met de begroting 2019. 
  
Ambtsdragerswisseling 2019 
Aftredend in 2019 zijn de diakenen Kees de Wit en Hein Wijbenga. 
Kees de Wit heeft aangegeven zijn ambtstermijn vooreerst met een 
jaar te willen verlengen. Hiertegen bestaat geen bezwaar en dat 
betekent dat er maar één vacature is. Er wordt een aantal kandidaten 
genoemd. Deze personen zullen worden bezocht door de betreffende 
wijkouderlingen. De coördinatie is in handen van de scriba.  
 
Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten 
worden besproken 
Pastoraat 
Froukje Vogelzang-van der Hoek zal haar werkzaamheden als 
bezoekmedewerker per 1 januari 2019 beëindigen. Haar taken worden 
tot de wisseling van ambtsdragers/ bezoekmedewerkers overgenomen 
door de wijkouderling. 
   
Kerkrentmeesters 
Er is nog geen nieuws te melden over de bestemming van de 
Torenkerk. 

 
Bij de actie kerkbalans welke in januari van start gaat, zullen ook de 
toestemmingsverklaringen AVG worden gevoegd. 

 
Het beamerteam heeft aan de bel getrokken omdat zij af en toe 
overspoelt wordt met vragen om filmpjes, flyers etc. aan de presentatie 
toe te voegen. Dit is niet de bedoeling, er kunnen alleen zaken worden 
getoond die verband houden met de eredienst. Ook vroegtijdige 
aanlevering is een pré. Aankondigingen van optredens koren en 
dergelijke, niet zijnde op onze eigen gemeente van toepassing, kunnen 
aan het bord in de hal worden gehangen. 
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Eén en ander zal op schrift worden gesteld door Jakob Jongsma en 
eveneens in Kerkwijzer worden gepubliceerd.  
  
Jeugd 
Inmiddels is Ate Klomp ter vergadering verschenen, hij wordt welkom 
geheten door de preses.  
De preses heeft een gesprek gehad met een clubleider over onder 
andere de jeugddiensten en het feit dat de leiding heel erg moet 
trekken aan de jeugd om iets georganiseerd te krijgen. Men heeft het 
gevoel dat het allemaal bij de leiding vandaan moet komen. Is het een 
idee om hier een andere invulling aan te geven. De kerkenraad is 
echter van mening, ook gezien de laatste jeugddienst van 18 
november, dat de jeugd wel meedoet. En indien de leiding graag 
ondersteuning wil, er wel een aantal kerkenraadsleden bereid is hen te 
willen helpen. Dat zal jeugdwerkcoördinator Fokje Kroese doorgeven 
aan de commissie jeugd. 

 
Ate Klomp heeft daarentegen een andere ervaring, want de 16+ groep 
heeft voorgesteld om een soort Top 2000 dienst samen te stellen en 
voor te bereiden. Inmiddels zijn daar al wat plannen voor uitgewerkt en 
de commissie bijzondere diensten zal de PR doen. Men wil de dienst 
graag houden op 17 maart 2019. 

 
Op 3 maart staat een jeugddienst in het rooster. Het voorstel van de 
kerkenraad is om beide diensten te combineren en op één van beide 
data door te laten gaan. Dit zal worden onderzocht. 
 
Diaconie 
De adventsactie is bijzonder geslaagd en gemeenteleden hebben 
geweldig meegewerkt. En dat is ook wat de diaconie voor ogen had: 
“Voor en door elkaar”. 
 
Gemeenteopbouw 
Momenteel is de commissie bezig met de voorbereiding van de 
filmavond, de boekbespreking en de kaarten voor de Matthäus Passion 
op 11 april in de Lawei te Drachten zijn gereserveerd. 
 
Kerkwijzer/kerkbode/website 
Kerkwijzer was afgelopen keer aan de late kant. Voortaan graag 
houden aan de afgesproken tijden. Geldt voor alle geledingen, zowel 
ouderlingen als bezoekmedewerkers. 
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Algemene verslagen 
Op 17 januari vergadert de Ring. De afgevaardigden v/h classis, 
preses en voorzitter kerkrentmeesters, zullen hiernaar toe gaan. 
 
Commissies/werkgroepen 
Verbinding 
De werkgroep Verbinding heeft een notitie gezonden, getiteld: “Er is 
hoop voor de toekomst van Gods gemeente” en wil daar graag met de 
kerkenraad over in gesprek. Het stuk is gelezen en de kerkenraad 
vindt het een heel mooi stuk dat mede zou kunnen dienen als input op 
de gemeenteavond van 18 maart aanstaande. En daarna de 
werkgroep uitnodigen in de kerkenraadsvergadering. Er wordt 
voorgesteld dat de werkgroep Verbinding samen met Ate Klomp de 
voorbereiding en presentatie op de gemeenteavond doet. Ate kan zich 
hierin vinden. De scriba zal dit voorleggen aan de werkgroep 
Verbinding. 

 
Bezoekrooster 
Bezoekrooster seizoen 2018/2019 wordt uitgereikt met het verzoek de 
bezoeken in januari af te leggen. 
 
Rondvraag 
Zuster Dea van der Heide bedankt voor het meeleven, in welke vorm 
dan ook, bij het overlijden van haar moeder. 
  
Censura Morum 
De preses vraagt of iemand van de aanwezigen bezwaar heeft om het 
Heilig Avondmaal op zondag 27 januari te vieren. Niemand heeft 
bezwaar. De preses wenst ons allen een gezegende viering. 
 
Sluiting 
Broeder Hein Wijbenga leest een gedicht, daarna sluit de preses de 
vergadering.  
 
Janny Poelman-van de Brake (scriba) 
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Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 
9269 VS Feanwâlden 

• Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, 
Huiskamer 2, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 

 
 
 
Gezellige zondagen Boyemaheerd 

 
 
Op 17 februari, 24 maart, 
14 april, 19 mei, 23 juni, 21 juli, 
22 september, 20 oktober en 
17 november 2019 zijn er weer 
gezellige zondagen op de 
Boyemaheerd, Stationsweg 1. 
 
 

Vanaf 11 uur brengen we de dag in gezelschap met elkaar door, onder 
het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd, een 
bakje thee enzovoort. 
Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig. 
Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te 
komen? Dan bent u van harte welkom. 
U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op 
telnr. 613087 (Dicky Klaver). 
De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer  
€ 5,00. 
Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te schenken? 
Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven! 
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Van de Kerkelijk werker 
 
 
 
 
 

Grenzen 
 
In de gesprekken en in de media gaat het nog wel eens over wat je wel 
en wat je niet zou mogen zeggen. De meningen verschillen, wat voor 
de een er nog wel mee door kan, dat gaat een ander te ver. Waar de 
één eigenlijk niets wil zeggen waar iemand anders zich aan stoort, 
daar vindt de ander dat men ook maar tegen een stootje moet kunnen. 
 
We hebben er allemaal mee te maken en soms is het maar gelukkig 
dat wij niet om de haverklap een microfoon voor de neus krijgen, zodat 
we niet constant heel erg op onze woorden moeten letten. 
Je zal maar geregeld voor de radio of tv je zegje moeten doen, ook 
wanneer het helemaal niet uitkomt, na een zwaar verlies bijvoorbeeld 
van je aartsrivaal in de sport of na een politieke nederlaag. En dan heb 
je de mensen die de publiciteit opzoeken en niet zo zeer onbedoeld 
anderen tegen de haren instrijken, maar daar juist op uit zijn! Het is 
dan juist de bedoeling dat anderen zich gaan ergeren en opwinden. 
 
Zijn daar eigenlijk regels voor, is er een hulpmiddel om de grens 
tussen wat je niet of wel doet of zegt in het oog te krijgen? De grens 
tussen je eigen vrijheid en de vrijheid van de ander, de grens tussen je 
eigen belang en dat van de ander. 
 
Zo’n grens is er misschien wel. En echt nieuw is die ook niet. 
Want spreken en nadenken over deze grens, dat gebeurt al heel lang. 
Het was eeuwen geleden blijkbaar niet veel anders. 
De kerkvader Augustinus (4e eeuw), een belangrijk man in de kerk van 
toen had het er ook over. Hij gebruikte een formule waarin de eigen 
vrijheid en het belang van de ander bij elkaar gehouden wordt. 
Augustinus zei namelijk: ‘Heb lief en doe wat je wilt’. 
Hij zei daarmee eigenlijk: de mens is een vrij wezen, hij of zij heeft alle 
vrijheid, alles mag. Maar is er dan geen grens? Jawel, die is er, als je 
dat wat je doet maar vooraf laat gaan door de liefde, dat wil zeggen 
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een houding van respect en waardering voor de mensen waar je mee 
te maken hebt, of de mensen waar je over praat. 
 
Ik vind dat een wijze raad en heel eigentijds eigenlijk. Met deze regel 
van die oude kerkvader kunnen we ook in onze tijd best uit de voeten! 
 
Tot slot citeer ik een paar regels uit een gebed uit onze tijd, waarin die 
gedachte van Augustinus doorklinkt: 
 
Gerechtigheid zonder liefde 
maakt hard. 
Vriendelijkheid zonder liefde 
maakt huichelachtig. 
Ordening zonder liefde 
maakt kleinzielig. 
Kennis zonder liefde 
maakt betweterig. 
Bezit zonder liefde 
maakt vrekkig 
Geloof zonder liefde 
maakt fanatiek. 
Leven zonder liefde 
verliest zin. 
 
Heer, leer mij uw liefde. 
 
Ate Klomp 
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Diaconie 
 
Collectebonnen 
Zoals u wellicht weet geeft de Protestantse gemeente Lutjegast 
collectebonnen uit. 
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de 
dienstdoende diakenen. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 

 
Gebed voor slachtoffers tsunami Java en Sumatra 
In Indonesië zijn op Java en Sumatra zeker 222 mensen omgekomen 
door een tsunami. Zeker 843 anderen raakten gewond en er worden 
volgens officiële cijfers nog dertig mensen vermist. 
Henriette Nieuwenhuis is sinds 2011 namens Kerk in Actie 
uitgezonden naar Zuid-Sumatra en liet vanmorgen weten veilig te zijn. 
Ze roept ons op tot gebed: 
 
Almachtige God, 
U hebt deze wereld in Uw hand 
We vertrouwen de slachtoffers van het natuurgeweld in zuid-Lampung 
en west-Java aan Uw handen toe 
Ontfermt U zich over hen 
 
Licht van de wereld, 
We bidden dat GKSBS dominees, ds. Erik en ds. Samuël, hun licht 
laten schijnen voor de mensen die ze ontmoeten in het rampgebied 
Geef hen wijsheid om op het juiste moment te spreken en te zwijgen 
Ontfermt U zich over hen 
 
Ontfermt U zich over ons allen 
Als we te midden van dood, chaos en natuurgeweld Uw stem proberen 
te verstaan 
Om Jezus wil, amen 
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Collecte Zondag 10 februari: 
Catechese en educatie 
Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor 
jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen 
op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te 
ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het catechesemateriaal 
Overhoop. Alle belangrijke basisthema's komen aan de orde, zoals 
doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat 
het christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve 
werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Zij maken 
bijvoorbeeld een instastory over Jakob en organiseren met andere 
gemeenteleden een maaltijd. Het materiaal is gratis toegankelijk 
via jop.nl.  
 
Wij collecteren mee, zodat jongeren blijven leren over het christelijk 
geloof op een manier die bij hén past. 
 
Collecte Zondag 17 februari: 
Noodhulp & rampenpreventie in Ethiopië 
De extreme droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbronnen staan leeg. 
Oogsten mislukken en vee sterft. In 2018 hebben meer dan 5 miljoen 
mensen dringend hulp nodig. Ze zijn afhankelijk van noodhulp: 
voedsel, water en voedingssupplementen. Meer dan 300.000 kinderen 
zijn in acuut levensgevaar door honger. 
Noodhulp & weerbaarheid vergroten 
Kerk in Actie verleent noodhulp, en vergroot de weerbaarheid van 
mensen door hen beter voor te bereiden op rampen. Kerk in Actie biedt 
via de plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp aan de meest kwetsbare 
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groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen. 
Belangrijkste doel is honger tegengaan, ondervoeding behandelen, en 
zorgen voor toegang tot veilig (drink) water. In die gebieden waar de 
droogte minder extreem is, versterkt Kerk in Actie de weerbaarheid van 
mensen en ondersteunt hun bestaanszekerheid. Welke hulp bieden 
we? 
• Voedselpakketten voor herders en boeren 
• Voedingssupplementen voor ondervoede kinderen en 

zwangere vrouwen 
• Nieuw vee voor boerengezinnen 
• Landbouwgereedschap, verbeterde zaden en landbouwtraining 

voor boeren 
• Drinkwater voor scholen, herstel van waterputten, bouw van 

ondergrondse wateropslagplaatsen 
• Trainen van watercommissies, zodat de mensen zuinig met 

water omgaan 
• Voorlichting over hygiëne en water 
 
Rampenpreventie blijft doorgaan 
Kerk in Actie traint en coacht kerkelijke partners in Ethiopië. Zij maken 
mensen beter bestand tegen deze rampen. Boeren en herders leren 
wateropslagplaatsen herstellen en ondergrondse waterputten 
aanleggen. Boeren en boerinnen leren gewassen verbouwen die tegen 
droogte bestand zijn. De situatie in Ethiopië is bijzonder schrijnend en 
levensbedreigend voor miljoenen mensen. Uw steun is hard nodig. 
• 1 kilo droogtebestendig zaaigoed voor groente kost 24 euro 
• 1 bijenkorf kost 70 euro 
• 1 ezel kost 120 euro 
• 1 training in rampenpreventie kost 500 euro. 
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Collecte Zondag 24 februari: 
Missionair werk 
De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn.  
In onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de 
Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk 
initiatieven die bijbel lezen bevorderen en mensen (opnieuw) 
enthousiast maken voor de Bijbel.  
Bij contextueel bijbel lezen bijvoorbeeld lezen mensen bijbel verhalen 
met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken.  
Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de 
Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de 
Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden.  
In 2018 is tijdens een symposium de bundel ‘De Bijbel in Nederland’ 
gepresenteerd.  
 
Wij Collecteren mee om deze en vergelijkbare initiatieven verder te 
ontwikkelen en te ondersteunen. 
 
 
Cjv 16+ 
 
Hier even een stukje van de cjv 16+. Kort na het start weekend zijn ook 
wij weer begonnen met onze cjv avonden. 
Onze cjv groep bestaat uit ongeveer 30 leden waarvan we een 
gemiddelde opkomst hebben van 7 tot 12 personen. Dit zou natuurlijk 
kunnen komen doordat de jeugd een druk bestaan heeft; graag zouden 
we weer wat meer jeugd zien tijdens onze cjv avonden. 
1x in de twee weken komen we bij elkaar in de kandelaar om een actueel 
onderwerp te bespreken onder het genot van een bakje koffie of thee. 
Het onderwerp wordt voorbereid door 1 of 2 van de cjv leden. Tijdens de 
avond wordt het onderwerp besproken en gaan we met elkaar in 
gesprek/discussie over het onderwerp en delen we onze meningen 
hierover. 
Aan het einde van de avond is er een mogelijkheid om nog even met 
elkaar door te praten en de laatste roddels te bespreken onder het genot 
van een drankje in de carport bij Jan Enne. Aan het begin van het nieuwe 
kerkjaar hebben we een jaarlijkse barbecue voor alle cjv leden; deze 
wordt gehouden bij Jan Enne in de carport. Aan het einde van het 
kerkelijk jaar gaan we een gezellig weekendje weg, waar we het nog 
even kunnen hebben over het afgelopen cjv jaar en waar we natuurlijk 
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veel plezier met elkaar hebben om weer met frisse moed te kunnen 
beginnen aan het nieuwe cjv seizoen. 
 
Namens de cjv 16+. 
Het stukje is mede mogelijk gemaakt door Jaroenie Eilander, Gerwin 
Martini en Thijmen Solle 
 
 
Kindernevendienstcommissie 
 
Nieuwjaarsontbijt met hele gemeente 
 
Op zondag 13 januari zag de kerk er anders uit dan normaal. Alle 
kerkgangers die binnenkwamen konden meteen aanschuiven aan de 
11 gezellig gedekte ontbijttafels. Met zijn allen hebben we genoten van 
deze bijzondere dienst waarin we liederen hebben gezongen, ontbeten 
hebben en in een gezellige setting bijgepraat hebben. 
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De kindernevendienst organiseerde het ontbijt al een paar jaar voor de 
kinderen. Samen met Ate Klomp en de commissie bijzondere diensten 
hebben we het ontbijt dit jaar voor de gemeente georganiseerd. 
 

 
Als we terugkijken naar het ontbijt, worden we opnieuw blij. 
Het was een gezellige ochtend, een goede dienst met voor de kinderen 
een kindermoment, een overdenking en mooie liederen. 
Aan tafel ontstonden er mooie gesprekken. 
 
Zeker voor herhaling vatbaar! 
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Vrouwenavond  
 
Op donderdagavond 28 maart zal 
er weer een vrouwenavond plaats 
vinden in de Kandelaar te 
Lutjegast. Aanvang: 20.00 uur. 
De spreekster van die avond is 
Annette Meerveld. 
Het thema is “Op reis naar de 
Vader”. 
 
Annette is sinds 2014 spreekster en staat op de landelijke sprekerslijst 
voor vrouwen. 
Ze is getrouwd, moeder van 4 kinderen en werkt veel met kinderen. 
Spreken heeft haar passie. 
Ze heeft de afgelopen jaren veel cursussen en trainingen gevolgd op 
pastoraal en op geloofsgebied. 
Haar verlangen is om het Woord van God niet voor zich zelf te houden 
maar om te delen. 
Want in het delen zit een rijkdom. 
 
Die avond zal ze ons als vrouwen denkbeeldig meenemen naar een 
reis. 
Een reis die begint in het oude testament. 
Daarna neemt ze ons mee naar het nieuwe testament. 
De drie-eenheid...Vader, Zoon en Heilige Geest, hoe zit dat precies? 
Jezus die bij de Vader vandaan kwam…..wat had Hij te vertellen over 
de Vader? 
 
Wat is de eindbestemming van deze reis? 
 
Bent u nieuwgierig geworden kom dan naar deze vrouwenavond en u 
zult meegenomen worden naar een reis die misschien wel veel voor u 
zou kunnen betekenen. 
 
We hopen op een goed gesprek met elkaar. 
 
Commissie gemeenteopbouw 
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Beste mensen 
 
Na zes maanden in  het EBC Maartenshof te zijn geweest ben ik 
inmiddels (1 febr.)  weer thuis.  Jammer dat het niet gebracht heeft waar 
wij op hadden gehoopt. Het is zoals het is! Wij proberen samen de draad 
weer op te pakken aan de Frans Visscherstraat 7.  Met wat hulpmiddelen 
en warme mensen om ons heen gaan wij er wat van maken. Wij danken 
jullie allen voor jullie begrip en het warme gevoel van naast ons te staan.  
Dankbaar zijn wij voor alle mooie dingen die wij hebben mogen ervaren 
in de afgelopen tijd!   
 
Hartelijk groet,  
Tineke en Piet Miedema 
 
 
Werkgroep “Verbinding”  
 
De werkgroep is een aantal jaren terug in het leven geroepen na het 
project “Tussen Uit en Thuis” met als doel de binding tussen 
gemeenteleden en kerk te versterken. De doelgroep betrof met name 
de gemeenteleden tussen pakweg 25 en 45 jaar.  
We hebben in de afgelopen periode geleerd dat meer activiteiten 
ontplooien niet perse leidt tot meer “binding”. De kerk wil graag alle 
mensen bereiken en geven wat ze nodig hebben. Maar uit onszelf 
kunnen we hier in nooit slagen. Wat we nodig hebben is de “Geest” 
van God, die ons helpt om goede relaties aan te gaan met anderen. 
Als gemeente mogen we samen bidden om Gods leiding.  
Met een afvaardiging van de kerkenraad heeft de werkgroep de 
afgelopen periode besproken. We zijn tot de conclusie gekomen dat 
we als christen samen een toekomst hebben als gemeente in 
Lutjegast. Wanneer we de “eenheid” bewaren en ondanks onze 
verschillende persoonlijkheden eensgezind blijven, dan kunnen we als 
gemeente "vernieuwen”. Niet omdat “verandering” het doel is, maar 
omdat we graag samen willen groeien en veranderen in een gemeente 
zoals God die graag ziet.  
 
Namens werkgroep “Verbinding”.  
De werkgroep bestaat nu uit: Diane Ruiter, Janny Poelman, Siebrand 
Douma en Lolke van der Veen. Betty Schippers heeft afscheid 
genomen van de werkgroep. We willen haar bedanken voor haar inzet! 
Gemeenteavond 18 maart a.s.: 
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‘Hoe ziet de Protestantse Kerk van Lutjegast haar toekomst voor 
zich’  
 
Wanneer we nadenken over onze gemeente in Lutjegast, dan valt ons 
op dat er zo veel mogelijkheden zijn om je leven en je geloof met 
elkaar te delen. Een positieve ontwikkeling! Uit dat oogpunt lijkt het 
merkwaardig dat de kerken hun aantrekkingskracht verliezen. En dat in 
een wereld die steeds hectischer lijkt te worden en waar de vraag naar 
rust en zingeving toeneemt. Waarom gaan wij eigenlijk naar de kerk? 
Wat bindt ons samen en waar worden we blij van als we naar de kerk 
gaan?  
We moeten niet denken dat geloof alleen aan het bezoeken van de 
kerkdienst afgemeten kan en moet worden. Wel hebben we een 
verlangen om te ervaren dat God er is. Een verlangen om mensen te 
ontmoeten en gezamenlijk het geloof te beleven. We vragen ons af op 
welke wijze we de verbinding tussen mensen en de samenhang tussen 
de huidige activiteiten kunnen versterken. Het zou mooi zijn wanneer 
dit aansluit bij de talenten die de mensen hebben.  
Op welke wijze kunnen we ook in de toekomst samen kerk zijn? Op 
deze avond willen we graag in gesprek met elkaar over geloof, over 
wat we waardevol vinden in het gemeenteleven en in de kerkdienst. 
Graag nodigen we u allen uit om op deze avond aanwezig te zijn. 
Wanneer we onze gemeente in Lutjegast aan Hem toevertrouwen, dan 
zal Hij ons wegen laten zien waarlangs we kunnen gaan. Er is hoop en 
toekomst voor Gods gemeente!  
 
Namens Ate Klomp m.m.v. werkgroep “Verbinding”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkbalans   Totaal     
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2018 Totaal openstaand Totaal Nog te 
t/m december toegezegd vorig jaar betaald verrekenen 
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Reserveren Kandelaar 
Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er 
contact worden opgenomen met Jakob Jongsma, per e-mail: 
jjongsma02@ziggo.nl of per app: 06 - 52 36 67 54. 
De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00 
exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie. 
 
Kerkauto 
Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen 
gebruikmaken van de kerkauto. 
Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met 
de coördinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750. 
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit 
telefonisch door te geven aan Kees de Wit. 
 
Uitzendingen Omroep Westerkwartier 
Bij Omroep Westerkwartier (voorheen Radio Westerkwartier) worden 
sinds geruime tijd uitzendingen van kerkdiensten uit de regio 
uitgezonden. Ook Lutjegast mag met enige regelmaat een uitzending 
verzorgen. Meestal probeert de vrijwilliger dan de dienst van die morgen 
ook in de middag klaar te maken voor uitzending. 
Voorheen was dit altijd te beluisteren op zondagmiddag om half vijf tot 
zes uur. Sinds 1 april 2018 is deze uitzending verhuist naar half tien 
‘s morgens en een herhaling om half negen ‘s avonds.  
Wanneer Lutjegast een uitzending verzorgt, zal dit voortaan geen 
actuele uitzending meer zijn, maar eentje van een week (of 2) eerder. 
Het uitzendschema voor heel 2019 kunt u vinden op: 
https://omroepwesterkwartier.nl/wp-
content/uploads/2018/12/Uitzendschema-kerkdiensten.pdf 
De eerstvolgende uitzending van Lutjegast is op 3 februari 2019. 
Omroep Westerkwartier is te beluisteren op de radio op 105.3 MHz, of 
via de kabel op 105.9 MHz. 
 
De lijst voor de komende tijd: 
03 feb Protestantse gemeente Lutjegast 
10 feb Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Grootegast 
17 feb Protestantse gemeente De Wilp-Siegerswoude 
24 feb Protestantse gemeente Doezum 
03 mrt Christelijke gereformeerde kerk De Wilp/Siegerswoude 
10 mrt Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Marum 
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Roosters 
 
 
 
 
 
Kerkautorooster 
03 feb  Kees de Wit 
10 feb  Andre Schippers 
17 feb  Tjeerd Hoekstra 
24 feb  Herman Smith 
03 mrt  Henk Pera 
10 mrt  Peter Klaver 
13 mrt  Lolke van der Veen 
 
 
 
 

 
Oppasrooster 
03 feb        Enna en Ilona B 
10 feb        Baukje en Wiesje 
17 feb  Hanne en Evelien 
24 feb  Kom in de kring 
03 mrt  Gerdine en Ilona M 
10 mrt  Enna en Ilona B 
 

 
 
 
 
Organistenrooster 
03 feb  Combo 
10 feb  Piet Dijkstra 
17 feb  Martin van der Velde 
24 feb  Martin van der Velde 
03 mrt  Martin van der Velde 
10 mrt  Piet Dijkstra 
13 mrt  Martin van der Velde 
 
 

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 
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Beamerrooster 
03 feb  Anneke Plantinga 
10 feb  Lammert Jan Broekema 
17 feb  Wim Broekema 
24 feb  Diane Ruiter 
03 mrt  Siety Douma 
10 mrt  Gerdine Broekema 
13 mrt  Wim Broekema 
 
 
 
 

 
Lectorenrooster 
03 feb  Gesina Broekema 
10 feb  Siety Douma 
17 feb  Betty Schippers 
24 feb  Pop Poelman 
03 mrt  Wim Broekema 
10 mrt  Janna van Dellen 
13 mrt  Grietje Pera 
 
 
 

 
Kosterrooster 
03 feb  Ruurd Horenga 
10 feb  Jochum de Vries 
17 feb  Jakob Jongsma 
24 feb  Allanda Martini 
03 mrt  Jan Klaver 
10 mrt  Wim Broekema 
13 mrt  Ruurd Horenga 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 3 februari 2019 
CBD* 
K 14.00 dhr. Wieger Sikkema, 
Apeldoorn  
Ouderling van dienst: G. of D. van 
der Heide 
Collecte: jeugdwerk 
na de dienst koffie/thee 
 
 
Zondag 10 februari 2019 
K 9.30  ds. W. Feenstra, Oldekerk  
Kindernevendienst 1 t/m 8 en 
Tienerdienst 
Ouderling van dienst: S. Douma 
Collecte: catechese en educatie 
 
 
Zondag 17 februari 2019 
K 11.00  ds. B. van der Boon, 
Suwald 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Collecte: noodhulp 
 
 
Zondag 24 februari 2019 
K 9.30  ds. R. de Pee, 
Veenwouden 
Kindernevendienst 1 t/m 8 en Kom 
in de Kring 
Ouderling van dienst: J. Jongsma 
Collecte: missionair werk 
Deurcollecte voor bloemen in de 
kerk 
na de dienst koffie/thee 
 
 
 
 

 
Zondag 3 maart 2019 
K 9.30  dhr. A. Klomp, Drachten 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. Pera 
Collecte: kerk 
 
 
 
 
 
Zondag 10 maart 2019 
K 9.30  ds. M. Mink, Leeuwarden 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: J. Poelman 
Collecte: voorjaarszending 
 
 
 
Woensdag 13 maart 2019 
Biddag 
K 19.30  ds. C.S.A. Minnaard, 
pred. te Doezum 
Ouderling van dienst: G. Broekema 
Collecte: kerk 
 
 
 
 
 
 
 
T= Torenkerk        K= Kandelaar 
 
NB: de 2e collecte is altijd voor het fonds 
gebouwen 
 
*CBD= commissie bijzondere diensten 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-19227229 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
Scriba        J. Poelman-van de Brake  tel 613411 
e-mail:        pobra@home.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma       tel 612672 
Lid diaconie      K. de Wit     tel 06-41315750 
 
Diaconie 
Voorzitter        K. de Wit     tel 06-41315750 
Penningmeester     A. Martini-Oldenburger   
Secretaris       J. Tuinstra-Kooi 
Diaken Kerk in Aktie    K. de Wit   
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 25 februari !! 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: 
 


