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Voorwoord 
 
De Veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) zijn de veertig 
dagen voor Pasen. Veel christenen vasten in die periode op de een of 
andere wijze: ze minderen of stoppen zelfs helemaal met een bepaalde 
luxe, zoals vlees, alcohol of tegenwoordig ook social media. 
 
Wat gebeurt er allemaal in de Veertigdagentijd? 
De vastentijd begint op een woensdag, die Aswoensdag heet. Dat ‘as’ 
komt van een katholieke gewoonte: de priester strijkt dan met as een 
kruisje op je voorhoofd. 
De laatste week van de lijdenstijd is het hoogtepunt: deze heet de Goede 
Week. In veel kerken is dan elke dag een bijeenkomst, op z’n minst op 
de vrijdagavond en de zondagochtend. 
De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkste. De donderdag is 
Witte Donderdag, waarop Jezus’ laatste maaltijd wordt herdacht. De 
vrijdag heet Goede Vrijdag, waarin Jezus’ kruisiging centraal staat. De 
zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd, omdat die dag Jezus 
gestorven was. De zondag is van deze dagen de laatste en de 
allerbelangrijkste: dit is Pasen, de dag dat Jezus opstond uit de dood. 
 
Waarom duurt de vastentijd veertig dagen? 
Het zijn eigenlijk 46 dagen, omdat de zondagen niet mee worden geteld: 
de zondag is namelijk een feestdag en dan hoef je niet te vasten. 
Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is: het 
staat voor ‘een volle generatie’. Veel vrouwen kunnen na hun veertigste 
namelijk meestal geen kinderen meer krijgen. Dan begint er dus 
symbolisch een nieuwe generatie. Ook waren in die tijd veel ouders rond 
de veertig als hun oudste kinderen het huis uit gingen. 
In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte 
bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn boot 
stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas 
de Tien Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en 
ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zelf ook 
veertig dagen zich terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt hij enorm 
met zijn roeping, maar uiteindelijk staat hem alles helder voor de geest 
en begint hij zijn publieke optreden. 
Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de 
Bijbel intens zoekt, maar een nieuw leven met God vindt. Dat wordt als 
het ware ‘nagespeeld’ in de Veertigdagentijd: de christenen zoeken God 
en hopen hem uiteindelijk te vinden. 
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Waarom vasten veel christenen in deze periode? 
Vasten is een soort trainen. Net zoals je in de sportschool het jezelf 
kunstmatig een beetje lastig maakt om zo je spieren te ontwikkelingen 
en je conditie te verbeteren. Zo is vasten een methode om jezelf 
geestelijk een beetje onder druk te zetten om zo je spirituele 
uithoudingsvermogen te vergroten. 
Bij vasten gaat het dus niet om spierkracht, maar om wilskracht. Door 
jezelf iets kleins te ontzeggen train je je vermogens om in het algemeen 
meer door te zetten en nee te zeggen. 
Traditioneel is de zondag trouwens de uitzondering: dan hoef je niet 
vasten, want dat is een feestdag. 
 
Als gezin gaan we deze uitdaging weer aan. Het is ons vorig jaar goed 
bevallen, we waren bewust met de lijdenstijd bezig en natuurlijk ook met 
duurzaam leven en dat houdt niet op. 
 
Gesina Broekema 
 
Activiteitenagenda 
 
04-03  Crea-avond 
06-03  Boekbespreking De Schuilplaats 
10-03  Tienerdienst 
11-03  Moderamen 
14-03  CPL: Stichting Pikulan 
17-03  Jeugddienst met/door club 16+ 
18-03  Gemeenteavond 
21-03  Avond voor jonge ouders 
24-03  Inzameling Voedselbank, Kom in de kring, Koffiedrinken 
24-03  Gezellige zondag op de Boyemaheerd 
25-03  Inleveren kopy Kerkwijzer april 
28-03  Vrouwenavond 
07-04  Bevestiging ambtsdragers 
08-04  Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor 

belanghebbende gemeenteleden 
 

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas 
Opgave voor warme maaltijd uiterlijk ma. avond via: 
ontmoetenlutjegast@gmail.com 
 
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even. 
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Verjaardagen 70+ 
 
 
01 mrt 1945 A. v.d. Velde-Hoekstra 
11 mrt 1937 A. Huizenga-Huisma 
18 mrt 1939 J.C. Lohmeijer 
 
 
 
 
 
Inzameling Voedselbank Westerkwartier 
 
Zondag 24 maart inzameling  
 
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. 
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren. 
 
Thema voor maart: “ALLES VOOR DE PASTA” 
 
De volgende producten zijn welkom: 
Pasta 
Pastasaus 
Vis in blik 
 
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal 
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop 
of plastic zakje in de krat deponeren.  
 
 
 
Mutaties 
 
Onttrokken: 
Bert en Ellen Scheper-Wiersma en hun kinderen Youri en Kelvin 
hebben zich onttrokken aan onze gemeente 
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Uitslag Bijbelquiz NBG 
 
Bijbelquiz-Westerkwartier kijkt dit jaar met andere 
ogen 
	

Op  dinsdag 29 januari 2019  
werd de jaarlijkse Bijbelquiz van 
het Nederlands 
Bijbelgenootschap ook in het 
Westerkwartier weer gespeeld, 
alweer voor de achtste keer! Elk 
jaar in een andere plaats. De 
locatie was ditmaal De 

Kandelaar in Lutjegast. Ook dit jaar mochten we ruim 100 vaste en 
nieuwe deelnemers begroeten, van jong tot oud.  
De quiz bestond deze keer uit vijfendertig meerkeuzevragen. Hoewel de 
quiz niet echt makkelijk was, waren de scores heel goed.  
 
De quiz kon individueel of per team worden gespeeld. Er deden 18 
teams mee en er waren 15 individuele spelers. De eer voor de beste 
team was dit jaar voor het team Enumatil e.o. met 30 punten.  De beste 
individuele spelers waren dhr en mw Kruizinga uit Aduard en Marga 
Homan uit Enumatil met allemaal 33 punten. 
Ook 2 jeugdteams uit Lutjegast en Grootegast waren deze avond 
vertegenwoordigd. 
 
Wij mochten deze avond gebruik maken het Kerkgebouw De Kandelaar: 
hartelijk dank daarvoor. De collecte aan het eind van de avond bracht 
een heel mooi bedrag op zodat we maar liefst € 233,-- kunnen bijdragen 
aan een bijbel voor Charity, een project om kinderen in Kenia een bijbel 
te geven.  Alle deelnemers hartelijk dank voor jullie aanwezigheid, 
enthousiasme en bijdrage! 
Onderstaand de uitslagen van de quiz nog even op een rijtje. 
 
Team Punten Individuele speler Punten 
Enumatil e.o. 30 Klaas Kruizinga Aduard 33 
Abraham Lutjegast 28 Tony Kruizinga Aduard 33 
Duo H&G Kornhorn 28 Marga Homan Enumatil 33 
ChristenUnie 
Westerkwartier 

28 Jaap Hofman Lutjegast 31 
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Compaan Enumatil 28 Nieske de With 
Lutjegast 

31 

MAKA Marum 28 Petrus de With 
Lutjegast 

27 

Herv.Gem. Opende-
Kornhorn 

26 Dhr Bakker Grootegast 27 

De 4 musketiers 
Lutjegast 

26 Mw Bakker Grootegast 26 

Kwik Kwek & Sonia 
CGK Kornhorn 

26 Arend v.d. Zaag 
Gerkesklooster 

26 

Wandelclub Lutjegast 24 Dhr. Hummel 
Grootegast 

24 

De 5 dwaze meisjes 
Lutjegast 

24 Marietje Oostra 
Gerkesklooster 

22 

Gert-Jan & Co  
Grootegast 

23 Gesina Broekema 
Lutjegast 

22 

Het visje Visvliet 22 Griet Stenekes 
Stroobos 

22 

Kees & Bart G’gast-
Sebaldeburen 

22 Aafke Glas Lutjegast 21 

Vrouwenvereniging “De 
Morgenster” 
Grootegast 

21 Wietske Hoekzema 
Enumatil 

20 

Diakonaaltjes Lutjegast 21 Gerda Apoll 20 
Mannengroep Lutjegast 21   
Kattenbak Lutjegast 13   

 
 
Graag tot volgend jaar bij de Bijbelquiz 2020, DV! 
 
Namens alle werkgroepen van het NBG in het Westerkwartier	
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Verslag Kerkenraadsvergadering 
 
Uit de kerkenraadsvergadering gehouden op 28 januari 2019 
 
Opening 
Preses Siebrand Douma heet allen hartelijk welkom. Hij leest uit Efeziërs 
4 vers 7 t/m 15 en vervolgens een overdenking. 
 
Christus als Fundament 
Als wij een huis gaan bouwen, moeten we eerst een goed fundament 
leggen om er zeker van te zijn dat het huis niet gaat verzakken of 
instorten. 
Het is een beetje afhankelijk van de plaats waar je gaat bouwen, hoeveel 
tijd, energie en geld je moet investeren in een deugdelijk fundament. 
Soms moeten er heipalen aan te pas komen om de vaste ondergrond te 
bereiken. 
Ook in het dagelijks leven heeft een mens vaste waardes nodig om 
staande te blijven. We steunen de mensen om ons heen, of worden 
gesteund door de gemeenschap om ons heen. 
Aan het fundament van ons leven mogen zeer hoge eisen worden 
gesteld, want het moet ons blijvend kunnen dragen.  
En onder blijvend mogen we gerust verstaan: eeuwig. 
Want ons leven is niet bestemd voor de afbraak. Het is voor de 
eeuwigheid bestemd. 
We hoeven dat fundament gelukkig niet zelf te leggen, want dat 
fundament is al gelegd door Jezus Christus die de Zaligmaker is. Jezus 
Christus staat garant voor alles wat er in ons leven mis is gegaan en 
vandaag nog een belemmering is voor de toekomst. 
We moeten onderscheid maken tussen het fundament en het gebouw 
dat wij daar op gaan plaatsen. En met het gebouw wordt ons eigen leven 
bedoeld, met de plannen en ideeën die we hebben over onszelf, ons 
eigen leven, over de medemensen, over deze wereld en haar toekomst. 
Tot dat gebouw behoort ons geloof en de belijdenis van ons geloof in 
woord en daad, zoals wij dat van huis uit hebben meegekregen, of 
waarmee wij op een andere manier mee in aanraking zijn gekomen. Dat 
geloof van ons, dat op de weg door het leven aan verandering 
onderhevig is. 
Tot dat gebouw behoort ook de manier waarop wij leven en omgaan met 
onze medemensen op deze aarde. 
Maar hoe wij ons levensgebouw ook bouwen, we mogen weten dat het 
Fundament Jezus Christus al onze constructiefouten kan dragen. En hij 
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moedigt ons aan: toe maar, bouw maar verder op het fundament dat er 
ligt, dat is goed en betrouwbaar. 
 
De preses gaat voor in gebed. 
 
Mededelingen 
Op verzoek van Ate Klomp wordt de bijeenkomst 
kerkenraad/bezoekmedewerkers verplaatst van 24 april naar 8 mei 
2019. 
 
Notulen kerkenraadsvergadering 17 december 2018 
De notulen worden goedgekeurd en getekend.  
 
Zaken uit de notulen: 
De geluidsinstallatie in de kerk werkt weer naar behoren. 
 
De voorgestelde Top 2000 dienst kan om organisatorische redenen niet 
worden uitgevoerd volgens plan van Ate Klomp. Hij denkt nu na over 
een andere invulling, wellicht wordt het een “gewone” dienst. Alle 
muzikale medewerkers die hij in gedachten had zijn om de één of andere 
manier verhinderd en ook de 16+ jeugd is in de voorbereiding niet 
enthousiast om een bijdrage te leveren. 
 
Ingekomen stukken 
Van het dienstencentrum is bericht dat FRIS (Financieel Rapportage en 
Informatie Systeem) beschikbaar is. Jakob Jongsma en Allanda Martini-
Oldenburger worden aangewezen als de indieners, zijnde voorzitter 
kerkrentmeesters en penningmeester diaconie. 
 
Van het CCBB (classicale colleges voor de Behandeling van 
Beheerszaken) 
In verband met ANBI hadden de gegevens vanuit de jaarrekening (kerk 
en diaconie) uiterlijk 1 juli 2018 op onze website moeten staan. Volgens 
CCBB is dit bij ons niet het geval, moet nu uiterlijk voor 15 februari 2019 
worden geplaatst. Zal alsnog gebeuren. 
 
De overige stukken worden aan de commissies verdeeld of worden voor 
kennisgeving aangenomen.    
 
Jaarrekening Protestantse Gemeente Lutjegast 2018 
De jaarrekening wordt goedgekeurd door de kerkenraad. 
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De kerkenraad stelt voor de volgende personen te benoemen tot 
kasnaziener voor de boeken van de kerk 2018: Namens de kerkenraad 
Allanda Oldenburger en Kees de Wit (zij zijn bereid) en als 
onafhankelijke leden: Jelle Visser en Johnny Solle, zij zullen worden 
gevraagd door Jakob Jongsma. In de moderamenvergadering van 11 
maart aanstaande worden de bevindingen genotuleerd. 
 
Gezien het hoge gasverbruik in de Torenkerk besluit de kerkenraad om 
daar alleen in de maanden juni, juli en augustus nog een aantal diensten 
te houden. 
 
Zaalhuur: de kerkenraad besluit om één tarief te hanteren, namelijk € 
100,00 inclusief koffie. 
 
De huren van de pastorie en kosterswoning zijn verhoogd met 1.6%. 
 
Alle leningen zijn afgelost; kerkhof, begraafplaats en particulier. 
 
Ambtsdragerswisseling 2019 
Er is nog niet voorzien in de vacature van een diaken, de bezoeken naar 
kandidaten gaat voort. 
 
Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten worden 
besproken 
 
Pastoraat 
Geen bijzonderheden. 
 
Kerkrentmeesters 
Momenteel geen ontwikkelingen aangaande de Torenkerk. 
  
Actie Kerkbalans is rondgebracht inclusief de toestemmingsformulieren 
AVG. 
 
Jeugd 
Geen bijzonderheden. 
 
Diaconie 
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Jaarrekening 2018 diaconie is nog niet voorhanden, maar zal 11 februari 
met instemming van de vergadering worden besproken in de 
moderamenbijeenkomst. 
 
Gemeenteopbouw 
Grietje Pera meldt het volgende: 
- 19 januari is een groep van 17 gemeenteleden naar het Filmhuis in 
Leek geweest. 
- 11 april gaan er 20 personen naar de Matthäus Passion, Lawei te 
Drachten. 
- 28 maart een Vrouwenavond met Annette Meerveld. 
Ze vraagt toestemming om op Paaszondag met een groepje zangers op 
te treden. De kerkenraad gaat hiermee akkoord. 
 
Jaarboekje 2019/2020 
Met ingang van het jaarboekje zal de nieuwe wijkindeling een feit 
worden.  
 
Algemene verslagen 
Op 17 januari zijn Siebrand Douma en Janny Poelman naar de 
bijeenkomst van de Ring geweest. Een inspirerende avond met Nynke 
Dijkstra-Algra als spreekster over de Missionaire gemeente. 
 
Commissies/werkgroepen 
Commissie Bijzondere Diensten 
Op zondag 3 februari om 14.00 uur dienst met het thema: “Ik zal er zijn”. 
Voorganger ds. Wieger Sikkema uit Apeldoorn en muzikale 
medewerking van Ons Eigen Combo. Er is huis aan huis een flyer 
verspreid in Lutjegast. 
 
Verbinding 
De werkgroep Verbinding bestaande uit Ate Klomp, Lolke van der Veen, 
Diane Ruiter en Betty Schippers hebben op 22 januari j.l. een 
gesprek/evaluatie gehad met Siebrand Douma en Janny Poelman over 
hun werkzaamheden van de afgelopen periode. 
 
De doelgroep betrof met name gemeenteleden tussen 25-45 jaar. In de 
afgelopen periode is gebleken dat meer activiteiten ontplooien niet persé 
leidt tot meer “binding”. De kerk wil graag alle mensen bereiken en 
geven wat ze nodig hebben, maar uit ons zelf kunnen we hier niet in 
slagen. Wat we nodig hebben is de Geest van God die ons leidt, daar 
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mogen wij als gemeente samen voor bidden. We zijn tot de conclusie 
gekomen dat we samen als christenen een toekomst hebben als 
gemeente in Lutjegast. Wanneer we de “eenheid” bewaren en ondanks 
onze verschillende persoonlijkheden eensgezind blijven, dan kunnen we 
als gemeente “vernieuwen”. Niet omdat “verandering” het doel is, maar 
omdat we graag samen willen groeien en veranderen in een gemeente 
zoals God die graag ziet. Daar gaan wij de komende tijd aan werken. 
Betty Schippers heeft afscheid genomen van de werkgroep. Zij wordt 
van harte bedankt voor haar inzet! Siebrand Douma en Janny Poelman 
zijn toegetreden tot de werkgroep. 
 
Bezoekrooster 
Gesina Broekema-Lania heeft de koffieochtend “Geloof en Gezin” 
bijgewoond onder leiding van Ina van der Veen. Met vragen als o.a.: 
Hoe betrekken we de jeugd bij de kerk. Het was een mooie ochtend. 
 
Siebrand Douma heeft de huiscatechesegroep van Henze en Diane 
Ruiter bezocht. Hij heeft het ervaren als een spontane en leuke avond 
waarbij het doel niet uit het oog verloren wordt en waar de leiders hun 
catechisanten “bagage” meegeven. 
 
Nieuwjaarsontbijtdienst 
De kerkenraad is zeer positief over de ontbijtdienst op 13 januari 
jongstleden, die op voorstel van de kindernevendienst werd 
georganiseerd. Ook uit de gemeente kwamen mooie reacties van zowel 
jong als oud. Zeker voor herhaling vatbaar en dan op de eerste zondag 
in het nieuwe jaar.  
 
Actie: Plant een Bijbel 
Vanuit de diaconie te Grootegast kwam het verzoek deel te nemen aan 
de potgrondactie Plant een Bijbel. De bijbels zijn voor vervolgde 
christenen. Een mooi initiatief, maar in Lujtegast loopt tegelijkertijd de 
potgrondactie van de IJsbaanvereniging en wij willen hen niet in de 
wielen rijden en doen niet mee. De scriba zal dit laten weten aan de 
organisatoren in Grootegast. 
 
Rondvraag 
Gesina Broekema en haar man hebben namens de kerkenraad op 
uitnodiging van SBKG de Sint Clemenskerk te Nes/Ameland bezichtigd. 
De uit 1878 daterende kerk werd een aantal jaren geleden volledig door 
brand verwoest, maar is weer volledig opgebouwd met duurzame en 
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hoogwaardige producten. Een schitterende kerk en een inspirerende 
dag, aldus spreekster. 
 
Sluiting 
Kees de Wit leest het gedicht “Lied van de talenten”, daarna sluit de 
preses de vergadering.  
 
Janny Poelman-van de Brake (scriba) 
 
 
Gemeenteavond 
De kerkenraad nodigt u en jullie van harte uit voor de gemeenteavond 
op 18 maart aanstaande, aanvang 19.30 in de Kandelaar. 
 
De agenda vindt u hieronder vermeld, evenals de notulen van de vorig 
jaar gehouden gemeenteavond op 12 maart 2018, welke in deze 
vergadering worden vastgesteld en getekend. 
 
Wij hopen u/jullie in grote getale te mogen ontmoeten. 
 

 
Agenda gemeenteavond maandag 18 maart 2019 
 
19.15 uur       Inloop met koffie 
19.30 uur       Opening door preses Siebrand Douma 
19.35 uur       Vaststellen/behandelen notulen gemeenteavond 
                      12 maart 2018 
19.40 uur       Jaarboekje 2019/2020 
19.45 uur       Begroting 2020 en jaarrekening 2018 door de 
                      voorzitter van het college van kerkrentmeesters, 
                      Jakob Jongsma 
20.00 uur       Koffie 
20.15 uur       Onderwerp: Hoe ziet de Protestantse Gemeente 
                      Lutjegast haar toekomst voor zich. 
                      Een vervolg op de najaarsgemeenteavond. 
                      Die had een algemeen karakter, nu willen we dieper in 
                      de materie duiken.  
                      Onze kerkelijke werker Ate Klomp is gespreksleider. 
21.45 uur       Sluiting 
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Notulen van de gemeenteavond gehouden op 12 maart 2018 
 
Aanwezig:   28 gemeenteleden. 
Met kennisgeving afwezig:  B. Douma, G. van der Heide, D. van der 

Heide-Swieringa, A. Schippers, 
B. Schippers-van der Meer, G.R. Vries 

 
1. Opening 
De preses, broeder S. Douma opent de vergadering, heet de 
aanwezigen van harte welkom en stelt voor om samen lied 723 vers 1 
en 2 te zingen. Daarop leest hij uit Mattheus 18: 1-14. 
In dit gedeelte vragen de leerlingen aan Jezus: “Wie is eigenlijk de 
grootste in het koninkrijk van de Hemel”. Daarna leest de preses lied 
782, een lied toepasselijk bij het gelezene: 
 
Het koninkrijk is voor een kind dat zorgeloos speelt 
en dat zich in de wereldtijd nog niet verveelt; 
en ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk, 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk. 
 
De mensen willen macht en eer en voeren strijd 
en vroeg of laat ontdekken zij: ’t is ijdelheid; 
maar ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk, 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk. 
 
Laat onbezorgd de kinderen tot Jezus gaan 
en sluit u, grote mensen, dankbaar bij hen aan; 
want ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk, 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk. 
 
De preses gaat voor in gebed. 
 
2. Notulen gemeentevergadering 13 maart 2018 
De notulen van 13 maart 2017 worden onveranderd vastgesteld en 
getekend. 
 
Zaken uit de notulen: 
Punt 7: br. P. Plantinga merkt op of het niet wijs is om Ate Klomp voor alle predikbeurten het 
gasttarief voor predikanten te betalen, is goedkoper en de uren die daardoor overblijven kunnen 
ingezet worden voor pastoraat. Het moderamen zal zich hierop beraden.  
De kerkenraad heeft besloten dat er zes predikbeurten binnen het 
contract vallen en de overige volgens gasttarief. 
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Punt 8: Zr. M. Solle-de Vries wil aandacht voor het orgel. Het orgel is vals en ze heeft het gevoel 
dat er weinig tot niets aan gedaan wordt. De luiken zijn van het orgel af, dat schijnt zo te zijn 
omdat men er dan sneller bij kan als er iets aan gedaan moet worden, maar ook kinderen zitten 
eraan en andere onbevoegden, geen wenselijke situatie. De kerkrentmeesters zullen zorgen dat 
er een afscheiding komt voor onbevoegden. Er is inmiddels een bevochtiger aangeschaft die 
binnenkort wordt geïnstalleerd. 
De bevochtiger is geïnstalleerd en ook aan de overige punten is 
aandacht besteed. 
 
3. Jaarboekje 2018/2019 
Het algemene deel van het jaarboekje en de wijken wordt doorgenomen. 
 
4. Jaarrekening 2017 en begroting 2018 
Br. P. Plantinga vraagt hoe het staat met de afrekening van het 
vervroegde emeritaat aan ds. Heeneman. Er is nu 75% afgerekend, de 
laatste termijn wordt in januari 2019 betaald. 
 
Br. P. Plantinga merkt op dat de specificatie bij de salarissen 
waarschijnlijk aan de lage kant is, daar de kerkelijk werker een hogere 
inschaling heeft gekregen en een ophoging in het contract van 10 naar 
12 uur in de week. De voorzitter van de kerkrentmeesters, br. J. 
Jongsma antwoordt dat het bedrag voor de predikbeurten daalt, daar de 
kerkelijk werker er zes voor zijn rekening neemt. Hij verwacht een lichte 
overschrijding, maar dat is op te vangen. 
 
Br. P. Plantinga vraagt hoe het algemene toekomstbeeld is. Br. 
Jongsma reageert als volgt: Het lijkt dat we nu een positief resultaat 
hebben, maar dat is in werkelijkheid niet zo. Zo hebben we geleend van 
de begraafplaats Hervormde Kerk en van het J.B. Scholtenfonds. Deze 
bedragen moeten te zijner tijd worden afgelost. De vaste vrijwillige 
bijdrage loopt terug. Er zijn een aantal gemeenteleden die weinig tot 
niets betalen. Daar zal aandacht aan worden besteed middels 
gesprekken met betrokkenen, in de hoop dat zij hun 
verantwoordelijkheid zullen nemen. Willen wij samen kerk blijven in 
Lutjegast dan zal de hele gemeente haar verantwoordelijkheid moeten 
nemen.  
 
De boeken zijn gecontroleerd, in goede orde bevonden en getekend 
door de brs. H. Wijbenga en K. de Wit namens de kerkenraad en twee 
onafhankelijk financieel deskundigen, respectievelijk de brs. B. Medema 
en J. Visser. De boeken zien er keurig uit, complimenten aan de 
boekhouder zr. G. van der Velde-Postma die de zaken perfect voor 
elkaar heeft, petje af! 
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5. Commissie Torenkerk, voortgangsrapportage door br. L. 

Hoeksema 
De voorzitter van de commissie Torenkerk, br. L. Hoeksema, is blij iets 
te kunnen vertellen over de voortgang en de werkzaamheden van de 
commissie. Ook in de Tasman Koerier van december 2017 is daar een 
artikel aan gewijd. 
 
Op 30 januari jongstleden is er een dorpsvergadering geweest in de 
Torenkerk. Ongeveer 50 mensen hebben daar gehoor aan gegeven. Na 
een opinie peiling blijkt dat men kiest voor versterking van de culturele 
mogelijkheden en de komst van het Abel Tasman Museum naar de 
Torenkerk. En om inkomsten te genereren de realisatie van een bed and 
breakfast in het gebouw.  
 
Ideaalbeeld is: combinatie Dorpshuis Kompas, Abel Tasman Museum 
en Torenkerk, onderbrengen in één stichting. Er moet echter een vaste 
bron van inkomsten zijn, ongeveer € 12.000 op jaarbasis. 
 
Momenteel zijn zes studenten van de Hanzehogeschool bezig met een 
haalbaarheidsonderzoek in opdracht van Libau. Begin juli kan de 
commissie Torenkerk het rapport tegemoet zien, ze zal het daarna 
bestuderen en vervolgens advies aan de kerkenraad uitbrengen. Dat zal 
waarschijnlijk in september 2018 zijn. Binnenkort heeft de commissie 
een gesprek met Stichting Dorpshuis en wethouder Pastoor, ook daar 
houden we het paadje warm. 
 
Het kerkhof wordt niet overgedragen, dat blijft onder beheer van de 
kerkrentmeesters. 
 
Op het ogenblik is eigenlijk nog niets concreet, we moeten eerst het 
haalbaarheidsonderzoek afwachten en kunnen dan stappen maken. 
 
De preses bedankt br. Hoeksema voor zijn heldere verslag. 
 
6. Rondvraag 
Zr. H. van der Molen-van der Veen vraagt of er een brancard aanwezig 
is in de kerk in geval van calamiteiten. Dit is niet het geval en de 
kerkenraad acht dat ook niet nodig. Het is ook geen wettelijke 
verplichting. 
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Zr. G. Broekema-Lania merkt op dat, voor de betrokkenheid bij de kerk, 
het goed zou zijn jongeren vanaf 18 jaar een vaste vrijwillige bijdrage te 
vragen, in plaats vanaf 24 jaar, zoals nu het geval is. Een goede 
opmerking, de kerkrentmeesters nemen dit mee. 
 
Verleden week (5 maart) zaten wij hier ook bijeen aldus de preses en 
toen mocht onze scriba een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit 
handen van Burgemeester Ard van der Tuuk. Zij is lid geworden in de 
Orde van Oranje Nassau. Bij alle drukte en voorbereiding is het er toen 
bij ingeschoten om haar een bloemetje te overhandigen en daarom doet 
hij het nu. De scriba krijgt een prachtig boeket bloemen! 
 
Heel raar eigenlijk, om verslag te doen van iets wat over jezelf gaat. En 
ook ongebruikelijk dat je daarop reageert, maar toch wil ik het doen. 
Dat ik een Koninklijke onderscheiding mocht krijgen vind ik heel 
bijzonder. Dat was nooit in mijn gedachten opgekomen, ik had het in 
mijn stoutste dromen niet kunnen denken. Ik doe, net als zoveel 
anderen, gewoon mijn werk voor de kerk, met liefde en plezier 
(meestal tenminste…). En dan, een onderscheiding! Toen het tot me 
door begon te dringen voelde ik me zeer vereerd en dankbaar. Dat 
God mij de kracht geeft om te zijn wie ik ben, dat ik gezond mag zijn, 
blij en energiek. Ook mocht ik heel veel fijne, bemoedigende en lieve 
felicitaties in ontvangst nemen. Heel hartelijk bedankt daarvoor! Het is 
fijn om lid van de PG in Lutjegast te zijn, maar ook als inwoner van het 
dorp. Ik voel me hier thuis!!                                                                      
Janny Poelman. 
 
7. Sluiting 
Samen zingen wij lied 913 vers 1 en 3: “Wat de toekomst brenge moge”, 
daarna sluit de preses de vergadering.  
 
Janny Poelman-van de Brake (scriba) 
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Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 
9269 VS Feanwâlden 

• Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, 
Huiskamer 2, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk 

 
 
 
Gezellige zondagen Boyemaheerd 

 
 
Op 24 maart, 14 april, 19 mei, 
23 juni, 21 juli, 22 september, 
20 oktober en 17 november 2019 
zijn er weer gezellige zondagen op 
de Boyemaheerd, Stationsweg 1. 
 
 
Vanaf 11 uur brengen we de dag in 

gezelschap met elkaar door, onder het genot van een bakje koffie met 
wat lekkers, een warme maaltijd, een bakje thee enzovoort. 
Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig. 
Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te 
komen? Dan bent u van harte welkom. 
U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op 
telnr. 613087 (Dicky Klaver). 
De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer  
€ 5,00. 
Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te schenken? 
Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven! 
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Van de Kerkelijk werker 
 
 
 
 
 

Zwart en blank 
Kort geleden zagen mijn vrouw en ik in de bioscoop binnen enkele 
dagen twee films waarin de verhouding tussen zwarte en blanke 
mensen centraal stond. Beide films spelen zich in de Verenigde Staten 
af. De ene film gaat over een jong stel, waarvan de man ten onrechte 
achter de tralies terecht komt. En dan niet door fouten of misverstanden, 
maar door boze opzet van enkele blanken. De tweede film gaat over een 
zwarte topmuzikant, een pianist, die begin jaren 60 een reis maakt door 
het zuiden van dat land. Je ziet dan hoe hij aan de ene kant geëerd 
wordt om zijn talenten en aan de andere kant gediscrimineerd wordt 
vanwege zijn huidskleur. Zijn blanke chauffeur is af en toe als een 
lijfwacht nodig om te zorgen dat deze artiest niets overkomt. 
 
Beide films vonden we erg de moeite waard. Met name de eerste film 
zette mij aan het nadenken. Verbazing over wat mensen elkaar kunnen 
aandoen, ook al weet ik al lang dat dat in de wereld zo werkt. Verdriet 
over (jonge) levens die verpest, of op zijn minst moeilijk gemaakt 
worden. 
 
Ik moest ook denken aan een serie artikelen in de krant waarin gesteld 
werd dat de discriminatie in landen als de VS heel duidelijk zichtbaar is, 
maar dat in ons land ook gediscrimineerd wordt op een veel minder 
duidelijke manier dan daar en dat het ook hier wijdverbreid is. 
 
Je denkt dan onwillekeurig na over hoe dat bij jezelf is. Maak ik verschil 
tussen mensen? Moet een gekleurd medemens bij ons beter z’n best 
doen om geaccepteerd te worden? 
Heb ik in Nederland een eenvoudiger leven dan sommige anderen 
omdat ik wit ben, hetero en man en een baan heb? 
Het is op zich al goed, denk ik, dat ik me realiseer dat er verschillen zijn 
en dat mensen toch echt gelijkwaardig zijn. En dat ik daarnaar ook 
handel. 
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In de Bijbel horen we steeds maar weer dat we dienen op te komen voor 
armen, verdrukten en vreemdelingen. Daarom durven we in de kerk ook 
wel te zeggen dat we als mensen voor God allemaal gelijk zijn. 
 
Vinden we dat op maandag ook? 
 
Ate Klomp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeugddienst 
 
In een eerdere Kerkwijzer stond een berichtje dat er op 17 maart een 
jeugddienst georganiseerd wordt in samenwerking met 16+. Er stond 
toen ook dat het de bedoeling was om iets als een Top 2000 dienst te 
organiseren. Dat laatste lukt niet, vooral door gebrek aan 
voorbereidingstijd. Dus iets anders. 
Het gesprek met een aantal 16 plussers leverde alvast een thema op: 
‘Leven na de dood’. 
Veel meer kunnen we er nog niet over schrijven, maar … er wordt aan 
gewerkt! 
De dienst begint dan om 11.00 uur.  
 
Ate Klomp 
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Diaconie 
 
Collectebonnen 
Zoals u wellicht weet geeft de Protestantse gemeente Lutjegast 
collectebonnen uit. 
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de 
dienstdoende diakenen. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 

 
Collecte Voorjaarszendingsweek 10 maart 2019 Kerk zijn in woord 
en daad  
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een 
sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen 
kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. In Cuba 
verslechtert de economie echter en neemt de armoede toe. Daarmee 
groeit ook de diaconale taak van de kerk. Zo wil de kerk er zijn voor 
ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met 
een problematische thuissituatie. Kerken zijn echter nog niet goed 
voorbereid op deze groeiende taak. Er is dan ook een grote behoefte 
aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie 
ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba daarom met 
theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. 
Vandaag, in de Voorjaarszendingsweek, collecteren we voor het 
zendingswerk van Kerk in Actie zoals op Cuba, zodat kerken in woord 
en daad kunnen getuigen. We bevelen deze 40dagentijdollecte van 
harte bij u aan. 
 
Collecte Diaconaat 17 maart 2019 Verlaat de gevangenis....en 
dan?  
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven 
opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Want hoe vind je werk, 
hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het 
contact met familie en vrienden? Samen met Gevangenenzorg 
Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een 
stabiele toekomst zonder criminaliteit. Gevangenen bereiden zich al 
tijdens hun gevangenschap via gesprekken en cursussen voor op het 
nemen van verantwoordelijkheid, op het zoeken naar werk en op het 
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werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis 
begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie, 
bijvoorbeeld in een van de elf Exodus-huizen. Jaarlijks krijgen zo 4.000 
gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden ondersteuning. 
Vandaag collecteren we voor dit werk. We bevelen deze 
40dagentijdcollecte van harte bij u aan. 
 
Collecte 24 maart 2019 Stop kinderarbeid in India  
Kinderarbeid komt in India veel voor. Zo is in de stad Nasapur de IT-
sector booming business. Het grootste gedeelte van de inwoners in 
deze stad werkt echter hard voor een veel te laag loon. Ze komen niet 
rond en daardoor worden ook kinderen gedwongen om mee te werken. 
Kerk in Actie vindt dat kinderarbeid moet stoppen en werkt samen met 
lokale kerken en organisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks worden zo 
meer dan 700 werkende kinderen terug naar school begeleid en krijgen 
5.000 ouders en kinderen voorlichting over hoe belangrijk het is dat 
kinderen naar school gaan. Vandaag collecteren we voor dit werk in 
India, zodat ook dit jaar weer honderden werkende kinderen een nieuw 
begin kunnen maken op school! We bevelen deze 40dagentijd-collecte 
van harte bij u aan. 
 
Collecte 31 maart 2019 Pionieren rond zingevingsvraagstukken 
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, 
zoals kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De 
initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze 
medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit 
moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe 
geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. In 
Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek 
Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral 
‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele achtergrond een 
geestelijk onderdak vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende 
pioniersplekken. Geef, zodat de komende jaren nog meer nieuwe 
initiatieven van start kunnen gaan om als kerk weer zichtbaar aanwezig 
te zijn in Nederland. 
 
Collecte Zending 7 april 2019 Rwanda 25 jaar na de genocide  
Vijfentwintig jaar geleden werden één miljoen Rwandezen vermoord. De 
jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar 
verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens 
de genocide wees waren geworden, onder te brengen in pleeggezinnen. 
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Zo ontstond de organisatie Mwana Ukundwa, wat ‘geliefd kind’ betekent. 
Tegenwoordig ondersteunt Mwana Ukundwa kinderen die hun ouders 
aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Kerk in Actie 
ondersteunt deze organisatie, die inmiddels 1.500 kinderen helpt met 
bijvoorbeeld medicijnen, en schooluniformen. Ook leren de kinderen om 
te gaan met hun ziekte. Daarnaast worden alleenstaande moeders die 
besmet zijn, ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Vandaag 
collecteren we voor deze kwetsbare kinderen en ouders in Rwanda. We 
bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij u aan! En wilt u meer 
weten over Rwanda? Bestel dan bij Kerk in Actie het gratis boekje 
Mensen van hoop. Christenen in Rwanda. 
 
Onderstaand verhaal van Mama Rose uit Rwanda laat zien waarvoor 
wij collecteren. 
Het verhaal van mama Rose uit Rwanda "Als ik in deze kerk loop, 
bedenk ik altijd hoeveel mensen hier zijn vermoord. Mensen die dachten 
dat ze veilig zouden zijn. Dat God ze zou beschermen. Dat ze daar 
weken konden schuilen. Mijn vader was dominee, hij woonde met mijn 
moeder naast de kerk. Ook zij zijn daar naartoe gevlucht. Maar milities 
trokken hen naar buiten en hebben hen vermoord. Ook mijn broers en 
hun vrouwen en kinderen zijn op dat moment vermoord. Ik heb het 
overleefd. Als ik erover praat voelt het als een eindeloos verdriet." De 
anders zo flonkerende en levenslustige ogen van Rose staan verdrietig 
als ze vertelt over de verschrikkelijke genocide in Rwanda in 1994. Bijna 
25 jaar geleden werden in acht maanden tijd zo´n miljoen mensen 
vermoord. Ook Rose vreesde voor haar leven en dat van haar man en 
tien kinderen. Ze verstopten zich in een huis met alle deuren dicht. "Het 
was lastig om met tien kinderen te schuilen. Maar omdat ze bang waren, 
waren ze stil. Ze wisten dat er buiten mensen werden vermoord. Ik bad 
tot God: help ons! Ik denk dat hij de kinderen de kracht heeft gegeven 
om stil te zijn." Ze slikt. "Op een dag kwamen er militairen aan de deur 
die riepen dat iedereen naar buiten moest komen om zijn id-kaart te 
laten zien. Op die van ons stond dat we Tutsi´s waren. Ik vroeg: "Waar 
brengen jullie ons heen?" Ze zeiden: "Waar jullie horen: in je graf." Mijn 
man zei: "Ik ben dominee, mogen we eerst nog bidden? Dan gaan we 
daarna met jullie mee." Toen zei een van hen: "Ga naar binnen en sluit 
je deuren." Ze vertrokken. Het was een wonder. Toen de genocide 
voorbij was, had Rose had één vraag: als ik het al zo zwaar heb, hoe is 
het dan met al die kinderen die allebei hun ouders hebben verloren? 
"Toen wist ik hoe ik God moest dienen: door er voor hen te zijn en hun 
moeder te zijn", zegt ze. Rose ging niet zitten twijfelen en nadenken. Ze 
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ging doen. Ze begon met het helpen van kinderen die alles waren 
kwijtgeraakt. Ze waren weliswaar in andere gezinnen opgenomen, maar 
daar was eigenlijk geen geld om nog meer monden te voeden en nog 
meer schoolgeld te betalen. Mama Rose begon de organisatie Mwana 
Ukundwa: geen weeshuis maar een plek die ondersteuning bood aan al 
die liefdevolle mensen die weeskinderen in hun eigen gezin hadden 
opgenomen. De genocide is inmiddels bijna 25 jaar geleden. Dat 
betekent niet dat ze vergeten is of dat de pijn verdwenen is. Het betekent 
wel dat er geen genocide-weeskinderen meer zijn. Maar na de genocide 
kwam een andere meedogenloze killer: aids. Met als gevolg weer heel 
veel wezen. Mama Rose is gewoon doorgegaan met haar organisatie 
en helpt met Mwana Ukundwa nu gezinnen die aidswezen opvangen. 
Ze heeft inmiddels duizenden kinderen geholpen en hen gegeven wat 
voor ons zo vanzelfsprekend is: een veilig thuis, onderwijs, een 
toekomst. Rose doet het gewoon. Dag in, dag uit. Gedreven door haar 
geloof. Tegen alle verdrukking in. Wij steunen dit werk in de collecte 
op zondag 7 april.  
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/rwanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

Vrouwenavond  
 
Op donderdagavond 28 maart zal 
er weer een vrouwenavond plaats 
vinden in de Kandelaar te 
Lutjegast. Aanvang: 20.00 uur. 
De spreekster van die avond is 
Annette Meerveld. 
Het thema is “Op reis naar de 
Vader”. 
 
Annette is sinds 2014 spreekster en staat op de landelijke sprekerslijst 
voor vrouwen. 
Ze is getrouwd, moeder van 4 kinderen en werkt veel met kinderen. 
Spreken heeft haar passie. 
Ze heeft de afgelopen jaren veel cursussen en trainingen gevolgd op 
pastoraal en op geloofsgebied. 
Haar verlangen is om het Woord van God niet voor zich zelf te houden 
maar om te delen. 
Want in het delen zit een rijkdom. 
 
Die avond zal ze ons als vrouwen denkbeeldig meenemen naar een reis. 
Een reis die begint in het oude testament. 
Daarna neemt ze ons mee naar het nieuwe testament. 
De drie-eenheid...Vader, Zoon en Heilige Geest, hoe zit dat precies? 
Jezus die bij de Vader vandaan kwam…..wat had Hij te vertellen over 
de Vader? 
 
Wat is de eindbestemming van deze reis? 
 
Bent u nieuwgierig geworden kom dan naar deze vrouwenavond en u 
zult meegenomen worden naar een reis die misschien wel veel voor u 
zou kunnen betekenen. 
 
We hopen op een goed gesprek met elkaar. 
 
Commissie gemeenteopbouw 
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Bedankje 
 
Langs deze weg wil ik, ook namens mijn kinderen en kleinkinderen, 
iedereen bedanken voor de warme en troostende woorden, door 
middel van een kaart of persoonlijk, na het overlijden van Idsert. 
Fijn dat er mensen om je heen staan. 
Hartelijk dank daarvoor !! 
  
Vriendelijke groeten Gre van der Vaart-Hoekstra 
 
 
Bedankt!! 
 
Tijdens mijn ziek zijn heb ik veel kaarten en andere attenties gekregen 
vanuit de gemeente. Dit heeft mij zeer goed gedaan en mij geholpen 
om er vol tegenaan te gaan. 
Niettemin ging het niet van een leien dakje, en moest mijn lichaam flink 
aan de bak…! Ben diep gegaan, maar het resultaat mag er zijn. 
Moet nog wel enkele weken/maanden herstellen, maar de stijgende lijn 
is ingezet!! 
Hierbij wil ik u allen hartelijk danken voor de belangstelling in mijn 
persoontje, tijdens deze moeilijke periode. 
Ook wil ik mijn wijkouderlinge noemen met die kleine attenties!! (vlak 
voor opname een kaartje door de bus …) 
Allen hartelijk dank. 
 
Klaas Stroobosscher (en kinderen) 
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Kerkenestafette 
 
Op zaterdag 22 juni zal er in het zuidelijk deel van het Westerkwartier 

een kerkenestafette worden georganiseerd. 
Met teams die bestaan uit 4 of 5 lopers, 2 
fietsers (om de lopers aan te moedigen en de 
route te verkennen), een chauffeur en een 

navigator, zal een tocht van ongeveer 60 km worden afgelegd. Start en 
eindpunt zijn in Grootegast.  
De lopers lopen om de beurt 2 km en doen daarbij de kerken op de 
route aan. In de kerken kan ter gelegenheid van de estafette iets 
georganiseerd worden, maar het is ook voldoende dat de kerk open is. 
De kerk van De Wilp ligt halverwege het traject.  
 
Een deelnemend team bestaat uit ongeveer 8 personen en moet 
beschikken over een grote auto of een busje. De chauffeur wordt 
bijgestaan door een navigator. In de auto rijden de lopers mee die niet 
aan de beurt zijn om te lopen. De beide fietsers vergezellen de loper. 
De auto rijdt steeds naar een veilig punt 2 km verderop en daar gaat 
de volgende loper klaar staan om de estafette over te nemen.  
Iedereen kan meedoen. Het is geen wedstrijd, maar een sportieve 
tocht door een heel mooi gebied waarbij het bezoeken van de 
dorpskerken heel verrassend kan zijn. 
In het volgende kerkblad komt meer informatie.  

        
 
Ring Westerkwartier 
 
Kort verslag vergadering Ring Westerkwartier 
17 januari 2019 te Grootegast 
Ds. Marcus Klomp opent de vergadering en leest Jes. 43:18 en 19. 
“Blijf niet staan…Zie, Ik ga iets nieuws verrichten…” wat ons in 
herinnering mag brengen dat de Classis is veranderd in de Ring. De 
Ring is bedoeld om elkaar als gemeente te blijven ontmoeten, elkaar te 
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bemoedigen waar nodig is en elkaar te inspireren.  
Aansluitend zingen we Lied 845:1 en 3. 
 
Het thema van de vergadering is: “Missionaire gemeente en 
pionieren in de kerk".  
Er zijn twee sprekers. 
Project ‘Tuuntje’ (een vorm van pionieren) door Appie Wijma 
In Opende is dhr. Appie Wijma zeer actief met zijn “Tuuntje”: een werk- 
leer- en sociale ontmoetingsplek, waar groente en fruit worden 
gekweekt voor de Voedselbank Westerkwartier. 
Dhr. Appie Wijma (“zeg maar Appie, dat wil ik het liefst”) vertelt 
gedreven over zijn nieuwe plannen: een camping aangrenzend aan het 
Tuuntje. Om te beginnen wil hij 4 tenten inrichten voor mensen die 
weinig bezitten, zodat zij kosteloos vakantie te kunnen vieren. Hij ziet 
dat als een Bijbels opdracht en probeert bij diverse kerken aansluiting 
te krijgen met aks doel geld in te zamelen en via de diaconieën namen 
van potentiele campinggasten aangereikt te krijgen. …. Want het is 
nogal een puntje om zelf aan te geven dat je een vakantie niet kunt 
betalen…   
Met verschillende kerken is al contact maar het kan beter. Er is niet 
alleen behoefte aan geld maar ook aan ‘klussers’: handen uit de 
mouwen dus. 
 
Mw. Nynke Dijkstra over “Missionaire gemeente en pionieren in 
de kerk". 
Aan de hand van een PowerPointpresentatie laat Mw. Dijkstra ons 
zien: Wat is een Missionaire kerk? Wat is het wel en wat niet?  Laten 
we teruggaan naar de bron, onze Bron:  
De kerk begon klein, met slechts 12 volgelingen. Jezus beloofde hen 
en ons zijn Geest en noemde ons ‘licht van de wereld’ en laten we 
vooral bescheiden beginnen. Leef je leven als gelovig mens en 
gemeente, dat is al missionair. 
Kort samengevat komt missionair kerk-zijn neer op de volgende 
punten: 

• Relaties leggen en onderhouden in je omgeving en wees 
betrouwbaar  

• Luisteren 
• Leren van wat mensen bezighoudt  
• Kijk met ogen van ‘iemand van buiten’. Kijk b.v. eens met de 

ogen van een buitenstaander naar je website 
• Organiseer met mensen, niet vóór mensen 
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• Gepassioneerd zijn over het Evangelie 
• Organiseer een gastvrije kerkdienst… wat is interessant voor 

mensen buiten de kerk? 
• (Geloof in) het dagelijks leven delen 
• Bidden 

 
De definitie van een pioniers plek is: een nieuwe vorm van kerk-zijn 
voor mensen die niet/niet meer naar de kerk gaan. 
 
Gedachtenwisseling: Na de Pauze gaan we met elkaar in gesprek 
over de volgende punten: 

Wat is voor u belangrijk als het om geloof en kerk gaat?  
Wie zijn belangrijk voor u in uw omgeving?  
Welke relaties hebt u met mensen ‘buiten’ de kerk?  
Wat kunt u voor hen en zij voor u betekenen?  
Wat zou u willen delen met hen? 
Wat zou een eerste stap kunnen zijn?  
Welke stap zou de gemeente kunnen zetten?  

Kunnen wij verwoorden wat voor ons zelf belangrijk is als het om ons 
geloof en de kerk gaat? 
Voor mensen die niet ver van de kerk staan: Revitaliseer door b.v. met 
een missionair project hen erbij te betrekken. 
Voor mensen ‘op afstand’ van de kerk: Ga naar de mensen toe en doe 
iets nieuws ‘naast’ de bestaande kerk, vaak niet in een kerkgebouw, 
maar ergens ‘met lage drempel’. Begin klein. Maar kopieer niet een 
initiatief van een naburige kerk. 
Gebruik je vrijwilligers, laat je kerk zien d.m.v. bijvoorbeeld de 
Dorpskrant, wees gastvrij en ‘ga gewoon’ beginnen. 
Organiseer een ‘Familie-zondag’ (Zevenhuizen) b.v. 1x per maand, 
geschikt voor alle generaties en multicultureel en geeft elkaar de 
ruimte. Dit heeft kenmerken van wat heet ‘klieder-kerk’ 
Pioniersplekken ontstaan dikwijls spontaan vanuit de plaatselijke kerk 
en zeker niet van bovenaf. 
 
Gemeenteronde: we delen met elkaar het wel en wee. 
 
Mededelingen: Er wordt nog melding gemaakt van de  

• Kerkenestafette is gepland op 22 juni  
• Vorming en Toerustingsavond: op 11 februari om 19:30u. in De 

Schaapskooi te Grootegast, geschikt voor de hele Ring.  
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De bijeenkomst wordt afgesloten met het zingen van lied 905: 1 en 4 
Zing maar en bid en ga Gods wegen 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent,  
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat 
weet dat Hij altijd met u gaat. 
 
De volgende ringvergadering is op donderdag 4 april. 
Het thema is “Jongerenwerk” met als spreker Martine Versteeg. 
 
Ans Wolthuis (scriba Ring) 
 
 
 
 
 
Classis Groningen-Drenthe 
 
Persverslag van de extra classicale vergadering van 29 januari 2019 
Deze classicale vergadering, welke plaatsvindt in het Gorechthuis te 
Haren, wordt met een vesperviering door ds. A. Bruin geopend. Na deze 
opening vertelt dhr. Kor Keegstra iets over de activiteiten van de ring 
Groningen (deze zijn terug te lezen op de website van de classis).  
Hierna komt de benoeming en beroeping van de voorzitter van het 
classicale college voor de visitatie aan de orde. Dhr. B. Wiarda schetst 
als voorzitter van de selectiecommissie in het kort de gevolgde 
procedure voor werving en selectie. De commissie komt – na uitvoerig 
overleg – tot de unanieme voordracht van ds Wouter Bakker te 
Nieuweroord. Ds Bakker kenmerkt zich door kordaat optreden, brengt 
vernieuwende visie in en neemt een frisse blik mee. Ds Bakker is thans 
fulltime predikant bij de hervormde gemeente De Brug te Nieuweroord-
Noordscheschut. Nadat vragen zijn beantwoord krijgt ds. Wouter Bakker 
het woord. Hij vertelt waarom hij op deze functie heeft gesolliciteerd. Ds 
Bakker licht toe dat hij verbinding en verzoening zoekt; hij zoekt naar het 
bouwen van bruggen. Hij zoekt naar verdieping, zowel in de breedte als 
in de diepte.  
Nadat hij de vergadering heeft verlaten wordt ds. Wouter Bakker bij 
acclamatie benoemd en beroepen, waarna de vergadering hem hiermee 
feliciteert. Zie ook de website van de classis. 
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Na de pauze schetst ds. Jansen, voorzitter van het platform Kerk en 
aardbeving (www.kerkenaardbeving.nl), dat zo’n 5 á 6 jaar geleden een 
informeel overleg van voorgangers en kerkleden in het 
aardbevingsgebied van de grond is gekomen: ‘wij vonden dat wij als kerk 
daar wat mee moesten doen, dat we niet onzichtbaar moesten zijn’. Dat 
informele overleg is nu een structureel overleg ‘Platform kerk en 
aardbeving’ geworden. Op dit moment zijn 2 geestelijke verzorgers 
actief in de regio. Voor de financiering van de werkzaamheden van de 2 
coördinatoren is het platform op zoek naar aanvullende 
subsidiestromen. De vergadering is van mening dat de financiering van 
deze coördinatie er moet komen, de problematiek is groot. Het platform 
heeft de afgelopen jaren heel veel gedaan. Voor ons als kerk is het 
platform belangrijk. Er is een bedrag benodigd van € 75.000 tot € 90.000 
voor de komende 3 jaar. 
Hierna vindt een kennismaking plaats met de preses van de generale 
synode, ds Saskia van Meggelen. Zij spreekt haar dank uit hier 
vanavond bij deze vergadering aanwezig te mogen zijn. Het is voor haar 
de eerste classisvergadering die zij bijwoont. Ds van Meggelen 
benadrukt dat zij de transitie naar 11 nieuwe classes wil volgen om te 
horen hoe het in de regio gaat: ‘wij hebben input nodig vanuit de regio 
om ons landelijk beleid te kunnen bepalen. ‘Wij willen meer maatwerk, 
minder papieren, meer ontmoeten; het gaat ons niet om de organisatie; 
het gaat ons om het evangelie, de boodschap. Zoals ‘kerk 2025’ ons 
voorhoudt: minder regels, meer inhoud’. Tot slot vraagt ds Van 
Meggelen speciale aandacht voor de ANBI-status. Het is belangrijk dat 
die in orde is. De fiscus is nu echt aan het controleren. Als een gemeente 
de zaak niet op orde heeft volgt onherroepelijk dat de gemeente zijn 
ANBI-status kwijtraakt met alle gevolgen van dien. 
De voorzitter sluit deze vergadering met een gebed dat is toegeschreven 
aan Franciscus van Assisi (nieuwe Liedboek, pagina 1355).  
Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de classis: 
www.classisgroningendrenthe.nl. 
Nico Becht, scriba classis Groningen - Drenthe 
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Kerkbalans   Totaal     
2019 Totaal openstaand Totaal Nog te 
t/m januari toegezegd vorig jaar betaald verrekenen 
 41.778,80 5.101,25 9.123,30       37.756,75 
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Reserveren Kandelaar 
Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er 
contact worden opgenomen met Jakob Jongsma, per e-mail: 
jjongsma02@ziggo.nl of per app: 06 - 52 36 67 54. 
De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00 
exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie. 
 
Kerkauto 
Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen 
gebruikmaken van de kerkauto. 
Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met 
de coördinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750. 
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit 
telefonisch door te geven aan Kees de Wit. 
 
Uitzendingen Omroep Westerkwartier 
Bij Omroep Westerkwartier (voorheen Radio Westerkwartier) worden 
sinds geruime tijd uitzendingen van kerkdiensten uit de regio 
uitgezonden. Ook Lutjegast mag met enige regelmaat een uitzending 
verzorgen. Meestal probeert de vrijwilliger dan de dienst van die morgen 
ook in de middag klaar te maken voor uitzending. 
Voorheen was dit altijd te beluisteren op zondagmiddag om half vijf tot 
zes uur. Sinds 1 april 2018 is deze uitzending verhuist naar half tien 
‘s morgens en een herhaling om half negen ‘s avonds.  
Wanneer Lutjegast een uitzending verzorgt, zal dit voortaan geen 
actuele uitzending meer zijn, maar eentje van een week (of 2) eerder. 
Het uitzendschema kunt u vinden op: 
https://omroepwesterkwartier.nl/wp-
content/uploads/2018/12/Uitzendschema-kerkdiensten.pdf 
De eerstvolgende uitzending van Lutjegast is op heden niet bekend. 
Omroep Westerkwartier is te beluisteren op de radio op 105.3 MHz, of 
via de kabel op 105.9 MHz. 
 
De lijst voor de komende tijd: 
03 mrt Christelijke gereformeerde kerk De Wilp/Siegerswoude 
10 mrt Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Marum 
17 mrt Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Leek 
24 mrt Protestantse gemeente Aduard 
31 mrt Hervormde gemeente Opende 
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Roosters 
 
 
 
 
 
Kerkautorooster 
03 mrt  Henk Pera 
10 mrt  Peter Klaver 
13 mrt  Lolke van der Veen 
17 mrt  Wim Broekema  
24 mrt  Hielke Faber  
31 mrt  Jan Notebomer  
07 apr  Dirk Notebomer  
14 apr  Kees de Wit  
 
 

 
Oppasrooster 
03 mrt  Gerdine en Ilona M 
10 mrt  Enna en Ilona B   
17 mrt  Hanne en Evelien 
24 mrt  Gerdine en Ilona M 
31 mrt  Kom in de Kring 
07 apr  Hanne en Evelien 
14 apr  Baukje en Wiesje 
 

 
 
Organistenrooster 
03 mrt  Martin van der Velde 
10 mrt  Piet Dijkstra 
13 mrt  Martin van der Velde 
17 mrt  Martin van der Velde 
24 mrt  J.D. Kiestra, Visvliet  
31 mrt  mw B. Dieleman, Kommerzijl  
07 apr  Martin van der Velde 
14 apr  Martin van der Velde  
 
 
 

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 
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Beamerrooster 
03 mrt  Siety Douma 
10 mrt  Gerdine Broekema 
13 mrt  Wim Broekema 
17 mrt  Lammert Jan Broekema 
24 mrt  Wim Broekema 
31 mrt  Diane Ruiter 
07 apr  Siety Douma 
14 apr  Gerdine Broekema 
 
 
 
 

 
Lectorenrooster 

    03 mrt  Wim Broekema 
    10 mrt  Janna van Dellen 
    13 mrt  Grietje Pera 
    17 mrt  Janny Poelman 
    24 mrt  Dicky Klaver 
    31 mrt  Dirk Notebomer 
    07 apr  Dinie Faber 
    14 apr  Gesina Broekema 

 
 
 

 
Kosterrooster 
03 mrt  Jan Klaver 
10 mrt  Allanda Martini 
13 mrt  Ruurd Horenga 
17 mrt  Jakob Jongsma 
24 mrt  Jochum de Vries 
31 mrt  Allanda Martini 
07 apr  Jan Klaver 
14 apr  Wim Broekema 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 3 maart 2019 
K 9.30  dhr. A. Klomp, Drachten 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. Pera 
Collecte: kerk 
 
 
 
Zondag 10 maart 2019 
K 9.30  ds. M. Mink, Leeuwarden 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: J. Poelman 
Collecte: voorjaarszending 
 
 
Woensdag 13 maart 2019 
Biddag 
K 19.30  ds. C.S.A. Minnaard, 
pred. te Doezum 
Ouderling van dienst: G. Broekema 
Collecte: kerk 
 
 
Zondag 17 maart 2019 
Jeugddienst met/door club 16+ 
K 11.00  dhr. A. Klomp, Drachten 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. of D. van 
der Heide 
Collecte: binnenlands diaconaat 
 
 
Zondag 24 maart 2019 
K 9.30  ds. L. de Ruiter, Drachten 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: S. Douma 
Collecte: 40 dagentijd 
 

 
Zondag 31 maart 2019 
K 9.30  ds. G.F. Heeneman, 
Amsterdam 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Collecte: missionair werk 
na de dienst koffie/thee 
 
Zondag 7 april 2019 
Bevestiging ambtsdragers 
K 9.30  dhr. A. Klomp, Drachten 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: J. Jongsma 
Collecte: 40 dagentijd 
na de dienst koffie/thee 
 
Zondag 14 april 2019 
K 9.30  kand. drs. H.J. van der 
Wal, Groningen 
Kindernevendienst 1 t/m 8  
Ouderling van dienst: G. Pera 
Collecte: jeugdwerk 
 
 
 
 
 
 
 
T= Torenkerk        K= Kandelaar 
 
NB: de 2e collecte is altijd voor het fonds 
gebouwen 
 
*CBD= commissie bijzondere diensten 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-33633417 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
Scriba        J. Poelman-van de Brake  tel 613411 
e-mail:        pobra@home.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma       tel 612672 
Lid diaconie      K. de Wit     tel 06-41315750 
 
Diaconie 
Voorzitter        K. de Wit     tel 06-41315750 
Penningmeester     A. Martini-Oldenburger   
Secretaris       J. Tuinstra-Kooi 
Diaken Kerk in Aktie    K. de Wit   
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 25 maart !! 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: 
 


