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Voorwoord
Twee koffers

Zo, u bent op vakantie geweest?
En...beviel het?

“Op vakantie gaan is niets anders dan veel geld uitgeven om armoedig
uit twee koffers te leven”.

Aldus de schrijver Maarten 't Hart, die zelf naar u begrijpt, nauwelijks of
niet op vakantie gaat.

Armoedig uit twee koffers leven...

Twee koffers, ja, daar komt het in de meeste gevallen wel op neer. Je
laat bijna al je bezittingen thuis. Alleen het hoogstnodige neem je mee.
En waarom? Om een paar weken dat heerlijke gevoel te hebben dat je
vrij bent! Maar of je dat nu armoedig kunt noemen.....

Het is maar wat je armoedig noemt! “Rijk is wie veel heeft, rijker is wie
weinig gebruikt; het rijkst is wie veel geeft.”

Armoedig ben je als je altijd maar weer meer wilt hebben, meer wilt
kunnen, meer wilt doen.

Armoedig ben je als je nooit tevreden bent, nooit van ophouden wilt
weten, nooit eens blij bent met wat je hebt bereikt.

Armoedig ben je als je nog geen twee weken zonder je alledaagse
spulletjes kunt, zonder je vertrouwde potten en pannen, zonder je
gouden munten en medailles.

Armoedig ben je als je nooit eens los kunt laten wat je verworven hebt.

Begrijp me goed: ik verklaar niet iedereen die in z'n vakantie thuisblijft
voor een armoedzaaier! Stel je voor, dat zou wel heel erg grof zijn. Er
zijn mensen die, om welke reden dan ook, niet op vakantie kunnen
gaan. En bovendien kan ik me best voorstellen dat er mensen zijn die
liever op hun eigen balkonnetje zitten dan, zoals bijna iedereen in de
file te staan.

Ik kan me best voorstellen dat iemand enorm genieten kan van eigen
huisje, tuintje, boompje, beestje. Wie daarvoor kiest, mijn zegen heeft
hij!

Maar ik bedoel nu even iets anders. |k bedoel alleen dat leven uit twee
koffers helemaal niet armoedig behoeft te zijn. Integendeel. Dat kon
wel eens heel rijk zijn, meneer 't Hart.



Waarom rijk in plaats van armoedig? Omdat je met twee koffers een
heleboel tijd overhoudt om naar de hemel te kijken. En een heleboel
tijd om eens rustig naar moeder-aarde om te zien.

Goed, ik geef toe, je moet er meestal ook wat geld voor hebben, al
behoeft reizen niet duur te zijn. Maar kijk dan eens wat een rijkdom je
ervoor terugkrijgt.

Vrijheid! Tijd om er te zijn, voor God, voor je medemens, voor jezelf!
Armoedig — dat ben je als je afhankelijk wordt van duizend-en-één
gebruiksvoorwerpen, dingetjes en datjes, en je je niet meer realiseert
dat het in het leven om andere dingen gaat.

Een mens met twee koffers is soms reuze rijk!

Het kan helemaal geen kwaad om van tijd tot tijd te bedenken dat je
een pelgrim op Gods wegen bent.

En voor de schat van de hemelse liefde heb je zelfs niet één koffer

Uit: Sta even stil, verhalen om te onthaasten
André F. Troost

Activiteitenagenda

29-04 Inzameling Voedselbank, Kom in de Kring, Koffiedrinken

07-05 Moderamenvergadering

10-05 Hemelvaartsdag

12-05 Jubileumconcert Duodecime

14-05 Pastoraatsvergadering

20-05 Pinksteren

25-05 Lege flessen actie

27-05 Inzameling Voedselbank, Kom in de Kring, Koffiedrinken

27-05 Gezellige zondag Boyemaheerd

28-05 Inleveren kopy Kerkwijzer juni

03-06 Doopdienst Anouk Dijkstra

11-06 Moderamenvergadering

25-06 Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor
belanghebbende gemeenteleden

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis 't Kompas

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.
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Mutaties

Overleden:
12 april 2018 Wilhelmina Oudman-Vonk in de leeftijd van 101 jaar

Verhuisd:
Niek van der Velde, Abel Tasmanweg 52A (was Frans Visscherstraat
23)

Verjaardagen ak ’ A ‘
[/ . "

04 mei 1934 W. Oost

30 mei 1931 M. Veenstra-Miedema
02 jun 1932 A. Solle-de Langen \“j‘”
04 jun 1935 Gerrit van der Velde ¢ p*

07 jun 1932 F. Huistra-Hijlkema @

Bedankje

Namens mij en mijn gezin, wil ik een ieder die tijdens mijn ziekteproces
meeleeft in de vorm van app, bellen, langs komen, kaartje of bloemen
etcetera bedanken. Het is voor ons een enorme steun tijdens dit zware
proces.

Ook lukt het ons niet om een ieder persoonlijk te bedanken.

Dus iedereen bedankt, het doet ons goed.

Henriétte, Jan, Janeska, Sharina en Egbert

Bedankt

Bij deze wil ik mede namens mijn vrouw graag iedereen bedanken
voor de belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna,
en nu maar hopen en bidden of het nu weer wat beter zal gaan.
Nogmaals bedankt.

Met een hartelijke groet van Klaas van Dellen.
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Diverse verslagen

Uit de moderamenvergadering dd. 5 maart 2018

Opening
De preses broeder Siebrand Douma heet allen hartelijk welkom, opent
de vergadering en gaat voor in gebed.

Notulen kerkenraadsvergadering 22 januari 2017
De notulen worden onveranderd goedgekeurd en getekend.

Preses Siebrand Douma en zuster Grietje Pera-van der Velde hebben
het jaargesprek met broeder Ate Klomp gevoerd. Speerpunt voor het
komende jaar: meer aandacht voor de tussengeneratie, zowel van
kerkelijk werker, als pastoraat ouderlingen. Ate is gestart met een
groep rouwverwerking, dit krijgt een vervolg.

De jeugddienst van afgelopen zondag 4 maart is als heel mooi
ervaren. Een goed verloop en de jeugd en hun leiding hebben er veel
werk voor verzet. Complimenten.

High Tea, georganiseerd door de clubs was heel leuk en zeer
geslaagd.

Ambtsdragerswisseling

De volgende personen hebben zich beschikbaar gesteld:
Kerkrentmeester Martin van der Velde. Ouderling Gesina Broekema-
Lania. Eén ouderling plaats blijft vacant. Diaken Fokje Kroese-de Jong
en Allanda Martini-Oldenburger. Hein Wijbenga heeft zijn periode als
diaken met één jaar verlengd, daar er een plaats vacant bleef. Scriba
Janny Poelman-van de Brake heeft haar ambtsperiode voor
onbepaalde tijd verlengd, omdat hier ook geen opvolger gevonden kon
worden. Zondag 25 februari en 4 maart is het afgekondigd. De
bevestiging is op 18 maart 2018 en wordt gedaan door ds. J.J. van der
Sleen uit Surhuisterveen.

Kerkelijk werker

Op 31 januari 2018 is bericht van Classis Westerkwartier ontvangen
dat besloten is om Ate Klomp sacramentsbevoegdheid te verlenen
voor de periode van 4 jaar. Ate zal op 22 april in het ambt van



ouderling-kerkelijk werker worden bevestigd door ds. J. B.
Hoornenborg. Daarna mag hij de volgende sacramenten bedienen:
- Doop- en Heilig Avondmaal
- Belijdenis van het geloof
- Ambtsdragers bevestigen
- Huwelijksdiensten leiden
- De zegen uitspreken

Kerkrentmeesterlijke zaken

De boekhouding van de kerk, over het jaar 2017, is gecontroleerd door
de broeders Wijbenga en De Wit, namens de kerkenraad. Als
onafhankelijke leden door Jelle Visser en Bert Medema. Alles is in
goede orde bevonden en de stukken zijn getekend. Daarbij werd
speciaal aangetekend: alle lof voor de boekhouder, zij heeft de zaken
keurig voor elkaar!

Actie Kerbalans

Tot nu toe is ruim € 50.000 toegezegd. Voorzitter broeder Jongsma
maakt werk van de gemeenteleden die achter blijven met hun bijdrage
of helemaal niets bijdragen.

De software om de verwarming in te regelen is besteld.
Classis
Op 15 februari j.l. is Consideratie deel Il besproken op de classis.

Verder geen noemenswaardige punten.

Sluiting
Broeder Douma sluit de vergadering.

J. Poelman-van de Brake (scriba)

Uit de kerkenraadsvergadering dd. 19 maart 2018

Opening

De preses broeder S. Douma heet allen hartelijk welkom, in het
bijzonder de nieuwe ambtsdragers en opent de vergadering met het
lezen van Mattels 5: 1-16, de Bergrede. Vervolgens een meditatie.

De stillen in den Lande



In het dorp waar Hij opgroeide, was Jezus gekend als de zoon van de
timmerman. Hij geraakte meer bekend toen Hij vanuit Galilea naar de
Jordaan trok om zich door Johannes te laten dopen. Nadien verbleef

Hij enige tijd in de woestijn.

Nadat Johannes was vastgenomen, keerde Jezus terug naar Galilea
en vestigde zich in Kafernalm om vandaar uit met een boodschap
naar de medemensen toe te gaan. Deze was kort en bondig: Kom tot
inkeer, want het Rijk der Hemelen is nabij.

Al vlug zijn er mannen en vrouwen die Hem volgen en Zijn leerlingen
worden. Hij trekt door Galilea heen, Hij brengt het goede nieuws. Hij
heeft veel contact met zieke en gekwelde mensen en Hij geneest er
veel. Het succes is groot. Mattheus vat het samen: Een grote menigte
volgde Hem vanuit Galilea, de Dekapolis, Jeruzalem, Judea en van de
overkant van de Jordaan. Een kring van stillen en armen.

Wat bezielde deze mensen? Nieuwsgierigheid, een ommekeer in de
maatschappij, een verlangen naar geluk? Een aantal van hen waren er
allicht bij vanuit hun geloof in God en in hun verwachting dat God, wie
Hem zoeken tegemoet zal komen.

De profeten hadden bij hen verwachtingen gewekt. Het bidden hielp
hen, om met een ontvankelijk hart te leven. In Israél was een kleine
kring van mensen die de geest van ontvankelijk cultiveerden. Zij
worden gerekend tot de anawin, dit is het Hebreeuwse woord voor
armen. Deze groep anawin, maar ook de andere toehoorders willen
weten wat Jezus te zeggen. Wat zegt Hij over de weg die God de
Vader met Zijn volk, Zijn kinderen gaat. Wat Jezus zegt dat raakt deze
mensen.

Wat zegt Jezus ons anno 2018 nog. De Heer is waarlijk opgestaan.
Maar wij weten dat een mens die overleden is niet weer tot leven
gewekt kan worden, het is over en uit. Toch komt Jezus naast ons
lopen in onze tijd, maar wij herkennen Hem vaak slecht, net als de
vrouwen bij het graf die Hem voor de tuinman aanzien. Ook de
Emmadsgangers hebben niet in de gaten wie er met hen meeloopt
onderweg naar huis. Zo wil Jezus ook in onze tijd met ons gaan op
onze levensweg.

De preses gaat voor in gebed.

Vaststelling agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
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Ondertekening verbindingsformulier door de nieuw bevestigde
ambtsdragers

De scriba leest het verbindingsformulier voor leden van de kerkenraad
van de Protestantse Gemeente te Lutjegast, waarna het ondertekend
wordt door ouderling kerkrentmeester broeder Martin van der Velde,
ouderling zuster Gesina Broekema-Lania, diaken zuster Fokje Kroese-
de Jong en diaken zuster Allanda Martini-Oldenburger.

Verdeling wijken en overige taken

Verdeling wijken:

Zuster Broekema zal werkzaam zijn in wijk 1. Wijk 4 blijft vooralsnog
vacant. Gezien de daling in het aantal adressen over de afgelopen
jaren, zal de wijkindeling in de loop van dit jaar worden herzien en
gaan we over naar 4 wijken en is de vacante plaats opgeheven. Tot die
tijd verleent de preses bijstand.

In de diaconievergadering worden de taken van de diakenen verdeeld.

Jeugdwerkcodrdinator wordt zuster Kroese en de codrdinatie van de
Startweek neemt zuster Broekema op zich.

Wat verder ter tafel komt

Ontmoetingsavond kerkenraad/bezoekmedewerkers wordt
gehouden op 19 april 2018 en begint om 19.00 uur met een warme
maaltijd. Als sprekers zijn uitgenodigd Elzerd en Grietje Zijlstra uit
Damwoude. Zij komen vertellen over het project Pikulan.

Bevestiging ouderling kerkelijk werker Ate Klomp. De bevestiging
vindt plaats op zondag 22 april door ds. J.B. Hoornenborg. Op zondag
11- en 18 februari is dit bekendgemaakt aan de gemeente.

Uitje kerkenraad. Wordt georganiseerd door de scheidende
ambtsdragers. Nader bericht volgt.

Consulent. Dominee Rina Mulderij is onze consulent en kan als dat
nodig c.q. wenselijk is bij onze vergadering aanwezig zijn. Een
consulent moet aanwezig zijn als er sprake is van een besluit door de
kerkenraad, bijvoorbeeld bij beroep predikant of afstoting van een
kerkgebouw. Anders is een besluit kerkordelijk niet rechtsgeldig: bij
een besluit moeten de drie ambten vertegenwoordigd zijn.
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Zondag 6 mei treedt het Blaricums Gemengd Koor op in de Torenkerk
om 15.00 uur. Broeder Ate Klomp leidt de dienst.

Bezoekrooster 2018. Hieronder een opsomming van de bezoeken die
zijn afgelegd, de overige zullen in de komende weken plaatsvinden
voor zover mogelijk.

Catechisatie groep 1 en 2 o.l.v. Jan Lohmeijer en Ate Klomp. Bezocht
door zuster Menka Douma. Een hele mooie opzet. In de vorm van spel
en vragen komt men tot het uiteindelijke doel. Hele goede sfeer.
Mannen onder elkaar. Bezocht door broeder Faber. Hij heeft daar een
fijne bijeenkomst meegemaakt. Mannen, heel verschillend in hun
geloofsopvattingen, maar elkaar respecterend. Er wordt gesproken aan
de hand van het boekje van Henk Binnendijk: “Het verlangen van
God”, en het boekje: “Wie je bent in Christus”, van Wilkin van der
Kamp.

Tienerdienst. Bezocht door zuster Poelman. Prachtig, de manier
waarop Henze en Diane het presenteren. Door middel van film, spel en
gesprek. Hele mooie interactie met de tieners. Deze keer ging het
over: “Wie laat je toe in je huis”. Waar mag worden gekeken en waar
niet. Het huis moet je vertalen naar je lichaam en waar mag Jezus
kijken in jouw lichaam. Gaandeweg kom je erachter, dat wil je volledig
en een compleet mens zijn, Jezus overal moet kijken in jouw lichaam.
Kom in de Kring. Zuster Ria Eilander bracht een bezoek en heeft
genoten van de speelse manier waarop de kleintjes het verhaal uit de
Bijbel verteld wordt, heel leuk!

Afscheid scheidende ambtsdragers

De ambtsperiode van broeder Jan Klaver, zuster Menka Douma-van
der Vinne, broeder Hielke Faber, zuster Ria Eilander-dJongsma en
broeder André Schippers is klaar. Preses broeder Siebrand Douma
spreekt ieder persoonlijk toe met een warm woord van grote
waardering, een vleugje humor en dank voor het werk dat zij met liefde
en overtuiging voor de kerk hebben gedaan. Hij wenst hen allen Gods
zegen toe. Aangezien broeder Hielke Faber niet aanwezig is, zal hij
nog persoonlijk door de preses worden bedankt.

De scriba leest het bericht voor dat broeder Faber heeft gestuurd en
waarin hij de nieuwe ambtsdragers veel vreugde wil toewensen in hun
werk. Hij zelf heeft het werk in de afgelopen jaren met veel plezier en
overtuiging kunnen doen, waarbij hij veel steun heeft mogen
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ondervinden van de overige kerkenraadsleden en de
bezoekmedewerkers niet te vergeten. Maar bovenal ervoer hij de
kracht en de leiding van God.

Ook de overig scheidende ambtsdragers bedanken voor de fijne
samenwerking, maar daarnaast blijven zij nog actief als volgt:
Broeder Jan Klaver blijft koster en is vaste koster bij begrafenissen.
Zuster Menka Douma fungeert als back-up tijdens de startweek en wil
eventueel bezoekwerk op zich nemen.

Zuster Ria Eilander en broeder André Schippers treden toe tot de
commissie bijzondere diensten.

Rondvraag

Zuster Siety Douma heeft van een persoon uit haar wijk het verzoek
gekregen de complimenten over te brengen voor de dienst waarin de
ambtsdragers werden bevestigd. Heel mooi om te horen, het was ook
een prachtige dienst met een heel goede predikant, organist en de
bijdrage van de kindernevendienst niet te vergeten. We mogen ons als
gemeente gezegend weten!

Censura Morum

Preses Douma vraagt of iemand bezwaar heeft om op Witte
Donderdag het Heilig Avondmaal te vieren. Niemand heeft bezwaar.
Hij wenst allen een gezegende viering.

Sluiting
Broeder De Wit eindigt met het lezen van het prachtige lied 830,
waarna de preses de vergadering sluit.

J. Poelman-van de Brake (scriba)

Bijeenkomst bezoekmedewerkers en kerkenraad op 19 april 2018

Om 19.00 uur heet preses Siebrand Douma een groot aantal
bezoekmedewerkers en kerkenraadsleden welkom in een gezellig
ingerichte zaal met een mooie gedekte tafel.

Hij opent met het lezen van Galaten 6: 1-10 en gaat voor in gebed.

Dan is het tijd voor de eerste gang, een heerlijke kop soep en
stokbrood, bereid door Kees de Wit.
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Vervolgens worden de huishoudelijke punten behandeld:

- Gezien het dalende aantal adressen heeft de kerkenraad besloten
om in de loop van dit jaar over te gaan tot een herindeling van de
wijken, van 5 naar 4 wijken.

- Het werkterrein van de bezoekmedewerker die buiten het dorp
werkt betreft alleen Het Hooge Heem en Zonnehuis Oostergast. In
principe hebben gemeenteleden die bijvoorbeeld naar
appartementencomplex De Noord in Grootegast verhuizen of
elders geen bezoekmedewerker. Voor het bezorgen van
Kerkwijzer kan men dan een postabonnement nemen. Wil een
bezoekmedewerker op eigen titel de contacten blijven
onderhouden dan is dat natuurlijk prima.

- Een aantal bezoekmedewerkers doet mee aan de actie
kerkbalans. Daar zijn de kerkrentmeesters heel blij mee en zij
hopen dat die bezoekmedewerkers daar mee door blijven gaan. Er
is echter ook een aantal bezoekmedewerkers die moeite heeft met
die taak en die hoeven dat niet uit te voeren. Het staat namelijk
niet in de taakomschrijving van de bezoekmedewerker. Een
bezoekmedewerker heeft een pastorale, signalerende functie.

- Het Adoptiefonds hoort wel bij de taak van de bezoekmedewerker
en daar heeft ook niemand moeite mee. De enveloppen worden
uitgedeeld, binnenkort start de jaarlijkse actie.

Het is nu tijd voor het hoofdgerecht. Verschillende gerechten, bereid
door Gesina Broekema, Menka Douma, Siety Douma, Dinie Faber en
Janny Poelman. Een ieder laat het zich heerlijk smaken en
ondertussen wordt er gezellig gebabbeld.

Dan is het tijd voor de gasten van vanavond Elzerd en Grietje Zijlstra
van de Stichting Pikulan. De preses geeft hen het woord.

Stichting Pikulan is opgericht in 1984 door Geert Folkerts en Jan
Fokkens. Hun doelstelling was om een evenwicht te brengen tussen
Nederland en Indonesié. Onze overvioed delen met de mensen daar,
met name de kinderen betere kansen bieden door goed onderwijs.
Indonesié is 200 keer groter dan Nederland en bestaat uit ruim 14.500
eilanden. Er zijn ruim 10 miljoen inwoners. Pikulan heeft verschillende
projecten in Indonesié, onder andere in Batu. En dat project staat in
Nederland onder leiding van Elzerd en Grietje Zijlstra, sinds 2001. Ook
Lutjegast adopteert 2 kinderen via Pikulan in Batu.
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Aan de hand van prachtige
beelden die Elzerd en Grietje
fotografeerden op hun reis naar
Indonesié nemen ze nu ons mee.
Het verschil tussen rijk en arm is
groot in dit prachtige,
sprookjesachtige land. We starten
in Jakarta. Direct achter of naast
snelwegen hebben veel arme
mensen een woonplek. Een
bijzonder ongezonde situatie bij al
die uitlaatgassen. Men heeft vaak
last van smog. In Indonesié dragen
alle kinderen schooluniformen.
Reden hiervan; iedereen is gelijk
gekleed en men ziet niet of de wieg
van het kind bij een rijk of arm
gezin stond. Als het kind financiéle
ondersteuning vanuit Nederland krijgt dan wordt daar ook het uniform
van betaald. De schoolklassen zijn eenvoudig, alleen het hoogst
noodzakelijke is aanwezig. Verder landinwaarts is de natuur
paradijselijk, uitzicht op de sawa’s en een rivier in al zijn schoonheid.
De mensen moeten echter hard werken voor een schamel loon,
kinderen kunnen niet naar school en moeten mee helpen de kost te
verdienen. In de buurt van Bandung op Java ondersteunt Pikulan sinds
enige jaren de stichting Talang Kasih Banyumas. Men krijgt financiéle
steun voor het kopen van grond voor een eigen campus en studenten
worden ondersteund. Na hun afstuderen vertrekken zij naar hun eigen
regio’s en eilanden om daar het lokale (christelijke) onderwijs op een
hoger niveau te brengen. Op een volgende plek in Java zien wij
beelden van een hulppost die is gebouwd met steun van Pikulan. Dank
zij deze kliniek kunnen veel baby’s een goede verzorging krijgen,
tijdens de bevalling en direct na de geboorte. In dit project zijn ruim 70
adoptiekinderen. Verder worden er geregeld voedselpakketten
verdeeld onder de armen. Via Burabardur, een groot complex wat op
de Werelderfgoedlijst staat, reizen we verder naar Samarang, waar
een groot project van Pikulan is in de kampong Rojosari met 19.000
mensen. In dit project van Pikulan werkt mevrouw Darmayanti. Zij heeft
haar studie als arts in Nederland gevolgd. Een vrouw met een hart van
goud die het project goed weet te leiden.
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Dan komen we aan in Batu, een stad op Oost-Java in een dal tussen
drie bergen en daardoor redelijk koel. Veel mensen uit grotere steden
hebben hier een woning laten bouwen en ook het toerisme komt
redelijk op gang. De stad wordt wel het Zwitserland van Indonesié
genoemd, vanwege het milde klimaat en de groene omgeving. Dit is
dus het gebied waar Elzerd en Grietje nauw bij zijn betrokken. We zien
foto’s van mensen waar alles wel netjes is, maar die erg sober leven
en anderen in armoede omdat vader geen werk heeft en er geen
bronnen van inkomsten zijn. Als er dan een hulpvraag bij Pikulan komt
voor een kind, is de keus gauw gemaakt.

In Batu is een gebouw wat is bekostigd door Pikulan en Wilde Ganzen.
Voor de inrichting hebben promotoren (Elzerd en Grietje) binnen een
jaar tijd ongeveer 30.000 euro opgehaald via allerlei acties. Ook
konden twee computers worden aangeschaft met alles wat erbij hoort,
zodat kinderen die nu kunnen gebruiken voor hun huiswerk. Mede
dankzij het project is er nu ook een bibliotheek, boeken zijn erg duur in
Indonesié. Via het project wordt les gegeven aan ruim 100 kinderen.
Ouders krijgen voorlichting op breed maatschappelijk terrein; hygiéne,
gezondheid, opvoeding, alles komt aan de orde. Mevrouw (moeder)
Theedens zwaait de scepter, zij spreekt goed Nederlands en de
contacten verlopen via haar.

De bestuursleden
van Pikulan komen
€én keer per twee
jaar naar
Indonesié om de
projecten te
bezoeken en
worden er
afspraken
gemaakt met de
projectmanagers
voor de komende
jaren. Zois er
steeds controle
over de afgelopen

Gezien de tijd moet er aan de boeiende presentatie een eind worden
gemaakt. De preses bedankt Elzerd en Grietje van harte en wenst hen
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zegen bij hun goede en prachtige werk. Namens de diaconie
overhandigd Kees de Wit een envelop met inhoud voor Pikulan.

Tot slot nemen we nog een toetje en een kop koffie of thee. Daarna
eindigt de preses met dankgebed en wenst allen wel thuis.

Janny Poelman-van de Brake (scriba)

Adoptiefonds

Bij deze Kerkwijzer vindt u de envelop voor het adoptiefonds ofwel u
ontvangt de envelop binnenkort bij u in de bus. Uw gift stellen wij zeer
op prijs. De envelop wordt voor 1 juli 2018 weer bij u opgehaald door
de bezoekmedewerkers.

Doel adoptiefonds

Het adoptiefonds is in het leven geroepen om de kosten voor de
adoptiekinderen, welke de kerk sinds jaren heeft, te kunnen betalen.
Per adoptiekind dient een vast bedrag per jaar te worden betaald aan
de stichting Pikulan. Deze stichting zorgt dat het geld goed wordt
besteed en volledig ten goede komt aan de geadopteerde kinderen.
Indien u geeft voor het adoptiefonds, betaalt u dus ook mee aan een
betere toekomst voor de adoptiekinderen. Sinds kort hebben we een
nieuw adoptiekind. Ze heer Grace en woont op Batu. Daarnaast
hebben we nog Christopher, die op Bali woont. Elk jaar ontvangen we
een aantal keren een kaart van deze kinderen. Ook onlangs met
Pasen hebben we van beide kinderen een kaart ontvangen, waarin ze
de gemeente van de kerk van Lutjegast een fijn Pasen wensen.
Vanwege de trage postverwerking vanuit Indonesié, kwamen de
kaarten pas na Pasen aan, waardoor wij u hun wensen niet eerder
hebben kunnen doorgeven. Maar bij deze dus alsnog.

Door uw gulle giften kunnen wij als kerk deze kinderen blijven
ondersteunen en hebben zij kans op een betere toekomst.

Namens de diaconie,
Johanna Tuinstra
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Inzameling Voedselbank Westerkwartier

Zondag 27 mei inzameling

In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren.
Thema voor mei: “GROENTEN VOOR IEDERE DAG”

De volgende producten zijn welkom:
Groenten in pot of blik, groot en klein

Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een
bepaald aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen.
De punten kunt u in een envelop of plastic zakje in de krat deponeren.

In memoriam Jan Renkema

Op zondag 4 maart is overleden Jan Renkema op de leeftiid van
81 jaar.

Jan Renkema is geboren op 8 januari 1937 aan de Wieren 38 als
enige zoon van Kornelis Renkema en Jeltje Veenstra. Jan was een
geboren en getogen Lutjegaster, die in oktober 1962 trouwde met Sijke
Poortinga; zij namen hun intrek in de nieuwe woning aan de Abel
Tasmanweg 59. Samen kregen ze 4 kinderen: 2 meisjes, Hanny en
Jelly en 2 zonen, Kor en Hendrik.

Na zijn opleiding ging Jan de detailhandel in. Werkte zelfs nog jaren bij
de supermarkt van Meile Miedema, op de hoek in Lutjegast. Later als
bedrijfsadviseur bij de sperwer groep. Jan was een gedreven en
correcte man, die duidelijke standpunten had. Op de begrafenis werd
nog een anekdote aangehaald hoe Jan was. De voorganger was toen
een klein kereltje die aan het vakken vullen was. Jan kwam er bij
staan, maakte de opmerking: ‘Zorg dat het recht staat en de etiketten
duidelijk naar voren’ en liep dan weer verder. Zo heb ik ook Jan leren
kennen, helder en duidelijk. Hij was het die 35 jaar geleden bij mij op
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bezoek kwam om te vragen of ik diaken wilde worden. Na wat uitleg
kwam ook de mededeling: ‘Hou er rekening mee, het kost je 2 avonden
per week’.

Later in de tijd was Jan ook nog actief en wel bij het overkoepelende
schoolbestuur. Na de fusie van meerdere scholen als penningmeester.
Streng maar correct, zo moet je het invullen, dat zijn de afspraken. Ook
troffen we hem aan in het dorpshuis bij verkiezingen op het
stembureau. In de gespreken die we hadden bleek zijn betrokkenheid
met de kerk, ook zijn zorgen over de gebouwen uitte hij vaak.

Talenten had Jan ook. Hij ontwikkelde zich als een schilder en heeft
van zijn kleinkinderen allemaal portretten gemaakt. Naast die
portretten schilderde hij ook landschappen. Op de liturgie was een
schilderij van zijn hand afgebeeld van de woning aan de Abel
Tasmanweg.

Het was een hard gelag toen hij 2 jaar geleden ziek werd. Hij had
voorheen nog nooit een ziekenhuis bezocht. Zijn gehoor liet hem wel in
de steek maar dat je longen en hart niet meer goed functieneren, dat
komt hard aan. De laatste jaren waren zwaar; Jan moest veel
inleveren, maar genoot toch nog volop van zijn kinderen en
kleinkinderen en bleef belangstelling houden naar iedereen. De familie
zette het volgende op de rouwkaart: ‘verdrietig, maar wetend dat het zo
goed is hebben we afscheid genomen van mijn zorgzame man en
trotse vader en opa.’

Op vrijdag 9 maart hebben we in de Torenkerk een herdenkingdienst
gehouden voor Jan Renkema met als voorganger ds. Reinier Tuitman,
die eens een collega van Jan was.

De zondag daaraansluitend hebben we stilgestaan bij het overlijden
van Jan Renkema in de morgendienst met het zingen van lied 221 de
verzen 1 en 3 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ (een lied van Huub
Oosterhuis).

Hielke Faber
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Het nu volgende verhaal gaat over een wijze uit het Oosten.

Wel wat vreemd om dat verhaal nu op te nemen, zo’n lange tijd na het
bijbelverhaal over de geboorte van Jezus.

Pasen hebben we onlangs ook gehad, met het lijden en sterven, maar
bovenal de opstanding van onze Heer Jezus Christus, weet u het nog?

Het verhaal over de Vierde Wijze laat een mooie verbinding zien tussen Kerst
en Pasen en is ingezonden door Hielke Faber, waarvoor dank.

De vierde wijze

Het kerstverhaal over de drie wijzen is bij velen bekend, minder
bekend is dat er nog een vierde wijze was. Artaban is zijn naam.

Hij had ook de ster gezien en wilde net als de drie anderen naar
Jeruzalem, naar de koning van de Joden.

Maar hij kwam te laat op het afgesproken punt met een zak vol parels
als geschenk voor de nieuw geboren koning.

Zo ging hij op weg de ster achterna, hij kwam in een gebied vol
honger.

En hij kwam bij de zieken, bij stervende, langs kleine kinderen en
verdrukte vrouwen.

En overal waar de vierde wijze kwam, greep hij in zijn zak met parels
en deelde uit.

Hij gaf het weg aan armen en verdrukten, aan eenzamen en
hongerigen, hij sloeg zijn arm om een stervende en sprong in het water
om een kind te redden.

En zo duurde het voor Artaban 33 jaar om in Jeruzalem te komen; zijn
haren en zijn baard waren helemaal grijs geworden.

En hij vroeg hetzelfde als ooit zijn drie collega’s: Waar is de koning van
de Joden?

En de mensen in Jeruzalem wisten nu precies het antwoord, een
beetje lacherig, cynisch.

U vraagt naar de koning van de Joden? Nou dan moet u opschieten,
meneer. Die kant uit, u loopt de poort maar uit, de heuvel op, u ziet het
van verre wel.

De middelste, die is het; er staat een bordje bij: “Jezus de koning van
de Joden”.

Hij had hem gevonden en Artaban knielde neer, niet bij de kribbe,
maar voor het kruis en hij liet zijn lege zak zien en hij zei: “Heer, ik heb
helemaal niets meer, ik had een heleboel parels voor u, sorry dat ik zo
laat ben, ik werd opgehouden onderweg, maar heb nu niets meer om
U te geven”.
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En de koning antwoordde vanaf het kruis: “O jawel, toen ik ziek was
heb je me verzorgd, toen ik honger had heb jij me te eten gegeven,
toen ik dreigde te verdrinken heb jij me uit het diepe gered, toen ik
gevangen was heb je me opgezocht.

Toen ik leed onder onrecht en onderdrukking, heb je me recht gedaan
en bevrijd”.

Maar wanneer dan, Koning, heb ik, arme dwaas dat gedaan? En de
Koning antwoordde de vierde wijze: “Artaban, wat jij aan de minste van
mijn kinderen hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan. Het is het
allermooiste geschenk: je hebt jezelf gegeven”.

Een glans van verwondering en vreugde kwam over het bleke gezicht
van Artaban.

En zucht van bevrijding kwam over zijn lippen.

Zijn reis was geéindigd, zijn geschenk was aangenomen.

De vierde wijze had zijn Koning gevonden.

In memoriam

Wilhelmina Oudman-Vonk * 8 februari 1917 1 12 april 2018

Op 16 april jongstleden heeft in de Torenkerk de afscheidsdienst voor
zuster Wilhelmina Oudman-Vonk plaatsgevonden. In deze dienst
hebben we het lied “Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt” en “Er is
een land van louter licht” gezongen. Haar zoon Hendrik Oudman stond
stil bij zijn herinneringen aan mem. Centraal stond Psalm 23 en dit had
ook te maken met de tekst op de rouwkaart: “Hoe groot ook de
tegenslagen: jij wordt geholpen. Haar versie van “De Heer is mijn
Herder”. Deze persoonlijke overtuiging gaf haar kracht en dat heeft ze
een ieder ook mee willen geven. Dit vormde haar basis van
vertrouwen. Aansluitend is Miene op het kerkhof bij de Torenkerk ter
aarde besteld.

Miene is de laatste van haar generatie, die uit de tijd is gekomen. Ze
werd als jongste en als enige dochter van drie kinderen van het gezin
Vonk op 8 februari 1917 geboren in Hantumhuizen. Voor de liefde is ze
van daaruit naar Westerzand verhuisd, naar de boerderij van Wiebe
Jan Oudman, met wie zij in 1951 is getrouwd. Daar heeft ze met hem
de boerderij overgenomen, ook al had ze nog nooit op een boerderij
gewerkt. Toch heeft ze hier een gelukkige tijd gehad. Binnen de familie
Oudman moest ze weliswaar een eigen plekje verwerven en dat is
haar beetje bij beetje gelukt. Ze heeft in Lutjegast bij de
vrouwenvereniging gezeten met veel plezier. Op 16 april 1953 mocht

18



zij moeder worden van Hendrik en daarom was het bijzonder dat op
dezelfde datum dat Hendrik het levenslicht mocht zien, we Miene naar
haar laatste rustplaats hebben begeleid. Tijdens de rondgang op het
kerkhof zijn we ook kort gestopt bij het graf van haar zoontje, dat
helaas maar een paar dagen heeft geleefd... In de loop van de jaren
tachtig breidde de familie Oudman zich uit met schoondochter Bea en
drie kleinzoons Yvo, Chris en Jelte. Oma worden gaf haar leven glans
en ze was trots op haar nageslacht.

In de loop van de jaren zestig is Miene gedoopt op belijdenis. Geloven
was voor Miene concreet. Het zat hem niet in de hoogdravende
woorden of in uitgewerkte dogma’s. Net als de dichter van deze Psalm
met zijn herder en schapen was het herkenbaar, verweven met het
leven van alledag. Miene hoopte dat ze bij haar overleden geliefden
weer zou komen na de dood. Een droom gaf haar daarin steun, dat ze
hen in een mooie tuin heeft ontmoet en dat ze daar geen pijn en geen
verdriet meer zou ervaren. Maar er waren later ook twijfels bij haar:
want hoe zou het er uit zien? Die verbeelding verdween in de mist van
hoge ouderdom.

In 1990 heeft Miene haar man verloren. Ze bleef wonen in de boerderij
aan Westerzand nummer 21, totdat het niet meer kon, ongeveer drie
jaar geleden: ze verkaste naar de Oude en Nieuwe Wierde te
Grijpskerk. Daar bleef ze breien: haar vingers waren gewillig, terwijl
haar geheugen haar in de steek liet. Zoon Hendrik begon in zijn
verhaal over ‘krakende wagens lopen het langst’: bij Miene is dit met
recht van toepassing geweest. Ze mocht de gezegende leeftijd van
101 jaar bereiken.

Ik wens de familie Oudman veel sterkte toe met dit verlies van mem en
oma en dat zij de liefdevolle herinneringen aan Miene mogen bewaren.

Ds. H.C. Mulderij (Grootegast)
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Clubweekend 2018

Het weekend van 20 april brak aan en daar hebben we lange tijd naar
uitgekeken. Het was namelijk tijd om op clubweekend te gaan! Met 28
clubleden en 8 begeleiders vertrokken we vrijdagavond richting
Schoonoord waar we verbleven op Kampeerboerderij de Riegheide. Bij
aankomst kon de jeugd niet wachten om naar de slaapzalen te rennen
en een slaapplek uit te kiezen.

Dit jaar waren er twee grote zalen, één voor de jongens en één voor de
meisjes. De plekken werden verdeeld en toen was er thee, koffie of
ranja met cake. Om 22:30 vertrokken we met zijn allen in een grote
huifkar voor de dropping. Op drie verschillende plekken (vlak bij elkaar)
werden de groepen eruit gezet en kon het lopen beginnen. De route
was natuurlijk onbekend en mobiele telefoons mochten niet
geraadpleegd worden. Het teruglopen naar de boerderij bleek nog best
lastig! De laatste groep was als eerste terug bij de boerderij. Na ruim
twee uur lopen besloten de begeleiders van de eerste groep om toch
maar eens de navigatie op de mobiel te raadplegen. Het bleek nog 3
kilometer te zijn naar de kampeerboerderij. Het lopen waren we
inmiddels best wel zat en dus hebben we groep 3 opgebeld en is er
een busje onze kant opgekomen om ons op te halen. We besloten ook
even contact te zoeken met groep 2, zij moesten naar het bleek nog 5
kilometer teruglopen. Dus ook zij werden opgehaald. Helemaal moe
kwamen we weer aan bij de boerderij waar we allemaal wel toe waren
aan drinken en wat lekkers. Er werden spelleties gedaan, mensen
waren aan het kletsen, en zo bleef het nog lang gezellig in de
boerderij...

Tegen vieren sliep zo’'n beetje iedereen. De nachtrust duurde iets
korter dan gewoonlijk. Om 7:30 uur besloten Thijmen en Gerwin dat
het gedaan moest zijn met de rust: met pannen en pollepels hebben ze
iedereen luidruchtig wakker gemaakt... goedemorgen! De jeugd stond
vrijwel gelijk op en dus moesten wij er ook maar aan geloven. Om half
negen zaten we samen aan het ontbijt. In de loop van de ochtend werd
er een spel gespeeld.
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Er werden vier groepen gemaakt. ledereen kreeg een ballon aan zijn
enkel geknoopt met een touw. In de ballon zat een briefje met daarop
een woord. Je moest de ballon van de tegenspeler kapot trappen en
et briefje pakken. Toen alle ballonnen stuk waren en de briefjes

vragen, op de briefies stonden de antwoorden, aan de jeugd de
opdracht om het juiste antwoord bij de juiste vraag te noteren. Dat
lukte best aardig! Na het spel konden we gelijk aan de lunch beginnen.
Na de lunch vertrokken we in auto’s richting Schoonoord om daar het
ruilspel te gaan doen. Elke club vertrok een kant op met een theezakje.
Aan hen de taak om deze te ruilen tegen iets groters en dat vervolgens
weer door te ruilen, etc. Om ze herkenbaar te maken als groep kregen
ze allemaal een vuilniszak aan. Er werd fanatiek geruild en ze kwamen
met leuke spullen terug! Club 4 kwam terug met een doos vol nieuwe
petten, mutsen en een schenkkan van Amstel; dit alles hadden ze bij
een café geruild. De meiden van club 2 kwamen terug met een mand
vol spullen maar het meest trots waren ze op de bemachtigde
barbiepop.

Terug bij de boerderij werd er nog druk geoefend voor de bonte avond!
Tegen half zeven hebben we lekker buiten gegeten: patat met een
frikadel of kroket. Na het eten maakte men zich klaar voor de bonte
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avond die werd gepresenteerd door presentatrice Nicole (lees Niels
Span). De jeugd (en begeleiders!) hadden er weer veel werk van
gemaakt en de avond was meer dan leuk! In het donker werd er
gedanst in donkere kleding waar lichtgevende armbandjes op geplakt
waren, u begrijpt: alleen de armbandjes waren zichtbaar wat er erg
leuk uitzag! Club 4 deed aan schoonzwemmen, club 2 had een quiz
voorbereid met foto’s en blunders, club 3 deed een zelfbedacht dansje
waarbij de gezichten werden vervangen door smileys, ‘Het rad van
Clubweekend’ werd gespeeld, de ‘Tho & Ko Beautyshow’ werd gedaan
en de avond werd traditioneel afgesloten met ‘het bankje’. Wat dit
laatste inhoudt kunnen we helaas niet vertellen. Na de bonte avond
hebben we het volume van de geluidsbox wat opgedraaid, deden we
de polonaise en dansten we ‘van links naar rechts’ op de
Snollebollekes. Wederom een zeer geslaagde avond!

De start van de zondagochtend verloopt vreemd genoeg altijd iets
moeizamer dan de zaterdag. Deze ochtend werden we om 8:00 uur -
wederom door Thijmen en Gerwin- gewekt met keiharde muziek...
goedemorgen! Onder het genot van een gekookt eitie werden we
stukje bij beetje steeds meer een beetje wakker. Na het ontbijt werden
de tassen ingepakt en de slaapzalen schoongemaakt. Rond half elf
begon het laatste spel: het fotospel.
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De jeugd werd om en om weggebracht naar het dorp in zes groepen.
Eenmaal aangekomen in het dorp kregen ze via de mobiel een foto
toegestuurd, aan hen de taak om de locatie van de foto op te zoeken
en de foto precies na te maken.

23



Ze kregen daarvoor verschillende attributen mee: een vangnet, grote
zonnebril, waterballon, button, rietje, masker en een toeter. In totaal
moesten ze zes foto’s namaken, de groep die dit het beste deed won
uiteraard. Er werd fanatiek gespeeld! Zo fanatiek zelfs dat Joél vond
dat zijn teamgenoot de schoenen en sokken uit moest doen omdat dit
op de voorbeeldfoto ook zo was. Over precisie gesproken! Na het
fotospel hebben we wederom buiten gegeten in het zonnetje. Een
groente- of tomatensoepje met een broodje gehaktbal. Dit smaakte
heerlijk! Het laatste opruimen kon beginnen en we maakten ons klaar
voor de groepsfoto. Die wordt traditiegetrouw altijd aan het einde van
het weekend gemaakt... omdat we er dan op ons best uitzien
misschien?

We kunnen terugkijken op een fantastisch weekend! We hadden het
natuurlijk niet beter kunnen treffen met het weer en zijn lekker veel
buiten geweest. Alles verliep soepel en de clubleden hebben zich
hartstikke netjes gedragen: complimenten! Op naar het volgende
clubweekend!

Namens de clubleiding,
Jaroenie en Bouwiena, Gert, Marije en Bertine en Enna en Diana




Werkgroep “Verbinding”

Uitverkoren?

"Als je goed was kwam je in de hemel en anders kwam je in de hel.
Maar God weet alles, dus ook voor je geboorte al of je in de hemel
komt of niet. Dat heet predestinatie. Een baby, die na de geboorte
overlijdt kan al verdoemd zijn, terwijl het nog niets bewust heeft
gedaan. Dat heet erfzonde. Mensen zijn door dit vraagstuk gek
geworden...."

Dit is een stukje uit de Abel Tasman koerier van een tijdje terug. Een
stuk over de strijd en schijnheiligheid in de kerk. Wat hebben mensen
toch een vreemd beeld van God gemaakt. God als een wrede
machtswellustige heerser, die zelfs babietjes laat branden in de hel?
De Bijbel laat een heel ander geluid horen. God is liefde... God zelf is
mens geworden om ons te redden en Hij heeft zichzelf laten zien in
Jezus Christus. Door Hem mag je er zeker van zijn dat je behouden
bent. Dat is juist het goede nieuws dat we aan deze wereld mogen
bekend maken.

De bijbel zegt ook iets heel anders over de uitverkiezing: Ef 1:4-5
“Voordat de wereld gemaakt werd, heeft Hij ons immers in Christus
uitgekozen om hem toe te behoren en smetteloos voor hem te staan.
In zijn liefde had hij van tevoren beslist dat Hij ons door Jezus Christus
als zijn kinderen zou aannemen. Zo wilde hij het, in zijn goedheid.”

“‘De Uitverkorene van voor de grondlegging der wereld af, is Jezus
Christus. Hij was voor de grondlegging der wereld al uitverkoren om de
(komende) mensheid te redden, Door te geloven in Hem, delen wij in
Gods verkiezing. We zijn uitverkoren IN Christus. Als God van voor de
grondlegging der wereld bepaald zou hebben wie voor eeuwig
behouden zullen worden en wie niet dan zou dit betekenen dat God in
feite ook mensen heeft aangewezen die nooit behouden zouden
kunnen worden en die daardoor voorbestemd zouden zijn voor de hel.
Dit is in strijd met het beeld van Gods liefde en genade voor iedereen,
zoals in de Bijbel staat. Door heel de Bijbel heen blijkt juist dat het de
wil van God is dat alle mensen behouden worden.”

Joh 3:16-17 "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon
gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat
maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet naar de
wereld gezonden om de wereld te oordelen maar om de wereld door
hem te redden”.

God wil juist niet dat er ook maar iemand verloren gaat! (Ezech 33:11,
1Tim 2:3b,4, 2Petr3:9) Als je verloren zou gaan, dan komt dat niet
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omdat je niet uitverkoren bent, maar omdat je niet hebt geloofd in de
Zoon van God, Jezus Christus, de Uitverkorene. De genade is voor
iedereen die wil komen. God wil ons juist redden. God heeft er alles
aan gedaan om de mensheid te herstellen toen zij zich van Hem
losmaakten. Hij wil ons het eeuwige leven te geven. Hij gaf Zijn Zoon,
zodat jij vergeving van je zonden en eeuwig leven kunt ontvangen als
jij vergeving van je zonden vraagt en in Hem gelooft. Hij biedt jou Zijn
genade aan, als een geschenk.

“Uitverkiezing is niet bedoeld als een blokkade, als een muur waardoor
je niet tot God kunt komen, maar als een poort. Het is alsof aan de
voorzijde van de poort staat: "Kom tot Mij". Als je door die poort
gegaan bent, staat er als het ware aan de achterzijde van die poort: "Ik
heb je uitverkoren." Uitverkiezing is geen (nood)lot maar, achteraf
gezien, een fundament van troost, bemoediging en zekerheid voor de
gelovige. We moeten niet met de uitverkiezing beginnen, maar er mee
eindigen.” Uit: http://www.benikweluitverkoren.nl/

Namens de werkgroep “Verbinding”
Diane Ruiter
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Gezellige zondagen Boyemaheerd

Op 27 mei en 24 juni 2018 zijn er weer gezellige zondagen op de
Boyemaheerd.

Vanaf 11 uur brengen we de dag in gezelschap met elkaar door, onder
het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd,
een bakje thee enzovoort.

Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig.

Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te
komen? Dan bent u van harte welkom.

U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op

telnr. 613087 (Dicky Klaver).

De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer
€ 5,00.

Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te
schenken? Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven!

Gemeenteleden elders
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

e Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63,
9801 VG Zuidhorn

e Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswald 1,
9269 VS Feanwalden
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van de

Kerkelijk

werker

Zoals de meeste gemeenteleden wel weten, is er voor mij toestemming
gekomen om voor te gaan in kerkdiensten en ook kreeg ik de
sacramentsbevoegdheid. Dat laatste houdt o.a. in het Heilig
Avondmaal bedienen en dopen. Daarvoor was het wel nodig om
bevestigd te worden als ouderling-kerkelijk werker. En dat is op zondag
22 april gebeurd.

Dat betekent dat ik nu ambtsdrager ben, net als de ouderlingen en de
diakenen (en voorheen de predikant).

De dienst was bijzonder, ik was blij met alle gemeenteleden die
gekomen waren, daarnaast waren een aantal van onze kinderen en
andere familieleden aanwezig. En het combo speelde en begeleidde
de samenzang van de gemeente.

Ds. Hoornenborg uit Opende heeft mij bevestigd, hij en ik deden
samen de gebeden en ieder deden we een deel van de dienst, hij nam
het eerste deel van voor zijn rekening, ik het tweede deel.

Bijzonder was ook dat we beiden een preek hielden, hij over de Heilige
Geest vanuit een lezing uit het Nieuwe Testament en ik over Elia, de
oudtestamentische profeet die op de berg van God een bijzondere
ontmoeting met de HEER had. 1 Koningen 19, het gedeelte waar dit
beschreven staat, is al jaren één van de Bijbelgedeelten die me erg
aanspreken.

Het gaat over de godservaring die Elia heeft op de berg waar Mozes
eerder al de 10 geboden ontving. Waar je zou verwachten dat God in
het natuurgeweld aanwezig is, komt Hij pas na de losbarsting van
storm en vuur en aardbeving. Hij toont zich in het gefluister van een
zachte bries.

Ik beschouw dat als een Bijbelse uitleg dat een mens een weg met
God gaat en God met de mens. In verschillende fases van je leven,
kan er het nodige veranderen en ook je beeld van God verandert.
Gebeurtenissen en omstandigheden veranderen je als mens.

Wij zijn mensen, wij kunnen niet anders.

Onze levenservaring verandert de kijk op de wereld, verandert onze
kijk op de mensheid en het verandert ook onze kijk op God.
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Bijzonder vond ik de geloofsbelijdenis. We keken en luisterden naar de
popgroep U2, waarin het persoonlijk geloof werd bezongen, steeds
samengevat met: ‘Ik geloof in Liefde’ (God, part 2)

Ik heb de dienst als heel geslaagd ervaren. Zeker toen ik van
verschillende aanwezigen hoorde dat het een mooie dienst is geweest.
Extra spannend was voor mij of mijn familieleden deze dienst wel
konden waarderen, ook van die kant kwamen gelukkig positieve
reacties.

Reden tot dankbaarheid dus.

Het geeft me een gevoel dat ik nu toch wel mijn plek gevonden heb in
Lutjegast. Ik voel me thuis in de gemeente en hoop dat we samen,
gemeente en voorganger, een gezegende tijJd mogen meemaken in
Zijn Licht en onder Zijn Liefde.

Het zelfgemaakte cadeau van de kindernevendienst maakt het
helemaal compleet. |k kreeg een feestelijke slinger met allemaal
schaapjes. Schaapjes omdat we allemaal bij de kudde van de Heer
horen. In verschillende kleuren, omdat iedereen ook weer verschillend
is. Op ieder schaap staat een woord dat een kenmerk van de herder
weergeeft, bijvoorbeeld: Trouw, Goedheid, Geduldig en Vertelt over
Gods liefde.

Ate Klomp




Kindernevendienst

Op zondag 22 april hebben we met alle kinderen een mooi cadeau
geknutseld voor Ate Klomp die deze zondag werd bevestigd. We
hebben het met de kinderen gehad over herders en schapen. Alle
schapen zien er verschillend uit (andere kleuren), maar hebben wel
allemaal een witte vacht (voor God zijn we allemaal gelijk). Het is een
prachtige slinger geworden die we tijdens de dienst overhandigd
hebben aan Ate Klomp.

Verder zijn we met de kindernevendiensten en kinderdiensten elke
zondag gezellig bezig met zingen, knutselen en spelleties doen. We
zijn al begonnen met het voorbereiden voor de overstapdienst van
groep 8 op zondag 8 juli.

De komende periode zingen we voordat we naar de kindernevendienst
gaan het lied ‘Groot en Geweldig’. Het lied gaat over hoe geweldig God
is en dat Hij goed voor iedereen zorgt.
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Diaconie

Collectebonnen
Zoals u wellicht weet geeft de PKN Kerk Lutjegast collectebonnen uit.
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de
dienstdoende diakenen.
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie.
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

e 0,30 -vel van 20 stuks =€ 6,00

e 0,75 -vel van 20 stuks = € 15,00

e 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

De diaconie brengt graag het volgende onder uw aandacht:

Vakanties met aandacht

Het vakantiebureau van de PKN organiseert al 60 jaar vakantieweken
in Nederland voor circa 2500 vakantiegasten.

Hetvakantiebureau.nl is specialist in seniorenvakanties

en zorgvakanties. Onze zorgvakanties zijn begeleide vakanties voor
mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben.
Zo'n 1.500 vrijwilligers per jaar maken deze vakanties mogelijk.

Onze vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men
als individu krijgt binnen de groep en het bijzondere contact tussen
gast en vrijwilliger.

Een paar voorbeelden:

Bent u mantelzorger met een partner met dementie? U kunt nog
op vakantie deze zomer!

In onze prachtige kasteelhoeve De Heerenhof in Mechelen (Z-L) zijn
nog diverse hotelkamers beschikbaar in juni/juli. U bent welkom!

Eenzame ouderen vieren een midweek vakantie in RCN
vakantieparken!

RCN grijpt haar 65 jarig jubileum aan om zich samen met
Hetvakantiebureau.nl en het Nationaal Ouderenfonds sterk te maken
tegen de groeiende eenzaamheid onder ouderen. Zij bieden hen een
unieke en volledig verzorgde midweek aan in de vaak eenzame
decemberdagen.
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Er is een speciale midweek samengesteld waarbij eenzame ouderen
als eregasten ontvangen worden in Utrecht (Doorn), Noord-Brabant
(Chaam) en Friesland (Appelscha). Het rijke en gevarieerde
programma houdt met iedereen rekening, van een kerstbrunch en
kerstmarkt tot het bezoeken van een kapper of bijkletsen met Foppe de
Haan. Hetvakantiebureau.nl heeft zich ingezet om het vrijwilligersteam
op de vakantieparken samen te stellen die het gezelschap deze hele
midweek begeleiden tijdens de activiteiten.

‘Wij hebben als RCN altijd als doel gehad om er ook te zijn voor
diegene voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is. Dat is een
belangrijke groep mensen, eenzaamheid isoleert.” Aldus Riné van
Dingstee, algemeen directeur van RCN Vakantieparken.

Na ruim een jaar van voorbereiding en met behulp van regionale
partners en tientallen toegewijde vrijwilligers en heel veel medewerkers
van RCN worden op 11 december de honderden ouderen met open
armen ontvangen op de vakantieparken. Hiermee bieden we hen
warmte in december en vragen we aandacht voor deze groep mensen
die het hele jaar door deze aandacht verdienen.

Zoekt u vrijwilligerswerk met ouderen? Ga mee met onze
vakantieweken.

Voor verdere informatie: Kees de Wit: 06-41315750
Of: www.hetvakantiebureau.nl

Webinar: "Hoe voer je een geloofsgesprek met kinderen?"

Op dinsdagavond 15 mei organiseert JOP (Jeugdbureau van de
PKN) het webinar "Hoe voer je een geloofsgesprek met
kinderen?".
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Inhoud van het webinar

Soms gebeurt het tijdens een gesprek op de kindernevendienst, een
andere keer zomaar spontaan in de pauze op club. Voor veel
kinderwerkers in de gemeente zijn het gouden momenten. Die
momenten waarop kinderen hun geloofsvragen delen en er een open
gesprek ontstaat over zaken die er echt toe doen. Hoe kun je het beste
reageren als zo’n situatie zich aandient en wat kun je doen om het
gesprek te begeleiden, zodat kinderen een stapje verder komen op
hun geloofsweg? En kun je dit soort momenten zelfs stimuleren?
Tijdens dit webinar gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen.
Hiervoor maken we gebruik van jullie eigen ervaringen en van
inzichten uit de kindertheologie.

Doelgroep

Vrijwilligers in het jeugdwerk die met kinderen van 8 t/m 12 jaar werken
dus bijvoorbeeld kindernevendienstleiding, kinderclubleiding,
catecheten en jeugdouderlingen.

Trainers

Dit webinar wordt gegeven door de JOP specialisten Nelleke Quist en
Corina Nagel. Beide zijn ervaren specialisten in het kerkelijk
jeugdwerk.

Datum
Dinsdagavond 15 mei van 20.00 - 21.00 uur

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Specificaties

Om deel te nemen aan het webinar heb je een computer, laptop, ipad
of mobiele telefoon nodig met internetverbinding. Je volgt het webinar
gewoon vanaf je eigen werkplek.

Schrijf je gratis in via deze link:
https://reqgister.gotowebinar.com/register/1391535709231516931
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12 mei 2018

I Jubileumconcert
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Reserveren Kandelaar

Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er
contact worden opgenomen met Jakob Jongsma, per e-mail:
jjongsma02@ziggo.nl of per app: 06 - 52 36 67 54.

De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00
exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie.

Uitzendingen Radio Westerkwartier

06 mei Protestantse gemeente Grootegast/Sebaldeburen
13 mei Protestantse gemeente Marum/Noordwijk

20 mei Protestantse gemeente Lutjegast

27 mei Gereformeerde kerk vrijgemaakt Grootegast

03 jun Protestantse gemeente De Wilp/Siegerswoude

10 jun Protestantse gemeente Doezum

17 jun  Chr. Gereformeerde kerk De Wilp/Siegerswoude

Raadpleeg voor verdere uitzendingen internet:
http://www.radiowesterkwartier.com/programmas/kerkdiensten-info/

Uitzendingen kerkdiensten Radio Westerkwartier.
Zondag van 16.30 tot 18.00 uur.
Fm Kabel: 105,5 Mhz Fm Ether: 105,3 Mhz

Kerkauto

Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen
gebruikmaken van de kerkauto.

Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met
de codrdinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750.
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit
telefonisch door te geven aan Kees de Wit.
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Roosters Ruilbeurten graag doorgeven

aan scriba en beamerteam

Kerkautorooster

06 mei Wim Broekema
10 mei Hielke Faber
13 mei Jan Notebomer
20 mei Dirk Notebomer

27 mei Kees de Wit
03 jun Piet Miedema

10 jun Herman Smith
Oppasrooster
=TT 06 mei geen oppas
: °{“ 10 mei geen oppas
: 13 mei Baukje en Sanne
20 mei Marrit en Hannah
t, A 27 mei Diederika (Kom in de Kring)
‘ \ 03 jun Krista en Yasmijn
- 10 jun Hanne en Evelien

Organistenrooster
06 mei BGK!/ Piet Dijkstra

10 mei Martin van der Velde
13 mei Martin van der Velde
20 mei Martin van der Velde

27 mei J.D. Kiestra, Visvliet
03 jun Martin van der Velde
10 jun Martin van der Velde
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Beamerrooster

06 mei
10 mei
13 mei
20 mei
27 mei
03 jun
10 jun

dienst TK

Siety Douma

Gerdine Broekema
Lammert Jan Broekema
Lammert Jan Broekema
Anneke Plantinga

Wim Broekema

Kosterrooster

06 mei Jan Klaver

10 mei Jakob Jongsma
13 mei Ruurd Horenga
20 mei Wim Broekema
27 mei Jochum de Vries
03 jun Allanda Martini
10 jun Jan Klaver
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Lectorenrooster

06 mei Janna van Dellen
10 mei Diederika Faber
13 mei Grietje Pera

20 mei Janna van Dellen
27 mei Dicky Klaver

03 jun Dirk Notebomer
10 jun Dinie Faber




Kerkdiensten

Zondag 6 mei 2018
T 15.00 dhr. A. Klomp, Drachten
m.m.v. Blaricums Gemengd Koor

Zondag 27 mei 2018
K 9.30 ds. E. van Wieren, Haren
Kindernevendienst 1 t/m 8 en Kom

Ouderling van dienst: J. Poelman
Collecte: Kerk

Donderdag 10 mei 2018
Hemelvaartsdag

K 9.30 ds. M.M. Pranger, Nietap
Ouderling van dienst:

G. Broekema

Collecte: Kerk

Zondag 13 mei 2018

K 9.30 ds. A.F. Kristensen,
Warffum

Kinderdienst

Ouderling van dienst: G. of D. van
der Heide

Collecte: Diaconie

Zondag 20 mei 2018

Eerste Pinksterdag

K 9.30 mw. H.J. de Boer-
Lodewijks, Lucaswolde
Kindernevendienst 1 t/m 8
Ouderling van dienst: S. Douma
Collecte: Zending

in de Kring
Ouderling van dienst: S.F. Douma

Collecte: Kerk
na de dienst koffie/thee

Zondag 3 juni 2018

Doopdienst

K 9.30 dhr. A. Klomp, Drachten
Kindernevendienst 1 t/m 8
Ouderling van dienst: J. Jongsma
Collecte: Kerk

Deurcollecte voor bloemen in de
kerk

Zondag 10 juni 2018

K 9.30 kand. J.W. Bassie,
Groningen

Kinderdienst

Ouderling van dienst: G. Pera
Collecte: Binnenlands Diaconaat

T= Torenkerk K= Kandelaar

NB: de 2° collecte is altijd voor het fonds
gebouwen
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Algemene Info

Moderamen

Preses S. Douma tel 613927
e-mail: siebranddouma@live.nl

Kerkelijk werker A. Klomp 0512-510593 06-19227229
e-mail: a.j.klomp56@gmail.com

Scriba J. Poelman-van de Brake  tel 613411
e-mail: pobra@home.nl
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma tel 612672
Lid diaconie K. de Wit tel 06-41315750
Diaconie

Voorzitter K. de Wit tel 06-41315750
Penningmeester A. Martini-Oldenburger

Secretaris J. Tuinstra-Kooi

Diaken Kerk in Aktie K. de Wit

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 28 mei !!

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:
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