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Voorwoord
Wat de toekomst brengen moge

Dat is een vraag die de mensheid al sinds de aanvang van zijn
bestaan heeft beziggehouden.

We lezen in de bijbel ook al over waarzeggers en waarzegsters, die in
de tijd van koning Saul hun beroep uitoefenden, overigens niet zonder
gevaar voor eigen leven.

Koning Saul, die menig waarzegger en zegster een kopje kleiner heeft
gemaakt, maakt op het moment dat hij in grote nood verkeert,
dankbaar gebruik van de voorspellende gaven van deze waarzeggers
die nog overgebleven zijn. De voorspelling die Saul daar krijgt blijkt
vervolgens honderd procent te kloppen.

Als we naar onze kerkgemeenschap in Lutjegast kijken, zou je ook wel
eens een voorspelling willen horen over de tijd die voor ons ligt. Hoe
staan we er over tien jaar voor? Hoeveel mensen bezoeken dan nog
onze enige dienst op de zondagmorgen en hoe oud zijn ze gemiddeld
en is er dan nog een kindernevendienst?

We zien een parallel met de burgerlijke gemeenschap om ons heen.
De mensen van vandaag leggen grotere afstanden af op allerlei
gebied. Groningen en Drachten zijn vlakbij voor je winkelbehoefte, en
ook een geloofsgemeenschap op die afstand van je woonplaats is voor
sommigen geen probleem.

We zien in onze kerk het aantal bezoekers op de zondagmorgen de
laatste jaren gestaag terug lopen. Ook de leeftijd van die bezoekers
gaat de laatste jaren snel omhoog, terwijl wij juist gemiddeld een jonge
gemeente hebben.

Door de opkomst van de televisiekerkdienst en het World Wide Web
kun je thuis heel veel zaken opzoeken, bestuderen en meemaken.
Waarom naar het stadion gaan om die voetbalwedstrijd te zien, als je
deze wedstrijd ook live vanuit je comfortabele huiskamer kunt zien?
Vooral als het slecht weer is.

Maar misschien is het aantal mensen dat meeluistert naar onze
wekelijkse eredienst wel net zo groot als het aantal aanwezigen in de
kerk?

Ook het aantal gezinnen met kinderen, die niet meer komen bij onze
zondagse ontmoeting en kindernevendienst, geeft ons een reden om
eens na te denken over de verschijningsvorm van onze gemeente van
Jezus Christus in ons dorp Lutjegast.



Graag nodig ik U, jullie en jou uit om op maandag 12 november
aanstaande om 19.30 uur aanwezig te zijn op de gemeenteavond, om
met ons in gesprek te gaan over dit boeiende onderwerp.

Onze pastoraal werker Ate Klomp zal vanuit zijn werkgebied als
gemeenteadviseur een deel van de avond verzorgen.

Toch zijn er ook een aantal zeer positieve ontwikkelingen gaande in
onze gemeente die in het kader van gemeenteopbouw in gang zijn
gezet. Er is een groot aantal mensen met elkaar in gesprek via diverse
activiteiten vanuit de werkgroep verbinding.

De gemeenschap die er nu is voelt zich echt verbonden met elkaar.
Dat geeft hoop voor de toekomst op redelijk korte termijn.

Wat de lange termijn betreft mogen we weten dat we geleid zullen
worden aan de hand van onze Heer.

Siebrand Douma

Activiteitenagenda

04-11  Tienerdienst

07-11 Dankdag

11-11  Viering Heilig Avondmaal

12-11  Gemeenteavond najaar

13-11  Moderamenvergadering

14-11  Confessioneel Gereformeerd Beraad Zuidhorn

18-11  Jeugddienst

18-11  Gezellige zondag op de Boyemaheerd

19-11  Crea-avond

19-11 Pastoraatsvergadering

22-11  CPL, creatieve avond

25-11 Laatste zondag kerkelijk jaar

25-11 Inzameling Voedselbank, Kom in de Kring, Koffiedrinken

26-11 Inleveren kopy Kerkwijzer december

02-12 Doopdienst Kaj van Dellen

04-12 Moderamenvergadering

17-12  Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor
belanghebbende gemeenteleden

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis 't Kompas

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.
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Bloempotten

Aan de bezoekmedewerkers wordt gevraagd er op te letten dat
wanneer zij iemand uit hun wijk het bloemstuk van de zondag hebben
gebracht, dat de bloempot ook weer op tijd wordt teruggebracht,
zonodig door de bezoekmedewerker zelf. Inleveren kan bij Janny thuis
(als zij niet thuis is mogen ze op de stoep worden gezet) of door ze
mee te nemen naar de kerk.

Namens Janny Stokroos alvast bedankt.

Inzameling Voedselbank Westerkwartier
Zondag 25 november inzameling

In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren.

Thema voor november: “WINTERKOST”
De volgende producten zijn welkom:

Zuurkool

Rookworst

Erwtensoep in blik

Bruine bonen in blik of pot
Kapucijners in blik of pot

Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop
of plastic zakje in de krat deponeren.

Mutaties

Geboren:
23 september 2018, Klaas Arend Johannes (Kaj) van Dellen

Binnengekomen:

Met belijdenisattestatie Foppe van Dellen, zijn partner Enna Bronsema
en hun zoon Klaas Jelte (Jelte) van Dellen. Adres: Mieden 3
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Met doopattestatie Hendrika van Drie, haar adres is Abel Tasmanweg
52

Met doopattestatie Ype Poortinga, zijn adres is Van Diemenstraat 7

Vertrokken:
Met doopattestatie naar PG Niekerk/Oldekerk/Faan, Karina Horenga
en Erik Smit

Verslag kerkenraadsvergadering
Uit de kerkenraadsvergadering dd. 17 september 2018

Opening

De preses broeder S. Douma heet allen hartelijk welkom. Hij leest uit
Jesaja 44 vers 1 t/m 8 — Een nieuwe toekomst voor Jeruzalem — en
vervolgens een overdenking.

He's Got the Whole World in His Hands

Dit een Amerikaanse spiritual die voor het eerst werd uitgebracht in het
jaar 1927.

Deze informatie komt overigens van Wikipedia, want men moet de
bron vermelden.

In de jaren 1957/58, toen de popmuziek de wereld veroverde, groeide
ook dit nummer uit tot een internationale popsong. Dit nummer is
daarna door vele zangers, zangeressen en gospelkoren uitgevoerd.
Ook voor gospelkoren, die veel optraden in de begintijd van de
jeugddiensten, was dit een leuk nummer om ten gehore te brengen,
een echte meezinger. Met die Hij wordt natuurlijk onze God en Vader
bedoeld. Als je wilt geloven dat God deze wereld en alles wat er
gebeurt in Zijn hand heeft, ga je toch een paar vragen stellen.

Als we kijken naar het leed en verdriet op deze wereld, veroorzaakt
door oorlog en geweld, of door ziekte en ernstige ongelukken, vraag je
je soms wel eens af of God de controle nog wel heeft. Dit zijn vragen
waar wij niet direct een antwoord op hebben of krijgen.

En dan is er nog ons eigen leven, waarin wij soms dingen doen die tot
vreugde of verdriet kunnen leiden voor ons zelf of onze naaste.



Tijdens ons leven op aarde zijn wij niet gevrijwaard van ziekte, pijn en
verdriet. Soms heb je weleens het gevoel dat je er alleen voorstaat. Wij
mogen geloven dat alles wat ons overkomt in ons leven niet allemaal
bij God vandaan komt, maar dat alles wat ons overkomt wel bij hem
terecht komt

Het volgende gedicht geeft geen antwoord, maar wel een richting aan.

Gods Liefde zal ons nooit begeven,
Hij voert ons altijd naar het Licht.

Zo heeft mijn moeder mij geschreven,
in haar wat onbeholpen schrift.

Hoe nu die woorden voor mijn leven,
ik herhaal ze als een oud gedicht.
Gods Liefde zal ons nooit begeven,
Hij voert ons naar het eeuwig licht.

Och moeder, mijn handen beven,

ik vouw bedroefd uw brief weer dicht.
Ben ik echt zover afgedreven?
Schreef u daarom mij dit bericht?

De preses gaat voor in gebed.

Vaststelling agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Notulen kerkenraadsvergadering 25 juni 2018

De notulen worden onveranderd goedgekeurd en getekend.

Zaken uit de notulen:

Punt 4/9: Koffiedrinken na alle diensten. Zuster Tuinstra-Kooi heeft het
besluit van de kerkenraad aan de groep Geloofsopvoeding
meegedeeld, dat er vooralsnog niet iedere zondag koffie is na de
dienst. De groep vindt het jammer dat de kerkenraad dit besluit
genomen heeft.

Punt 7 : Preekvoorziening. De genoemde kandidaten hebben helaas
allen bedankt. Er worden weer een aantal namen genoemd die door de
preses gevraagd zullen worden voor deze taak.




Torenkerk

De voorzitter van de kerkrentmeesters, broeder Jongsma meldt dat de
eindrapportage van de commissie Torenkerk is ontvangen. Ook is er
een verzoek van de Gereformeerde Gemeente Grootegast om het
gebouw eventueel te kunnen huren. Een en ander zal worden
toegelicht op de gemeenteavond van 12 november aanstaande. Van
belang is dat de stem van de gemeente wordt geraadpleegd en
gehoord. De kerkenraad hoopt dan ook dat de gemeente zich in grote
getale laat zien op 12 november.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie
voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zo ook onze
gemeente. Het plan is uitgewerkt en wat dat voor de gemeenteleden
betekent staat verderop in Kerkwijzer beschreven.

Concept wijkindeling

Gezien de daling van het aantal leden en de vermindering van
adressen heeft de kerkenraad besloten tot een herziening van de
wijken en van vijf naar vier wijken te gaan. Het concept ligt voor en
wordt besproken.

Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten
worden besproken

Pastoraat

Een aantal gemeenteleden heeft het moeilijk door ziekte of verdriet.

Lotte, Stijn en Jolijn Notebomer mochten op 9 september de Heilige
Doop ontvangen.

Broeder Ate Klomp heeft de dienst geleid. Het was een fijne warme
dienst met veel aandacht voor de kinderen.

Kerkrentmeesters
De pastorie is momenteel verhuurd aan familie Riekus van der Velde.
Verder geen bijzonderheden.

Jeugd

Helaas is er geen clubleiding gevonden voor groep 1.
Jeugdwerkcodrdinator zuster Kroese zal onderzoeken of groep 1 en 2
samengevoegd kunnen worden.



Aan het eind van het jaar wil de jeugd een Bingo avond organiseren
voor de gemeente. Ook zullen ze nog een flessenactie houden.

Diaconie
De diaconie wil meer naar buiten treden. Zij schrijven meer in
Kerkwijzer en via de beamer laten zij vaker projecten zien.

Met Kerst is er aandacht en collecte voor: “Geef licht aan de kinderen
in de knel”.

Commissies/werkgroepen

Startweekcommissie

Codrdinator zuster Gesina Broekema evalueert binnenkort de
startweek met de hele commissie. De kerkenraad is van mening dat
we kunnen terug kijken op een geweldig georganiseerd weekend.
Prachtige kerkdienst op zondag, goed bezocht en ook de activiteit
daarna. Evenals de activiteiten op vrijdag en zaterdag. Er is veel tijd en
energie ingestoken en daar is de kerkenraad een ieder zeer erkentelijk
voor.

Aangezien de Struuntocht in 2019 op 14 september is en de
Struuntochtdienst op 15 in de tent, heeft de kerkenraad besloten om de
Startdienst op zondag 29 september te houden. Hoe een en ander
verder ingevuld wordt blijkt in de loop van het jaar.

Rondvraag

Broeder Van der Heide geeft een idee van een gemeentelid door: is
het mogelijk om bij het herdenken van een overledene een foto van
hem/haar te tonen via de beamer? Als de familie daar toestemming
voor geeft vindt de kerkenraad dat geen bezwaar. De mogelijkheid
wordt geboden.

Sluiting
Zuster Martini-Oldenburger eindigt met het lezen van een gedicht,
waarna de preses de vergadering sluit.

J. Poelman-van de Brake (scriba)



GEMEENTEAVOND

Maandagavond 12 november wordt zo de Here wil, de jaarlijkse
najaarsgemeenteavond gehouden. De kerkenraad hoopt op uw/jullie
aller komst!

De avond begint om 19.30 uur en ziet er als volgt uit:

1. Opening door preses Siebrand Douma

2. Voortgang Torenkerk; presentatie door de voorzitter van het
college van kerkrentmeesters, Jakob Jongsma

PAUZE

3. Hoe ziet de Protestantse Gemeente Lutjegast haar toekomst
voor zich. Daar willen we graag met elkaar over in gesprek.
Gespreksleider is ons kerkelijk werker Ate Klomp

4. Rondvraag

5. Sluiting om 22.00 uur

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie
voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook
kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De Protestantse Kerk in
Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens
en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk
dat een ieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken
heeft, zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt. Van het
verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling
pleegt die betrekking heeft op een persoon/personen. Het heeft niet
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alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op
foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het
heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens
aan derden, het gaat ook om ons eigen handelen. Denk bijvoorbeeld
aan: het sturen van een e-mail naar gemeenteleden, het nemen van
een foto voor op de website, het opnemen van verjaardagen in een
kerkblad, het noemen van zieken etc.

Wat moet de kerkenraad doen?

. De gemeente informeren over het privacybeleid.

o leder die actief betrokken is bij het kerkenwerk tekent een
geheimhoudingsverklaring

o leder gemeentelid tekent een toestemmingsverklaring

o In geval een gemeentelid vertrekt naar elders, wordt de
toestemmingsverklaring binnen een jaar vernietigd.

o Bij nieuw ingekomenen vraagt de wijkouderling tijdens het

kennismakingsgesprek de toestemmingsverklaring te tekenen.

1. De kerkenraad besluit dat de gemeente geinformeerd wordt
middels het november nummer van Kerkwijzer.

2. In november/december 2018 zal gevraagd worden aan
betrokkenen de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

3. De toestemmingsverklaringen zullen tegelijkertijd met de actie
Kerkbalans 2019 worden rondgebracht en opgehaald.

4. De scriba zorgt voor de codrdinatie.

J. Poelman-van de Brake (scriba)

Gemeenteleden elders
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

e Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63,
9801 VG Zuidhorn

e Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswald 1,
9269 VS Feanwalden

e Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2,
Huiskamer 2, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk

e Br. P.J. Miedema, Zorggroep Groningen EBC, Schaaksport
100-102, Revalidatiekamer 2.32, 9728 PG Groningen
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Verjaardagen '@" iy %7%.

02 dec 1947 H. Wiersma-van der Vaart

% ) {

Gezellige zondagen Boyemaheerd =9

Op 18 november 2018 en op 20 januari en

17 februari 2019 zijn er weer gezellige
zondagen op de Boyemaheerd.

Vanaf 11 wuur brengen we de dag in
gezelschap met elkaar door, onder het genot
van een bakje koffie met wat lekkers, een
warme maaltijd, een bakje thee enzovoort.

Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig.

Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te
komen? Dan bent u van harte welkom.

U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op

telnr. 613087 (Dicky Klaver).

De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer
€ 5,00.

Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te
schenken? Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven!

van de

Kerkeljk

werker

Een paar weken geleden zag ik op tv een programma met de zangeres
llse de Lange. Ik heb niet heel goed opgelet, maar ik meen dat ze in
haar vroegere woonplaats waren met een cameraploeg en dat ze haar
ouderlijk huis bekeken. De zangeres vertelde toen over hoe dat
vroeger thuis ging. Ze was opgegroeid in een christelijk gezin, waar
aan tafel dagelijks meerdere keren uit de Bijbel gelezen werd en
zondags gingen ze twee keer naar de kerk.

Ze vertelde het met een lach, een beetje op de manier van ‘ach, dat
soort dingen doe ik al lang niet meer?’
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Zo gaat dat wel vaker, bij mensen die je ontmoet, soms na jaren
terugziet. Soms wordt zelfs de vraag gesteld ‘Geloof jij nog?’ Dat kan
dan klinken als, ‘hoe krijg je dat voor elkaar’ en ‘dat zal wel niet zo lang
meer duren’.

Andersom heb ik op mijn beurt wel eens het gevoel van, hoe is het
mogelijk dat mensen niet meer geloven. Ik weet wel dat het gebeurt,
maar hoe kun je nu afscheid nemen van het geloof!

Natuurlijk is het best te begrijpen als mensen veel negatieve dingen
meegemaakt hebben of door heel veel tegenslag het zicht op God zijn
kwijtgeraakt.

Op 12 november op de gemeente avond gaan we met elkaar
nadenken over ontwikkelingen in de samenleving, over veranderingen
in het leven van mensen. U leest er meer over in dit nummer van
Kerkwijzer.

Hoe komt het toch allemaal dat in onze tijd zo veel mensen afscheid
nemen van de kerk.

Wat in ieder geval meespeelt is dat het beeld van de kerk dat veel
mensen hebben niet zo positief is. Het lijkt zelfs wel op ‘onbekend
maakt onbemind’. Het beeld dat mensen hebben lijkt eerder op een
ruine dan op een gebouw waar leven doorheen gaat.

Maar er is natuurlijk meer aan de hand. Er is door de jaren heen nogal
wat veranderd in de cultuur, in de maatschappij en in het denken van
mensen.

Genoeg om op 12 november op door te gaan.

Wat mij betreft: tot dan!

Ate Klomp




Ontmoeten

Ontmoeten is een samenwerking tussen Dorpshuis Kompas,
Vereniging Dorpsbelangen en Protestantse gemeente Lutjegast.

Velen uit het dorp ontmoeten elkaar iedere donderdagmorgen en is
een groot succes gebleken.

Vindt u of vind jij het leuk om @
(nieuwe) mensen te « /r“‘iﬁ “R?
ontmoeten, samen een kopje "Lq/?"“ . { 0
koffie of thee te drinken, een v ) \L\\Q ,

goed gesprek te voeren met w&’?,\ =

iemand die je vaak ziet lopen .

in het dorp, maar eigenlijk nog

nooit echt hebt gesproken?

Of heeft u zin om een spelletje te spelen, te sjoelen, een partijtie te
biljarten? Door deze ontmoetingen zijn nieuwe verbindingen ontstaan
tussen mensen in het dorp.

Wij nodigen u uit om op donderdagochtend vanaf 10.00 uur tot een uur
of twaalf naar Dorpshuis Kompas te komen om elkaar te ontmoeten.
ledereen is welkom!!

Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Aansluitend aan de ontmoetingsochtend kan er gezamenlijk worden
gegeten. Wij zullen tijdens de ochtend een warme maaltijd
voorbereiden en wie wil meehelpen met de voorbereiding, kan bij een
goed gesprek de aardappels schillen of de groente snijden. De
bedoeling is tussen 12.00 en 12.30 uur de maaltijd op te dienen. Voor
de warme maaltijd vragen wij een bedrag van € 5,00.

Indien u niet wilt blijven eten, bent u uiteraard wel van harte
uitgenodigd om te komen koffiedrinken!

Na de maaltijd is de ontmoetingsochtend dan afgelopen, maar wie
graag nog wat wil napraten, heeft daar best nog even de gelegenheid
voor.

Elke donderdag zijn er enkele vrijwilligers aanwezig zijn om alles in
goede banen te leiden. Lijkt het u leuk om als vrijwilliger deel te
nemen aan de ontmoetingsochtenden, dan kunt u zich aanmelden
bij één van de organisatoren.

Wij zien u graag a.s. donderdagmorgen.

Namens de diaconie: Johanna Tuinstra en Kees de Wit
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Diaconie

Collectebonnen
Zoals u wellicht weet geeft de Protestantse gemeente Lutjegast
collectebonnen uit.
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de
dienstdoende diakenen.
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie.
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:
e 0,30 -vel van 20 stuks =€ 6,00
e 0,75 -vel van 20 stuks = € 15,00
e 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Adventsattenties (voorheen kerstattenties)

leder jaar met kerst deelt de diaconie attenties uit aan ouderen,
alleengaanden, langdurig zieken en mensen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Dit jaar doen we het net even anders. We geven dit
jaar een adventsattentie. Dat betekent dat de attenties eerder worden
bezorgd.

De diaconie wil met de attenties graag wat licht brengen voor de
mensen die het in de periode rondom de kerstdagen soms extra
moeilijk hebben. De diaconie wil met de attenties laten zien dat er om
ze wordt gedacht en dat we meeleven met hun situatie.

Vorig jaar zijn we begonnen om de attenties niet alleen meer door de
leden van de diaconie te laten bezorgen, maar ook andere
gemeenteleden de kans te geven om een bezoekje te brengen aan
iemand die een attentie krijgt. Misschien heeft u er al een tijdje over
gedacht om iemand eens op te zoeken, maar bent u daar nog niet aan
toe gekomen. Om dan de adventsattentie bij iemand te bezorgen kan
een mooie aanleiding zijn om alsnog naar diegene toe te stappen.

De diaconie is van mening dat dit een mooie manier van “gemeente
zijn” is. Samen en met zijn allen omzien naar een ander. Op de
1° adventszondag, 2 december 2018, zullen de attenties dan ook klaar
staan in de hal van de Kandelaar. Indien u graag een attentie bij een
gemeentelid wilt bezorgen, kunt u dan één of twee attenties
meenemen en deze bezorgen.

Wij zorgen dat er stickers op de attenties komen, zodat u zelf kunt
bepalen waar u naar toe gaat.

De overblijvende attenties, worden door de leden van de diaconie
bezorgd.

14



In verband met het karakter van de attentie is het de bedoeling dat de
attentie zo snel mogelijk wordt bezorgd. Indien mogelijk zelfs op deze
eerste adventszondag.

Wilt u ook samen gemeente zijn, dan nodigt de diaconie u van harte uit
om een attentie te bezorgen!

Project Diaconie:

Kerst 2018 — Geef licht aan kinderen in de knel

Kerst is het feest van licht. Jezus werd geboren om Gods licht
zichtbaar te maken voor iedereen. In deze tijd delen we dit licht met
elkaar. We geven het door aan kwetsbare kinderen voor wie het leven
vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm
hart en een sterke schouder. Wilt u een licht voor hen zijn?

Met uw steun bieden we via lokale kerken drinkwater, een warme
maaltijd en onderwijs aan de de straatkinderen in Zuid-Afrika, de
werkende kinderen in Colombia, de weeskinderen in Oekraine, de
oorlogskinderen in Myanmar en vluchtelingenkinderen in Syrié,
Libanon en Jordanié. Wij doen mee met de Kerstcampagne van Kerk
in Actie en geven het licht door, zodat de kinderen tot licht kunnen zijn
voor de mensen om hen heen.

Op de advents zondagen zullen wij kollekteren hiervoor, in het
december nummer van de kerkwijzer en op de adventszondagen
zullen wij hier uitgebreid aandacht aan besteden.

Collecte Najaarszending 4 november 2018
Najaarszendingweek:

Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilié

In Brazilié lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun
specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van
Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid,
onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de
inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en
levensvisie.

Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar
Brazilié. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij
aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie
zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werkvan Nienke in Brazilié.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457
457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomerzending.
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Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nienkepruiksma
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Collecte Diaconaat 11 november 2018

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven
opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te
doen. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte,
geen werk en geen gezond sociaal netwerk. Het risico om na de
detentieperiode opnieuw in de criminaliteit te belanden, is groot.
Exodus, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil deze vicieuze cirkel
doorbreken. Gemotiveerde (ex-)gedetineerden krijgen bij hen de kans
definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een
succesvolle terugkeer in de samenleving. Ze kunnen terecht in een van
de elf Exodushuizen, waar ze via een woon- en werkprogramma
geholpen worden hun leven na de gevangenschap weer op te bouwen.
Ook is er de mogelijkheid voor begeleiding bij zelfstandig wonen en
een vrijwillig maatje.

Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen,
werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal
afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in de Exodushuizen,
bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij
een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij
daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.

Perspectief voor (ex)gedetineerden

Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven
opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen.
Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan
een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in
een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele
aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving.
Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke
gemeenten, ondersteunt Exodus jaarliks 4.000 gevangen, ex-
gevangen en hun familieleden.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van
Exodus en andere diaconale projecten in Nederland. Helpt u mee?
Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/exodus

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!
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Gratis adventskalender: Het wordt licht

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een speciale
kalender voor de adventstijd. Voor iedere dag is er een bijbelvers
en een kunstwerk dat daarbij past. Op de achterkant van elke
pagina staat een bijbelpassage met een korte uitleg en een vraag
om over na te denken.

In het voorwoord van de adventskalender schrijft NBG-directeur
Rieuwerd Buitenwerf: 'Advent, de weken voor Kerst, valt voor ons in de
donkerste tijd van het jaar. Ook in de wereld om ons heen en in onszelf
kan het soms donker zijn. Het adventsrooster helpt je om uit te zien
naar het licht dat volgens de Bijbel met de geboorte van Jezus is
gekomen.'

De kunstwerken zijn uitgezocht in samenwerking met kunstenares
Rietje Bakker.

Rietje: 'Kunst gaat om woorden als 'verwonderen' en 'verbeelden'. Ik
hoop dat de schilderijen in deze kalender mensen helpt om de reis te
maken van je hoofd naar je hart.'

De kalender is vanaf 27 oktober gratis te bestellen op debijbel.nl. Op
veel plaatsen is het mogelijk om de kalender ook te bestellen via een
vrijwilliger van het NBG.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Diane Ruiter

He
w (’)(;Ll&l,
licht

Adventskalender
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Lang leve de vrijheid

Afgelopen zondag werd ons de vraag gesteld uit Marcus 10: 36 waar
Jezus vraagt: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’ Wat verwachten
wij van Jezus? Wie is Jezus en wat betekent Hij voor ons? Voor veel
mensen is Jezus niets meer dan een voorbeeld, een wijze leraar. Maar
het allerbelangrijkste van het geloof is dat Jezus door Zijn dood en
opstanding ons verlost heeft van ons oude zondige leven en ons door
zijn opstanding een nieuw leven heeft gegeven. We zijn een nieuwe
schepping in Christus.

“We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals
Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een
nieuw leven te leiden.” Rom 6:4

Waarlijk vrij, omdat we worden bevrijd van ons ik-gerichte leven. Wat
valt er dan nog te wensen? Paulus zegt: Uw genade is genoeg. Dat is
echte vrijheid. Een mooi lied van Christiaan Verwoerd verwoord het als
volgt:

Lang leve de vrijheid

“Welkom in het land van vrijheid. Het land waar alle grenzen zijn
verdwenen, waar je doen kan wat je wilt. Waar alle dingen vrij te koop
zijn, maar mensen meer verslaafd dan ooit zijn. Welkom in het land
van vrijheid. Waar niemand wenst gecorrigeerd te worden, want
iedereen is vrij. Dus weg met wet- en regelgeving geen gezag meer in
de samenleving.

En ondertussen wordt het ik-gerichte hart niet meer gestuurd. Krijgt het
kwaad dat in de mens zit alle ruimte. En als het zo door blijft gaan dan
denk ik dat het niet zo lang meer duurt, voordat Nederland de gevolgen
ziet van een vrijheid die geen vrijheid biedt.

Welkom in het land van vrijheid. Waar ontrouw in het huwelijk heel
gewoon is. Het zelfs aangemoedigd wordt. Met later vaak verdriet voor
beiden en kinderen die eronder lijden. Welkom in het land van vrijheid.
Waar alle goden welkom zijn op één na. De God die leven geeft. Juist
Hij die ons geluk kan geven wordt langzaam uit het land verdreven.
Maar er is een vrijheid die veel mooier is en ook veel dieper gaat.
De bevrijding van het ik-gerichte leven. Er is er één die door Zijn dood
dit leven mogelijk heeft gemaakt. Alleen Jezus kan ons echte vrijheid
geven.”

Namens de werkgroep de Verbinding
Diane Ruiter
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Taizé

is een christelijke kloostergemeenschap in Frankrijk, waar elk jaar
duizenden jongeren naartoe gaan voor een week van bezinning,
muziek en ontmoeting. E&n keer per jaar trekt Taizé erop uit en dit keer
is de bestemming dus Libanon. Er worden ruim 1000 jongeren
verwacht, waaronder een groep vanuit Kerk in Actie.

Waarom meegaan?

o Christelijke jongeren ontmoeten uit verschillende landen en
ontdekken hoe zij hun geloof handen en voeten geven.

o Je geloof verdiepen door gezamenlijk gebed en het lezen van
de Bijbel.

o De rijke traditie van de Oosterse kerken ontdekken die het
christendom al sinds de eerste eeuw vormgeven in het Midden-
Oosten.

e Leren hoe christenen en moslims met elkaar samenleven in het
Midden-Oosten.

e De gastvrijheid van de Libanese cultuur zelf ervaren.

o Jouw eigen gemeente laten delen in je ervaringen, zodat ook
daar de betrokkenheid op de kerk in het Midden-Oosten alleen
maar toeneemt.

Welke leeftijd hebben de deelnemers? 18 t/m 35 jaar
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Waar komen de deelnemers vandaan? Uit Libanon, andere landen in
het Midden-Oosten (Jordanié, Palestina, Syrié, Irak, Egypte), Europa
en misschien nog wel van verder weg...

Wat zijn de precieze data?

Het programma in Beirut is van vrijdagavond 22 maart t/m
dinsdagavond 26 maart 2019. Dat betekent dat we op donderdag

21 maart uit Nederland vertrekken en op woensdag 27 maart weer
terugkomen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om twee
dagen aan het programma vast te plakken om projecten van Kerk in
Actie in Libanon te bezoeken (aankomst in Nederland wordt dan
vrijdagochtend 29 maart). Nu zal het wellicht niet voor iedereen
mogelijk zijn om deze extra dagen vrij te krijgen, vandaar dat we dit
eerst bij jullie willen inventariseren. Geef dit dus door bij je aanmelding.

Waar verblijf je?

De meeste deelnemers zullen verblijven in gastgezinnen of anders in
kamers die door de lokale kerken zijn geregeld. Eventuele extra
nachten brengen we door in een simpel hotel.

Wat is het voorlopige programma?
Vrijdag 22 maart 2019

e Aanmelding en vervoer naar de lokale gemeente of parochie
waar je deze dagen verblijft.

Zaterdag 23 t/m maandag 25 maart 2019

e Ontbijt bij gastgezinnen of de lokale kerk

Ochtendgebed volgens de traditie en liturgie van de kerk waar

je verblijft (eventueel met Taizéliederen).

e Zondag: viering in de lokale gemeente of parochie.

e Ontmoeting in de lokale kerk met christenen en mensen die
zich inzetten voor de samenleving. In kleine groepen (8-10
personen) doorpraten over het thema van de dag.

¢ Middaggebed

20



o Workshops (op maandag staan deze in het teken van de
interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims. Ook
moslimjongeren doen dan mee)

e Avondgebed

e Dinerin gastgezin

Dinsdag 26 maart 2019

e Vandaag is het tijd voor sightseeing! Waar we precies heen
gaan, dat is nog een verrassing, maar Libanon biedt voldoende
mogelijkheden als het gaat om natuur, cultuur en historie.

Woensdag 27 maart 2019

e Vroeg in de ochtend vertrekken we weer richting Nederland.
We onderzoeken dus nog de mogelijkheid om twee dagen aan
de reis vast te plakken, zodat we ook een aantal projecten van
Kerk in Actie kunnen bezoeken (o0.a. in vluchtelingenkampen).
Dit zou betekenen dat we donderdagavond vliegen en
vrijdagochtend in Nederland aankomen. Geef aan bij je
aanmelding of dit voor jou haalbaar is.

Wat zijn de kosten?

De deelnemerskosten zijn ca. €600 en zijn voor eigen rekening. Dit zijn
de kosten voor deelname aan de Taizé-bijeenkomst, vervoer ter
plekke, vliegticket en verzekering.

Hoe meld ik mij aan?

Je kunt je per mail aanmelden bij Wilma Wolswinkel

via w.wolswinkel@kerkinactie.nl. Doe dit uiterlijk voor donderdag

15 november 2018. Als Kerk in Actie zien we deze reis als een mooie
manier om de kerken in het Midden-Oosten onder de aandacht te
brengen van de lokale gemeenten in Nederland. We vragen je dan ook
van tevoren met je gemeente (bijv. via de kerkenraad, predikant of
ZWO-commissie) te overleggen hoe je voor, tijdens, en na afloop van
de reis hierover kunt delen in je eigen gemeente. Graag ontvangen we
bij je aanmelding een bevestiging van je gemeente (kan per mail)
waarin zij aangeeft op de hoogte te zijn van je deelname en graag
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hierbij betrokken wil zijn. Verdere info ontvang je later van de
reisleiding. Kerk in Actie regelt ook de vliegtickets voor de gehele
groep.

Wie gaan er mee vanuit Nederland?

We verwachten met een groep van 20-30 jongeren uit verschillende
gemeenten van de Protestantse Kerk naar Libanon af te reizen. Vanuit
Kerk in Actie gaan er twee personen als reisleiding mee.

Wat wordt er van mij verwacht?

Zoals je al hebt begrepen is dit niet zomaar een vakantiereis. We
hopen dat door jouw deelname de kerk in het Midden-Oosten nog
meer in jouw gemeente gaat leven. Van te voren denk je na hoe je
jouw gemeente kan betrekken bij de reis (zowel voor, tijdens als na
afloop). Dit doe je samen met de andere jongeren in de groep.

Op zaterdag 19 januari 2019 (hele dag, inclusief eten na afloop) is er
een eerste voorbereidingsbijeenkomst gepland. Noteer deze alvast in
je agenda! Een tweede bijeenkomst volgt nog in maart.

We verwachten van je dat je nieuwsgierig bent naar andere culturen en
het leuk vindt om de tradities en gebruiken van andere christenen te
ontdekken. Daarnaast heb je een goede beheersing van de Engelse
taal.

Meer informatie?

Website van de Taizégemeenschap in Frankrijk: www.taize.fr.

Voor specifieke vragen neem je contact op met Wilma Wolswinkel,
email: w.wolswinkel@kerkinactie.nl.
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Reserveren Kandelaar

Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er
contact worden opgenomen met Jakob Jongsma, per e-mail:
jjongsma02@ziggo.nl of per app: 06 - 52 36 67 54.

De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00
exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie.

Uitzendingen Radio Westerkwartier

Bij Radio Westerkwartier wordt sinds geruime tijd uitzendingen van
kerkdiensten uit de regio uitgezonden. Ook Lutjegast mag met enige
regelmaat een uitzending verzorgen. Meestal probeert de vrijwilliger
dan de dienst van die morgen ook in de middag klaar te maken voor
uitzending.

Voorheen was dit altijd te beluisteren op zondagmiddag om half vijf tot
zes uur. Sinds 1 april is deze uitzending verhuist naar half tien ‘s
morgens en een herhaling om half negen ‘s avonds.

Wanneer Lutjegast een uitzending verzorgt, zal dit voortaan geen
actuele uitzending meer zijn, maar eentje van een week (of 2) eerder.
De eerstvolgende uitzending van Lutjegast is op 11 november 2018.
Radio Westerkwartier is te beluisteren op de radio op 105.3 MHz, of
via de kabel op 105.9 MHz.

De lijst voor de komende tijd:

04 nov Protestantse gemeente Marum/Noordwijk

11 nov Protestantse gemeente Lutjegast

18 nov Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Grootegast

25 nov Protestantse Gemeente De Wilp/Siegerswoude

02 dec Protestantse Gemeente Doezum

09 dec Christelijke Gereformeerde Kerk De Wilp/Siegerswoude
16 dec Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Marum

23 dec Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Leek

30 dec Protestantse Gemeente Aduard

Kerkauto

Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen
gebruikmaken van de kerkauto.

Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met
de codrdinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750.
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit
telefonisch door te geven aan Kees de Wit.
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Roosters ‘

Kerkautorooster

04 nov Henk Pera

07 nov Peter Klaver

11 nov Lolke van der Veen
18 nov Wim Broekema

25 nov Hielke Faber

02 dec Jan Notebomer

09 dec Dirk Notebomer

Organistenrooster

04 nov
07 nov
11 nov
18 nov
25 nov
02 dec
09 dec

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

|

Oppasrooster
= 04 nov Hanne en Evelien
S °{‘ 11nov  Baukje en Sanne
\ 18 nov Enna en llona B
25 nov Kom in de Kring

-, | 02 dec
‘ \ 09 dec

Annekor Top
Martin vd Velde
Piet Dijkstra
Combo

Martin vd Velde
Martin vd Velde
Annekor Top

25

Gerdine en llona M
Wiesje en llona B




Beamerrooster

04 nov
07 nov
11 nov
18 nov
25 nov
02 dec
09 dec

Siety Douma
geen beamer (TK
Diane Ruiter
Gerdine Broekem
Anneke Plantinga

)

a

Lammert Jan Broekema

Wim Broekema

Kosterrooster

04 nov Wim Broekema
07 nov Jochum de Vries
11 nov Allanda Martini
18 nov Jan Klaver

25 nov Jakob Jongsma
02 dec Ruurd Horenga
09 dec Wim Broekema

Lectorenrooster

04 nov Grietje Pera

07 nov Janna van Dellen
11 nov Dicky Klaver

18 nov  jeugd

25 nov Dinie Faber

02 dec Gesina Broekema
09dec  Siety Douma

26




Kerkdiensten

Zondag 4 november 2018

K 9.30 kand. drs. J.W. Bassie,
Groningen

Tienerdienst en
Kindernevendienst 1-8
Ouderling van dienst: G. Pera
Collecte: Najaarszendingsweek

Woensdag 7 november 2018
Dankdag

T 19.30 dhr. Ate Klomp, Drachten
Ouderling van dienst: J. Poelman
Collecte: Project Diaconie

Zondag 11 november 2018
Viering Heilig Avondmaal

K 9.30 ds. G.G.J. Schoonman,
Lucaswolde

Kindernevendienst 1 t/m 8
Ouderling van dienst: G. Broekema
Collecte: Binnenlands Diaconaat

Zondag 18 november 2018
Jeugddienst

K 10.00 dhr. Ate Klomp, Drachten
Ouderling van dienst: G. of D. van
der Heide

Collecte: Kerk

Zondag 25 november 2018
Laatste zondag kerkelijk jaar

K 9.30 dhr. Ate Klomp, Drachten
Kindernevendienst 1 t/m 8
Ouderling van dienst: S. Douma
Collecte: Diaconie

Zondag 2 december 2018

1° Advent en doopdienst

K 10.30 dhr. Ate Klomp, Drachten
Kindernevendienst 1 t/m 8
Ouderling van dienst: G. Broekema
Collecte: Missionair werk
Deurcollecte: Bloemen in de kerk

Zondag 9 december 2018

2° Advent

K 9.30 ds. R. de Pee,
Veenwouden

Kindernevendienst 1 t/m 8
Ouderling van dienst: J. Jongsma
Collecte: Pastoraat

Deurcollecte: Kerstactie

T= Torenkerk K= Kandelaar

NB: de 2° collecte is altijd voor het fonds
gebouwen
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Algemene Info

Moderamen

Preses S. Douma tel 613927
e-mail: siebranddouma@live.nl

Kerkelijk werker A. Klomp 0512-510593 06-19227229
e-mail: a.j.klomp56@gmail.com

Scriba J. Poelman-van de Brake  tel 613411
e-mail: pobra@home.nl
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma tel 612672
Lid diaconie K. de Wit tel 06-41315750
Diaconie

Voorzitter K. de Wit tel 06-41315750
Penningmeester A. Martini-Oldenburger

Secretaris J. Tuinstra-Kooi

Diaken Kerk in Aktie K. de Wit

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 26 november !!

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:
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