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Voorwoord 
 
De herfst is weer begonnen.  
Volgens onze kalender is dat op 21 september, terwijl de 
astronomische herfst op 23 september begint. 

De meteorologische herfst begint eerder, op 1 september al, dus zodra 
de “r” weer in de maand is. 

Terwijl ik dit schrijf is de herfst in volle gang, maar voor de laatste week 
van september lijkt het toch nog even na te zomeren. 

Een nieuw seizoen, een nieuw jaargetijde is begonnen. 
Ook in de kerk hebben we een start gemaakt met het nieuwe seizoen. 
Er zijn kinderen gedoopt, we hebben de startdienst met allerlei leuke 
activiteiten meegemaakt. Er is door diverse commissies al weer heel 
wat werk verricht, maar we zijn nog lang niet klaar. 
 
Voor het winterseizoen staan ook weer leuke activiteiten op het 
programma; u kunt het nalezen in de Startkrant. 
 
Zo mogen we met elkaar weer werken in de wijngaard van de Heer en 
bouwen aan de toekomst van onze kerk en aan onze persoonlijke 
relatie met God. Ook met Hem mogen we “een goed gesprek” voeren. 
Wanneer wij namelijk in gesprek blijven met de Heer en ons voor Hem 
openstellen, dan doet Hij ons groeien in geloof. 
 
Ook al is ons geloof nu nog maar zo klein als een mosterdzaadje. 
 
 
Siety Douma 
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Activiteitenagenda 
 
07-10  De zaak Wijnberg door Cabaretgroep IdéO 
15-10  Crea-avond 
21-10  Gezellige zondag op de Boyemaheerd 
23-10  Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor  
   belanghebbende gemeenteleden 
25-10  CPL, spreker Ard van der Tuuk 
28-10  Inzameling Voedselbank, Kom in de Kring, Koffiedrinken 
29-10  Inleveren kopy Kerkwijzer november 
06-11  Gemeenteavond najaar 
07-11  Dankdag 
 
Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas 
 
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even. 
 
 
 
 
 
 
Inzameling Voedselbank Westerkwartier 
 
Zondag 28 oktober inzameling  
 
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. 
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren. 
 
Thema voor september: “LEKKER SOEP” 
 
De volgende producten zijn welkom: 
 
Maaltijdsoep in blik 
Pakjes soep 
 
 
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal 
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop 
of plastic zakje in de krat deponeren.  
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Mutaties 
 
Gedoopt: 
Lotte, Stijn en Jolijn Notebomer zijn gedoopt op 9 september 2018 
 
Onttrokken: 
Berend H. Hofman heeft zich onttrokken aan onze gemeente 
 
 
 
Gemeenteleden elders 
 
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden? 
 

• Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 
9801 VG Zuidhorn 

• Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 
9269 VS Feanwâlden 

• Zr. W. Dijkstra-de Boer is tijdelijk opgenomen in De Nieuwe 
Wierde, Afdeling 2, Huiskamer 2, Burmanniastraat 1, 9843 EJ 
Grijpskerk 

• Br. P.J. Miedema, Zorggroep Groningen EBC, Schaaksport 
100-102, Revalidatiekamer 2.32, 9728 PG Groningen 

 
 
 
Verjaardagen 
 
07 okt 1943  A. van der Molen (Abel) 
12 okt 1939  G. van der Velde (Goffe) 
12 okt 1945  T. Oost-Hooiveld 
14 okt 1941  K.G. van Dellen 
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Gezellige zondagen Boyemaheerd 
 
Op 21 oktober, 18 november 2018 en 20 januari en 17 februari 2019 
zijn er weer gezellige zondagen op de Boyemaheerd. 
Vanaf 11 uur brengen we de dag in 
gezelschap met elkaar door, onder het genot 
van een bakje koffie met wat lekkers, een 
warme maaltijd, een bakje thee enzovoort. 
Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het 
is vooral gezellig. 
Brengt u de zondag ook vaak alleen door en 
lijkt het u wat om ook te komen? Dan bent u van harte welkom. 
U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op 
telnr. 613087 (Dicky Klaver). 
De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer  
€ 5,00. 
Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te 
schenken? Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven! 
 
 
 

 
 
 
Van de Kerkelijk werker 
 
 
 

Een goed gesprek 
 
Kort geleden had ik een heel bijzonder gesprek, in elk geval voor mij 
was het bijzonder. 
Eén van mijn collega’s in Utrecht is betrokken bij het dovenpastoraat. 
Er zijn binnen de dovenwereld verschillende organisaties in Nederland, 
ook op kerkelijk gebied. 
Gezamenlijk willen ze een avond organiseren over ‘een goed gesprek’ 
en er werd een horende gezocht om een inleiding over dit onderwerp 
te houden. Het moest bij voorkeur iemand zijn die niet in de wereld van 
de doven thuis is. 
Ik werd gevraagd en heb ja gezegd. 
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En zo zat ik zo maar aan een tafeltje tegenover twee dove mensen, 
met naast mij een doventolk om te zorgen dat wij elkaar goed 
begrepen. We moesten kennismaken en proberen op elkaar af te 
stemmen wat ik daar zo ongeveer zou gaan vertellen. 
Het was voor mij een hele bijzondere vorm van een goed gesprek.  
In het begin werd ik wel wat afgeleid door de tolk, die allerlei 
handbewegingen maakte als ik aan het praten was, om mijn woorden 
‘over te zetten’ in gebarentaal. 
Daarna was het wat vervreemdend dat de dove mensen mij niet 
aankeken als ik met ze praatte, want ze moesten natuurlijk op de tolk 
letten om mij te kunnen begrijpen. Maar alles went en dus dit ook. 
We hadden plezier en konden verhalen kwijt, bijvoorbeeld dat één van 
de beide doven niet met geloof was opgegroeid en op latere leeftijd 
bekeerd was. En dat de ander in Katwijk woonde, waar ik zelf met 
Gerda ook een paar maanden gewoond heb. En natuurlijk dat er in 
Katwijk altijd meeuwen zijn(J). 
Ik heb in meerder opzichten van het gesprek genoten. 
En ja, ik ga die inleiding maken! Begin oktober is het zo ver. Er zijn op 
die avond allerlei soorten tolken aanwezig: stemtolken, gebarentolken 
en schrijftolken. Ik denk dat de dove mensen die avond mij veel beter 
gaan ‘horen’ dan wat me ooit in een groep horenden overkomen is! 
 
Ate Klomp 
 

 
 



 7 

 
Diaconie 
 
Collectebonnen 
Zoals u wellicht weet geeft de Protestantse gemeente Lutjegast 
collectebonnen uit. 
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de 
dienstdoende diakenen. 
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. 
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar: 

• 0,30 - vel van 20 stuks = €   6,00 
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00 
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00 

 
Van de Diaconie: 
Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, 
willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd 
mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. 
 
Wij zijn samen de kerk in actie 
In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. 
Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de 
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht 
en o.a. vanuit giften vanuit de plaatselijke gemeenten gefinancierd. 
(Ook vanuit onze gemeente in Lutjegast)  
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Onze inspiratie 
Wij weten ons geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf 
broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. We 
voelen ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, 
aandacht en zorg, geloof, geld en goed.  
Onze inspiratie Wij zijn een kerk in actie omdat we ons geïnspireerd en 
geraakt weten door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee 
vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Daarom voelen we 
ons geroepen om te delen wat ons gegeven is. We delen met onze 
wereldwijde gemeenschap wat we hebben: tijd en talent, aandacht en 
zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven dat ieder mens geschapen is 
naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar. Een kerk is 
pas echt kerk als ze in actie is. Of dat nu in hartje Rotterdam is of in de 
Achterhoek, op het platteland in Oeganda of in een sloppenwijk op de 
Filipijnen, overal komen mensen in beweging. Samen vormen wij een 
wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in God en in 
elkaar. Wij willen delen van wat we ontvangen hebben. Zoals Jezus 
Christus dat deed toen hij zijn leerlingen de opdracht gaf om een grote 
menigte te eten te geven: “En nadat hij de mensen opdracht had 
gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee 
vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak 
de broden.” (Matteüs 14: 19-21) Of we weinig of veel kunnen delen, 
maakt niet uit. We vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal 
het voldoende zijn voor velen. 
 
Wat we doen 
Wereldwijd komen we in actie tegen armoede en onrecht. In Nederland 
en in bijna zestig andere landen steunen we honderden projecten. Die 
richten zich vooral op: 
 
• Geloven tegen de verdrukking in. We steunen actieve 
geloofsgemeenschappen die bruggen bouwen en werken aan 
verzoening. Vooral waar conflicten of spanningen een religieus 
stempel dragen, spelen deze gemeenschappen een onmisbare rol.  
• Versterken van lokale (geloofs)gemeenschappen. Wereldwijd zetten 
lokale kerken en organisaties zich in voor kwetsbare mensen. Ze delen 
niet alleen geld en goed, maar ook geloof, ambities en inspiratie. Zo 
krijgen mensen weer hoop en perspectief.  
• Noodhulp voor, tĳdens en na rampen. Vaak worden de meest 
kwetsbare mensen als eerste getroffen bij een ramp of conflict. 
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Daarom kan noodhulp niet zonder wederopbouw. Rampenpreventie 
heeft als doel om schade in de toekomst te beperken.  
• Kinderen in de knel. We bieden hoop aan kinderen die misbruikt of 
uitgebuit worden, op de vlucht zij n of in armoede leven. De nadruk ligt 
hierbij op het opkomen voor hun rechten.  
Het Landelijk Dienstencentrum ondersteunt diaconieën, ZWO- en 
zendingscommissies bij hun werk in Nederland. Er zijn veel kant-en-
klare materialen beschikbaar voor collecten, campagnes en diaconaal 
werk in de eigen omgeving. 
 
Collecte Israelzondag 7 oktober 2018 
Israëlzondag:  
Het gesprek gaat altijd door Voor de Protestantse Kerk is de relatie 
met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt 
zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis 
met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse 
traditie. Tegelĳk voelt ze zich ook verbonden met Palestĳnse 
christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele 
loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te 
nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de 
relatie van de kerk met Israël. Voor het komende jaar is het speerpunt 
om jonge mensen meer te betrekken bĳ wat de verbondenheid met 
Israël betekent. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL 
10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Kerk en 
Israël.  
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 
 
Collecte Najaarszending 4 november 2018 
Najaarszendingweek: 
Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië 
In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun 
specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van 
Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, 
onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de 
inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en 
levensvisie.  
Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar 
Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij 
aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen. 
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Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie 
zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werkvan Nienke in Brazilië. 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 
457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomerzending. 
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nienkepruiksma 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
 
Gedicht: Open  
 
Heer, open onze ogen, 

zodat wij zien wie de ander is, 

de ander die ons nodig heeft. 

 

Heer, open onze oren, 

zodat wij horen naar de ander, 

de ander die ons zijn verhaal vertelt. 

 

Heer, open ons hart, 

zodat wij geraakt worden door de ander, 

de ander die zo’n pijn heeft. 

 

Heer, zet onze benen in beweging, 

zodat wij naar de ander toe kunnen gaan, 

de ander die zo eenzaam is. 

 

Heer, zegen onze handen, 

zodat wij de ander aan kunnen raken, 

de ander die ons zo nodig heeft. 

 

Uit: medemens 1, 2009. Passend bij het thema van de startzondag: ‘Een goed 
gesprek’. 
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Bijzondere dienst Zondag 7 oktober 2018 
Dit gaat ook weer heel bijzonder worden. 
Mevrouw Gerda Bekius zal de voorganger zijn. 
De groep IdéO uit Drachten zal optreden met de titel: “De Zaak 
Wijnberg”. 
Deze groep bestaat uit 7 personen waarvan 1 ons welbekend nl. onze 
eigen kerkelijk werker Ate Klomp. 
Iets over de inhoud: In de Bijbel staat het verhaal van koning Achab die 
koste wat kost het land van zijn buurman Naboth wil hebben. Alle 
middelen zijn geoorloofd om dat doel te bereiken. Een oneerlijke strijd 
wordt het tussen die twee. 
Het groepje IdéO, 7 gemeenteleden uit Drachten-Oost , proberen in 
deze bijzondere dienst dit verhaal in een modern jasje te steken. Dat 
gebeurt door het ‘model’ van het tv-programma ‘De Rijdende Rechter’ 
te gebruiken. 

 
 
De zaak Wijnberg 
 
Kandelaar, 9.30 uur. 
In deze dienst staat een gedeelte uit het Oude Testament centraal. 
In 1 Koningen 21 vinden we het verhaal over koning Achab, een 
koning die zich niet al te veel van God aantrok. Kwam dat door zijn 
vrouw koningin Izebel? Ze was een heidense prinses die niets van God 
wilde weten en Achab juist overhaalde om haar heidense goden te 
vereren.  
Achab wil koste wat kost de wijngaard van zijn buurman Naboth 
hebben. Hij biedt Naboth geld aan of een wijngaard op een andere 
plek. 
Maar Naboth wil het land niet kwijt, het is familiegrond en dat geef je 
niet zo maar op. Bovendien is er een gebod van God dat het land in 
Israël niet verkocht mag worden. 
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Voor Achab zijn alle middelen geoorloofd om toch zijn zin te krijgen. 
Een oneerlijke strijd wordt het tussen die twee. Tenslotte zorgt koningin 
Izebel ervoor dat Naboth door meerdere mensen vals beschuldigd 
wordt  en daarom wordt hij gestenigd. Op die manier kan Achab toch 
het land van Naboth in bezit nemen. 
	
Het groepje IdéO, 7 gemeenteleden uit Drachten-Oost, steken in deze 
bijzondere dienst dit verhaal in een modern jasje. Dat gebeurt op de 
manier van het tv-programma ‘De Rijdende Rechter’. Dat betekent ook: 
geen preek in de gewone zin van het woord. 
Het verhaal van Achab, Izebel en Naboth speelt zich dan zo maar af in 
Lutjegast! 
	
Ate Klomp 
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Kerkbalans   Totaal     
2018 Totaal openstaand Totaal Nog te 
t/m augustus toegezegd vorig jaar betaald verrekenen 
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Bedankje 
 
Beste mensen, 
 
Heel erg bedankt voor de aandacht die ik heb gehad na mijn 
heupoperatie met als complicatie een klapvoet. De vele kaarten, 
bloemen, appjes, mailtjes, bezoekjes ja zelfs de bloemen uit de kerk 
zijn in Bakkeveen bij ons gebracht. Geweldig, dit doet een mens goed. 
 
Na 4 maanden fysiotherapie en goed oefenen ben ik weer volledig 
hersteld. Iets om blij en dankbaar voor te zijn. 
 
Groeten Cora Eilander 
 
 
 
Kalenders 2019 
  
Het is zomaar weer tijd om kalenders te ontvangen al zijn er de laatste 
jaren wel minder kalenders uitgegeven. 
Toch wil ik u bij dezen vragen om de overgebleven kalenders en 
agenda’s bij mij in de brievenbus of in  de doos in de hal van de 
Kandelaar te deponeren. 
  
De kalenders gaan dan naar Zienn opvang en ondersteuning. 
Zienn biedt hulp aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Mensen 
die dakloos zijn of dreigen te worden. 
Opvang voor korte of langere tijd, kortom een beschermd thuis bieden.  
De kalenders vinden gretig aftrek bij de bewoners voor het bijhouden 
van afspraken en/of hun kamer op te vrolijken met de mooie plaatjes. 
Lichtpuntjes in hun eenzame bestaan, waarvoor ze u dankbaar zijn. 
  
Hartelijke groet, 
Hillie van der Molen 
Mieden 23 
9866 TL Lutjegast 
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Reserveren Kandelaar 
Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er 
contact worden opgenomen met Jakob Jongsma, per e-mail: 
jjongsma02@ziggo.nl of per app: 06 - 52 36 67 54. 
De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00 
exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie. 
 
 
Uitzendingen Radio Westerkwartier 
Bij Radio Westerkwartier wordt sinds geruime tijd uitzendingen van 
kerkdiensten uit de regio uitgezonden. Ook Lutjegast mag met enige 
regelmaat een uitzending verzorgen. Meestal probeert de vrijwilliger 
dan de dienst van die morgen ook in de middag klaar te maken voor 
uitzending. 
Voorheen was dit altijd te beluisteren op zondagmiddag om half vijf tot 
zes uur. Sinds 1 april is deze uitzending verhuist naar half tien ‘s 
morgens en een herhaling om half negen ‘s avonds.  
Wanneer Lutjegast een uitzending verzorgt, zal dit voortaan geen 
actuele uitzending meer zijn, maar eentje van een week (of 2) eerder. 
De eerstvolgende uitzending van Lutjegast is op 11 november 2018. 
Radio Westerkwartier is te beluisteren op de radio op 105.3 MHz, of 
via de kabel op 105.9 MHz. 
 
De lijst voor de komende tijd: 
 
07 okt Hervormde gemeente Opende/Kornhorn 
14 okt Hervormde gemeente Dorkwerd 
21 okt Chr. Gereformeerde kerk Kornhorn 
28 okt Protestantse gemeente Grootegast/Sebaldeburen 
04 nov Protestantse gemeente Marum/Noordwijk 
11 nov Protestantse gemeente Lutjegast 
 
 
Kerkauto 
Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen 
gebruikmaken van de kerkauto. 
Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met 
de coördinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750. 
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit 
telefonisch door te geven aan Kees de Wit. 
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Startweekend 
 
We mogen terugzien op een mooi startweekend met als thema: ”Een 
goed gesprek”. 
De koekaktie van het jeugdwerk is zeer geslaagd en de aansluitende 
bbq liet zich lekker smaken en ook de CJV kwam nog even bij elkaar 
voor een goed gesprek. 
De zaterdagmiddag was voor de kindernevendienst die samen een 
fijne middag op de Boyemaheerd hebben gehad het resultaat hebben 
we gehoord en gezien in de kerkdienst. 
Ook op zaterdag werd de 55-plus ouderen verwend met een gezellig 
samenzijn in de Kandelaar georganiseerd door Hielke en Dinie, en als 
afsluiting een gezamenlijke maaltijd. 
En op de avond nog een spetterende Lutjegast Got Talent uitvoering 
georganiseerd door de commissie gemeente opbouw. 
We werden zeer verast door zoveel talent en als publiek zaten we ook 
niet stil. 
Op zondagmorgen voor de dienst stond de koffie klaar en na een fijne 
dienst met medewerking van ons combo, gingen we over op een kopje 
soep en in groepen verlieten we de kerk met een kletspot voor een 
Goed Gesprek ondeweg naar onze volgende hap de broodmaaltijd in 
de Torenkerk. Vandaar uit een wandeling naar de volgende stop en te 
eindigen op de Boyemheerd voor het toetje. Dit evenement is geheel  
georganiseerd door de commissie bijzondere diensten. 
Hierbij wil ik iedereen bedanken, die op wat voor manier dan ook een 
bijdrage hebben geleverd aan het startweekend. 
 
Een Hartelijke Groet namens de startweekcommissie, 
 
Gesina Broekema-Lania 
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“Een goed gesprek”- programma 2018/2019 
 
 
In de Startkrant is een toelichting gegeven op alle 
programmaonderdelen van het seizoen 2018/2019. In verband met de 
start van de kringen bijgaand nogmaals het onderdeel van de 
gesprekskringen toegelicht en het opgaveformulier. Ga het gesprek 
aan in dit seizoen! 
 
 
Geloof en gezin  
Eens in de maand ontmoeten twee groepjes vrouwen elkaar aan de 
keukentafel om te delen in geloof. 
Een rustmoment creëren in de drukke agenda’s van moeders onder 
het genot van een kopje koffie en thee in een ontspannen sfeer. 
Hoe kunnen we het geloof over brengen op onze kinderen?  Wat leert 
een kind van jou, of wat leer jij van je kind? Hoe sta je zelf als moeder 
in het geloof? 
Vragen om over na te denken, en te bespreken met elkaar. 
Als het weer het toe laat, zullen we het komende seizoen wat vaker 
een wandeling maken met elkaar om in gesprek te gaan over 
opvoeding,  geloof en gezin. 
Wil je ook eens meepraten, al wandelend of aan de keukentafel, dan 
ben je van harte welkom! 
 
Ina van der Veen 
inadewind@live.nl  
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Mannen onder elkaar  
 
Met God of met elkaar verbonden door een “goed gesprek”? 
 
Wanneer je niet zeker weet dat je onder Zijn genade leeft…… 
Wanneer je niet zeker weet dat je volledig vergeven bent…… 
Wanneer je niet zeker weet dat Christus door jou heen wil leven…… 
Wanneer je weet dat je onder Zijn genade leeft, maar…… 
Wanneer je weet dat je vergeven bent, maar….. 
Wanneer je weet dat Christus door je heen wil leven, maar….. 
 
Wanneer we ons afhankelijk maken van Jezus ontdekken we dat Hij de 
vervulling is van alles wat onze ziel (gevoel, verstand en onze wil) 
nodig heeft!  
Helaas zijn we vaak te bang om te geloven dat God werkelijk bedoelt 
wat Hij zegt. 
Wil je graag ontdekken wie God voor jou is of ben je nieuwsgierig naar 
wat Jezus door jou heen kan doen? Geef God de kans om jou te 
veranderen in de persoon die Hij graag wilt dat je bent. Ga op 
ontdekkingstocht! Een “goed gesprek” kan daarbij helpen. Het is leuk 
om daar met anderen over te praten. Twijfel je of wil je een keertje 
komen kijken of het wat voor je is? We zien je graag! Er is altijd plek!  
 
Eens in de maand komen we een avond bij elkaar om te praten en na 
te denken over ons christen zijn in deze wereld. Om elkaar beter te 
leren kennen is een groep niet groter dan 5 of 6  man. Afgelopen 
seizoen waren we met twee groepen actief. De locatie wordt elke keer 
afgesproken. Meestal betekent dit dat we bij iedereen een keer thuis bij 
elkaar komen.  
Het zijn leerzame maar ontspannen avonden waarop ook veel wordt 
gelachen.  
 
Wil je eerst met iemand praten neem dan vrijblijvend contact met één 
van ons op: 
Henze Ruiter; tel. 06 – 818 14 551; henzediane@hotmail.com; Frans 
Visscherstraat 17 
Lolke van der Veen; tel. 06 – 112 03 124; 
lolkevanderveen@outlook.com;Abeltasmanweg 41	
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De vier activiteiten die hierna vermeld worden, worden gehouden aan 
de Zeehaanstraat 20a.  
Drie bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en de inloop is vanaf 19.45 
uur. Het tafelgesprek  begint om 18.00 uur. 
Hulpmiddelen die bij de verschillende avonden gebruikt worden zijn 
beamer, (online) bijbel, filmmateriaal, Youtube etc. 
 
1.    “HET JOHANNESEVANGELIE” 
Dit jaar gaan we weer met elkaar in gesprek aan de hand van 
materiaal van het Evangelisch Werkverband. Het thema is “Jezus in 
het Johannesevangelie”. We gebruiken tijdens de avonden gedeelten 
van een DVD genaamd “The gospel of John” en gedeelten uit de bijbel. 
Tijdens deze avonden proberen we meer te gaan begrijpen van wat we 
lezen in de bijbel, we praten met elkaar over de aangegeven 
bijbelgedeeltes. We denken na over wat de bijbelgedeeltes betekenen 
en hoe we dit kunnen toepassen in ons dagelijkse leven. 
Eens per vier weken komen we op dinsdagavond bij elkaar. 
 
2.    “OP WEG NAAR HET DOEL” 
Dit jaar gaan we verder met materiaal van de Internationale Bijbelbond: 
‘Op weg naar het doel’. Met behulp van dit materiaal worden meerdere 
Bijbelverhalen besproken. De onderwerpen zijn los van elkaar te 
gebruiken. Als je mee wilt doen kun je je aanmelden. Eens per vier 
weken komen we op donderdagavond bij elkaar. Wisselend wordt door 
1 of 2 personen de (in)leiding en de catering voor de avond verzorgd. 
 
3.    “DE RODE DRAAD” 
Sommigen herinneren zich misschien de naam nog “de rode draad”. 
Een jaar of 10 geleden is voor het eerst de kring met deze naam 
aangeboden. De rode draad is met name bedoeld voor degene die op 
zoek is naar het antwoord op de vraag: hoe zit het nu eigenlijk met het 
christelijk geloof?  
 
Wat houdt “de rode draad” zoal in? 
De rode draad begint bij het scheppingsverhaal en de zondeval. 
Vervolgens loopt het verhaal door in onze tegenwoordige tijd. Tenslotte 
eindigt het verhaal in de eeuwigheid. Dit seizoen komen we bij elkaar 
om te ontdekken wat de rol van deze rode draad is in ons leven. De 
invulling van de avonden zal variëren.  
Vragen waar we over gaan nadenken zijn o.a.:  

- De kloof tussen God en de mens, hoe zit dat? 
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- Het herstel van de relatie tussen God en de mens, wat houdt 
dat in? 

- Opnieuw geboren worden, wat betekent dat eigenlijk? 
- De Heilige Geest, wat betekent Pinksteren voor mij persoonlijk? 
- Kind van God zijn, is dat ook iets voor mij? 
- Eeuwig leven, wat stellen we ons daar eigenlijk bij voor? 

Er is ook altijd ruimte om vragen in te brengen.  
We komen dit seizoen 4 keer op de maandagavond bij elkaar. 

4.    “TAFELGESPREK” 
- Brood nodig? Broodnodig! 
- Brood voor onderweg 
- ”Geef ons heden ons dagelijks brood” 
- ”Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, 

dat uit de mond van God uitgaat”. 
Hier willen wij gestalte aan geven door het aanbieden van vier 
themamaaltijden op vrijdagavond. De avond begint om 18.00 uur met 
een (warme) maaltijd en we eindigen uiterlijk om 22.00 uur. Rondom 
de maaltijd zullen we samen nadenken over een thema. 
 
Wie weet, tot ziens, 
 
NB Als je een vraag hebt over één van de genoemde activiteiten kun je 
contact opnemen met Tom Veenstra, 06-20525319 
 
Avonden voor jonge ouders 
Met elkaar in gesprek over het leven en de dingen die we meemaken, 
over allerlei zaken die te maken hebben met onze jonge kinderen. 
Omdat deze jonge mensen zich ontwikkelen en behalve veel 
genoegen en plezier aan de ouders, ook een hele verantwoordelijkheid 
voor hen zijn. 
Dit aanbod is bedoeld voor mensen die het belangrijk vinden om met 
elkaar in gesprek te gaan. Bij voorkeur in gesprek met lotgenoten, met 
leeftijdgenoten. Gewoon om eens van elkaar te horen tegen welke 
vragen en onzekerheden je op kunt lopen. Om met elkaar na te 
denken over leven en geloven. 
Wat wil je kinderen meegeven in het leven, wat verwacht je van ze en 
wat mogen zij van jou verwachten. 
De moeite van het bespreken waard! 
Er zijn 4 avonden gepland, twee vóór de Kerst en twee erna: 
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In 2018 - maandag 30 september en dinsdag 13 november,  
In 2019 - woensdag 23 januari en donderdag 21 maart 
  
Ate Klomp 
 
Rouwen 
Rouwverwerking is een woord dat vaak gebruikt wordt voor het proces 
waar iemand die een dierbare verloren heeft in terechtkomt. Een goed 
woord vindt de één, want wie met rouw te maken krijgt moet hard 
werken, het is niet gemakkelijk. Anderen vinden rouwverwerking een 
minder goed woord, omdat het kan lijken dat je ‘het’ op een bepaald 
moment ‘verwerkt’ hebt. En de ervaring leert dat rouwen na verlies 
eigenlijk nooit over gaat. 
Hoe het ook zij, eens in de 4 á 6 weken komt een groepje bij elkaar, 
allemaal hebben ze hun partner verloren. Naar aanleiding van een 
gedeelte uit een psalm praten we met elkaar, delen ervaringen en 
gedachten. Niets moet en alles mag. 
Op 10 september, op een maandagochtend, komen we na de zomer 
weer voor de eerste keer bij elkaar. Per keer spreken we de volgende 
ontmoeting af, gewoon in de huiskamer van één van de deelnemers. 
  
Wil je ook meedoen? 
Laat het me weten. 
		
Ate Klomp 
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OPGAVEFORMULIER “Een goed gesprek”-PROGRAMMA 
 
Naam: 
E-mail adres: 
 
 

q Geloof en gezin – Ina van der Veen 
q Mannen onder elkaar – Lolke van der Veen / Henze Ruiter 
q Kring: “Het Johannesevangelie” – Tom Veenstra 
q Kring: “Op weg naar het doel” – Tom Veenstra 
q Kring: “De rode draad?”  – Tom Veenstra 
q Kring: “Tafelgesprek” – Tom Veenstra 
q Avonden voor jonge ouders – Ate Klomp 
q Rouwen –Ate Klomp 
q Creatieve avonden: knippen  – Sippie Solle/Cora Eilander 
q Creatieve avonden: haken en breien  – Piety Jongsma 
q Een goed gesprek tijdens het koken – Betty Schippers 
q Zingen is leuk – meedoen met zanggroepje 
q Mattheus Passion 
q Wandelen (eigentijdse pelgrimage) 
q Oriënteringsrit 
q Fotograferen 
q Vrouwenavond  
q Boekbespreking 
q Filmavond: Filmhuis Westerkwartier 
q Mijn suggestie: ………………………………….. 

 
 

 
DIT FORMULIER INLEVEREN IN DE KERK of opgave bij Grietje Pera 
of Pieter Plantinga (hgpera@ziggo.nl of pieter.plantinga@ziggo.nl). 
 
In de startkrant is een toelichting gegeven op alle mogelijkheden.  
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Roosters 
 
 
Kerkautorooster 
07 okt  Dirk Notebomer 
14 okt  Kees de Wit 
21 okt  Tjeerd Hoekstra 
28 okt  Herman Smith  
04 nov  Henk Pera 
07 nov  Peter Klaver 
11 nov  Lolke van der Veen 
 
 
 

 
Oppasrooster 
07 okt  Wiesje en Enna 
14 okt  Hanne en Evelien 
21 okt  Gerdine en Ilona M 
28 okt  Kom in de Kring 
04 nov  Hanne en Evelien 
11 nov  Baukje en Sanne 

 
 

 
 
 
 
Organistenrooster 
07 okt  Martin 
14 okt  Martin 
21 okt  J.D. Kiestra 
28 okt  Martin 
04 nov  Annekor Top 
07 nov  Martin 
11 nov  Piet Dijkstra 
 

Ruilbeurten graag doorgeven 
aan scriba en beamerteam 
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Beamerrooster 
07 okt  Lammert Jan Broekema 
14 okt  Anneke Plantinga 
21 okt  Wim Broekema 
28 okt  Hanne Plantinga 
04 nov  Diane Ruiter 
07 nov  geen beamer (TK) 
11 nov  Siety Douma 
 
 
 
 

 
Lectorenrooster 
07 okt  Pop Poelman 
14 okt  Wim Broekema 
21 okt  Janna van Dellen 
28 okt  Janny Poelman 
04 nov  Grietje Pera 
07 nov  Janna van Dellen 
11 nov  Dicky Klaver 
 

 
 
 
 
 
Kosterrooster 
07 okt  Allanda Martini 
14 okt  Jan Klaver 
21 okt  Jakob Jongsma 
28 okt  Ruurd Horenga 
04 nov  Wim Broekema 
07 nov  Jochum de Vries 
11 nov  Allanda Martini 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 7 oktober 2018 
K 9.30  Gerda Bekius, Drachten 
Commissie Bijzondere Diensten 
Kindernevendienst 1 t/m 8 
Ouderling van dienst: G. of D. van 
der Heide 
Collecte: Israëlzondag 
 
Zondag 14 oktober 2018 
K 9.30  ds. J.G. Arensman, 
Drachten 
Kindernevendienst 1 t/m 8 
Ouderling van dienst: S. Douma 
Collecte: Jeugdwerk 
Deurcollecte: Nederlands 
Bijbelgenootschap 
	
Zondag 21 oktober 2018 
K 11.00  dhr. M. van Heijningen, 
Dorkwerd 
Kindernevendienst 1 t/m 8 
Ouderling van dienst: S.F. Douma 
Collecte: Kerk 
 
Zondag 28 oktober 2018 
K 9.30  pastor W.G. Jansen-
Baltink, Grootegast 
Kindernevendienst 1 t/m 8, Kom in 
de Kring 
Ouderling van dienst: J. Jongsma 
Collecte: Hervormingsdag 
na de dienst koffie/thee 
 
 
 
 
 

 
Zondag 4 november 2018 
K 9.30  kand. drs. J.W. Bassie, 
Groningen 
Kinderdienst 
Ouderling van dienst: G. Pera 
Collecte: Najaarszendingsweek 
 
 
Woensdag 7 november 2018 
Dankdag 
T 19.30  dhr. Ate Klomp, Drachten 
Ouderling van dienst: J. Poelman 
Collecte: Project Diaconie 
 
 
 
 
Zondag 11 november 2018 
Viering Heilig Avondmaal 
K 9.30  ds. G.G.J. Schoonman, 
Lucaswolde 
Kindernevendienst 1 t/m 8 
Ouderling van dienst: G. 
Broekema 
Collecte: Binnenlands Diaconaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T= Torenkerk        K= Kandelaar 
 
NB: de 2e collecte is altijd voor het fonds 
gebouwen 
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Algemene Info 
 
Moderamen 
Preses        S. Douma       tel 613927 
e-mail:        siebranddouma@live.nl 
Kerkelijk werker     A. Klomp     0512-510593  06-19227229 
e-mail:        a.j.klomp56@gmail.com 
Scriba        J. Poelman-van de Brake  tel 613411 
e-mail:        pobra@home.nl 
Ouderling-kerkrentmeester J. Jongsma       tel 612672 
Lid diaconie      K. de Wit     tel 06-41315750 
 
Diaconie 
Voorzitter        K. de Wit     tel 06-41315750 
Penningmeester     A. Martini-Oldenburger   
Secretaris       J. Tuinstra-Kooi 
Diaken Kerk in Aktie    K. de Wit   
 
Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis 
Oostergast: A. Martini-Bosklopper  tel 612048 
 
Inleveren kopy Kerkwijzer 
 
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 29 oktober !! 
 
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: 
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